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Hyi 

Gözlerini kırpıştırarak çevreye bakındı; yanındaki köylü kılavuz Hasan haklıydı. Dağın zirvesine uzanan bu kayalık ve taşlı yolda garip bir sıcaklık vardı; ısı sanki havadan değil, bastıkları topraktan yükseliyordu. Başını kaldırarak eteğinde bulundukları dağın yüksek doruğuna gözlerini dikti; bulutsuz, açık ve engin mavilik taşıyan gökyüzü pırıl pırıldı. Havada tek bir bulut gözükmüyordu, fakat zirvede, dağın tam tepesinde gittikçe genişleyen gri bir duman vardı. 

Kuzubeli denen mevkiden Kargasekmez’e kadar yürüyerek gelmişlerdi. Fazla uzun bir yol sayılmazdı ama genç adamın protezli sağ bacağıyla bir saate yakın zaman almıştı. Bindikleri Jeep'i Kuzubeli'nde bırakmak zorunda kalmışlardı. Kayalık ve taşlı alanda daha fazla ileriye gitmeleri mümkün değildi. 

Balegan köyünden bulduğu kılavuz yüzüne anlayışla baktı. 

“Beğim, istersen biraz dinlenelim” dedi. 

Belli etmemeye çalışmasına rağmen içinden genç adama acımıştı. Kılavuz Hasan'ın yaşını tayin etmek mümkün olmu- 


yordu. Güneş yanığı yüzü kırış kırıştı, ama adam dinç ve gayet hareketliydi. Biraz garipseyerek genç adamı süzdü. Onun bir bilim adamı olduğunu biliyordu, ne var ki, yarım sayılacak bir insanın bu sarp dağın eteklerinde bunca zorluğa neden katlandığını aklı bir türlü ermiyordu. 

Jeoloji doçenti Altan Gürel soluklanmak için önündeki ilk kaya parçasının üstüne oturdu. Bastonunu bacaklarının arasına koyarken derin derin soluk almaya başladı. Çok yorulmuştu. 
Genç ilim adamının, diz altından kesik sivri kemik ucu fena halde sızlıyordu. Sağ bacağının kesik yerinden kalçasına kadar olan kısmında da yanma başlamıştı. Bu gezinin umduğundan da zor geçeceği belli olmuştu artık. Daha şimdiden Jeep’I bıraktıkları Kargasekmez'e nasıl döneceğini derin derin düşünmeye başlamıştı. 

Oturduğu kaya ateş gibi sıcaktı. Elini soğuk olması gereken kaya parçasının üzerine koydu; bu sanki güneşin yarattığı bir ısınma değildi. 

Yüreğini titreten heyecanın kendisini yanıltmadığından emin olmak istercesine kaya kitlesini kaplayan kurşuni toz tabakasına baktı. Tozların içinde ufak bezelye taneleri ebadında camsı görünümdeki kayaç parçacıklarını fark etti. 

Soğuk soğuk terlemeye başladı. 

Bunlar tipik tüf veya piroklastik madde olmalıydı. Hem de çok yeni.. 

İnanılır gibi değildi. Genç bilim adamını bir ürperti aldı. 
Olamazdı böyle bir şey.. 

Kılavuzuna baktı. Hasan'da en ufak bir yorgunluk belirtisi yoktu. Meraklı gözlerini üzerine çevirmiş dikkatle Doçenti izliyordu. Az konuştuğu için soru sormaktan çekinerek bu bilim adamının konuşmasını bekliyordu. Doğulu insanların alışkanlığı ile yere oturmamış, dizlerini kırarak çömelmişti. 


Verdikleri moladan yararlanarak cebinden tütün tabakasını çıkarıp altın sarısı rengindeki tel tel uzayan kaçak Simek tütünü ile sarma sigarasını hazırlamaya başladı. 

“Beğim, sen de bir tane yakar mısın?” 

Altan Gürel başını salladı. 

“Sağol Hasan, ben sigara içmem.” 

O zaman fark etti, pırıl pırıl havada, Allah'ın dağında olmalarına rağmen etrafta hissedilir derecede ağır bir amonyak kokusu vardı. Tekrar tekrar havayı kokladı, hiç kuşkusu kalmadı, bu amonyak kokuşuydu. 

Beynindeki kuşkular öylesine heyecana boğmuştu ki çevreyi kaplayan gri tozlardan bir avuç toplayarak montunun cebinden çıkardığı plastik torbanın içine boşaltırken, yaşlı kılavuzun yüzündeki garip ve şüpheci ifadenin daha da arttığını fark edemedi. Bir dağ köylüsü pek tabiidir ki, Altan Gürel'in İstanbul'a dönüşte üniversite laboratuarında kimyasal analiz için o tozların ne kadar önemli olduğunu takdir edemezdi. 

Altan birden oturduğu kayanın sarsılması ile irkildi. 

Toprağın derinliklerinden hafif bir uğultu aksediyordu. 
Dehşete kapılarak gözlerini dağın zirvesine çevirdi. Yerinden doğrulmak istedi ve bastonuna el attı. 

“Korkma beğim" dedi Hasan. “Deprem bu. Biz alıştık artık. 
Çok sık oluyor. Zararı yoktur.. Sana söylemiştim, iki aydır hep sallanıyor buralar. 

"Biliyorum” diye mırıldandı Altan ama yüzü sapsarı kesilmişti. 

Bir jeolog olarak deprem bölgelerinde, derinlerde etkisini gösteren basınç nedeni ile sürekli olarak kayaçların biçim değiştirdiğini biliyordu tabii. Bunlar bir araya geldiklerinde kopmalar olur, bu kopuş kayaların kırılganlığından doğar ve derinlerdeki maddelerin bir denge konumuna geçmesini sağlardı. Kopuş her 


zaman merkez adı verilen tek bir noktadan başlar ve daha sonra fay hattı boyunca her yöne dağılırdı. Bu kırılma toprak seviyesine erişince fay yüzeyinde gözle görülür bir iz bırakırdı. 

Ülkenin en önemli deprem bölgelerinden birindeydi, bu sallantıları anlayabilirdi, ama çevredeki gri toz yığınlarını, yaygın amonyak kokusunu ve kayaların normal dışı sıcaklığını ilmen izah etmesine imkan yoktu. Bunu anlamakta zorluk çekiyordu; daha doğrusu aklına gelen ihtimali ilmin verileri altında düşünmek bile istemiyordu. 

Bu olanaksız gibi bir şeydi. 

Beyninde oluşan korkunç ihtimali düşünürken yeni bir deprem daha oldu. MSK ölçeğine göre üç veya dört şiddetinde olmalıydı, belki de biraz daha fazla. Yanında sismik aletler olmadığı için ancak tahmin edebiliyordu. MSK şiddet ölçeği yer titreşimlerinin ve yapılara verilen zararın nitel ölçümüydü. On iki birim içerirdi. Birinci dereceyi zaten insanlar hissetmez sadece sismograf kaydederdi. On iki şiddetinde bir deprem de ise kentler tamamen yıkılır, topografya altüst olurdu. 

Buraya senelik tatilini geçirmeye gelirken yörede yer sarsıntıları olduğunu biliyordu ama şimdi bulduklarını aklının köşesinden bile geçirmemişti. İhtimal de veremezdi. Zira bulgular çok farklı bir şeyi işaret ediyordu. Tabii kesin bir karara varabilmek için acele ilmi tetkik ve araştırmalara ihtiyaç vardı. Bu ancak ekip çalışması olmalıydı ve teknik cihazlarla donanımı gerektiriyordu. 

Şaşkınlıktan dona kalmıştı ve içindeki merak gittikçe yoğunlaşıyordu. Bu durum ilmi gerçeklere tamamen ters düşmese de, pozitif bir bilim adamı olarak düşündüğü şeyin oluşması ihtimali hemen hemen yok denecek kadar azdı. 

Aklı iyice karıştı. 


Şayet yanılmıyorsa beş yüz seneden beri hareketsiz ve sönmüş olan dağ, volkanik belirtiler gösteriyordu. İnanılır gibi değildi.. 

Yanardağ gözlem yöntemlerinin çoğu, magmanın yerkabugunun yüzeye yakın bölümlerine ulaşmasından önce veya o sırada ortaya çıkan olayların incelenmesi esasına dayanırdı. Şayet elinde bir eğimölçer cihazı olsaydı, toprak eğiliminin ölçümünü, magma haznelerinin içinde oluşan basınç değişikliklerini ve magmanın yükselişi nedeniyle dağ yapısında meydana gelen değişikler hakkında bilgi sahibi olabilirdi. 

Yine de inanmak istemiyordu. 

Bu eski volkanik dağ beş asırdan beri hareketsizdi. Deprem merkezlerinin varlığı derinlerdeki magmanın yükselişiyle parçalanmasına da bağlanabilirdi ve çoğu zaman deprem sayısının artması bir yanardağ etkinliğinin ön belirtisi olabilirdi. Kandilli Rasathanesi de iki aydan beri burada çeşitli şiddetteki depremlerin mevcudiyetini teyit ediyordu. 

Altan Gürel gözlerini dağın yüksek zirvesinden alamıyor ve yüreği deli gibi çarpıyordu. Çevrede gördüğü tozlar bu dağın harekete geçtiğinin açık belirtisiydi. Manyetik alan incelendi-Binde, volkanik kayaçlar üzerindeki piezomanyetik etkilerden sapmalar görüleceğinden de emindi. Çıkan gazların analizi, püskürtme sürecinin gelişimi üzerine bilgi verirdi. Bu verilerin tamamı “püskürebilirlik” olarak tanımlanabilecek fiziki ve kimyevi sürecin değerlendirilmesinde, yani bir patlama olasılığının tamamlanmasında anahtar oluştururdu. 

Bastonuna dayanarak oturduğu yerden kalktı. 

Gözlerini hala dağın gri dumanlı zirvesinden alamıyordu. 
Nutku tutulmuştu adeta. Nemrut Yanardağı Doğu Anadolu'nun ilginç volkanik yapılarından biriydi. Yakın çağlara kadar püskürme faaliyeti sürmüştü. Son indifaı aldanmıyorsa 1441 de 


olmuştu. Nemrut son elli yıl içinde birçok yerbilimci tarafından 
gözlenip incelenmişti. Kaldera'nın ( Kazan ) dik duvarları 2900 
metreye kadar yükselirdi. Kaldera tabanını hemen hemen derinliği 100-150 metreyi bulan birtatlı su krater gölü kaplardı. Diğer yarısında ise bir kaç küçük genç krater ve konicikler yer alırdı. 
Van Gölü ile arasında 600 metrelik bir seviye farkı olduğunu anımsıyordu. 

Bir süre daha dağın üç büyük yükseltisine yani Sivri tepe, Turşuk tepe ve Nemrut Sivrisi'ne baktı. Gözlerini bir türlü tepelerden ayıramıyordu. Nihayet bastonuna dayanarak bir kaç adım attı. 

Kılavuz Hasan peşine takılmıştı. 

Dağın eteklerinde bile sıcaklık etkiliydi ve mevsim normallerine göre oldukça fazlaydı. Altan Gürel başını çevirip kılavuzuna sordu: 

“Bu sene dağa kar yağmadı mı?” 

“Yağdı ama pek tutmadı beğim” 

“Ya dağın zirvesi, her zaman böyle açık ve berrak mı olur?” 

“Yok beğim; bu senin şansına. Hep bulutlar içindedir ve biz onu pek görmeyiz.” 

“Ya şu tam tepedeki gri duman? O çok zamandan beri var mı?” 

Köylü Hasan tevekkülle başını salladı. 

“Allah'ın işidir beyim; gökteki buluta dikkat mi edilir?" 

Aldığı cevap hiç hoşuna gitmemişti. 

Dönüş yolunda ilerlemeye başladılar. Kılavuz yanına yaklaşarak, “Daha ileriye gitmek istemiyor musun beğim” diye sordu. 

“Bu kadarı yeter Hasan” dedi. “Göreceğimi gördüm; zaten bu bacakla daha yukarılara tırmanmam imkansız, dönsek iyi olur. 
Jeep'in şoförünü de daha fazla bekletmeyelim.” 

Kılavuz sesini çıkarmadı. 


Sessizce öne düştü. Altan, bu geziyi niçin yaptığını, o külleri neden topladığını Hasan'ın çok merak ettiğini biliyordu, ama kılavuz soru sormayacak kadar sabırlı ve içine kapanık biriydi. 
Ayrıca doğulu terbiyesi, anlamadığı ve kendisini ilgilendirmeyen konuda soru sormayacak kadar da gelişmişti. Zaten adamcağıza şimdilik bir açıklama yapması da yersizdi; ne söyleyecekti ki? 
Dağın püsküreceğini mi? Hasan güvenilir, sağlam karakterli bir kişiydi, onu korkutmamak, hoş tutmak zorundaydı. Üniversiteyi ikna edip, teşkil edeceği ekiple tekrar döndüğünde, onu yeniden kılavuz olarak kullanmak kararındaydı. Zira yöreyi avucunun içi gibi bilen bir dağ köylüsüydü. 

Kargasekmez'e doğru dönüş yolunda ilerlerken içini ümitsizlik kapladı. Fakülte Dekanı'nın kendisine güleceğinden korkuyordu. İleri süreceği iddia hiç de inandırıcı gelmeyecekti Dekan'a. Henüz kendisine bile fantastik bir öykü gibi geliyordu. 
Depremlerin ilerde daha şiddetli ve elim sonuçlar doğurabilecek sarsıntı ve yıkımlara yol açabileceğine inanabilirdi ama sönmüş bir volkanın indifaına asla.. 

Bunu hiç kimse bilemezdi. Yarın da olabilirdi, yüz yıl sonra da. 

Protezinin içindeki sivri kemik ucu daha fazla sızlamaya başlamıştı. Dönüş daha zor ve yorucu geçecekti. Çıplak arazide ilerlerken bu defa bitki örtüsü dikkatini çekti Çok az ağaç vardı, onlar da kurumuş ve canlılıklarını kaybetmişlerdi. Tırmanırken bu durumun gözünden kaçtığını fark etti. Oysa bu farklılık şüphelerinin esaslı bir deliliydi. Yine de dikkatini çekmeyecekti, şayet taşlı yollarda dört beş kuş ölüsüne rastlamasaydı. Kuş leşleri birden irkilmesine yol açtı. 

Gidip birisini inceledi. Sonra yirmi otuz metre ilerdeki diğerlerine baktı. 


Hayvanlar asit yanığı içindeydiler. Bu kuşlar için Allah'ın dağında normal bir ölüm yolu olamazdı. Bütün leşler aynı haldeydi. 

İliklerine kadar titredi. 

Bulgular endişesini kesin doğrular nitelikteydi. 

Hasan'a dönerek, “Krater gölleri buraya yakın mı?” diye sordu. 

Kılavuz “krater”in ne olduğunu anlamamıştı. Altan'ın yüzüne saf saf bakarak dağın yüksek yerlerini parmağıyla işaret edip, “Tepelerde iki üç göl vardır. Ne yapacaksın beğim? Yoksa susadın mı?” diye sordu. “Mataralarda suyumuz var” 

Zoraki gülümsedi Doçent. 

O göllerdeki asit oranı yükselmiş olmalıydı. 

Kuşların zehirlenmesini başka türlü açıklayamazdı... 

Altan Gürel Bölüm Başkanıyla görüşmüş, zor da olsa onayını almıştı. Hocasının şaşkın bakışları gözünün önünden gitmiyordu. 
Adamcağız, Altan'ın iddiasını ve ileri sürdüğü savı hayretle dinlemişti. Böyle bir olasılığı asla kabul edemiyordu. Yazılı dilekçe Dekanlığa verilmişti ve Dekan Prof. Hüseyin Kozlu saat dörtte Altan'la görüşmek için randevu vermişti. 

Altan, Dekanın odasına girdiğinde göstereceği tepkiyi merak ediyordu. Nitekim ak saçlı, uzun boylu adam dikkatle Doçenti süzdükten sonra, “Şu olayı bir de sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum” dedi. 

Prof. Kozlu, Altan'ın peş peşe sıraladığı cümleleri bitirdiğinde şaşkın şaşkın yüzüne baktı. “Ciddi olamazsınız Altan bey” dedi. "Bu mümkün değil! İlmi gerçeklere dayanan bir iddia değil bu. Çok şaşırdım.” 

“Haklı olabilirsiniz efendim. Gördüklerim beni de hayrete düşürdü. Fakat mutlaka incelenmesi gerekir. 

Dekan hafifçe gülümsedi. 


“Nemrut Dağı indifa edecek, öyle mi? Yanlış anlamadım yani, söylemek istediğiniz tam olarak bu mu?” 

“Tahminim öyle hocam. Yapabildiğim yetersiz ilk gözlemler öyle gösteriyor.” 

“Ama orada Kuvaterner dönemden beri lav akıntısı olmamıştır. 

“Dağın doğusundaki ikinci kraterden sıcak gaz kümeleri yükseliyor. Bu dağın volkanik etkinliğini gösterir. Etekler gri toz kümeleriyle kaplı. Örnekler getirdim, laboratuarda analizler yaptırdım. Bitki örtüsünde çoktan değişiklikler başlamış, ağaçlar kuruyor, amonyak kokusu çevreye yayılmış, artan asit oranından zehirlenen kuşlar buldum. Bu kadarı yetmez mi hocam?” 

Dekan garip garip yüzüne baktı. 

“Buna inanmak istemiyorum” 

“Ve iki aydır yöre hafif depremlerle sallanıyor” 

Prof. Kozlu meşin koltuğunda huzursuzca kıpırdandı. 

“Evet, bu sallantılardan benim de haberim var ama orası büyük faylardan biri üzerinde. Kaydedilen depremler tek başına volkanik bir püskürmenin işareti olamaz. 

“Ya diğer bulgular?” 

Dekan işittiklerinden pek tatmin olmuşa benzemiyordu. Asık bir suratla: 

“Altan bey” dedi. “Genel bütçeden size bir tahsisat çıkaramam. Bu şimdilik mümkün görünmüyor. Heyecanınızı takdir ediyorum, isterseniz konuyu Bayındırlık ve İskan Bakanı'na açayım. Bakan yakın dostumdur, belki Ankaradaki Deprem Araştırma Enstitüsü bir ekip gönderir ve sizi de bu ekibe dahil etmeye çalışırız.” 

Olacak iş değildi. 

Üniversite ile Bakanlığa bağlı enstitünün bu güne kadar müşterek çalışmaları hemen hemen hiç olmamıştı, olsa bile Altan 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bundan haberdar değildi. Dekan nazikçe kendisini atlatıyordu. 
Anladığı kadarıyla Dekan'ın kafası ileri sürdüğü iddiaya pek yatmamıştı, bulguları hafife aldığı belliydi. 

Altan gülümsemeye çalışarak, “Hocam, bu olmayacak duaya amin demeye benziyor” diye mırıldandı. “Bizde bürokrasinin nasıl işlediğini bilirsiniz, çok vakit alır, onaylasalar bile tahsisat ne zaman çıkar Allah bilir. Bu acele bir konu. Uzman bir ekibin hemen yöreye gitmesi gerekir. Olayın ilmi yanı araştırmak bir tarafa, bölgeyi büyük bir felaket de bekliyor olabilir. Durumu acele incelememiz gerekir. 

Dekan'ın nazarları biran manidar bir şekilde Altan'ın protezli bacağına takıldı, sanki tek bacağınla sen bu ekipte ne işe yararsın, demek istercesine süzüyordu. Sonra birden utanmış gibi, “Ayrıca biliyorsunuz, o yöre şu sıralar nazik bölge. Çalışma yapabilmek için mülki ve askeri makamlardan izin almak gerekli; bu da bir sürü formaliteyi icap ettirir, yani anlayacağınız epey zor iş diye mırıldandı. 

Altan'ın tepesi attı. 

Dekan bir bilim adamına yakışacak tarzda konuşmuyordu. 
Bulguları ilim adına büyük bir heyecan kaynağıydı; yüzlerce yıl sonra Türkiye'de bir yanardağın indifaı söz konusuydu. Yaratacağı bölgesel tehlike ve felaket bir yana, bu alanda çalışan bilim adamları adına çok ciddi bir deneyim ve inceleme kaynağıydı. 

Altan çaresizdi, sustu. Ama beyni bir çıkar yol arıyor, izni ve tahsisatı çıkarmak için formüller düşünüyordu. Dekanı mutlaka ikna etmeliydi; yoksa dünyada bomba etkisi yaratacak muazzam bir jeolojik olay, göz göre göre idari basiretsizlik, biraz umursamazlık biraz da inançsızlık yüzünden boşa gidecekti. 

Genç doçent bir bilim adamı olarak bu boş veriyi kabullenemezdi. Ümitsiz ve çaresiz Dekan'a baktı. 

“Öyleyse bana şahsen araştırma yapmalığım için izin verin.” 
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Prof. Kozlu hayretle onu süzdü. Suratı asılmıştı. 

“Ne yapmayı düşünüyorsunuz?” diye sordu. 

“Oraya geri döneceğim.” 

“Tek başınıza mı?” 

“Başka şansım var mı hocam? Bilim adına bunun ne büyük bir fırsat olduğunu takdir etmiyor musunuz?" 

Dekan genzini temizledi, hafifçe öksürdü. 

“Altan bey sizi anlayamıyorum" diye mırıldandı. “Bunun bir ekip işi olduğunu bilmeniz gerekir. Uzman arkadaşlara, teknisyenlere ve aletlere ihtiyacınız olacak. Orada bunlar olmadan tek başınıza ne yapabilirsiniz?” 

“Biliyorsunuz, benim ihtisas dalım bu. Ben bir Volkanoloğum. 

“Evet, bunu biliyorum ama anlatmak istediğim tek başınıza bir şey yapamayacağınız hepsi bu.” 

Ne kadar sinirlendiğini belli etmemeye çalışarak Altan Gürel mırıldandı. 

“Yani şansım yok, öyle mi?” 

Dekan önündeki dosyaları karıştırmaya başladı. Kısa bir sessizlik oldu. 

“Üzgünüm ama Fakülte adına buna izin veremem. Bana biraz saçma geliyor. Anlattıklarınız inanılır şeyler değil, ilime ters düşüyor. Asırlar önce sönmüş bir volkanın püsküreceğin-den söz ettiğinizin farkında mısınız? Nemrut elli senedir yerli yabancı bir yığın uzman tarafından incelenmiş bir dağdır. Böyle bir iddia varit olamaz. 

Altan sabırla bekledi. 

“Beni heyecanlandıranda bu ya, efendim” dedi. “Veriler bunu gösteriyor. 

Prof. Kozlu dik dik yüzüne baktı. 
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“Size burada ihtiyacımız var. İzin veremem, tahsisatta çıkaramam.' 

Anlaşılan Dekan son sözünü söylemişti. 

Hiç tereddüt etmeden, “Öyleyse istifa ediyorum” dedi Altan Gürel. 

Dekan bu kez irkilerek yüzüne baktı. 

“İstifa mı dediniz?” 

“Evet efendim." 

Dekan yerinden fırladı. 

“Durumu çok büyütüyorsunuz. Olmaz öyle şey. Sizin gibi deneyimli ve çalışkan bir öğretim üyesinin istifa etmesine de izin veremem. Bir çocuk gibi davranıyorsunuz. Önerinizi geri çevirdim diye, şimdi beni ayrılmakla tehdit ediyorsunuz. 

“Üzgünüm ama beni böyle davranmaya siz mecbur ediyorsunuz. Bana şans tanımadınız, yapabileceğim başka bir şey yok. 
Meslek hayatımın en ilginç olayı ile karşı karşıyayım ve bunu değerlendirmek zorundayım. Üzgünüm hocam.” 

Geriye döndü ve bastonuna dayanarak ağır ağır yürümeye başladı. Dekanın kendini durduracağını hiç sanmıyordu. Kızgın bir sesle: 

“İstifa dilekçemi yarın size takdim ederim” diye homurdandı. 

Prof. Kozlu, “Altan bey, durun biraz” diye seslendi arkasından. 

Dönüp baktı; bastonunu tutan eli ter içindeydi. 

“Acele karar vermeyin lütfen. Beni bir emri vaki ile karşı karşıya bırakıyorsunuz. Elbette ki sizi bırakmak istemeyiz, teklifinizi yeniden düşünmek zorundayım. İçinizden beni suçladığınızı, ilmi merak ve heyecanını yitirmiş bir bilim adamı olarak değerlendirme yaptığınızı tahmin edebiliyorum. Ama yanılıyorsunuz, bu bütçe ve para meselesi. Maddi olanaklarımızın ne kadar 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kısıtlı olduğunu siz de biliyorsunuz. Yine de yönetimi toplayıp durumu ve teklifinizi görüşeceğim.” 

Dekan susup soluklandı. 

“Şayet kabul ederlerse elimden geleni yapmaya çalışırım” 

Altan ilgisiz bir şekilde sordu. 

“Ne zaman?” 

“Mümkün olduğu kadar çabuk” 

Altan kapıya doğru yürümeye devam ederken, “Sağ olun Hocam, istifamı alınacak kararı bana bildireceğiniz ana kadar erteleyeceğim” dedi. 


Altan Gürel evine döndüğünde saat altı sularıydı. Elini yüzünü yıkayıp, sırtına temiz bir tişört geçirdi. Fakülte de yaşadığı gerginliği hala tam üzerinden atamamıştı ki, acı acı çalan telefonun zili ile irkildi. 

Arayan asistanı Belma idi. 

Yer yüzünde görüp görebileceği en hoş ve en güzel kız! 

Sahip olduğu fiziksel avantajları ve babasının asla tükenmeyecek servetiyle, neden Üniversitede ömür tükettiğini bir türlü kavrayamadığı otuz yaşında bir afet! 

Nedense Altan'a göre, kendini ilme vakfeden bütün kadınlar çirkin, kaknem, sevimsiz yaratıklar olurdu, ya da öyle olmalıydılar. Hayat boyu tüm zamanını ilme ve okumaya adamış bir kızın güzel, bakımlı ve çekici olmaya hakları yokmuş gibi gelirdi ona. Zaten öylesine de pek rastlamamıştı, Belma bir istisnaydı. 

Bir yetmiş boyu, ince endamı ile onu kürsünün bir elamanı olarak değil, her zaman magazin dünyasının parlak ve alımlı kişilerinden biri olarak görürdü. Belma'nın akademi dünyasında yeri olmamalıydı, ne var ki çok zeki bir kızdı ve şimdiye kadar 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yanında çalışan en yetenekli asistanı o olmuştu. Pırıl pırıl işleyen zekası ve inanılmayacak yeteneği olan biriydi. 

Sesini duyunca, “Ne var?” diye homurdandı Altan. 

Reseptörden alaycı bir kahkaha yükseldi. 

“Biliyor musun, Fakülte istifa haberinle çalkalanıyor. Ne yazık ki en son öğrenen ben oldum.” 

Altan şaşırmıştı. “Demek haber o kadar çabuk yayıldı, ha?” 

“Hem de ışık hızıyla" 

“Deme yahu!” 

“Dekan'a rest çekmişsin, doğru mu? Aslı astarı var mı?” 

“Doğru” 

“Teklifini reddetti, değil mi?” 

“Boş ver, geri zekalının teki o” 

“Anlatsana” 

“Uzun hikaye! Canım konuşmak istemiyor” 

“Bana da anlatmayacak mısın?” 

Belma buradaki bana da kelimesini sevgiline de anlatmayacak mısın anlamında vurgulayarak sormuştu. 

Belma ile aralarında iş ilişkisinin dışında hissi ve romantik bir iletişim olduğunu Altan bir türlü kabullenmek istemiyordu. 
Kızın kendisine düşkünlüğü mantığının asla kabul edemeyeceği bir ruh bağıydı ve bundan korkuyordu. 

“Resmen istifa etmiş sayılmam henüz” diye mırıldandı. 

“Yemek yemedin, değil mi?” 

“Niye sordun?” 

“Bir şişe beyaz şarap alıp sana geleceğim. Yemeğin var mı?” 

“Olmaz. Bu gece yalnız kalmak istiyorum. Başımı dinlemeye ihtiyacım var. 

“Hiç boşuna ısrar etme hayatım. Senin yalnız kalmaya değil konuşmaya, içini dökmeye ihtiyacın var. Yemeğin yoksa pizza da getirebilirim." 
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Belma kafasına taktığını gerçekleştiren bir kızdı. Altan, bu kararından onu hiç bir şeyin vazgeçiremeyeceğini biliyordu; yine de itiraz etti. 

“Neredesin şimdi?” “Yeniköy'deki yalıda. Ama dert değil, henüz vakit erken. Yarım saatte sizin yakaya geçerim, bir yarım saatte pizzalar için oyalandığımı varsayalım, en geç bir saat sonra pizzalar soğumadan şendeyim. 

Altan'ın evi Kalamış'taydı. 

inkar etse de Belma'yı o geceden sonra yeniden evinde görmek heyecanlandırmıştı genç adamı. 

“Pekala, bekleyeceğim” dedi. 

O gelinceye kadar bir salata hazırlayabilirdi. 

Bastonuna yaslanarak mutfağa geçti.. 

Sıradan bir penye ve kot pantolon giymişti. Yüzünde belli belirsiz hafif bir makyaj vardı ve dudaklarına açık renk ruj sürmüştü. Makyaj yapmaktan da mecbur kalmadıkça hoşlanmazdı. 
Karton kutu içindeki pizza paketini mutfağa bırakırken, kendi evindeymiş gibi buz dolabını da açarak Çankaya şarabını biraz soğuması için içine bıraktı. 

“On dakika kadar bekletelim" dedi. “Hadi, karnım çok aç, pizzaları da soğutmadan yemeğe başlayalım.” 

Altan hiç itiraz etmedi. 

Sofra evin küçük salonundaki masanın üzerine kurulmuştu ama salatadan başka yiyecek yoktu. Belma aç kurt gibi pizzaya saldırdı. Her zaman iştahlıydı; Altan yediklerini nasıl erittiğini, nasıl kilo almadığını hep merak ederdi. Gerçi çok spor yaptığını, ata bindiğini, tenis oynadığını ve her gün hiç olmazsa yarım saat koştuğunu biliyordu. 

Genç kadın, Altan'ın yüzüne anlamlı bir şekilde bakarak gülümsüyordu. 

“Niye gülüp duruyorsun?” diye sordu Doçent. 


16 


“Bu gün Fakültede konuşulanlar aklıma geldi de ondan. 
Ortalığı birbirine katmış, dekanı istifa ile tehdit etmişsin.” 

Altan durumu hafife alır gibi mırıldandı. 

“Daha neler? Sana anlatan durumu abartmış.” 

“Ömür adamsın vallahi! Yapmışsındır. Dekan da blöfünü yutmuştur. 

Öfke burnunun uçundaydı Altan'ın. 

“Blöf yapmıyordum." 

Belma bir an kuşkuyla yüzüne baktı. 

“Ne yani? Ciddi miydin? Sahiden istifa etmeyi düşündün mü?” 

“Gayet tabii. Ne sandın?” 

“İnanmıyorum, palavra! Sen mesleğini terk edemezsin” 

“Başka alternatifim yoktu. Netice de belli değil daha. Karar olumsuz çıkarsa istifa etmeye kesin kararlıyım.” 

Belma oturduğu iskemleye yaslandı. Kağıt peçeteyle ağzını silerken: “Çocuk gibisin Altan” dedi. 

Genç adam suratını asarken homurdandı. “Dekan da öyle dedi.” 

“Doğru söylemiş” 

Altan söylenmeye devam etti. 

“Ne yani? Elime geçen bu fırsatı kaçıracak mıydım? Benim yerimde olsan sen ne yapardın?” 

Belma birden ciddileşti. 

“Bilmem, belki haklısın. Belki ben de senin gibi davranırdım.” 

Altan, asistanının bu huyunu çok takdir ederdi. Daima haklıdan yana olurdu, inandığı ve savunduğu fikirlerden de asla ödün vermezdi. Bakışlarını kızın koyu siyah gözlerine dikti. Pırıl pırıl ışıldıyordu. Uzun siyah saçlarını ensesinde topuz yapmıştı. Kuğu zarafetindeki ince uzun boynunda elektrik ışığı hareler oluşturuyordu. Belma'nın gelmesini önce istememişti, ama bunun ne kadar yersiz bir istek olduğunu şimdi daha iyi anlıyordu. Önce talebesi olmuş, üç seneden beri de aynı kürsüde asistanı olarak çalışıyordu, iki yıl önce Belma ona aşık olduğunu itiraf etmişti. 
İşte, her şey ondan sonra allak bullak olmuştu. Bu ilişkinin gelişmesine izin veremezdi Altan. Kızın niyeti evlenmekti. Çok komik bir istekti bu; asla kabul edemeyeceği bir teklif. Hemen karşı çıkmış, kız ısrar ettikçe de elinden geldiği kadar uzaklaşmaya çalışmıştı ondan. Kendini reddedilmiş hisseden Belma önce kızmış ve öfkelenmişti. Bu tür davranışlara ve redde, ait olduğu çevrede alışık olmadığı için, öfkelenmesini anlayışla karşılamıştı Altan. Belma kendi sosyal çevresinde dilediğinle evlilik yapabilecek biriydi ama koca olarak kendisine bedenen yarım bir insanı seçmesi, çok komikti ve büyük yanılgı olurdu. Bir süre ilişkileri soğumuş ve yalnız mesleki konularda görüşmüşlerdi. Ama ne de olsa her gün iş yerinde birbirleriyle karşılaşmak zorunda kalıyorlardı. 

Altan, kızın bu duygusunun gelip geçici bir heyecan oldu-Sunu; nasıl olsa Belma'nın bir gün hatasını anlayacağını ve peşini bırakacağını düşünmüştü. Oysa olaylar pek tahmin ettiği gibi gelişmemişti. Genç kadın evlilik konusunu bir daha açmamakla beraber, Altanı da kovalamaktan vazgeçmiyordu. Son üç aydır ise ilişkilerinde biraz daha yumuşama olmuştu. Arada bir Fakülte dışında da buluşup görüşüyorlardı. İki defa dışarıda yemek yemişler, bir de konsere gitmişlerdi. Belma onu elde etmek için sabırlı olması gerektiğini çoktan anlamıştı. 

Genç kadın pizzaların yarısını bitirdiklerinde masadan kalkarak buzdolabındaki şarap şişesini çıkardı. Şişenin mantarını da açarak boş kadehleri doldurdu. Tavır ve davranışlarındaki rahatlık Altan'ın hoşuna giderdi. 
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Belma kadehini kaldırıp, “Neyin şerefine içeceğiz?” diye sordu. 

“Bilmem” 

“Sıhhat ve sağlığınıza"Arkasından da hemen, “Yok yok, bu olmasın” diye mırıldandı. “Bacağından dolayı hemen alınırsın. 
Başka bir neden arayalım.” 

Hoşlandığı adamın yüzüne alaycı bir şekilde bakıyordu. 
Onun yüzünün gerildiğini görünce, “En iyisi Nemrut projesi şerefine içelim.” 

“Bak, bu olabilir” 

Belma şaraptan bir yudum alırken sitemkâr bir şekilde mırıldandı. 

“Döndüğünden beri bana bu konuda bir açıklama yapmadın. 
Olayı Fakülte de herkes duydu, en son ben işittim. İddiana göre Nemrut püskürecekmiş, öyle mi?" 

“Sanırım öyle! Sana da komik mi geliyor?” 

“İlmi açıdan biraz öyle, inanması zor. Ama kariyerine, bilgine ve ciddi çalışmana her zaman saygılı olmuşumdur. Böyle bir iddia ortaya attığına göre elinde mutlaka ciddi bulgular var demektir. 
Seni dinlemek isterim.” 

Altan kadının yüzüne dikkatle baktı. Bir an, ufak ve dolgun dudaklarında alaycı bir ifade bulacağını sandı. Belma gayet ciddi görünüyordu. 

Rahatladı biraz. Aslında gerginliğini gidermek için en iyi çözümün bu işe aklı eren biriyle tartışmak olduğunu biliyordu. 

“Yörede her gün ufak tefek depremler oluyor. Dağ belli belirsiz gaz püskürtüyor, etrafta bol miktarda volkanik toz var. 
Bitki örtüsü şekil değiştirmeye başlamış, ağaçlar kurumuş, yanmış ve asitten etkilenmiş kuş ölüleri buldum. Dağın eteklerini kesif amonyak kokusu kaplamış. Bu kadarı yetmez mi? Bu bulguların hepsi bildiğimiz en alışılmış indifa öncesi belirtileri. Daha ne olacak ki?” 

“Fakat bu verilerin dünyayı ayağa kaldırmak için yeterli olmadığını sen de bilirsin. Asırlardır aktifliğini kaybetmiş bir dağ silsilesi o. Krater göllerini inceledin mi? Sulardan örnekler aldın mı? Asit oranı ne miktarda? Kuşları öldüren belki başka bir sebep vardır. 

Altan başını önüne eğdi. 

“Koşullar el vermiyordu” diye homurdandı. “Krater göllerine tırmanmam imkansız gibi bir şeydi. Arazinin o bölümü çok dik ve kayalık. Oraya ekip olarak gitmek ve ölçüm aletleri götürmek lazım. Tek başına yapabileceğim iş değildi. 

Belma sesini çıkarmadı. 

Konu ne zaman Altanın sakatlığının verdiği fiziki problemlere dayansa susmayı öğrenmişti. Altan'ın daha şimdiden sinirlerinin gerilir gibi olduğunu sezinliyordu. Belma geldiğinden beri konuşmayı hassas konulara kaydırmamak için elinden geleni yapıyordu. Şarabından bir yudum daha aldı. 

Altan'ın aralarındaki ilişkide ileri adımlar atmamasının, durağan kalmasının yegane nedeninin büyük ölçüde hayatındaki olağanüstü trajediden kaynaklandığını biliyordu. Genç adam üniversiteye girmeden önce askeri pilottu ve teğmen rütbesinde iken bir eğitim uçuşu sırasında uçağının düşmesi sonucu sağ bacağını kaybetmişti. GATA' dan çıktığında artık bir bacağı yoktu ve ömür boyu protez kullanmaya mahkum olmuştu. Ama yılmamış, Teknik Üniversitenin Maden Fakültesinin imtihanlarını kazanmış ve jeolog çıkmıştı. Sonra da akademik kariyere intisap etmiş ve Üniversite de kalmıştı. Eski bir pilot olduğunu ve bacağını nasıl kaybettiğini çok az kişi bilirdi. Belma'da bu sırrı bilen nadir kişilerden biriydi. 

Genç kadının bir an gözleri buğulanır gibi oldu. 
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Altan hayatındaki bu trajediyi birlikte yattıkları o tek gece anlatmıştı. Uzun zaman evvel. 

Gözlerindeki buğulanmayı sevdiği adama hissettirmemesi lazımdı. Aksi halde Altan yine hırçınlaşacak, anlamsız münakaşalar çıkaracak ve son zamanlarda biraz düzelir gibi olan ilişkileri yine sekteye uğrayacaktı. Kesik bacağı ve protezli yaşamı Altan için daima kompleks olmuştu ve sırf bu yüzden kendisiyle birlikte olmaktan kaçınıyordu. 

Acele ile sordu/'dekanlıktan onay çıkmazsa, ne yapacaksın?” 

"İstifa edip kendi imkanlarımla gideceğim" 

“Demek kafana koydun, Nemrut'a dönmeye kararlısın yani?” 

“İki sene önce ben de gitmiştim; hani şu Van Gölünün sularının yükselmesi nedeni ile, hatırlıyor musun?” 

“Tabii hatırlıyorum” 

“Demek kısmette bir daha gitmek varmış.” “Anlayamadım?” 

“Yani kararlıysan beraber gideceğiz demektir.” 

Evet. 

“Ne münasebet! O gezi sana göre değil” 

“Saçmalama Altan. Bu benim de ihtisas saham. Kendini ilime adamış bir kadın olduğumu, unutuyorsun galiba. Bu biraz da görevim sayılır. Umarım, ilmi yeterliliğime saygın vardır. 

“Sorun o değil. Bu çok tehlikeli; meramımı kimseye anlatamıyorum. Dağ her an püskürebilir. Doğuracağı tehlikeyi en az benim kadar senin de bilmen gerekir. 

“Ama sen göze alıyorsun?” 

“Birinin bunu yapması lazım. Ben bilim adamıyım. Bu iş bana düşer. 

“Ya ben neyim?” 

“Anlamaya çalış Belma, Nemrut'a gidemezsin. Orada ölüm tehlikesi var.” 
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“Dağın ne zaman indifa edeceğini ancak Tanrı bilir” 

“Sorun sadece o da değil; yöre siyasi bakımdan da nazik. 
Ekibin uzun süre dağda kalması gerekebilir. Çadırlarda ve vahşi bir tabiatın içinde yaşamak sana göre değil. Yakın bir gelecekte sonbahara gireceğiz, oralarda havalar çabuk bozar. Köylüler kasım ayında toprağa kar düşer diyorlar." 

“Yani bu söylediklerin benim için sorun mu? İlk defa böyle bir araştırmaya katılacakmışım gibi konuşuyorsun. 

“Asla olmaz. Seni oraya götüremem. Zaten dur bakalım, daha hiç bir şey belli değil.” 

“Bazen seni hiç anlamıyorum; ben senin asistanınım, benden ala kimi bulacaksın?” 

“Sen bir kadınsın. Bu meşakkatli yolculuğu kaldıramazsın” 

Belma sert bir hareketle şarap kadehini masaya bıraktı. 

“Aman ne komik? Ne zaman şu züppe sosyete kadını kimliginden sıyıracaksın beni? Bıktım artık! Sadece kadın değil, biraz da meslektaşın olarak düşün beni. Senin olduğu kadar benim de uzmanlık dalım bu.” 

Altan kaşlarını çattı. 

“Seni götüremem. Bunu kafana iyice koy ve ısrardan vazgeç. 

Genç kadının kara gözleri bir an sevinçle ışıldadı. 

“Beni sevdiğin için tehlikeden uzak tutmak istiyorsun, değil mi?” diye sordu. 

Altan dik dik kızın gözlerinin derinliklerine baktı. 

Israrındaki gerçek neden buydu tabii. Tahminlerine göre orası çok tehlikeli bir bölgeydi. Nemrut her an püskürmeye geçebilirdi; bunu bile bile Belma'yı oraya, muhtemel bir facianın tam ortasına götüremezdi. Konuşmaktan özellikle kaçındığı o konuya yeniden girmek üzereydiler. Oysa ne güzel, aşktan ve 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evlilikten bahsetmeyerek aylardır görüşüyorlardı. Altan kelimelerin üzerine basa basa konuştu. 

“Seni sevdiğimi hiç söylemedim Belma “ 

Kız omuzlarını silkti. 

“Bunu itirafın şart değil. Otuz yaşıma geldim, anlamayaca- 
&ımı mı sanıyorsun?” 

“Yanılıyorsun; biz sadece iki dost, iki arkadaşız. İlişkimiz hiç bir zaman sevgiye dönüşmedi.” 

Belma derin bir soluk aldı. 

Zamanlaması yine yanlış olmuştu. Bu gece sevgilisinin titizlikle kaçındığı bu konuya girmesi hataydı. Altanın ruhsal durumu, izin alamadığı inceleme yüzünden zaten berbattı. Mevzuyu hemen değiştirmeliydi. 

Elini yeniden şarap kadehine attı, hemen konuyu değiştirdi. 

“Nemrut'un ülkemizdeki volkanların en son püsküreni olduğunu biliyorum.” dedi. 

“Yanılmıyorsam 1441 ya da 1443 de püskürmüş, yani yaklaşık beş buçuk asır evvel. Son gidişimde lıgöľü gezmiştik Kuzeybatı kıyılarında sıcak su kaynakları vardı. Gölün güney doğusundaki kayalık yamaçlardan ise su buharı ve karbondioksit gazı fışkırıyordu. Bu belirtiler Nemrut dağındaki volkanik etkinliğin henüz son bulmadığını gösterir.” 

Altan kızı süzmeye devam ediyordu. 

Biraz rahatlar gibi oldu. Belma'nın yaptığı hatayı anladığını ve o konuya tekrar dönmeyeceğini sezinledi. Bu kez fırtınayı rahat atlatmıştı fakat bu badireye ne kadar katlanabileceğini bilemiyordu, önünde sonunda kızın gerçekleri görerek bu sevdadan vazgeçeceğine ve kendisini tamamen terk edeceğine emindi, işte hayatının en karanlık dönemi asıl o zaman başlayacaktı. 
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Ağır ağır bakışlarını önüne eğdi. Kıza haksızlık yaptığının farkındaydı. İşini seven her Volkalonog bu inceleme gezisine katılmak isterdi, dolayısıyla kızın gösterdiği tepkiyi anlayışla karşılamalıydı. 

“Seni götürmek istemediğim için bana kızdın, değil mi?” diye sordu. 

“Evet ama dert etme. Şayet Dekan izin verirse o ekipte benim de olmam gerekir. En kıdemli asistanın benim. Kadroyu tek başına seçemezsin, buna Dekanlık karar verir ve babam Dekan'ın en yakın arkadaşlarından biridir. 

Altan hayretle gözlerini yeniden Belma ya çevirdi. 

“Atıyorsun, inanmıyorum.” 

“Yalan konuşmadığımı bilirsin. Asistanlık sınavını nasıl kazandığımı sanıyorsun?" 

“Hadi ordan yalancı! Atma şimdi... Sen o sınavı bileğinin hakkıyla kazandın. En çalışkan öğrencilerden biriydin. 

“Sen öyle san! Babam olmasaydı daha çok imtihana girerdim! Hatırlıyor musun, benimle aynı sınıfta, kızıl saçlı Ayhan diye bir çocuk vardı, hani asistanlık sınavına onunla birlikte girmiştik." 

Altan biraz şaşkın, “Evet, anımsıyorum" diye mırıldandı. 

"İşte hak onundu, ama babam devreye girdi, Dekan torpil yaptı ve kadroyu ben kaptım. Sen ne sanıyorsun?” 

"Vay hilebaz! Bunu hiç bilmiyordum.” 

“Daha böyle bilmediğin neler var. 

Belma yüzüne o çok yakışan tebessümü ile sevgilisine bakıyordu. Yerinden kalktı, Altan'a yaklaştı ve usulca dudaklarını sevdiği adamın dudaklarına değdirdi. Uzun zamandan beri, daha doğrusu birlikte oldukları o tek geceden beri ilk defa Belma kendisini öpmüştü. Kollarını boynundan hemen gözerken kulağına eğilip, “Bu sırrımı sakın kimseye söyleme, sonra rezil olurum” 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diye fısıldadı. Sonra ahenkli ve kışkırtıcı yürüyüşüyle mutfağa gitti. 

Altan arkasından baka kalmıştı. 

Duyduklarına inanmak istemiyordu; Belma sınıfın en çalışkan ve sivrilmiş öğrencilerinden biriydi, asistanlık sınavı için de hiç kimsenin torpiline gereksinimi yoktu. Hele babasını kullanarak Dekan'ı devreye sokacağına hiç ihtimal vermiyordu. Ama bunu rahatlıkla yapabilirdi de; onu yeterince tanıyordu, yeter ki bir şeyi istemesindi. O zaman kafasına koyduğu her şeyi elde etmesini bilirdi. 

Mutfaktan döndüğünde kızın elinde iki kağıt peçete vardı. 
Usulca sevgilisinin dudağını sildi. 

“Rujum yüzüne bulaştı. Temizleyim dedim hayatım” 

“Yalan söyledin değil mi? Baban sınav işine karışmadı." 

Belma muzip bir ifadeyle güldü. 

“İnanıp inanmamakta serbestsin, ama inanamasan da kimseye söyleme.” 

Altan kaşlarını çatıp sustu. 

Anlattığı hikaye olanaksızdı. Asistanlık sınavına fesat karıştırıldığını hiç sanmıyordu. Sırf damarına basmak için böyle konuşuyordu. Bunu zaman zaman yapardı; özellikle onu sinirlendirdiği zamanlarda. Üstüne varmadı, huyunu bilirdi, nasıl olsa birazdan sinirleri yatışır, sakinleşir ve seni kızdırmak için o yalanı uydurdum, derdi. 

Ama bu defa Altan'ın düşündüğü gibi olmadı. Belma hiç ummadığı bir şey söyledi. 

“Dekan'ın sana izin verip, tahsisat çıkaracağını hiç sanmıyorum” dedi. 

“Neden?" 

“Boşuna umutlanma. Seni dinleseler bile Üniversite böyle ham hayale para yatırmaz. Bu sevdadan vazgeç. 
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Altan, damarıma basmak için yeni numaralar peşinde, diye düşündü. 

Belli ki hırsını henüz yenememişti. 

Hiç bozuntuya vermeden, “Ama sen inandın” diye mırıldandı. 

“Sen bana ne bakıyorsun? Seni severim, sana inanmak isterim hatta dilediğin ilmi tetkikleri yapmanı da arzu ederim, fakat bu onların talebini kabul edeceği anlamına gelmez. Hiç şansın yok.” 

Altan ciddi mi konuşuyor diye kızın yüzüne baktı. Ciddi görünüyordu. 

Omuzlarını silkti. 

“Ne yapalım? İş olacağına varır” 

“Yani o zaman istifa edeceksin, değil mi?” 

“Dedim ya kararlıyım” 

Belma'nın yüzünde üzüntülü bir ifade oluştu. 

“Yazık! Bu çok sevdiğin meslek hayatının sonu demektir. 
Bunca yıllık hizmetin de heba olacak. Ne yapacaksın?” 

“Hiç dert değil. Başka bir Üniversiteye müracaat ederim” 

“Kolay değil. Kabul edilir misin bakalım? Kadro sorununu unutma. 

“Sen merak etme, her Üniversite beni havada kapar. Kendi dalımda tek gibiyim. 

“Ya araştırma gezin ne olacak? Kendi Fakülten bile ilgisiz kalırken, yeni gireceğin Fakülte sana bu imkanı tanır mı bakalım? 
Hele pek çok bilim adamına ters gelen bir konuda.” 

“Beni kızdırmaya çalışıyorsun, değil mi? Bunları inanarak söylemiyorsun.” 

Belma üzüntüyle baktı sevgilisine. Şarabından ufak bir yudum aldı. Sessizce düşüncelerini okumaya çalışıyordu sanki. 

Cevap alamayınca Altan omuzlarını silkti. 
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“Ne yapalım?” diye mırıldandı. “Ölüm yok ya ucunda, olmazsa olmaz.” 

“Ama bu incelemeyi gerçekleştirmek için can atıyorsun” 

“Kısmet, olursa ne ala!” 

“Bu işe tek başına kalkışamazsın. Uzman bir kadro, teknik aletler ve de bol para lazım. “ 

“Doğru” 

Hala dikkatle Altan'ı süzüyordu genç kız. 

Nihayet kısık bir sesle, “Biliyor musun?” dedi. “Aklıma ilginç bir şey geldi.” 

“Neymiş o?” 

“Bir sponsor ayarlayalım” 

“Sponsor mu? Dalga mı geçiyorsun? Kim bu işe para yatırır ki? Kim hangi gaye ile bize para verir, menfaati ne olacak?” 

Belma hınzırca gülümsedi. 

“Kafanı çalıştır Hocam! Bir düşünsene, Nemrut dağı lav püskürtecek diye ortaya çıkınca bunun doğuracağı sansasyonu hayal edebiliyor musun? Televizyonlar, gazeteler, dergiler tüm yazılı ve görsel medya peşine düşecektir. Eh, bu muazzam işi Üniversiteye rağmen destekleyen kişi veya kuruluşta epey reklam imkanına kavuşacaktır.” 

Altan haklı olabilir mi, diye şaşırarak yüzüne baktı. Doğrusu yabana atılacak bir fikir değildi. Düşünce insanın kulağına hoş geliyordu. Genç adamın aklı karıştı. 

“Bu mümkün mü?” diye sordu. 

“Tabii, neden olmasın? Daha şimdiden televizyonlarda, gazetelerde seninle yapılmış dizi dizi röportajları, devasa resimlerini görür gibi oluyorum. Hele bir de iddianı kanıtlarsan sana kapılarını açmayacak bir üniversite düşünemiyorum.” 

Belma'nın gözlerinde sanki gizli parıltılar oluşmuştu; ya da Altan'a öyle geldi. 
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“Dalga geçmiyorsun, değil mi?” 

“Ne dalgası sevgilim? Bana şahane bir fikir gibi görünüyor" 

Genç adam düşünmeye başladı. Batı ülkelerinde bazı ilmi araştırmalar özel teşebbüs tarafından desteklenirdi; biraz sulandırılmış reklam yanı olsa da, başarılı sonuçlar, ilim adına faydalı adımlar atılabiliyordu. Safça mırıldandı; 

“Benim sosyal çevrem dardır, sponsorluk talebinde bulunacağım muhitim yok.” 

“Sen orasını dert etme. Bilirsin benim çevrem geniştir. Ayarlayabilirim.” 

Altan içinden hak verdi; Belma çok zengin bir ailenin kızıydı, varlıklı ve zengin iş dünyasında tanıdıkları çoktu. 

“Ne yapabilirsin?” diye sordu. 

Elinde olmadan heyecanlanmaya başlamıştı. Aklının köşesinden bile geçmeyen bir çözümdü bu. Üniversite muhitinin kuralcı metotları dışında düşünmeye alışmamış beyni, özel teşebbüsün pratik ve şeytani sistemleri karşısında pek tabiidir ki yetersiz ve çaresiz kalacaktı. Çocuksu bir coşkuyla hemen sordu. 

“Aklına biri geliyor mu?” 

Belma'nın yüzü ciddileşti. 

Hafif hafif başını sallayarak, “Geliyor tabii” dedi. “Neden olmasın?” 

“Kim?” 

“Babam... O seve seve bize bu yardımı yapar” 

Altan buz gibi katılaştığını hissetti birden. 

Belma'nın amacını anlamış gibiydi, ters ters kıza baktı. 

"Unut bu fikri” dedi. 

“Neden?” 

“Çünkü bu planın arkasında yatan niyetini gayet iyi anlıyorum; ailene karşı beni minnettar ve borçlu kılmak, değil 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mi? Bir tür kaleyi içten fethetmek, istemem, bu konuyu kapatalım. 

Belma'nın kaşları çatıldı. 

“Yine saçmalamaya başladın.” 

“Hayır. Şimdi de aklınca beni zenginliğinle elde etmeye çalışıyorsun. İdealim uğruna babanın katkılarına boyun eğeceğimi ve Göksel ailesinin paralarına esir olacağımı düşündün. Sonra da senin isteklerine ram olacaktım. Ne iğrenç! Bunun için utanmalısın Belma. Beni hiç tanımamışsın, çok yazık!” 

Belma'nın hiddetten yüzü kızardı. 

“Sen bir septiksin” diye söylendi. “Her olayın altında bir bit yeniği ararsın. Sana sadece yardımcı olmak istemiştim. Asıl düşündüklerinden sen utanmalısın. Evet, babam zengindir ve her yıl ticari firmalarının reklamı için milyarlar ayırır ama asla bunu kızının gönül macerası veya evliliği için yapmaz. Adamcağız bu iğrenç düşünceni öğrense, vereceği varsa bile bize yardım etmezdi. Senin hakkında cidden yanılmışım, gerçekten de kendisini aşamayan, durgun ve hasta kafalı, septiğin tekisin sen. 
Senden nefret ediyorum." 

Altan yanılmadığına emindi. Sevdiği kız onu yerin dibine batırıyor ama gayesi hiç değişmiyordu. İstediğini elde etmek için her yola baş vuracak yapıdaydı o. 

Genç adam, “Hakaretlerin bitti mi?” diye sordu. 

“Hayır! Sen aynı zamanda tanıdığım en nankör, en hodbin, en kendini beğenmiş ukalanın birisin.” 

Yerinden kalkmıştı. Koltuğun üzerindeki çantasını kaptı. 
Altan'ın yüzüne bile bakmadan kapıya yürüdü. 

Altan içinde bir şeylerin burulduğunu hissetti. Onu seviyordu ama asla bu öneriyi kabul edemezdi. Ondan daha güçlü ve çok şükür gerçekleri daha iyi görebilen biriydi. Yaşamı boyunca 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kimseye ezik ve müteşekkir kalmamıştı. Bundan sonra da kalmayacaktı. 

Belma kapıyı açarken arkasından, Pizzaya ve şaraba teşekkür ederim” diye söylendi. Kız hışımla kapıyı çekerken: 

“Canın cehenneme” diye bağırdı. 

Kapının gürültüyle kapanışı ufak dairede yankılar yaratırken, Altan masaya dayalı bastonunu kavrayıp ayağa kalktı. 
Bu Belma ile yaptığı ne ilk ne de son kavgaydı. Yarın aralarında hiç bir şey olmamış gibi davranacağını biliyordu. Sokaktan Belma'nın patinaj çekerek fırlayan spor Porche'unun homurtusunu duydu. Yalnızlığının acısı yüreğine sindi. 

Ne çare ki elinden bir şey gelmezdi... 

A 

Bu huyunu rahmetli babasından almış olmalıydı; o da dik başlı, inatçı ve sözünden dönmeyen bir adamdı. Nuh der peygamber demezdi. Tutumunun zaman zaman kendine zarar verdiğini ve yığınla şey kaybettiğini de bilirdi, ama elinde değildi, verdiği sözden, ettiği laftan geri dönemez, tükürdüğünü yalamazdı. Altan Gürel, Dekan'ın odasından çıkarken, hiç olmazsa şimdilik, meslek hayatının sona erdiğini biliyordu. Teklifi Üniversite tarafından reddedilmiş ve o da istifa dilekçesini masanın üzerine bırakmıştı. Prof. Kozlu büyük bir umursamazlık içinde masadan kalkmış, elini sıkmış ve onu uğurlamıştı. 

İtiraf etmeliydi ki, bu sonucu beklemiyordu. 

Mensup olduğu ilim müessesinin raporuna bu kadar ilgisiz kalmasını, sunduğu verileri bile doğru dürüst inceleme zahmetine katlanma lüzumunu duymamasını kabul edemiyordu. İlmen büyük bir ayıp ve fiyaskoydu bu. Fakat sebebi ne olursa olsun, sonuç aleyhineydi ve şu andan itibaren işsiz kalmıştı. 

Fakültedeki çalışma odasına dönerken içinden küfürler savuruyordu. 
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İstifasının kabulü ilim adına yapılmış bir ihanet ve saygısızlıktı. Ayrıca savının kabul edilmemesi yöreyi muhtemel bir tabii felaket ile karşı karşıya getiriyordu ama derdini anlatacak bir mercii bulamıyor ve hiddetinden köpürüyordu. 

Yıllarını geçirdiği ufak çalışma odası güneş içindeydi. Masasının başına geçti ve bir süre düşüncelere daldı. Oda çok sıcaktı. 
Ceketini çıkarıp astı, havacı mavisi koton gömleği terden lök gibi ıslanmıştı. Şahsi eşyalarını toplayıp burayı terk edecekti. Özel kitaplarını, şahsi dosyalarını, notlarını ve sair ufak tefek eşyalarını toplayamayacak kadar yorgun hisse-diyordu kendini. 

İçindeki inatçı ve mücadeleci benliği uyandı. 

“Hadi Alttan, kalk ayağa” diye söylendi. Ezikliği ve mağlubiyeti kabullenemezdi. 

Az da olsa bu sonucu hesaba katmıştı, olacaklar önünde sonunda onu haklı çıkaracaktı; fakat tek endişesi bu ilmi gerçeğin zamanında saptanamaması ve gereken tedbirlerin alınmadan büyük bir felaketin doğmasıydı. 

Bastonuna dayanıp ayağa kalktı. Her ihtimale karşı yanında getirdiği boş bavulu açıp eşyalarını toplamaya hazırlandı. İçindeki burukluk gittikçe artıyordu. Önce masasının üzerinden başladı işe. Raflardaki kitapların çoğu fakültenin demirbaşıydı; kendisine ait olanları bavuluna yerleştiriyordu. Alt raflardaki götüreceği kitap ve dosyaları eğilip almak zor geliyordu, lanet olası kemik ucu daha şimdiden sızlamaya başlamıştı. 

Tam o sırada kapı vurulmadan ardına kadar açıldı. 

Belma girmişti içeri. 

Pizza yedikleri gecenin üzerinden beş gün geçmişti ve Altan o tarihten beri kızı görmemişti. Belma, hiç bir şey olmamış gibi, selam sabah etmeden, yüzünü buruşturarak, “Atıldın, değil mi?” 
diye sordu. 

“Hayır, istifa ettim” 
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“Boş versene, ne fark eder? ikisi de aynı şey. İşinden oldun işte!” 

Altan sesini çıkarmadı. 

Belma, “Hayatımda senin kadar inatçı ve kafasının doğrultusuna giden insan görmedim” diye söylendi. “Ne yapacaksın şimdi?” 

Altan soruya cevap vermedi. 

Bundan sonra ne yapacağını o da bilmiyordu henüz. 

Her zaman olduğu gibi Belma'nın hayat dolu aktivitesi birden tozlu ve sıcak odaya canlılık getirmişti. İş yerine daima makyajsız ve sade kıyafetlerle gelirdi; bu gün de öyleydi, kısa kollu ekose bir gömlek ve kot pantolon giymişti yine. Buna rağmen müthiş alımlıydı. Tek farklılığı odanın havasını değiştiren şahane parfümüydü. 

Altan farkında olmadan kokuyu ciğerlerine çekti. 

Hemen anlayıp gülümsemeye başladı. Sanki bağırıp çağıran o değildi. 

“Beğendin mi?” diye sordu. “Yeni aldım. Hoşuna gideceğini biliyordum.” 

“Berbat bir koku! Geniz tırmalıyor.” 

“Hadi ordan! Kızgınlığından inadına söylüyorsun. Aslında bayıldın. Tam yirmi beş kağıt saydım.” 

“Yirmi beş lira mı?” 

“Oynattın mı sen? Yirmi beş milyon lira” 

“Ehh, sen sayarsın. Zengin insanın hali başkadır” 

“Bakıyorum hala bıraktığımız noktadasın. Sorun babamın parası, değil mi?” 

“Lütfen münakaşa etmeyelim. Bu gün hiç havamda değilim. 

İstifa ettim ve sinirliyim” 

“Nasıl istersen" 

Belma sustu, ama gitmeye niyetli değildi. 
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O susunca Altan sordu: 

“Vedalaşmak için geldiysen zahmet etmişsin. Ayrılmadan önce bazı arkadaşların odasına gidip o işi yapacaktım zaten.” 

“Son münakaşamıza rağmen bana da uğrayacak miydin?” 

Altan bakışlarını kızdan kaçırdı. Ruh dünyası gerçekten berbattı. 

“Tabii” diye fısıldadı. 

“Ben de öyle tahmin etmiştim, yine de odana ben geldim.” 

Birden hocasının yanına yaklaştı, dostça kollarını boynuna doladı, genç erkeğin uzun kirpikli yeşil gözlerine uzun uzun baktı. Sonra, “Biliyorum" diye fısıldadı. “Artık birbirimizi bundan böyle sık sık göremeyeceğiz. Belki de hiç görmeyeceğiz. Seni çok özleyeceğim Altan. Her şeye rağmen iyi bir dost ve iyi bir hocaydın. Senden çok şey öğrendim. Yalnız ilim sahasında değil, insanı ve hayatı da öğrettin bana. Yaşamımdaki boşluğunu her zaman hissedeceğim.” 

“Biraz fazla büyütmüyor musun?” 

“Hayır, kesinlikle.” 

Altan veda sahnelerini hiç sevmezdi. 

“Ben de seni özleyeceğim” diyebildi yutkunarak. 

Belma nerede bulunduklarına aldırmaksızın genç adamın yanağına bir öpücük kondurdu sonra ateşli bir şekilde dudaklarından öptü. Geri çekildiğinde kara gözleri buğulan-mıştı. Ağlamamak için kendini zor tutuyor gibiydi. 

“Seni kırıp incittiğim, beni reddettiğin için damarına bastığım, kanını beynine sıçrattığım çok olmuştur. Umarım gider ayak beni bağışlarsın. Kötü anılarla ve kırık olarak ayrılmak istemiyorum. Bana yaptığın telkinleri ve tavsiyeleri hiç unutmayacağım. Sana yeni hayatında mutluluklar dilerim. Umarım her şey gönlünce olur. İnan bana, şimdi gerçekleri daha iyi görüyorum, hem belki ben de kendime uygun bir hayat arkadaşı 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bularak evlenip, bu kokuşmuş çalışma ortamından ayrılırım. 
Baksana, senin gibi değerli bir bilim adamının bile kıymetini bilmediler” 

Altan, Belma'nın gider ayak yine damarına basıp basmadığını anlamak için yüzüne baktı. Onun tanıdığı Belma bu tür konuşmaları yapacak biri değildi. Ama suratındaki ifade ciddi ve içten görünüyordu. 

Genç adam yüreğinin ezildiğini duyumsadı. Ve o anda yalnız mesleğini değil, artık sevdiği kadını da kaybettiğini anladı. 

Söyleyecek kelime bulamıyordu. 

“İstersen seni evine ben bırakayım” dedi Belma. 

"Teşekkür ederim, hiç lüzum yok. Bir taksiyle gidebilirim.” 

“Buradan Kalamış'a taksi dünyanın parasını yazar. İnat etme.” 

Yine para konusu karşısına çıkmıştı. 

Altan dudaklarını kemirerek, “Merak etme, o kadar param var" diye mırıldandı. 

“Sen bilirsin, alınma. Benim ki sadece iyi niyetle yapılmış bir teklifti” 

Belma, Altan'ın gözlerinin içine son bir defa gülümseyerek baktı, uzun parmaklarını yanağında gezdirdi ve sonra buruk bir şekilde geri dönerek, sessizce odadan çıktı. 

Dünya Altan'ın başına yıkılmıştı sanki. 

Genç adam bir daha onu sonsuza kadar göremeyecekmiş gibi yerine mıhlanıp kalmıştı. İşini kaybetmesi önemli değildi ama sevdiği kadından ayrılmak daha şimdiden yüreğinde tarifsiz bir burukluk yaratmıştı. 

Bu ayrılığın tek sebebi gördüğü protezli sağ bacağına gözleri kaydı. Eşyalarını toplamayı unutup dakikalarca yaşamını değiştiren trajik uçak kazasını düşündü... 
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Sonraki beş günü tam bir boşluk içinde geçti. İşinden ayrılınca, sudan çıkmış balığa dönmüştü. Senelerin verdiği alışkanlıkla her sabah erkenden uyanıyor, kalkmak için acelesi olmadıını hatırlayınca yeniden uyumaya çalışıyordu. 

Morali sıfırdı; alışkanlığı olmamasına rağmen geceleri Kalamış, Marina içindeki barlardan birine takılmaya başlamıştı. O tür yerler ona göre değildi, ne bara takılanlardan ne de oradaki havadan hoşlanmamıştı ama sıkıntıdan içmek istiyordu. Yine de güçlü iradesi iki gece sonra galip geldi, içerek avunamayacağını anladı. Şimdi bir de ekonomik sorunlar başlayacaktı, işsiz kalmıştı, neyse ki ordudan malulen emekliye sevk edildiği için devletten kesilen maaşını yeniden bağlatabilirdi, fakat o muameleleri yapacak gücü henüz kendinde bulamıyordu. 

Fakülteden veda sahnesi de bir tuhaf olmuştu. Nedense bunca yıllık dostları ona kafayı üşütmüş biri gibi davranmışlardı. 
Bölüm arkadaşları dışında tek bir kişi yakınlık göstermemiş, neden istifa ettiğini sormamış ve vebalı gibi uzaklaşmaya çalışmışlardı. Şu beş gün içinde Belma da aramamış, hatta bir telefon bile etmemişti. Belki kızın ilgisizliğine müstahaktı ama vefasızlığını yine de kabullenemiyordu. 

Altıncı günün sabahında hayatında çok önemli gelişmelere sebebiyet verecek bir olay oldu. Saat on bire doğru kahvaltısını yeni bitirmişti ki telefon çaldı. Sesinden anladığı kadarıyla arayan genç bir kadındı. 

“Altan Gürel mi?” diye sordu. Evet, deyince, ayrılmayın lütfen sizi Nihat Alkan'a bağlıyacağım, dedi. 

Nihat Alkan!.. 

Hafızasını zorladı; bu adı tanımıyordu. Kim acaba diye düşünürken tok ve etkili bir ses, “Altan bey?” dedi. 

“Evet, benim. Buyrun” 
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“Efendim, ben Lacta-Cola Meşrubat Sanayi reklam müdürü Nihat Alkan. 

Adamın adını hiç duymamıştı, böyle birini tanımıyordu ve sabahın bu saatinde kendisini araması için de bir neden göremiyordu. Acaba yanlış bir numara mı çevirmişler, yoksa bir isim hatası mı yapmışlardı? 

“Sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın” dedi telefondaki ses. 

Hala bir yanlışlık olduğunu düşünüyordu. 

“Beyefendi yanlış bir numara aramadığınıza emin misiniz?” 
diye sordu. 

Hattın öbür ucundaki ses bir an duraladı. 

“Doçent Dr. Altan Gürel değil misiniz?” 

“Evet, o benim.” 

“O halde bir yanlışlık yok efendim. Biz de size ulaşmaya çalışıyorduk.” 

Merakı daha da artmıştı. Bir meşrubat firmasının reklam müdürü onu niye arayabilirdi ki? 

“Altan bey, sizinle görüşmek için bir randevu rica ediyorduk. 
Sizce uygunsa bu gün öğleden sonra dörtte Engin bey sizi kabul edecekler. 

“Engin bey mi? O da kim?” 

“Engin Yamaner. Müessesemizin sahibi efendim.” 

Adamın ses tonunda sanki nasıl olur da onu tanımazsınız der gibi, bir şaşkınlık sezinlemişti. 

“Benimle niçin görüşmek istediğini sorabilir miyim?” 

Adamın hayreti daha da artmış gibiydi. 

“Tabii ki o müthiş projeniz için" 

“Ne projesi?" 

“Şu indifa edecek Nemrut meselesi” 
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Birden kanı beynine sıçradı. Herif, ilmi şüphelerini taşıyan çok önemli bir araştırmadan sanki reklam projesi gibi bahsediyordu. 

“Bunu nerden duydunuz?” diye sordu sertçe. 

Ama Altan haberin kaynağının meşrubat firmasınca nasıl duyulduğunu adı gibi biliyordu, hiç kuşkusu yoktu. Anlaşılan Belma boş durmamış, babasından ümit kesince başka sponsor aramaya başlamıştı. Kızması mı yoksa sevinmesi mi gerektiğini kestiremedi. Bir süre telefonun başında hareketsiz kaldı. 

Hattın öbür ucundaki Reklam Müdürü paniğe kapılmış gibi: 

"Altan bey” dedi. “Şayet başka teklifler de aldıysanız, lütfen karar vermeden önce iyice düşünmenizi öneririm. Biz istediğiniz her imkanı sağlayacak güçteyiz. Engin beyle görüşürseniz, kendisi de bu sözlerimi teyit edecektir. Takdir edersiniz bu para ve güç sorunu ve bu konuda biz en iyisiyiz." 

Adam neredeyse yalvarmaya başlayacaktı. 

Altan aptallaşmış bir şekilde adamı dinliyordu. Aklı iyice karışmıştı. Bir süre ne diyeceğini bilemedi. Hayır deyip reddetmek elindeydi, ama bunun yapılacak ikinci büyük hata olduğunu idrak edebiliyordu. Ayrıca bu şans Belma tarafından yaratılmış olsa bile araştırma babasının parasıyla tahakkuk etmeyecekti. Yine anlamsız gurur ve inat gösterisine baş vurmanın mantığı yoktu. Ayrıca işsiz ve parasızdı. Bu araştırma yeniden Üniversiteye dönüş için en büyük kozuydu. 

Sessizliği uzun sürmüş olmalıydı ki, adam “Alo” dedi. 

“Evet” diye mırıldandı Altan. “Bana adresinizi verir misiniz lütfen. 

Karşısındaki adamın tipi Altan'a çok itici gelmişti. Kendini beğenmiş, paranın şımarttığı, züppe ve kasıntı bir görünümü vardı. En az elli ile altmış yaş arası birini beklerken, kocaman koltuğunda havalara girerek kasılan adam taş çatlasa otuz 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beşinde olmalıydı. Cola deyince aklına hep Coca veya Pepsi gelirdi, Lacta diye bir markanın varlığından bile haberdar değildi, galiba içe içe hep onlara şartlanmıştı. Ama girdiği fabrikanın büyüklüğünü ve kapasitesini görünce şaşırmış, biraz da zevklenmişti doğrusu. 

Büyük patron Engin Yamaner kasıntı haline rağmen nazik davranıyordu. Reklam müdürü Nihat Alkan onları tanıştırırken ayağa fırlamış, hararetle ve gösterişli bir şekilde elini sıkmıştı. 
Bütün bunlara rağmen Altan, adam da tanışmaktan dolayı sahte bir memnuniyet, yapmacık havalar sezinlemişti. Dünyaları ben yarattım diyen bir kasıntılık vardı üzerinde; şayet bu işe yatırdığı sermaye babadan yahut aileden kalma bir servet değilse, hani kasılmakta da haklıydı. O yaşta böyle bir zenginliğe kavuşmak her babayiğidin harcı olamazdı. 

Altanla telefonda görüşen reklam müdürü, patronunun yanında el pençe divan duruyordu. Yanlarına çektiği modern tasarımlı metal bir iskemlenin ucuna adeta tünemişti. Zorunlu olmadıkça ağzını açmıyordu. 

Altan, Engin Yamaner'e biraz da hasetle baktı. 

Güneş yanığı cildi pırıl pırıldı. Belli ki bunca meşgalenin arasında kendine ayıracak zamanı mevcuttu. Sırtında janjanlı ve kaliteli bir terzinin elinden çıktığı aşikar nefis gri bir takım elbise vardı. İtalya'daki maruf bir butikten de alınmış olabilirdi. Boynundaki giysisine uygun kravatın fiyatını öğrenmek bile istemezdi; zira dudaklarının uçuklayacağına emindi. Ağzına yarıya kadar içilmiş bir puro sıkıştırmıştı. Konuşurken mağrur ve insana tepeden bakan bir ifade takınıyordu. Ve de itiraf etmeliydi ki, adam son derece yakışıklıydı. 

Yalnız Altan'ın hiç hoşlanmadığı bir konuşma tarzı vardı. Sık sık söyleyeceği kelimeleri bir çırpıda bulamıyormuş gibi zorlanıyor, bekliyor, Anglo-Saksonlar'a has “luhh” diye nefret 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ettiği sesler çıkarıyordu boğazından. Belki öyle konuşma tarzı da züppeliğindendi. 

Önce bir girizgah yaptı Engin Yamaner. Modern ticari yaşamda reklamın faydaları ve lüzumu üzerine kısa bir nutuk attı. 
Sonra tetkik gezisinin sağlayacağı ilmi başarı kadar, bu araştırmanın onlar tarafından sponsorluğunun sağlanmasıyla kendilerine olan reklam avantajının yararları üzerine konuştu. Belirli bir zaman kesiti içinde bu reklamın temin edeceği değerin istatistik ve parasal rakamlarını verdi. Altan sessizce dinliyordu. Bu araştırma için ne gerekiyorsa son kuruşuna kadar ödemeye hazır olduklarını ve paradan asla kaçınmayacaklarını söyledi. İfadesine göre araştırma boyunca her gün televizyon kanallarına üçer beşer dakikalık kısa tanıtım ve reklam filmleri vereceklerdi. Böylece milyonlarca televizyon seyircisi hem gün be gün araştırmaları anında ve yerinden takip edecek hem de her bölüm sonunda ürettikleri meşrubatın reklamı yapılacaktı. Engin Yamaner bunu son derece etkili ve dikkat çekici bir dizi reklam olarak algılıyordu. Reklamlar özellikle reytingin en yüksek olduğu prime time kuşağında gösterilecekti. Ayrıca millet Nemrut taki muhtemel bir volkanik patlamanın izleyicisi olacak ve yetkililer gerekli önlemleri almaya şimdiden uyarılacaktı. Gazetelere ve dergilere verilecek reklamlar da bunun cabası olacaktı. Böylece bu araştırma tüm medyada bir anda ilgi odağı haline gelecekti. 

İlk bakışta mükemmel ve Altan'ın tam istediği nitelikte bir teklif gibi görünüyordu. Para sorunu olmayacaktı, çalışma arkadaşlarını seçip dilediği gibi bir ekip kurma şansı vardı. Gerekli teknik malzemeyi, ihtiyaçları olan araç ve gereçleri sponsor firma temin etmeyi garantiliyordu. Fakat Altan düşündükçe, beynini kurcalayan, tereddüde düşüren noktalar bulmaya başlamıştı. O bir bilim adamıydı ve bu araştırma gezisini yalnızca düşüncelerini destekleyen yeni bulgular elde etmek, püskürme olasılığını kestirebilmek için istiyordu. Oysa indifaı ne zaman ve nasıl olacağını saptamak ilmen ve maddeten mümkün değildi. Ne bilginin bu günkü seviyesi ne de gelişmiş alet teknolojisi bu olasılığa el vermiyordu. Bu tehlike yarın olabileceği gibi yüz sene sonra da gerçekleşebilirdi. 

Yanılıyorsa, basının diline düşmek, reklam için maceraya atılıp, kariyerini zedelemesi işten bile değildi. Basın bu tür olaylara bayılırdı, bir ay süreyle gerek görsel gerekse yazılı basında her gün olay kahramanı olacak ve herkes ondan bahsedecekti. Ya da Lacta-Cola'dan.. Lacta-Cola'nın adı Nemrut ile eşdeğer anılacaktı.. 

Altan içinde bir burukluk hissetti. 

Bu durum hoşuna gitmemişti ve sponsor firmanın reklam boyutunu bu kadar geniş tutacağını hesaplayamamıştı. Ciddi bir araştırma anladığı kadarıyla biraz sulanacaktı. Fakat onlara da hak vermemek elde değildi; bu amaç olmazsa onca parayı bu işe niye yatırsınlardı ki? 

Bir ara Engin Yamaner'in dikkatle kendisini süzdüğünü fark etti. Kendini toplamaya çalışarak, “Bu araştırma fikrimi kimden duydunuz?” diye sordu. Aslında oldukça anlamsız bir soruydu; zira sponsorluk konusunu sadece Belma ile konuşmuştu. 

“Belma'dan” dedi Engin Yamaner. 

Dikkatini çekti; Belma Göksel veya Belma hanım dememişti. 
Anlaşılan ona küçük adıyla hitap edecek kadar samimiydi. 

“Yakınınız mı?” diye sordu hemen. 

“En iyi arkadaşlarımdan biridir. Uzun yıllardan beri tanırım. 
Çok hoş bir kızdır. Sipahi Ocağı'nda ata bineriz, TED'de tenis oynarız. Kişiliğine güvendiğim, saydığım bir insandır. Sanırım sizin de asistanınızmış.” 
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Altan yüreğindeki o burukluğu yeniden hissetti. Tam Belma'nın ait olduğu sosyal sınıfa uygun biriydi. Zengin, soylu görünümlü, ukala ve de züppe.Kıza, ideal bir koca adayı.. 

Bazen Belma'yı anlamakta zorluk çekiyordu. Çevresinde böyle insanlar dolaşıp, ona kur yaparken, kendisi gibi, tüm benliğini ilime adamış, meteliksiz ve sakat bir adama aşık olması inanılacak şey değildi. Onun samimi ve içten duygularını bilmese kendisine yaklaşımına asla inanmazdı. Aralarındaki ilişki tam ucuz romanlara ya da televizyondaki pembe dizilere uygun nitelikteydi. Hatta Belma'nın yakınlaşmasını, sık sık düşündüğü acıma duygusundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını yeniden düşündü, içinin yanıp tutuştuğunu duyumsadı; az kaldı kendini kontrol edemeyerek teklifinizi reddediyorum diyecekti ki, son anda kendini frenlemeyi becerdi. Belma'nın bu organizasyonun gerçekleşmesi için yardımda bulunmasını biraz da ilme saygısına ve ona açıkladığı bulgulara bağladı. Ne de olsa o da kendini ilime adamış bir kızdı. 

Fakat içinde oluşan kıskançlık hissinden kurtulamıyordu. 
Bakışları gayri ihtiyari karşısında kasılarak oturan adamın sol elinin parmaklarına gitti; yüzük yoktu, Engin Yamaner evli değildi. Acaba o da Belma'ya aşık mıydı? Bütün bunları kıza olan sevgisinden mi yapıyordu? 

“Bu araştırma gezisine kaç eleman götürmeyi düşünüyorsunuz?” diye sordu. 

Altan kendini toparladı, aklına üşüşen şüphelerden sıyrıldı ama yine de bir süre boş nazarlarla adama baktı. Neden sonra aklından hesaplıyormuş gibi yaparak: “En az üç bilim adamına daha ihtiyacım olacak" diyebildi. “Tabii o yöreden seçilecek bir kılavuz, malzemeleri ve teknik cihazları taşıyacak üç dört kişi ve güçlü bir vasıta da lazım. Belirli bir yükseklikten sonra arazi sarp 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kayalara dönüşüyor ve tırmanması zorlaşıyor. Güç ve meşakkatli bir yolculuk olacağı muhakkak. 

Engin Yamaner ilk defa Altan'ın protezine baktı; tek bacakla o dağa nasıl tırmanacağını merak eder gibiydi. 

“Yani neresinden bakılsa yirmi kişilik bir ekip oluşturulacak” dedi. 

“O kadar tutmaz” 

“Reklam işi için anlaşacağımız firmanın kameraman, program yapımcısı ve yardımcıları ile bizim şirketin temsilcilerini de hesaba katarsanız bu sayıyı bulur. 

Altan o kişileri hiç düşünmemişti. 

“Evet haklısınız” diye mırıldandı. “Onları da katarsanız, dediğiniz doğru. 

O kalabalık kadroyla dağda ciddi bir araştırma yapmanın zorluğunu düşünmeye başladı. Ayrıca bu tehlikeli bir yolculuk sayılırdı. Kafile başkanı olarak ekibin her türlü sorumluluğu da üstüne yığılacaktı. 

“Lütfen” diye mırıldandı. “İştirak edecek kişilerin sayısını mümkün olduğunca az sayıda tutmaya çalışalım.” 

Engin Yamaner gülümsedi. “Bu benim de işime gelir fakat iştirakçıların sayısını azaltabileceğimizi sanmıyorum.” 

Altan takdim edilen Lacta-Cola bardağından bir iki yudum alıp önündeki masaya bıraktı. Alıştığı kola lezzetini bulamamıştı. 
Engin Yamaner devam etti: 

“Yolculuğa çıkmadan önce sizinle yazılı bir sözleşme yapmalıyız. 

“Buna gerek var mı?” 

“Gayet tabii. Takdir edersiniz ki sizler için hayat sigortası yaptırmak, Oo araştırmanın Oo sponsorluğunu O üstlendiğimizi belgelemek, reklam haklarının bizde olduğunu tevsik etmek için bu tür bir anlaşmaya gerek var. Yani bir takım yasal formaliteler 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için" işin bu yönü Altan'ı pek ilgilendirmiyordu, önemli olan parasal kaynakları karşılamaları idi. 

“Siz belgeleri hazırlayın, ben imzayı atarım” dedi. 

Engin Yamaner o küçümseyici tebessümü ile sırıttı. 

“Bu yeterli değil. Ekibinize seçeceğiniz bilim adamlarının da bize adları ve adresleri gerekli. Sözleşmede onlarında isimlerini zikretmeliyiz.” 

“Kolay” dedi Altan. “Size adlarını verebilirim, yalnız teklifiniz benim için tam bir sürpriz oldu. Kendileriyle henüz konuyu görüşüp bir teklifte bulunmadım. Umarım bana makul bir süre tanırsınız. 

“Ne kadar?” 

“Mesela on gün” 

“Biraz fazla değil mi?” 

Altan yine sinirlenmeye başlamıştı. Ne sanıyordu bu herif, turistik gezi yapacaklarını mı? 

“Beyefendi” diye homurdandı. “Bu riskleri olan ilmi bir araştırma. Ben de bir önce yola çıkmak isterim ama her şeyden önce güvendiğim iş arkadaşlarıma teklifi götürmem gerekecek. 
Hepsi devlet memuru, fakülteden izin almaları ve daha da önemlisi bu araştırmaya gönüllü olarak katılmaları şart. Biraz tehlikeli olacağını bilmenizi isterim.” 

Engin Yamaner, “Anlıyorum” diye mırıldandı ama Altan pek anladığını sanmıyordu, adamın aklı fikri firmasının rekla-mındaydı. 

“Siz yine de aklınıza gelen isimleri verin, şimdiden hukuk servisine durumu bildirip mukaveleyi hazırlamaları için talimat vereyim. Şayet vereceğiniz isimlerde bir değişiklik olursa o madde de düzeltme yaparlar.” 

İstek Altan'a masumane gelmişti, ama hazırlıkların tamamlanması için on gün bile yeterli gelmiyordu. 
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“Yalnız” diye mırıldandı. “Bize gerekli olan teknik malzeme ve aletlerin on gün içinde yurtdışından getirmeniz olanaksız olabilir. Size bir ihtiyaç listesi vermem icap edecek. Bunların dışardan temini, gümrükten çekilmesi uzun zaman alabilir. 

“O hususu hiç dert etmeyin Belma gerekli listeyi verdi bile. 

Avrupa'daki adamlarım aletlerin tedariki için gerekli temaslara başladılar.” 

Altan Gürel hayretle adama baktı. Engin Yamaner'in bir an önce firması lehine meseleyi bağlamak istediğini düşündü. Belli ki bu reklam çıkarını başkalarına kaptırmak istemiyordu. 

“Çok hızlısınız” diyebildi. 

Engin Yamaner sırıtıyordu. “İş hayatında başarıya daima hızlı ve isabetli kararlarla varabilirsiniz, başka yolu yoktur” dedi. 

Zaten Altanın teklif götürebileceği, ilmi yeteneklerine güvendiği çok az sayıda kişi vardı. Üçünün de hayır diyeceğini sanmıyordu. Beynindeki isimleri hemen sıraladı. “Doçent Reha Sönmez, asistanlarım Mehmet Gollü ve Alp Dikerman.” 

Engin Yamaner bir an garipseyerek Altanı süzdü. Altan, adamın bakışından, verdiği isimler arasında Belma'nın olmayışına hayret ettiğini sezinlemişti. Belki bu seçimini kıza karşı sergilenen bir vefasızlık örneği olarak değerlendiriyordu. Ama ne sanıyordu bu züppe? Her an lav püskürmeye hazır haldeki Nemrutu, kışları kayak yapmaya gittiği İsviçre Alpleri mi sanmıştı yoksa? Belma'yı geziye dahil edemezdi, o doruklar asla kıza göre bir yer değildi. Engin Yamanerin bunu nasıl düşünebildiğine hayret etti. Bir yandan da bu organizasyonun içinde Belma'nın parmağı olduğu için heyecanlandı. Acaba onun adına rastlamayınca Yamaner su koyuvermeye kalkışır mıydı? 

Ama Engin Yamaner hiç oralı olmadı. Reklam müdürüne dönerek: 

“İsimleri kaydedin” dedi. 
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Altan belki adamın günahını alıyorum, diye aklından geçirdi. 
Onun asıl gayesi firmasının reklamıydı, gerisine boş veriyordu. 

Altan biraz çekinerek, “Biliyorsunuz” dedi. “O yöre askeri bakımdan kritik bir yer. Zaman zaman bazı terör olaylarına sahne oluyor. Askeri ve mülki amirlerden araştırma için izin almamız gerekli." 

“O hususlar için endişelenmeyin. Biz her türlü idari formaliteleri ayarlayacağız. 

Bu sevindirici bir haberdi. Zira Altan'ı en fazla düşündüren noktaların başında orada karşılaşacakları bürokratik engeller geliyordu. Bitlis yöresinde terör olayları tamamen kesilmiş değildi. Hizan ve Mutki çevresinde hala baskınlar, yol kesme vakaları oluyordu. 

Engin Yamaner birden konuşmanın bittiğini ifade edercesine ayağa kalktı. 

“Öyleyse anlaştık sayılır" dedi. Elini uzatırken, “Üç gün sonra ekibinize iştirak edecek kişilerin adlarını kesin tespit etmiş olarak mukaveleyi imzalamak üzere sizi bekleyeceğim. Nihat bey bu arada diğer formaliteleri de ikmal etmiş olur.” 

Sonra tek kelime etmeden Altanı kabul ettiği salondan ayrıldı. Ne teşekkür etmiş, ne de vedalaşmak için elini sıkmıştı. 
Altan, zengin ve züppe işadamının arkasından bakakaldı. Yine de uzun süredir üzerine sinen karabasandan kurtulmuş gibi hissediyordu kendini. Zor ve tehlikeli geçeceğine yüzde yüz inandığı bir seferin ilk adımını atmış sayılırdı artık. İçine yavaş yavaş bir mutluluk dalgası yayılıyordu. İnceleme gezisi başarı ile sonuçlanırsa, Üniversiteye muzaffer ve mağrur olarak döneceğine emindi. 

Hem istifasını kabul edenler o gün geldiğinde hatalarını anlayarak peşinde koşacaklardı.. 
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Altan eve döner dönmez Belma'yı telefonla aradı. O saatte fakültede olamayacağını tahmin ederek Yeniköy'deki yalıyı aramıştı. Heyecandan kalbi küt küt atıyordu: Ona yarattığı bu fırsat için uzun uzun teşekkür etmeliydi. Kız, bu organizasyonla gerçekten olağanüstü bir başarı yaratmıştı. 

Altan yalının numarasını anımsamakta zorlandı, asistanını sık sık evinden arama gibi bir alışkanlığı yoktu; gerçi bir iki kere yalıya telefon etmişliği vardı ama oldu olası telefon numaralarını aklında tutmakta zorlanırdı. Belma ona birde cep telefonunun numarasını vermişti ama onu nereye kaydettiğini hiç hatırlamıyordu. 

Sonunda numarayı düşürdü, telefona evin hizmetkarlarından biri çıktı. Uşak nazik bir edayla küçükhanımın evde olmadığını söyledi. Altan ısrarla nerede bulabileceğini sorduğunda da, kuaföre gittiğini öğrendi. Adını vererek, döndüğünde kendisini aramasını rica etti ve çok önemli demeyi de ihmal etmedi. 

Vakit geçirmeye hiç tahammülü yoktu, ufak ajandasını açarak önce meslektaşı Doçent Reha Sönmez'i aradı. İkisi de aynı bölümün öğretim üyeleriydi. Neyse ki o evdeydi; durumu kısaca açıkladı. Reha Sönmez önce şaşırdı ve teklifi yadırgadı, ama onu iyi tanırdı, ilmi merakı her şeyin üstünde olan biriydi, cevabı müspet oldu. Dekanla konuşur, gerekirse yıllık iznimi alırım, dedi. Araştırma gazisini özel sektörden bir firmanın üstelenece-Bini Fakülte yetkililerine şimdilik söylememeyi kararlaştırdılar. 
Yine de kesin cevabını yarın akşam bildirecekti. 

Ondan sonra asistanı Mehmet Göllü'yü aradı. Asistan teklife havada atladı. Kendisi için mükemmel bir fırsattı, kabul için hiç tereddüt etmedi, öteki asistanı Alp Dikerman'ı Fakültede yakaladı, aralarındaki en genç öğretim üyesi oydu ve çok çalışkan bir delikanlıydı. Geç saatlere kadar Fakültede kalır ve çalışırdı. Fakat yeni evliydi ve karısı yedi aylık hamileydi. Bir an kararsız kaldı, 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karımla görüşmeliyim hocam, dedi. Neticeyi o da yarın Altan'a bildirecekti. Altan ondan da müspet cevap alacağına ve kafileye katılacağına inanıyordu. 

Rahatlamıştı, telefon faslı bitince çalışma odasına çekilip kitaplarını ve dosyalarını karıştırmaya başladı. Nemrut'la ilgili bütün not ve dokümanlarını masanın üzerine yığmıştı. Aklına takılan noktalar için sık sık kitaplara bakıyor kaynak arıyordu. 
Heyecandan vaktin nasıl geçtiğini anlayamadı. Karnı guruldamaya başlayınca saatin dokuza geldiğini fark etti, mutfağa bir şeyler atıştırmaya giderken Belma 'yı hatırladı. Kız hâlâ aramamıştı. 

Bulabildiği beyaz peynir ve bir dilim karpuzla açlığını bastırdıktan sonra yeniden Yeniköy'deki yalıyı aradı. Sesten tanıdı, telefona yine aynı uşak çıkmıştı Adını verdi, Belma 'yı istedi. Uşak ölçülü ve kibar sesiyle: 

“Küçükhanım Ahmet Rıza beyin Tarabya'daki Garden-Party sine gittiler efendim" dedi. 

Altan biraz sinirlenir gibi olmuştu. 

“Aradığımı söylemediniz mi?” diye sordu. 

“Söyledim efendim. Küçükhanım, önemli değil, fırsatını bulursam bir ara ararım, dediler” 

Tepesi atmıştı; hiç sesini çıkarmadan telefonu kapattı. 

Belma'nın yaptığı bu iyiliği unutamazdı, ama tenezzülen bir telefon bile etmemesini anlayamıyordu. Yoksa kırıldığı için kasten mi telefona çıkmıyordu? Tuhaf duygular içindeydi; kızın davranışına, boş vermişliğine, umursamaz tutumuna sinirlenmişti ama buna pek hakkı olmadığını da idrak ediyordu. Sonunda Belma gibi mükemmel bir insanı kendisinden uzaklaştırmayı başarmıştı. İçinin rahat etmesi, sevinmesi lazımdı, ama nerede, daha şimdiden onu aramaya, son derece önemli bu gününde bir 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telefonu bile çok görerek partiye gitmesine bozuluyordu. İtiraftan çekinse bile, içine kıskançlık hissi çökmüştü. 

Bu durumu biraz yadırgadı; bundan önce de Belma'nın hızlı hır yaşamı vardı ama kıskanmak aklının köşesinden bile geçmemişti, kızın kendisini sevdiğini bilirdi. Vedalaştıkları son gün fakültedeki çalışma odasında Belma artık kendisine yeni bır hayat kuracağını söylemiş ve evlenmekten dem vurmuştu. 

Acaba mı, diye dudaklarını sarkıttı. 

Gittiği söz konusu parti İstanbul'un yüksek sosyetesinin toplantısıydı. Ahmet Rıza Türkiyenin en meşhur armatörlerinden biriydi. Müthiş de zengindi. Nefret ettiği o sosyete dergilerinde boy boy resimlen çıkardı ve Tarabya sırtlarındaki muhteşem villasında sık sık verdiği partileriyle ünlüydü. Birden aklına takıldı; acaba o züppe Engin Yamaner'de orada mıydı? Niye olmasındı? Playboy tipiyle tam o tür partilerin adamıydı herif. 
Nedense bir türlü ısınamamıştı adama. Oysa araştırma gezisi ile ilgili her isteğini kabul etmiş, hiç bir şeye hayır dememiş, şart ileri sürmemişti. Gerçi araştırma onun için iyi bir reklam kaynağı olacaktı ama toplum olarak bu tür yatırımlara, özellikle ilmi çalışmalarda sponsorluk yapamaya pek alışık bir toplum değildik. 
Sponsorluğu daha çok kültürel alanlara kaydırıyorlardı ve onların sayısı da pek fazla değildi. 

Tabii bu düşündüklerinin bahane olduğunu biliyordu; aslında onu sinirlendirip kızdıran şey o para babası adamın sevgilisiyle bütün bir geceyi beraber geçirmesi, sarmaş dolaş dans etmesiydi. Belma serbest ve başına buyruk bir kızdı; yaşı otuza gelmişti, dilediği ile istediği hayatı sürdürebilirdi. Kız kaç kez kendisini sevdiğini söylemiş ve evlilik öncesi birlikte yaşamayı da teklif etmişti. Her seferinde onu geri çevirip reddeden kendisiydi ve şimdi şikayette bulunup sızlanmaya da hakkı yoktu. 
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Ne var ki kesik bacağıyla sevişmek için yatağa girdikleri o tek geceyi hiç unutamıyordu. Zaten ilk ve son gece olmuştu o. 
Yarım vücudundan utanmış, bedenini saklamak için çırpınıp durmuştu. Oysa Belma, hissiyatını anladığı için bir kerecik olsun bacağına bakmamıştı bile. 

İncelemelerine dönemeyeceğini anladı. Bastonuna abanarak erkenden yatak odasına çekildi. Işıkları söndürüp, el yordamıyla bastonunu yatağın baş ucundaki komodine dayayıp soyunmaya başladı. Protezini çıkarırken terle karışık o pis metal kokusunu duyuyordu. Dünyanın en tatsız şeylerinden biri insanın kendi bedeninden iğrenmesiydi. Sırtüstü uzandı. Hayalleri yıllar önceki o trajik uçak kazasına gitti. Keşke o kazada ölseydim, diye düşünüyordu... 

Sonraki üç günü hazırlıklar peşinde koşmakla geçti. Her şey istediği gibi gelişiyordu. Heyete katılacak arkadaşları yıllık izinlerini kullanacaklardı. Bu şekilde Fakülteye araştırma ile ilgili izahat vermek sıkıntısından da kurtulmuşlardı. Alp Dikerman'da son anda hamile karısını ikna etmeyi başarmıştı. 

Altan Gürel salı sabahı Engin Yamanerin hazırlattığı mukaveleyi imzalamak için fabrikaya gitti. Adam onu yine kibirli ve kasıntı havasıyla karşıladı. Bu defa oda da reklam müdüründen başka hukuk müşaviri de vardı. Elli yaşlarında, şık giyimli, gösterişli bir zat. Altanın önüne umduğundan çok daha kalın bir dosya uzattı. 

“Lütfen, okuyun ve imzalayın” dedi. “İtiraz edeceğiniz noktalar varsa bunu da şimdi açıklamanızı rica edeceğim.” 

Genç adam aslında pek itiraz şansı olmadığını biliyordu. 
İsteksizce dosyaya bir göz attı. Mukavele on beş sayfadan fazlaydı; sık aralarla yazılmış, anlamadığı hukuki deyimlerle dolu, uzun bir metin. İlk üç sayfayı kendini zorlayarak okudu. Anladığı kadarıyla ekibi aleyhine tek bir satır yoktu. Bilakis, daha ziyade 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sponsor firmanın yüklendiği sorumluluklar birer birer sıralanmıştı. Hem sıkılmış hem de utanmıştı, kendilerine bu kadar anlayış ve kolaylık gösterilirken metni kılı kırk yararcasına incelemesi ayıp gibi gelmişti ona. Belki hatalı davranıyordu ama yaradılışı daha farklı davranmaya müsait değildi. 

Dördüncü sayfadan sonra okumayı bıraktı. 

“Nereyi imzalayacağım?” diye sordu. 

Avukat büyük bir ciddiyetle, “Ama tamamını okumadınız” dedi. 

“Gerek görmüyorum. Bu ticari bir anlaşma değil, daha ziyade sizi sorumluluk altına sokan bir metin. İmzalamaya hazırım.'Sonra birden aklına gelmiş gibi, diğer arkadaşlarımın da imzası gerekli mi?” diye sordu. Zira onlarla birlikte gelmemişti ve ekip elamanlarının hâlâ sponsor firma yetkilileri ile tanışma şansı olmamıştı. 

Avukat, “Buna gerek yok" diye mırıldandı. “Ekip Başkanı olarak sizin imzanız bize yeterli.” 

Avukatla Engin Yamanerin biran göz göze geldikleri Altan'ın dikkatinden kaçmadı, fakat bunu gösterdiği anlayış ve itimada verdiklerini düşündü. 

Avukatın işaret ettiği yere imzasını attı. Engin Yamaner'de aynı sayfayı tereddütsüz imzaladı. Anlaşma merasimi bitmişti. 

Altan'ın sıkıntıları da.. 

O an çocuklar gibi sevinçli hissediyordu kendini, sanki dünyalar onun olmuştu. 

El sıkışıp anlaşmayı kutladılar. Herkesin yüzü gülüyordu. 

Fabrikayı terk ederken zengin patron bu defa onu uğurlamak için bir alt kata kadar inmiş ve tekrar elini sıkarak anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını dilemişti. Altan gerek kendi gerekse ekibi adına minnetlerini ifade eden bir şeyler geveledi ağzının içinde. Bunu pek içtenlikle yapmamıştı ama 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Meşrubat Kralı'nın ilime büyük katkıda bulunduğuna o anda samimiyetle inanıyordu; velev ki adamın gerçek gayesi o olmasa bile.. 

Hatta şiddetle karşı koymasına rağmen evine Engin Yamanerin kendisine tahsis ettiği özel şoförlü muhteşem Mercedes'i ile döndü.. 

O gece Altan'ın evine asistanı Mehmet Gollü geldi. Elazığlı olan Mehmet çok çalışkan ve geleceği parlak bir öğretim görevlisiydi. Onu özellikle kafileye katmıştı. Kürt kökenli olduğu için o yörede anadilinden de istifade edebilirdi. Şüphesiz tercih nedeni tek bu değildi; ilerde onun sebat ederse iyi bir Volkanolog olarak yetişeceğine samimiyetle inanıyordu. 

Tabii konuştukları yegane konu da yapılacak geziydi. Önce haritaları açarak yolculuk programını incelemeye başladılar. 
Van'a kadar muntazam uçak seferleri vardı, sponsor firma ekibi uçakla göndermeyi planlamıştı. Oradan Tatvan'a feribotla Tatvan'a geçebilir ve yine firmanın temin ettiği vasıtalarla Nemrut'a doğru karadan tırmanışa başlayabilirlerdi. Fakat Altan bu programa itiraz etmiş, Tatvana trenle gitmelerini istemişti. 
Sponsor firma, bu isteğin neden kaynaklandığını tabii anlamamış, tercihe saygı göstermişti. Oysa Altan, geçirdiği o kazadan sonra uçağa binemiyordu. Çocukluk aşkı uçma sevdası, şimdi onun için bir kâbustu. Uçağı yerde bile görse, dehşetle ürperiyor, kanı donuyor, yaşadığı o korkunç dakikalar gözlerinin önünde canlanıyordu Olay, uzun yıllar geceleri karabasan olarak rüyalarına girmişti. Hep soğuk terler içinde uyanır, yatağının içinde sıçrardı. 
Hele gövde üzerine iniş yapmak için sarf ettiği o son saniyeler asla hafızasından çıkmazı. Korkunç sürtünme, uçağın ateş alması, yaralı bacağıyla kendini dışarıya atabilmek için sarf ettiği olağanüstü çaba, daha sonra gelen karanlık ve baygınlık. Her şeyin birden silinmesi ve saatler sonra hasta hane yatağında uyandığında bir bacağının yerinde olmadığı görmenin inanılmaz dehşeti.. 

O anılarını yeniden yaşamak istemiyordu. 

Beynine üşüşen hatıralardan sıyrılmaya çalıştı, fakat geç kalmıştı, birden yüzüne ter bastırdığını gören Mehmet: 

“Ne var Hocam? Rahatsız mısınız?” diye sordu. 

Üniversiteye girişinden önceki yaşamını çoğu kimse bilmezdi; o da anlatmazdı zaten. Bazen meraklı birinin bacağını nasıl kaybettiği sorusuyla karşılaştığında da, bir kaza deyip geçiştirirdi hep. İnsanlar da genellikle bu konuda konuşmak istemediğini anlarlar ve üstüne varmazlardı. Mehmet de geçmişini bilmiyordu, şimdiye kadar ne olduğunu hiç sormamıştı. Belki biliyordu da, onu üzmemek için bu hassas konuya hiç değinmemişti. Ne de olsa Mehmet doğululara has hürmet ve saygı dolu bir insandı. 

“Havanın sıcağındandır” diyerek geçiştirdi ve alnında biriken terleri sildi. Asistan da üstelemedi. 

Yeniden haritanın üzerine eğilerek Nemrut'a çıkacak güzergahı kalemle işaretlemeye başladılar. Saat gecenin onuna varmıştı ki, kapı çalındı. Genellikle bu saatte Altan'ın ziyaretçisi olmazdı. 
İçinden bir his Belma'nın geldiğini söylüyordu. Ona biraz kırıktı, defalarca telefon etmesine rağmen bulamamış ve kız da kendisini aramamıştı. 

Yerinden kalktı, bastonuna tutunarak kapıya doğru yürüdü. 
Gelenin o olmaması için dua etmeye başladı. Onu görmek için yanıp tutuştuğu inkâr edemeyeceği bir gerçekti, aslında kendi kendini aldatmaya çalıştığını da biliyordu, ama zamanlama çok yanlıştı. Mehmet'in yanında münakaşa edebilir, hır çıkarabilirdi. 
Bu saatte sinirli olarak geldiyse tatsızlık olacağı muhakkaktı. 

Ürkerek kapıyı açtı. Yanılmamıştı, gelen Belma'ydı. 
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Bakıştılar. Altan kızın yüzündeki ifadeyi anlamaya çalıştı. 
Kızgın mı, sinirli mi, üzüntülü ya da sevinçli mi, bir anlam vermeye gayret etti. 

Sakin görünüyordu, ama emin olamazdı. Belma o sâkin çehresinin altında her an patlamaya hazır bir bomba olabilirdi. 

Altan'ın nefesi tutulmuş gibiydi. “Hoş geldin” diye fısıldadı. 
Sonra yalnız olmadığını anlatmak için hemen, “İçerde Mehmet var, onunla laflaşıyorduk” dedi. 

Belma, “Öyle mi?” diye mırıldandı. 

Kapı aralığında duruyorlardı. 

“Sana ulaşmaya çok gayret ettim. Yaptıkların için teşekkürlerimi iletmek istiyordum ama görüşmek bir türlü mümkün olmadı. Uşağınız her halde telefonlarımı söylemiştir.” 

“Evet, haberim var. Çok meşguldüm, arayamadım bir türlü. 
Sonunda bizzat gelip seni kutlamak istedim.” 

Sesi çok gergindi. 

Altan yalan söylediğine emindi, fakat üstelemedi. Uzun bir zamandan sonra kızı yeniden karşısında görünce yüreği deli gibi atmaya başlamıştı. Yine soluk kesecek kadar güzeldi. 

“Beni içeriye almayacak mısın? Kapı aralığında mı konuşacağız?” diye sordu. 

“Affedersin. Seni hiç beklemediğimden şaşırdım. Gel, buyur içeri. 

Belma çalışma odasına doğru yürüdü, Mehmet'le karşılaşınca içten ve samimi bir ifadeyle, “Ne haber Mehmet, nasılsın?” 
diye sordu. Şimdilik davranışları sâkin ve hır çıkarmayacak gibi görünüyordu. Bölümün en kıdemli asistanı Belma idi, odaya girince Mehmet hemen yerinden fırlamış biraz mahcup ve sıkılgan, sanki orada bulunması susmuş gibi kızararak, “Teşekkür ederim Belma hanım, siz nasılsınız?” diye sormuştu. 
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Altan, kendisine bir şey ihsas etmemekle beraber Mehmet'in, bölümün en kıdemli asistanını geziye neden alınmadığını merak ettiğine emindi. Nitekim Mehmet'in bu ani ziyaret karşısında keyfinin kaçtığını da hemen anladı. Belma bozuntuya vermemiş, bu rastlantıdan rahatsız olmamış gibi asistan arkadaşıyla konuşmaya başlamıştı, önce havadan sudan konuştular. 
Belma inceleme gezisiyle ilgili sorular sordu. 

Altan daha ziyade onların konuşmalarını dinliyor, kaçamak bakışlarla da sevdiği kadının güzelliğini içine sindirmeye çalışıyordu. Onu tamamen kaybettiğini sandığı bir anda yeniden görmek yorgun ruhunu heyecanlandırmıştı. Tedirgindi de; Belmanın yadırgadığı bu sakinliği ve tabii görünümü adeta fırtınadan önceki sessizlik gibiydi. Patlamak için Mehmet'in gitmesini bekliyor olabilirdi. Nitekim Mehmet te durumu anlamış gibi birden ayağa kalktı. 

"Bana müsaade Hocam?” dedi. “Vakit hayli ilerledi.” 

Altan aslında onları yalnız bırakmak için söylenmiş bir bahane olduğunu anlamıştı ama itiraz edecek hali yoktu. “Nasıl istersen” diye mırıldandı. 

Az sonra Belma ile yalnız kalmışlardı. 

Şimdi iğneleyici, kalp kırıcı sözler başlayacak, diye düşündü. 
Fakat yanılmıştı, Belma hâlâ sakinliğini ve itidalini muhafaza ediyordu. Kafileye dahil edilmediği için ne sitemde bulunmuş, ne de kırıcı ya da imalı bir lâf etmişti. Sanki her şey normaldi. 

Altan cesaretlendi. 

Ona teşekkür etmeliydi, yutkunup uygun bir kaç kelime aradı beyninde. 

“Sana çok şey borçluyum. Bu gezi sayende gerçekleşti. Biliyorum, bana kızgınsın ama ne çare ki... 

Belma onu susturdu. 


54 


“Boş ver şimdi bunları. Sana şans dilemeye geldim. Önünüzde çok zor ve ciddi bir yolculuk var. Başarı kazanacağına inanıyorum. Daha şimdiden başarını kutlamak isterim. İçkin var mı?” 

Altan genellikle pek içki içmediği için evde bulunmazdı. 

Mahcup bir şekilde, “Hani senin getirdiğin o beyaz şarap var. 
Artanı dökmemiştim, duruyor. Onu ister misin?” diye sordu. 

Belma yüzünü ekşitti. 

“Açılmış şarap mı? Asla içmem, bozulmuştur” 

Altan, “İstersen çıkıp dışardan içki alayım” dedi. 

“Yoo, hayır. Aslında bu başarıyı bir kulübe gidip dans ederek şampanya ile kutlamak gerekiyor. 

Altan tuhaf tuhaf yüzüne baktı. Dans edemediğini bilmesi gerekirdi. Hafifçe kızardı, galiba Belma tırnaklarını çıkarıp hücuma geçmeye hazırlanıyordu. Şu veya bu şekilde hiddetini göstermesi lazımdı, saldırmadan duramayacağını tahmin etmeliydim, diye düşündü. Bu onun doğasına aykırıydı ve galiba bu kez haklıydı da.. 

Altan ses çıkarmadı. 

Belma, “Hadi” dedi. “Büyük Kulübe gidelim. Babam oraya üyedir. Misafirim olursun. Hem evine de yakın. İçki içer, dans ederiz. “ 

Altan sâkin olmaya çalıştı. 

“Bilirsin, ben dans edemem, ama istersen.. ” 

“Anladım, anladım.. Yine şu sakatlık meselen, değil mi?” 

Altan başını önüne eğip, “Evet” diye fısıldadı. 

“Her zaman aramıza giren şu mahut kompleksin” 

“Bu kompleks değil, gerçek.. Şunu kabul etmelisin ki..” 

Kız hızla sözünü kesti. 

“Lütfen yine abuk subuk konuşup nutuk atmaya kalkma, dinlemek istemiyorum. Vazgeçtim, bir yere gitmeyiz. Burada da 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oturabilirim.” 

“Nasıl istersen” 

Altan ona teşekkür borçluydu ve üzmek istemiyordu, ama görünüşe bakılırsa Belma mesele çıkarmaya devam edecekti. 

Sinirli bir şekilde giderek kanepeye oturdu kız Altan bir an ne yapacağını bilemeden onu süzdü, sonra bastonuna tutunarak yanına yaklaştı. Onu yumuşatmak, normale döndürmek üzerindeki gerginlikten kurtarmak istiyordu. Elini avuçları içine almak için uzandı. Bu da tehlikeli bir yaklaşımdı ama kendini çaresiz hissediyordu. 

“Dokunma bana” diye bağırdı genç kız. 

Altan ürkerek elini çekti. Sinirlendiği zaman ne kadar şirretleştiğini de bilirdi. En iyisi sessiz kalmaktı. Birazdan bağıracak çağıracak, içindeki öfkeyi kusacak ancak ondan sonra rahatlayıp sâkinleşecekti. Buna benzer olayları kaç kere yaşamışlardı. 

Bir süre öylece oturdular. 

İşin garibi Belma bu kez bağırıp çağırmıyor, sevdiği adamı tahkir ederek, damarına basarak rahatlama yoluna gitmiyordu. 
Sessizce oturmayı yeğlemişti. Ama nefes alış verişinden, göğüslerinin körük gibi inip kalkmasından henüz sakinleşmediğini anlıyordu Altan. En akıllı yolu seçtiğini düşündü; susarak bekleyecekti. O an, söylenmesi, ileri geri konuşması için can attığına emindi Belma'nın. O zaman daha köpürecek, hatta üzerine saldırmaya bile teşebbüs edecekti. Tıpkı birlikte yattıkları o tek gecede olduğu gibi. Yine sudan bir bahaneden kapışmışlar, münakaşa etmişlerdi. Altan karşılık verince Belma kontrolünü kaybetmiş vahşi bir kedi gibi üzerine çullanmış sonra yatağa yuvarlanmışlardı. Ve sonuç sevişerek noktalanmıştı. 

Altan korkuyor ve bir daha o zor anları yaşamak istemiyordu. Kızı tahrik etmemek için elinden geleni yapmalıydı. 
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Bir kıvılcımın onları yeniden içinden çıkılamayacak bir labirente sürükleyeceği âşikardı. 

Oturduğu yerde derin bir nefes aldı. Yavaşça, “Benden ne istiyorsun?" diye sordu. 

Tamamen anlamsız bir soruydu; ikisi de ne istediklerini biliyorlardı. Üstelik Belma'nın böyle anlamsız bir soruya tepki göstermesi, hatta hır çıkarması veya üstüne çullanması da mümkündü. 

Ama umduğunun hiç biri olmadı. 

Belma kayıtsızlık içinde, "Bir şey istediğim yok” dedi. 

Altan hâlâ ihtiyatla kıza bakıyordu. Yoksa yeni bir taktik denemesi miydi bu? Altından ne çıkacağı belli olmazdı. Şimdi takındığı bu uysal tavır genelde Belma'nın tarzı değildi. 

Altan kıza bakmaya devam etti. “İyi misin sen?” 

“İyiyim tabii, nem olacak ki?” 

“Bilmem, biraz gergin görünüyorsun da” 

Belma hafifçe gülümsedi. 

“Yok canım, sana öyle geliyor. İyi yolculuklar dilemeye gelmiştim, canım bir an içkili ve romantik bir ortamda dans etmek istemişti, hepsi o. Bilirsin her şeye çabuk bozulurum işte, malum ya sana göre şımarık, kaprisli bir zengin kızıyım; isteklerimin anında olmasını isterim, olmayınca da saldıracak yer ararım, değil mi?” 

Altan cevap vermedi. 

Belma ise gülümsemeye devam etti. “Ama sinirliliğim çabuk geçer. Bak, normale döndüm bile. Ne güzel sâkin sâkin konuşuyorum.” 

Oysa Altan o an Belmanın patlamasından korktuğu Nemrut’ tan daha tehlikeli olduğunu sezinliyordu. Bu davranışı da oyununun bir parçası olmalıydı, Belma hırsını asla bu kadar çabuk üzerinden atamazdı. Yine de “İyi öyleyse” diye mırıldandı. 
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“Gider ayak seninle münakaşa edip, kırgın ayrılmak istemiyorum.” 

“Ben de. Ne de olsa iki dost ve arkadaşız. Her zaman da öyle kalacağız. 

“Teşekkür ederim” diye fısıldadı Altan. “Seni özleyeceğim" 

“Ben de özleyeceğim” dedi Belma ve gitmeye hazırlandı. 

Altan çok istemesine rağmen, gitme, biraz daha otur, demeye cesaret edemiyordu. Belma ile birliktelik çok zordu; insan daima kendini sürprizlere hazırlamalıydı ve doğrusu Altan gibi tekdüze, hareketsiz ve monoton bir yaşam süren insan için Belma başlı başına değişkenlik demekti. 

Kapıya doğru yürürken birden durdu ve Altan'ın gözlerinin içine baktı. Yüzünde yine sinsi bir gülümseme vardı. 

“Boşuna direniyorsun” dedi. “Önünde sonunda bana evet diyecek ve kocam olacaksın. Hiç şansın yok. Hâlâ bu basit gerçeği kavrayamadın. Ben daima istediğimi elde etmeye alışmış biriyim, kaprisli de, şımarık de, büyük konuşuyor de Ama ne yapayım; kişiliğim, karakterim bu benim. Asla mücadeleden vazgeçmem. 
Ve en önemlisi seni elde etmek için verdiğim bu savaş beni müthiş mutlu ediyor" 

Altan kızararak önüne baktı. Fısıltı halinde: 

“Hani hayatına bir yön vermeye, kendine uygun bir koca seçmeye karar vermiştin? Yalan mıydı onlar?” 

“Tabii yalandı. Seni kızdırmak için söylemiştim. Ben evleneceğim adamı çoktan seçtim ama o mankafan bir türlü bunu anlamaya yeterli değil.” 

Altan söyleyecek bir şey bulamıyordu. 

Kendisiyle evlenmek onda adeta sabit fikir haline gelmişti, sevinçten havalara uçması gerekirdi fakat bir türlü o mutluluğu hissedemiyordu. 
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Belma birden kendisine sarıldı, ufak fakat dolgun dudaklarıyla ağzını örttü. Dili ağzının içine kayıvermişti. Uzun uzun öpüştüler. Altan iradesinin zayıfladığını ve bir anda yenildiğini duyumsadı. Nihayet damarlarındaki uyuşan kan harekete geçmişti, az sonra bütün komplekslerini unutup yatak odasına geçeceğini hissettiği an, kız usulca onu göğsünden İtti. 

“Şimdilik bu kadarla yetinmelisin sevgilim” dedi. “Önündeki zor yolculuğa formda olarak çıkmalısın. Şu bir kaç günü dinlenerek geçir. 

Altan güvendiği iradesine bu kadar çabuk yenik düşeceğini hiç sanmamıştı. Kanı tutuşmuş gibi ihtirastan soluyarak, "Belma” diye inledi. 

Genç kız onu göğsünden itmeye devam ediyordu. 

“Göreceksin, dönüşte her şey hallolacak ve bana koşacaksın. 
Evleneceğiz. Arzu ve heyecanını o günlere sakla, seninle uzun bir balayına çıkarız. 

Genç adamın boğazından, “Fakat Belma.” diye kesik iniltiler çıktı tekrar. 

“Seni istiyorum.” 

Altan zor görünen bu itirafın nasıl olup da bu kadar çabuk kelimelere dökülerek ağzından çıktığını hâlâ anlayamıyordu, sadece ateşli bir öpüşmeyle yenik düşmüş ve herşeyi berbat etmişti. İhtiras ve şehveti temsil eden iblisin iradesini zayıflatan kolları o anda ruhunun derinliklerine kadar işlemişti. 

Belma'yı kollarının arasında tutmak istedi fakat o yılan gibi yumuşak ve kaygan hareketlerle uzaklaştı. Altan, kızın gözlerindeki mutlu ve muzaffer ifadenin daha da koyulaşarak şekillenip yüzüne yayıldığını görebiliyordu. 

“Şimdilik hoşça kal sevgilim” dedi. “Tekrar görüşeceğiz.” 

Altan onun bu gece kalmasını sağlayamayacağını anlamıştı. 

Adeta yalvararak sordu, “Ne zaman?” 
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“Yakında, çok yakında” diyen gözlerinde mutluluk ışıltıları vardı Belma'nın... 

f 

Lacta-Cola firması ile kesin mukavele imzaladığının ertesi günü Altan Gürel'in yaşamı tam bir cehenneme dönüştü. Evine üşüşen gazeteciler, televizyon muhabirlerinden nefes alamıyordu. 
Telefonu durmadan çalıyor, kah kapıya seğirtip gelenleri karşılıyor, kah telefonda yeni randevular vermek zorunda kalıyor, fırsat buldukça da evine röportaja gelenlere açıklama yapmaya çalışıyordu. Sponsor firma boş durmamış hemen haberi basına yetiştirmiş ve böyle bomba gibi bir haberi kapan her gazeteden, her televizyon kanalından bir sürü genç mülakat ve seçim için evine dolmuşlardı. Flaşlar patlıyor, kameralar çalışıyordu. 

Altan serseme dönmüş ve kime izahat vereceğini şaşırmıştı. 
Her kafadan bir ses çıkıyor ve işin ilginç yanı sanki Nemrut yarın indifa edecekmiş gibi tehlikenin boyutları soruluyordu. Genç adam önceleri sabırla bunun bir olasılık olduğunu, böyle bır tehlikenin hemen vuku bulmayacağını, yarın ya da yüz sene sonra da püskürebileceğini, dilinin döndüğü kadar anlatmaya çalıştı. 
Fakat evine gelen gazeteciler ve televizyoncular için bu bomba niteliğinde flaş bir haberdi; daha şimdiden beyanlarının çarpıtıldığını, yarın gazetelerde ipe sapa gelmeyen yazıların çıkacağını, gerçeği aksettirmeyen yorumların yapılacağını adı gibi biliyordu. 
Korkunç suallere muhatap olmaya başlamıştı; o bölgede sıkıyönetim ilan edilmeli miydi, vuku muhtemel bir felaketi önlemek için hükümete ne önerebilirdi, indifa halinde olası insan kaybı ne olurdu falan gibi akılları donduran suallerle karşılaşıyordu. 

Anlaşılan sponsor firmanın reklam müdürü en önce basını harekete geçirmiş olmalıydı. Zamanın en güçlü kuvvetiydi basın ve bir an da ortalığı velveleye boğabiliyordu. Elinden geldiği kadar bunun ilmi bir araştırma gezisi olduğunu ve henüz ortada 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kesin bir bulgu bulunmadığını anlatmaya çalıştıysa da başarılı olamamıştı. İnsanlar felaket haberlerine çok meraklı olmalıydılar ve hiç kuşkusuz Türkiye için volkanik bir dağın püskürme olasılığı bilinmeyen, alışık olunmayan bir şeydi. Sık sık vukua gelen depremlere ve bunun doğurduğu elem verici tablolar kanıksandığı halde, yöreyi lavların istilası onlara şımdilik tüyler ürpertici yeni bir dehşet konusu olarak gözüküyor ve sonuçları bilinmeyen bir felaket olarak algılanıyordu. 

Altan müthiş bunalmıştı. 

Daha ekibini bile doğru dürüst toplayıp görüşmeden uğradığı bu haber bombardımanı yormuştu da onu. Şirketin bir zamanlama hatası yaptığını düşünüyordu. Haber en erken onlar Nemrut'a vardıktan sonra basına sızdırılmalıydı. Şimdi büyük gazetelerin ve zengin özel televizyonların çoğu ekibe eleman katmaya çalışacaklardı. Ya da ekibin peşine kocaman bir medya ordusu katılacaktı. Tabii bu biraz da haberin kamu oyunda yarattığı tepkiyle orantılıydı, ama sansasyonel haberlere meraklı toplum için basının eline mükemmel bir fırsat geçmişti. 

Röportajları elinden geldiğince kısa kesmeye çalıştı. Bir iki televizyon muhabiri ile gazeteci daha şimdiden Üniversiteden istifa ederek ayrıldığını öğrenmişti. Bu istifanın olayla ilgili olup olmadığı sualine muhatap kaldı. Ayrıca özgeçmişi ve mesleki çalışmalarıyla ilgili bir yığın soru yöneltilmişti. Gittikçe sinirleri geriliyordu ve kırıcı olmaya başlamıştı. Bazı suallere cevap vermiyor ya da muhabirleri tersliyordu. Zaten onlarda Altan'dan pek hoşlanmamışlardı ancak görevlerini yerine getiriyorlardı. 
Sonunda çekimleri artık kesmelerini istedi, kimseye de cevap vermeyecekti. Henüz sorularını bitirmeyen bazı gazeteciler homurdandılar, fakat fazla ses çıkarmayarak yavaş yavaş evi terk ettiler. Altan, ışık düzenleyici elemanlar, kameramanlar alet ve 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edevatlarını toplarlarken, içlerinden ne aksi adam, diye söylendiklerini tahmin edebiliyordu. 

Ertesi gün sabahtan itibaren aynı yoğun ziyaretçi akını yeniden başladı. Televizyon kanallarındaki görüntüsünü izlemekten hiç hoşnut kalmamıştı Altan. Telefonlar hiç susmuyordu. 
Gazetelerden hâlâ görüşme istekleri geliyor, bazı kanallar canlı yayına davet ediyorlardı. Altan isteklerin çoğunu hazırlık çalışmalarının yoğunluğunu bahane ederek reddetmeye başlamıştı. İş çığırından çıkmış gibiydi. 

Sonra kara kara düşünmeye başladı; medyaya karşı daha ilk gününden sertleşen tutumunu acaba sponsor şirket nasıl karşılardı? Öyle ya, firma bunca masrafa reklam için katlanıyordu ve gerek yazılı ve gerekse sözlü basın onların yegane hayat kaynagıydı. Basını terslemek işlerine gelmeyebilirdi. Kendi kendine, trene binip hareket edinceye kadar biraz daha dikkatli olmaya, onlara katlanmaya ve basınla iyi geçinmeye karar verdi. Ne de olsa onlarda kendilerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorlardı ve daha da önemlisi basının konuya eğilmesi, gerek ileri sürdüğü iddianın kuvvet kazanması gerekse olası bir felaket için halkın ve yetkililerin uyanıp harekete geçmeleri için yararlıydı. 
İlmi çevrelerde de tartışmalar başlamıştı. Çeşitli Üniversite hocaları arasında da görüş farklılıkları oluşmuştu. Bazı öğretim üyeleri bu iddianın yersiz, komik ve saçma olduğu tezini ısrarla savunuyorlardı. 

Hattta yakınen tanıdığı biri, bu savın sırf reklam için ortaya atıldığını iddia etmiş ve Altan'ın ilmi ciddiyetten uzak biri olduğunu beyan etmişti. 

Yine telefon çalıyordu. Derin bir soluk aldı ve kendini kontrol etmeye çalışarak reseptöre uzandı. Acaba bu sefer hangi gazete yahut televizyon kanalı görüşme isteyecekti. 

Arayan reklam müdürü Nihat Alkan'dı. 
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Yarın saat 17'de ekip elemanları ile anlaştıkları reklam firması arasında bir tanışma kokteyli düzenlemişlerdi. Kokteyl Divan Oteli'nin Kuruçeşme'deki yazlık yerinde verilecekti. Bunlar normaldi; bütün araştırma sürecinde yanlarında kambur gibi taşıyacakları insanlarla tanışmakta yarar vardı. Bakalım kaç kişiler,diye düşündü. Hatta, Reklam Müdürü'ne bu nazik tanışma kokteylini tertip ettikleri için teşekkür babında bir kaç kelime fısıldamayı dahi başardı. 

Ve o gece erkenden yatağa girip uyumaya çalıştı.. 

Kuruçeşme'ye Reha Sönmez'in arabasıyla gitti. Reha'nın eşi Nur'da yanlarındaydı. Bir yayınevinin halkla ilişkiler müdürlügünü yürüten Nur, çok tatlı, çıtı pıtı, konuşkan ve her zaman yüzünden gülümsemesi eksik olmayan sevimli bir kadındı. Bir kaç kere evlerine yemeğe gittiğinden onu yakınen tanırdı. 
Mükemmel de bir aşçıydı; kendi elleriyle açarak yaptığı su böre-Binin tadı damağından gitmemişti. 

Kokteyl tahmininden de kalabalıktı. 

Bekâr olan Mehmet Gollü yalnız gelmişti, Alp Dikerman ise hamileliği ilerlediği için karısını getirememişti. 

Firma yetkilileri onları merdivende karşıladılar. İki gün içinde Altan Gürel birden tüm Türkiye'nin tanıdığı biri olmuştu. 
Hemen hemen her televizyon ekranında boy gösterdiğinden sokakta bile herkes birbirini dürterek işaret ediyor, bazı meraklılar yanına yaklaşıp sorular soruyorlardı. 

Altan böyle kalabalık yerlerden hoşlanmadığından daha şimdiden sıkılmaya başlamıştı. Bastonuna dayanarak asistanı Alp'le nispeten tenha bir köşeye çekilmeye çalıştı. Tabii kokteyle basın da davetliydi ve ekip şefi olduğunu bilen gazeteciler derhal etrafını çeviriverdiler. Altan bu sıkıntıdan kurtulamayacağını anladı. Üstelik aldığı karar gereği mümkün olduğunca basına anlayışlı davranmaya da gayret gösteriyordu. Röportaja gelmeyen 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basının ekabir takımı da kokteyli kaçırmamışlardı, onlar da akla hayale gelmeyecek abuk subuk sorular soruyorlardı. Kimisinin yüzünde, Altan'ın iddiasına pek inanmamış gibi hafif alaycı gülücükler vardı. Sabrediyor, elinden geldiğince soruları sinirlenmeden cevaplamaya çalışıyordu. Allah'tan Alp durumu sezinlemişti; bazı sualleri o esprili havasıyla karşılıyor, Altan'ın üzerindeki yükü hafifletiyordu. Onun daha konuşkan olduğunu gören gazeteciler şimdi onun etrafını sarmış ağzından daha tatmin edici laflar almaya kalkışıyorlardı. Altan, Alpe göz kırparak oradan uzaklaşmaya çalıştı. 

Az ilerde kümelenmiş bir grup gazeteci daha vardı; onlar da Engin Yamaner'in çevresini kuşatmış, kokteyl sahibinin yaptığı açıklamaları dinliyorlardı. Kimileri ufak ufak not almakla yetinirken, kimileri de avuç içlerindeki ses alıcı cihazları adamın ağzına doğru uzatmışlardı. Altan'ın “playboy” diye tanımladığı Yamaner dudaklarında gülücüklerle mutlu bir şekilde konuşuyordu. Siyah pantolonu, beyaz smokin ceketiyle basının ilgi odagıydı. Altan içinden gülümsedi; tam adamın arzu ettiği ortamdı bu. Bundan iyi reklam olamazdı. 

Altan o sabah çıkan gazeteleri tüyleri diken diken olarak okumuştu. Doğuda büyük felaket! Nemrut indifa edecek! Dev beş asır sonra uyanıyor! Tanımadığımız tehlike! tarzında iri puntolarla verilmişti haber. İnsanı korkutmak için her yola baş vurulmuş, her türlü malzeme kullanılmıştı. Televizyonlarda da işlenen tek konu Nemrut'un püsküreceği idi. Altan çeşitli televizyon kanallarında da boy göstermiş, fakat canlı olmayanlarında, konuşmalarının çoğu makaslanarak verilmişti. Gerçi bir tehlike olasılığı mevcuttu ama bunun ne zaman tahakkuk edeceği veya bu ihtimalin kesinliği henüz ilmen sabit olmadığı için, sansasyonel biçimde halka aksettirilmesi genç adama göre kötü 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bir habercilik örneğiydi. Ne var ki, bu ihtimalin basın için iyi bir malzeme olduğunu kabul etmek zorundaydı. 

Altan tam o gruptan da uzaklaşmaya çalışıyordu ki, Engin Yamaner onu görmüş ve birden bulunduğu tarafa dönerek, "İşte, ünlü bilim adamımız da burada” diye basının dikkatini genç doçentin üstüne çekmişti. Peşine muhabirleri katarak yanına yaklaşmış ve hemen koluna girmişti. Yüzünde yapmacık bır gülümseme vardı. O soğuk ve kendini beğenmiş züppeye hiç yakışacak bir davranış değildi bu. Basının karşısında yumuşak, sevecen davranıyordu ve kibirli halinden eser kalmamıştı. 

Yine flaşlar patlamaya, kameralar çalışmaya başlamıştı. 
Basın mensupları kol kola resimlerini çekiyor, filime alıyorlardı. 
Altan için sıkıcı dakikalar yaklaşık on beş dakika kadar sürdü. 
Tanımadığı bir yığın insan yanına yaklaşıyor, elini sıkıyor ve araştırma gezisi için başarı dileklerinde bulunuyordu. Bir ara Meşrubat Kral'ı, Altan'ın sikildiğinı anlamış gibi gülerek gazetecilere döndü ve “Çocuklar nefes almamız için bize biraz izin verin, sonra yine bütün sorularınızı cevaplandırırız. dedi. 

Engin Yamaner hafifçe Altan'ın kolundan tutarak, “Sizi reklam işini yönetecek ajansın yetkilileri ile tanıştırayım” dedi. 
"Yolculuğunuzda onlar da sizinle beraber olacaklar. 

Kalabalıktan sıyrılıp Meşrubat Kralı ile birlikte ilerlediler. 
Nasıl birileri ile tanışacağını merak ediyordu Altan. Kalabalığın arasında insanlara sürtünerek, pardonlarla yol açıp biraz daha yürüdüler. Engin Yamaner bir yandan yürüyor, bir yandan da karşılaştığı insanlarla merhabalaşıp, ya kısa bir kaç cümle ile hal hatır soruyor, ya da dudaklarından hiç etmediği soğuk tebessümü ile gülücükler dağıtıyordu. 

Altan adamın peşinden yürürken bir an aklına Belma geldi. 
Acaba o da burada mıydı? Ne de olsa züppe patronun yakın 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arkadaşıydı ve kız bu araştırma gezisinin baş mimarıydı. Engin Yamaner'in onu da kokteyle çağırması çok normaldi. 

Gözleri etrafta onu aramaya başladı; ama onun tanıdığı Belma asla bu davete gelmezdi. Çünkü kendisinin seçilmediği araştırma gezisi şerefine verilen toplantıya iştirak onuruna dokunurdu. Ne kadar mağrur olduğunu iyi bilirdi. Bir an ona gerçekten haksızlık ettiğini düşünmeye başladı. Doçent Reha'dan sonra bu araştırmaya katılmak öncelikle onun hakkıydı. İlmi yeterliliği, yeteneği ve mesleğindeki çalışma azmi ile bunu çoktan hakketmişti. 

Altan, sadece onu kadın olduğu, bu zor ve tehlikeli yolculuğa katlanamayacağı için seçmemişti; bu bir tür sevdiği kadını tehlikeden uzak tutma içgüdüsüydü. Dağ tehlike doluydu. Yanıldığını ummak isterdi ama Nemrut her an indifa edebilir ve kızgın lavlar ölümcül tehlike doğurabilirdi. Sevdiği kadını göz göre göre tehlikenin içine atamazdı. Doğru düşündüğüne inanıyordu; verdiği karar belki pek adilâne değildi, onu himaye ederken başkalarının hayatını tehlikeye atıyordu fakat sonuçta binlerinin bu incelemeyi de yapması gerekiyordu. Başka bir açıdan bakıldığında aldığı kararın komik olduğu da düşünülebilirdi; o tek bacağıyla dağlara tırmanmayı göze aldığına göre, sağlıklı ve sporla devamlı haşır neşir olan Belma ziyadesiyle bu işin üstesinden gelebilirdi. 

Kalabalık bir masanın önünde durdular. 

Altı yedi kişilik bir grup kendi aralarında eğleniyorlardı. 
Engin Atamer'i görünce toplu olarak ayağa kalktılar. Meşrubat Kral'ı, Altanı masaya yaklaştırarak, “Size kafile başkanınız Doçent Dr. Altan Gürel'i tanıtayım” dedi. 

Çoğu otuz yaşın altında gençlerdi. En baştaki uzun boylu, yanık tenli, iri kıyım olanı elini uzatarak, “Tanıştığımıza memnun oldum Hocam” diyerek içtenlikle Altan'ın elini sıktı. Diğerleri 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başlarıyla selam verdi. İçlerinde esmer güzeli alımlı bir kız da vardı. 

Altan'ın elini sıkan genç, “Ben, Koza Reklam Ajansı'nın müdürü Ersin Yalmaç” dedi. 

Sonra birer birer elemanlarının ismen tanıttı. Altan tabii isimlerini aklında tutamadı. Görüntü yönetmeni, kameraman, program yapımcısı, spiker, teknisyen ve bunun gibi sıfatlar taşıyan bir sürü unvan sıralamıştı. 

Altan'ın içini yeniden sıkıntı bastı. Bu insanların çalışmalara ayak bağı olacağı endişesi daha şimdiden içine doğmuş gibiydi. 
Sanki ilmi araştırmaya değil de, turistik bir geziye ya da film çekmeye giden bir ekip içindeymiş gibi hissetti kendini. Reklam Ajansı müdürü tedirginliğini anlamış olmalıydı ki, “Hiç endişelenmeyin” diye fısıldadı. “Biz çalışmalarınıza kesinlikle engel olacak davranışlarda bulunmayız. Hepimiz deneyimli ve profesyonel insanlarız. Ali aynı zamanda amatör bir dağcıdır. Sema uzun yıllar Amerika'da çalışmış, işinin ehli sportmen bir arkadaştır. 
Hoş bir tesadüf, üç sene önce Karayip deki Kaunai adasındaki indifada CNN televizyonu muhabiri olarak çalışmıştır. 

Altan gülümseyerek müdürün sözünü, “Hawaii" diye düzeltti. 

Ajans Müdürü bozuntuya vermeden, “Haklısınız, pardon” dedi. “Yani demek istediğim hepimizin tecrübeli olduğumuzdur” 

Altan, “Bunu duyduğuma sevindim" dedi. Sonra şaka yollu, "özellikle bize ayak bağı olamayacağınız vaadi çok sevindirici” diye takıldı. 

Hep beraber gülüştüler. Aslında ilk tahmini hilafına, Altan'ın gençlere kanı ısınmıştı. Hepsinin zeki ve becerikli oldukları gözlerinden okunuyordu. 

Engin Yamaner, Altanı onların yanında bırakarak başka misafirleri ile meşgul olmak üzere uzaklaşırken Doçent, “Yalnız 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şunu bilmenizi isterim ki, bu araştırma pek tahmin ettiğiniz kadar kolay ve rahat bir gezi olmayacak. Epey sıkıntı çekeceğiz ve özellikle bizi bazı tehlikelerin beklediğini sakın aklınızdan çıkarmayın.” 

Amatör dağcı olarak tanıtılan Ali adlı genç: 

“Olası bir püskürmeyi yani lavları mı kastediyorsunuz?” diye sordu. 

Altan ciddi bir ifadeyle gence baktı. 

“Tabii onu da hesaba katmalısınız. Nemrut'un ne zaman lav püskürteceğini, yani sizin söylediğiniz anlamda etkinlik kazanacağını bilemem, bu ancak Tanrının bileceği bir şey. Fakat dağ benim açımdan zaten harekete geçmiş durumda. Bir bilim adamı olarak benim de anlatmaya ve uyarmaya çalıştığım husus bu. 
Zirveye doğru yaklaştıkça bitki örtüsünün değiştiğini, asit oranının yükseldiği bir ortama girdiğinizi göreceksiniz. Götürecegimiz aletlerle vuku muhtemel bir püskürmenin şiddet ve zamanını anlamaya çalışacağız. Belirli bir yere kadar dağın yolları ilerlemeye elverişlidir ama son İskan noktasından sonra tırmanacağımız alan sarp ve kayalıktır. Oralarda çok zorlanacağız. 
Ayrıca askeri ve mülki yetkililerinde bölgenin siyasi yapısı nedeniyle bazı müşkülatlar çıkarması mümkündür. 

İçlerinden tanışma sırasında Altan'ın ismini aklında tutamadığı biri, masadan uzaklaşan Engin Yamaner'i kastederek, “Bizim Meşrubat Kral'ı her türlü izin sorununu hallettiklerini söylemişti” diye mırıldandı. 

“Umarım öyledir de son anda bir aksilikle karşılaşmayız.” 

Aynı genç, “Ben daha önce Nemrut'a çıkmıştım; hatırladığım kadarıyla yol oldukça düzgün ve Jeeplerin çıkışına elverişliydi” dedi. 


“ Zirveye tırmanmış mıydınız?” 
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“Hayır. Aklımda yanlış kalmadıysa Balegan diye bir köy vardı, oradan geri dönmüştük.” 

Esmer güzeli Sema, “Köyün ismi ne garip!” diye mırıldandı. 

Altan, “Öyledir” diye mırıldandı. “Çünkü Kürtçe. Şimdi oraya Ortanca adını vermişler. Ne var ki asıl sıkıntı oradan sonra başlayacak. Kuzubeli'nden Kargasekmez'e kadar olan yol taşlık ve kayalıktır. Kargasekmez'den itibaren dağ birden dikleşir. Bu yolu tırmanmak çok zor olacaktır. Bu arada irili ufaklı depremlerin olması da cabası. 

Onları yeterince korkutup korkutamadığını anlamak için yüzlerine baktı. Bazılarının beti benzi şimdiden sararmış gibi geldi Altan'a. Anlaşılan ürkmeye başlamışlardı. Turistik bir geziye çıkmadıklarını vurgulamak istemiş ve galiba başarılı da olmuştu, ne de olsa birinci ağızdan yetkili bir ilim adamı konuşuyordu. 

Sema, “Orada ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz Hocam?” 
diye sordu. 

“En azından bir hafta. Bu biraz da araştırmalarımızın yolunda gitmesine bağlı, tabii on gün hatta biraz daha fazla da olabilir. Kendinizi buna göre ayarlayın. Kuşkusuz korkup görevden kaçmazsanız.." 

Altan'ın şaka yaptığını sanarak yeniden gülüştüler. Fakat yüzünde lâtife yaptığına dair en ufak bir iz bulamayınca irkilerek bakıştılar. Verdiği tedirginlik yeterliydi. “Görüşürüz çocuklar” diyerek yanlarından uzaklaşmak istedi. Bir kaç adım atmıştı ki, esmer güzeli Sema yerinden fırlayarak arkasından yetişti. 

“Altan bey” dedi. “Siz ilim adamı olarak Nemrut'un püsküreceğine inanıyor musunuz?” 

Altan esmer güzelinin gözlerinin içine bakarak gülümsedi. 

“Oraya bunu anlamak ve tespit etmek için gidiyoruz. Yeterli değil mi?” 
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Sema'nın yüzünde gerçek korku izleri oluşmuştu. Kız: 

“Hawaii'deki o olayı yaşadıktan sonra böyle bir tehlikeyi yeniden göze alacağımı hiç sanmazdım” diye mırıldandı. 

“Henüz vazgeçmek için şansınız var.” 

“Ne yazık ki yok!” dedi kız üzgün bir sesle. 

“O halde muhtemel tehlikeyi de en iyi siz anlıyor olmalısınız.” 

Sema tek kelime etmeden garip garip Altan'ın yüzüne bakmaya devam etti. 

Kafilede bir kadının bulunması Altan'ın vicdan azabını daha da pekiştirmişti. Belma'yı aralarına almamakla hata edip etmediinin muhasebesini yapıyordu; onu götürse yararlı olacağını da biliyordu ama işte yanındaki kız böyle bir cehennemi yaşamış, hiç olmazsa uzağından yakınından olay yerindeki felakete şahit olmuştu ve şimdi de korkudan kararsızdı. 

Sema, “Umarım indifa etmez” diyebildi. 

“Ben de aynı şeyi temenni ederim” diyen Altan ağır ağır kızın yanından uzaklaştı. Fakat yalnız kalmak adeta imkansızdı; medya daha ilk gününden onu meşhur edip çıkarmıştı. Gazetelerdeki resimleri, televizyon kanallarındaki görüntüsü şu anda herkesin tanıdığı bir adam olmasına yetmişti. Yanında dolaşan insanlar, tanımadığı halde hafif mütebbessim yüzüne bakıyor, konuşmak için bahaneler arıyorlardı. Burası hiç Altana uygun bir ortam değildi, sıkıntıdan boğulacaktı sanki ve bir an önce evine dönmek için can atıyordu. Sıcak havada boğazı kurumuş ve terden sırılsıklam kesilmişti. Ayakta dolaşarak servis yapan garsonlardan birinin tepsisinden uzanıp rast gele bir kadeh aldı. 
Acayip lezzetli bir kokteyldi, galiba cin tadı ağırlıktaydı. Hoşlanmamıştı ama içki boğazındaki kuruluğu ve pası aldı. 
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Tam o sırada arkasından bir ses kulağına doğru, “Sıkılmışa benziyorsunuz Hocam?” diye fısıldadı. Başını çevirip sesin sahibine baktı. 

Tanımıyordu ama adamın teşhisi doğruydu. 

Zoraki sırıtarak, “Evet, biraz sıkıldım” dedi. 

“Haklısınız” diye mırıldandı yabancı. “Bu tür toplantılar sizin gibi bir bilim adamı için sıkıcı olabilir. Şu insanlara bir bakın; nasıl da neşe ve keyif içindeler, sanki mutlu bir olayı kutluyorlarmış gibi. Oysa muhtemel bir felaketin tam ortasına gidiyorsunuz. Buradakiler olayın tehlike ve ciddiyetini kavramaktan henüz uzaklar. 

Altan bu kez dikkatle adama baktı. Galiba nihayet işin ciddiyetini ve araştırma gezisinin tehlikeli boyutlarını anlamış biri çıkmıştı karşısına. 

“Jeolog musunuz?” diye sordu. 

“Hayır, o meslekle uzaktan yakından ilgili değilim” 

“Ama gerçekleri gören biri olduğunuz anlaşılıyor” 

Adam soğuk bir şekilde gülümsedi. 

“İlime ve ilim adamlarına saygım vardır. Böyle bir iddiayı ortaya attığınıza göre bir bildiğiniz vardır var demektir. Bu konulardan anlayan bazı kişilerle de görüştüm.” 

“Yaa! Ne dediler size?” 

“Püskürme olasılığının hiç de yabana atılır olmadığını” 

Altan adamı dikkatle süzdü. “Sanırım gazetecisiniz.” 

“Hayır” dedi adam. Ama ne olduğunu da söylemedi 

Bir süre birbirlerini süzdüler. Altan bu kısa sessizlikten yararlanarak karşındaki kişiyi incelemeye başladı. Kırk, kırk beş yaşlarında olmalıydı. Zayıf ve uzun boyluydu. Kestane rengi saçları dökülmeye yüz tutmuştu. Adam yeniden konuşmaya başlayınca Altan irkildi. 
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“Eskiden askeri pilotmuşsunuz. Uzun seneler evvel kaza geçirmiş ve malulen ordudan emekliye sevk edilmişsiniz.” 

Altan bu konunun açılmasından rahatsız olmuştu. Adamın geçmişi hakkında esaslı bir araştırma yaptığı belliydi. Her halde gazeteci olmalıydı, ama neden kimliğini sakladığını anlayamamıştı henüz. Bu kadar kısa zamanda geçmişini araştırmayı ancak gazeteciler becerirdi. Belki de kimliğini saklayarak, benlen ayaküstü değişik bir röportaj yapmak hevesinde, diye düşündü. 

Hafifçe kaşlarını çattı. 

“Bu bilgiyi kimden aldınız? Genellikle özel yaşamımı gizli tutmaya çalışırım.” 

“Gizli mi? Çok tuhaf! Bunun gizlenecek nesi var ki? Orduda şerefli bir subay olarak görev yapmışsınız; inceledim, siciliniz başarılarla dolu. Kaza da ise size atfedilecek hiç bir kusur bulunmamış. Olay tamamen teknik ve mekanik bir arızadan kaynaklanmış. Bunu niye bir sır olarak saklıyorsunuz, anlayamadım?” 

“Kimsiniz siz? Madem gazeteci değilsiniz, neden geçmişimi araştırmak lüzumunu duydunuz?” 

Yabancı dikkatle doçenti süzdü. 

“Bütün medyanın bir anda ön plana çıkardığı bir insansınız. 
Herkes sizi konuşuyor. Halkın yaşamınızdaki bütün gerçekleri bilmesi doğaldır.” 

“Ama bu medyanın işi. Gazeteci ya da televizyoncu değilseniz, geçmişimi incelemek yetkisini kimden alıyorsunuz? 
Hayatımın bazı bölümlerinin afişe edilmesini, kurcalanmasını, herkes tarafından bilinmesini istemiyorum.” 

“Endişelenmeyin! Halk geçmişinizi öğrenmeyecek, hiç olmazsa benden duymayacak. Fakat hiç kuşkusuz mazinizi kurcalayacak işgüzar ve becerikli gazeteciler çıkacaktır. Buna 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şimdiden hazırlıklı olun, ayrıca geçmişiniz de utanılacak hiç bir şey de yok.” 

Adam Altan'ın ilgisini çekmeye devam ediyordu. 

“Adınızı sorabilir miyim?" 

“Beni tanımazsınız, zaten adım önemli de değil. Ama şimdi kulağınıza bir şey fısıldayacağım; son derece önemli bir uyarı. Bu uyarımı dikkate almanızı özellikle rica edeceğim Hocam." 

Adamın tutumu, konuşması ve davranışları gittikçe ilginçleşiyordu. 

Altan dikkatle adamı süzerken, biraz şaşkın, “Ne uyarısı?” 
diye sordu. 

Yabancı kısa bir an çevresine bakındı. 

Sanki konuştuklarının kimse tarafından duyulmasını istemiyor gibiydi. 

“Tatvan'da kafilenize biri katılmak isteyebilir. Ondan özellikle sakının ve buna izin vermeyin. Bu geziyi o kişi kendi emelleri için kullanmaya kalkışacaktır” diye fısıldadı. 

Yabancının yüzüne garip garip bakan Altan, acaba sarhoş mu, diye düşündü. Belki bu sıcak yaz günü içkiyi fazla kaçırmış ve alkol başına vurmuş olabilirdi. Konuşması önce ilginç gelmişti ama şimdi sapıttığını düşünüyordu. Neler zırvalıyordu bu adam? 
Bir araştırma kafilesini kim kendi emelleri için kullanmaya çalışabilirdi? Ayrıca bu emelin amacı ne olabilirdi ki? 

Ama adamın cin gibi parıldayan gözlerinden sarhoş olmadığı açıkça belliydi. 

“Tatvan'da kafileye birinin katılacağını siz nereden biliyorsunuz?” diye sordu. Sonra durumu birden kavrar gibi oldu. 

Yoksa büyük paralar dönen reklam dünyasının bir oyununa mı mâruz kalacaklardı? Rakip bir firma anlamadığı dolaplar mı çeviriyordu? Reklam dünyasında böyle kirli işlerin döndüğünü işitmişti. 
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Adamın kimi temsil ettiğini ve hangi gaye ile konuştuğunu da anlamamıştı. Zaten sinirleri de yeterince gergin ve yorgundu. 

Tam ağzını açacağı sırada bir yabancının geri dönerek aceleyle uzaklaştığını gördü. 

Sanki birisinden kaçar gibi. 

Adamın arkasından bakakalmıştı. 

Peşinden gidip yabancıyı durdurmak, ne demek istediğini öğrenmek hevesine kapıldı. Fakat hızla hareket eden yabancı çoktan kalabalığın arasına dalıp uzaklaşmıştı. Adını bilse, belki arkasından seslenirdi ama adam gizem yaratmak için adını bile vermemişti. 

Sarhoş ya da manyağın teki değilse, ne anlatmaya çalışmıştı bu adam? Neyi ima etmek istemişti? Ve kimin nesiydi? 

Garip, diye düşündü. Adam aklınca kendisini uyarmıştı, ama neden uyardığını ve ne demek istediğini net olarak söylememişti. 

Omuzlarını silkti. Daha fazla da üzerinde durmadı. 

Güneş yavaş yavaş batmaya hazırlanıyordu. Sıkılmış ve sıcaktan bunalmıştı. Boğucu bir yaz günü daha sona ermek üzereydi. Neyse ki Karadeniz'den gelen tatlı bir esinti Kuruçeşme sırtlarını yalamaya başlamış, insana soluk alma şansı yaratmıştı. 
Rüzgar istikametine dönüp derin derin nefes aldı. Hatta kuzey ufkunda kara bulutlar belirmişti. Bu gecenin habercisi olan karanlıktan çok, muhtemel bir yaz yağmurunun belirtisi gibi geldi ona. Eski mesleğinden kalma bir alışkanlıkla hava tahminlerinde hiç yanılmazdı. Bu gece yağmur yağacaktı. Bu gece yağmur yağacaktı. Barometre hassasiyetinde olan kesik bacağının sivri ucu şimdiden sızlamaya başlamıştı. 

Keyfi iyice kaçtı. 

Kendisine bile itiraftan kaçınmasına rağmen Belma'yı özlüyordu. 
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Bu toplantıya gelirken içinde az da olsa Belma ile karşılaşmak umudu vardı. O şimdi burada olsaydı, her şey değişir, etraf birden canlanır, kaybettiği hayatiyet ve canlılığı dolu dizgin geri gelir, neşe içinde bir gece geçirirdi. Ama Belma'nın davetli bile olsa kokteyle iştirak etmeyeceğini tahmin etmişti, zaten içindeki karamsarlığın ve sıkıntının da bundan kaynaklandığını fark ediyordu. 

Burada daha fazla oyalanmanın hiç anlamı kalmamıştı. 
Üstüne düşen görevi yerine getirmiş ve usulen davete iştirak etmişti işte. Artık evine dönmek için can atıyordu. 

Reha Sönmez i aramaya başladı. 

Onun arabasıyla geldiği için şimdi haber vermeden ayrılması ayıp olacaktı. Kalabalığın arasına karışıp onu bulmaya çalıştı. 

Reha'yı nihayet Reklam Ajansı'nın genç ve dinamik elemanlarının oturduğu masada buldu. Koyu ve keyifli bir muhabbete dalmışlardı. Reha'nın karısı Nur, esmer güzeli Sema ile kırk yıllık ahbap gibi söyleşip gülüşüyorlardı. 

Gecenin en somurtuk ve neşesiz adamı galiba benim, diye düşündü. 

Evet, artık bundan hiç kuşkusu yoktu... 

Haydarpaşa Garı hınca hınç kalabalıktı. Van Gölü ekspresi on dakika sonra kalkacaktı. Madeni ve çıkan sesin anlaşılması zor hoparlörden ilk anons yapılmıştı. Altan'ın fıldır fıldır etrafı tarayan gözleri, kesif insan yığını arasında hala son dakikaya kadar gelebilir umudu ile Belma'yı arıyordu. 

Yoktu ama. 

Kız seçilmemeyi gurur meselesi yapmış, sevdiği adamı ve mesai arkadaşlarını bu önemli gezide selâmetlemeye dahi gelmemişti, içindeki buruk acı gittikçe artıyordu Altan'ın. Şu an onu son bir kere görmeyi ne kadar çok istiyordu.. 
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Kafilenin resmi başkanı sıfatını taşıdığı için daha şimdiden bin bir tane bürokratik sorunla karşılaşmıştı, her şey ondan soruluyordu. Tabii gazeteciler, televizyoncular her zamanki gibi kalabalığın en renkli ve hareketli kişileriydi. Selâmetleyenler, konuyla ilgilenenler ve birde meraklı insan topluluğu hesaba katılırsa peronda iğne atsan yere düşmeyecek hale gelmişti. 

Bir haftadır kameralara ve objektiflere poz vermeye alışmıştı Altan, gider ayak da genç bilim adamının ağzından son bir beyanat almak için yarış halindeydiler muhabirler. Garda itişme kakışma ve tam bir hengame vardı. Ekspresin bir yataklı vagonu bütünüyle kafileye tahsis edilmişti. Altan'dan pek yüz bulamayan muhabirler daha ziyade Reha ile asistanların etrafını sarmışlardı. 

Belma'nın gelmeyeceğine kanaat getirmişti artık. 

Harekete beş dakika kala vagona bindi. Basamaklar yüksekti, zorlanarak tırmandı. Son dakikaya kadar acele etmek istemiyordu. Kafile Başkanı olduğu için kendisine birinci mevki tek kişilik bir kompartıman tahsis etmişlerdi. İçeriye girip perona bakan pencereyi indirdi. 

Reklam ajansının elemanları ilk görüntüleri alabilmek için harıl harıl çalışıyorlardı. Ajans müdürü Ersin Yalmaç'ın emriyle, kompartımana girip pencereyi indirir indirmez kameraman Altan'ı görüntülemeye başladı. İsteksizce onlara el salladı. Bu gece herkes bu veda sahnesini Lacta-Cola reklamıyla birlikte televizyonda seyredecekti. Engin Yamaner'in gerçekten akıllı bir adam olduğunu düşündü, Meşrubat Kralı olayı en iyi şekilde değerlendirmeyi iyi beceriyordu doğrusu. İçinden, inşallah işin daha fazla suyu çıkmaz, diye mırıldandı. Gözleri boş ve umutsuz nazarlarla kalabalık arasında dolaşıyordu ki, birden heyecanla titredi. 

Belma yı görmüştü. 
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Heyecandan yüreği ağzına geldi. Yanılıyor muyum, diye gözlerini kısarak baktı.. 

Oydu. 

Demek sonunda dayanamamış, sevgilisini selâmetlemeye, geziye çıkmadan önce son bir kere görmeye gelmişti. Ne de olsa, serde gidip dönmemek de vardı; bunun ne denli tehlikeli bir yolculuk olduğunu en iyi idrak edecek insanlardan biri de oydu. 

“Belma!" diye bağırarak kalabalıkta dikkatini çekmek için el salladı. Ne olurdu sanki on beş yirmi dakika evvel gelseydi de doya doya ona bir veda edebilseydi. Belma hep böyleydi; belki de o da nefsiyle mücadele etmiş ve en son dakikada gelmeye karar vermişti. Altan kompartımanın kapısını açıp dar koridora fırladı. 
Kucaklaşmalarını basının görüntülemesini istemiyordu. Vakit çok azalmış harekete sadece beş dakika kalmıştı. Bu süre koklaşmaları ve birbirlerine uygun bir kaç kelime söylemeleri için çok yetersizdi. Trenin ilk durağı Bostancı idi, olmazsa oraya kadar trenden inmemesini teklif edecekti. 

Vagonun koridoru da kalabalıktı. Kafile elemanları hala yerlerini bulmak için uğraşıyorlardı. Selâmetlemeye gelenler de trenden inmeye hazırlandıklarından tam bir curcuna yaşanıyordu. 

Nihayet vagonun koridorunda karşı karşıya geldiler. Belma kalabalığı yara yara yanına kadar yaklaşmayı başarmıştı. Altan ona doğru ilerledi, etrafın ne diyeceğine aldırmadan, kızı kollarının arasına almak, sarıp sarmalamak ve doyasıya öpmek istiyordu. Ama son an da fark etti; sevgilisinin yüzü asık, kaşları çatıktı. Biraz kuşkulu, biraz tedirgin Altan'a bakıyordu. 

Genç adam neden sonra Belma'nın elinde ağır bir bavul taşıdığını gördü. Kıyafeti de bir tuhaftı. Safari tipi bir gömlek, onun takımı dizlerine kadar cepli, şimdi moda olan işçi pantolonlarından vardı üzerinde. Ayaklarına ise kalın botlar giymişti. 
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Altan'ın tanıdığı Belma, eşini dostunu selâmetlemek için asla bu kıyafette gara gelmezdi. 

Aklına gelen ihtimalle kanı beynine sıçradı. 

Yüzü kıpkırmızı kesildi. Belma karşısında durmuş, Altan'dan gelecek ilk salvoyu karşılamak üzere bekliyor gibiydi. 

"Bu kıyafetin ne böyle?” diye homurdandı. “Yolculuğa çıkıyor gibisin.” 

Belma boş boş yüzüne bakıyordu. 

"Haberin yok mu?” 

"Neden?” 

“Benim de bu seferde görevli olduğumdan!” 

Altan'ın tepesi atmıştı; kendini tutamayarak, “Ne görevi?” 
diye bağırdı. 

“Sesini kıs, bağırmadan konuş! Daha şimdiden el âleme rezil olmayalım.” 

“Sen neden bahsediyorsun kuzum? Hangi görev? Seni bu ekibe dahil etmediğimi pekala biliyorsun. 

“Tabii biliyorum. Zaten ben de ilim heyetini değil, Lacta-Cola'yı temsilen burada bulunuyorum.” 

Altan, “Olamaz!" diye inledi. “Senin gelmeni istemiyordum. 
Bana oyun oynadın.” 

“Üzgünüm ama artık yapacağın bir şey yok. Unuttun mu şirketle yazılı bir sözleşme imzaladın. O anlaşmaya göre sen yalnızca kendi ekibinin seçimine yetkilisin. Şirket ise kendilerini temsile dilediğini atamakta serbest." 

Altan aldatılmışlığı kabul edemiyordu. Hırsla bağırdı, “Bunu kabul edemem." 

“Artık çok geç, mukaveleyi imzaladın. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Mukaveleyi sonuna kadar okusaydın şimdi böyle hayıflanmazdın.” 
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“Mukaveleyi sonuna kadar okumadığımı da nereden biliyorsun?” 

“Kimden olacak, Engin'den tabii. Seni hiç de zeki ve sorumluluklarına müdrik biri olarak görmemiş. Koca bir öğretim üyesi altına imza attığı anlaşmayı bir kere olsun okumak zahmetine katlanmadı, dedi.” 

Altan sinirden küplere binmişti. 

“Olamaz!” diye haykırdı yeniden. “Seni o tehlikenin içine atamam. Gitmeyeceğim, vazgeçiyorum. Bu sefer iptal edilecek. 
Beni oyuna getirdiniz. 

“Saçmalama.. Anlaşmayı sonuna kadar okusaydın, tek taraflı vazgeçme halinde ne kadar ağır bir tazminat yükü altına girdiğini bilecektin. Şirket aleyhine tazminat davası açarsa nasıl altından kalkarsın? Daha şimdiden tonlarla masraf yaptılar. Bize gereken bütün portatif cihazları Avrupa'dan getirdiler, reklam ajansına dünyanın parasını ödediler, kokteyl masrafları, yol giderleri, harcırahlar, Tatvan daki otel rezervasyonları, kiralanan araçlar, bunları hangi halinle ödersin? Şimdilik belirli bir işin bile yok, nasıl altından kalkacağını sanıyorsun?” 

Genç adam duraladı sonra hışımla Belma 'ya baktı. 

"Bütün bunlar senin başının altından çıktı, değil mi?” 

"Evet sevgilim. Ne yapayım, bana başka şans tanımadın. 
Oraya bensiz gitmene de rıza gösteremezdim. Kızdırdımsa bağışla beni, ama buna biraz da sen müstahak oldun.” 

Önce tiz bir düdük sesi, ardından da trenin hafif sarsıntıyla beraber tekerleklerin madeni homurtusunu işittiler. Hareket etmişlerdi.. 

Altan çaresizlik içinde ve kızgınlıkla etrafına bakındı. 
Trendekiler camlara üşüşmüş kendilerini selâmetlemeye gelenlere el sallamakla meşguldüler. 
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Ve Belma bavulunu yere bırakmış, sırıtarak sevgilisine bakıyordu. 

“Şimdi yol ver de, kompartımanıma yerleşeyim. Bir tatsızlık çıkarmayasın diye son ana kadar sana görünmedim. Başıma geleceği biliyordum. Sonra görüşürüz sevgilim. Nasıl olsa bol bol baş başa kalacak zamanımız olacak.” 

Altan koridorun üzerinde apışıp kalmıştı. 

Neden sonra kıza yol vermek için yana çekildi, fakat tam Belma yanından geçerken onu kolundan kavrayıverdi. Gözleri ateş çanağı gibiydi. 

“O playboy, züppe kılıklı herif tüm olanları biliyor, değil mi?" diye sordu. 

“Engin'i mi kastediyorsun?” 

“Evet, onu tabii, başka kimi olacak?” 

Belma ilk defa baygın nazarlarla genç adamı süzdü. Göz bebeklerinde mutlu parıltılar oluşmuştu. 

“Ne o, kıskandın mı yoksa?" 

“Ne münasebet? Fakat böyle bir oyuna getirildiğimi bilmesini İstemezdim? 

“Onu boş ver. Kıskanmakta da haklısın, bana âşıktır, ama endişelenmeliğin için hiç sebep yok. Ona hiç yüz vermemişimdir. 
Çok eskiden beri tanırım ama hayatımda ilk kez kendisinden bir isteğim oldu. Gerçekten de biraz fazla şımarık, burnu kaf dağında olan biridir. Aslına bakılırsa zararsızdır da. Hem, ne de olsa, o da emir kulu sayılır" 

Şaşıran Altan dikkatle kıza baktı. 

“Emir kulu da ne demek? Herkes ondan Meşrubat Kralı diye bahsediyor?” 

Belma içten bir kahkaha attı. 

“Ciddi mi söylüyorsun? Kimden duydun bunu?” 
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“Ne bileyim ben? Herkes öyle diyordu! Adam genç yaşta koskocaman bir fabrikanın sahibi olmuş baksana. 

Belma sesini yavaşlatarak, “Sadece yüzde yirmisinin” dedi. 

Altan kızın bu fısıltısından hiç de memnun kalmamıştı. 
Galiba korktuğu başına geliyordu. Titrer gibi sordu, diğer yüzde seksen hisse kimin?” 

Belma muzip bir ifade ile göz kırptı. 

“Babamın tabii. Ama o deli oğlan her şeyi kendisinin gibi göstermeye bayılır. Bana gücenmedin, değil mi sevgilim? Ne yapayım, bu araştırma gezisini gerçekleştirmek için başka şansım yoktu.” 

Altan açtığı yoldan bavulunu iterek ilerlemeye başladı. Bir kaç adım attıktan sonra geri dönerek mırıldandı. 

“Yine de benim için endişe duyup, beraberinde götürmek istemediğin için teşekkür ederim. Bunu beni sevdiğin için yaptıını biliyorum. Sevgilim, sen çok tatlısın." 

Yüzüne o çok yakışan, çıldırtıcı tebessümü ile Altan'a bakıyordu. Genç adam onu çok iyi tanıdığı için gözbebeklerinde oluşan sevgi harelerinin samimi ve gerçek olduğunu anlamıştı. 
Kızgınlığının da geçtiğini hissediyordu. Kızgınlık ne kelime, yumuşacık, rahatlatıcı bir rehavetin dalga dalga benliğine yayıldığını duyumsuyordu o an... 

Genç adam kompartımanında uzun süre, ekip arkadaşlarına Belma'nın trendeki varlığını nasıl açıklayacağını düşünmeye çalıştı. Durumu garipseyeceklerdi, hatta biraz da kuşku ile bakacaklardı vaziyete. Ekip Başkanı'nın seçmemesine rağmen, kız bir yolunu bulmuş ve kafileye kendini katmıştı. Kim bilir akıllarına neler gelecekti? Hele sponsor firmanın arkasında Belma'nın babasının olduğunun duyulmasını hiç istemiyordu. Ayrıca aralarındaki hissi bağın öğrenilmesinden de yana değildi. Fakat arkadaşları cin gibi uyanık ve zeki insanlardı, belki de şimdiye kadar çoktan sezinlemiş olabilirlerdi de. 

Altan bir saat kadar kararsız kaldıktan sonra Vagon-Restoran'a geçti. Belma'yı ekiple koyu bir muhabbete dalmış vaziyetle buldu. Masanın üstü çay, kahve ve bira şişeleriyle doluydu. Bütün bölüm elemanları bir aradaydı. Uzaktan baktı; Belma el kol hareketleriyle pür neşe, bir şeyler anlatıyor ve taklitler yapıyordu. Diğerleri de kahkahayla kızı dinliyorlardı. Oylesine dalmışlardı ki, Altan yanlarına gelince onu ilk gören asistan Alp oldu ve hemen yerinden fırlayıp, Buyrun Hocam, siz de bize katılmak ister misiniz?" diye sordu. 

Altan gülerek, “Ne kaynatıyorsunuz aranızda öyle?” diye sordu. İşi pişkinliğe vurmak, Belma'nın aralarındaki varlığı hakkında düşüncelerini öğrenmek istiyordu. Nasıl olsa biri yorumda bulunacaktı. Hemen yer açtılar ama nedense gelişinden rahatsız olmuş gibi bir halleri vardı. Gülüşmeler kesildi, Belma şovuna ara verdi, masaya ciddiyet geldi. Tüm samimi davranışlarına rağmen ne de olsa Altan en kıdemlileri ve hocalarıydı. Fakat nedense Altan hasıl olan sessizliğin hocalığından değil de, konuşulanların tarafından duyulması gibi bir tedirginlikten kaynaklandığı vehmine kapıldı. Yoksa Belma oynadığı oyunu pervasızca onlara da mı anlatıyordu? Belma'nın böyle ciddiyetten uzak, kendisini küçük düşürecek bir yola baş vuracağını sanmak istemiyordu ama Belma'nın ı kafileye nasıl katıldığını sormuş olmaları çok normaldi. Acaba sevgilisi nasıl bir açıklama yapmıştı? Daha da kötü bir duruma düşmemek için oturur oturmaz: 

“Çocuklar” dedi. “Belma hepimize fena bir oyun oynadı." 

Hemen konuya girişi ve takındığı hava masadaki ciddiyeti daha da arttırmıştı. Hiç seslerini çıkarmadan bir Belma 'ya bir de Altan'a bakmaya başladılar. 

Altan'ın nazarları Belma'nın üzerine çevrilmişti. 
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Kızın yüzü kızarmış, kaşları belli belirsiz çatılmıştı. Altan'ın ağzından kırıcı ve telâfisi zor bir cümlenin çıkacağını sezinlemiş gibiydi. 

“Her halde haberiniz vardır" diye mırıldandı Altan. 

Reha merakla, “Ne haberi?” diye sordu. 

“Hadi, numara yapmayı bırakın. Az önce bu konuyu konuştuğunuzu tahmin edebiliyorum. Belma size her şeyi açıkladı, değil mi?” 

Asistanlar birbirlerine baktılar. 

“Neyi kastediyorsunuz hocam, anlayamadık?” dediler. 

Belma birden sert ve gergin bir sesle: 

“Altan Hoca her halde bu geziyi babamın sponsorluğunda yaptığını ifade etmek istiyor” diye mırıldandı. “Doğrudur, son ana kadar bunun sizler tarafından bilinmesini istemiyordum” dedi. 

Önce herkes bir afalladı. Şaşkınlıkları yüzlerinden belli oluyordu. 

Doçent Reha, “İnanamıyorum” diye bağırdı. “Şaka yapıyorsunuz,değil mi?” 

Belma homurdanarak devam etti, “Şaka filan değil, gerçek. 
Babam Lacta-Cola'nın sahibidir. Belki bundan gocunur ve geziye katılmazsınız diye, son ana kadar söylememeyi düşünmüştüm. 

Reha hayretle, “Gocunmak mı?” diye sordu. “Neden gocunacakmışız ki? Bilakis memnun olduk, gurur duyduk. Geziyi içimizden birinin babasının finanse etmesi hem gurur verici hem de bizi rahatlatıcı bir husus.” 

Altan şaşırmış Belma ya bakıyordu. 

Alp, “Öyleyse bu haberin şerefine bir bira daha içilir” dedi. 
Reha, “Vallahi ben de sevindim, ben de içerim” diye söylendi. 

Mehmet kıza dönerek sordu, “Öyleyse Engin Yamaner ilenen zat kimdi? Ben onu firmanın sahibi sanmıştım.” 

“Babamın ortağıdır. Ufak bir hissedar” 
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İki sevgili hâlâ dik dik birbirlerine bakmaya devam ediyorlardı. Altan yeni bir gaf yaptığını anladı, Belma onlara hiç bir şey anlatmamıştı ve damdan düşer gibi durumu iiçıklamasa, belki hiç bir zaman da söylemeyecek ve mesele sonsuza kadar sır olarak kalacaktı. 

Altan mahcup olarak başını önüne eğdi. Hatasını kabul etmişti, ne var ki Belma'nın mevcudiyetini bir şekilde arkadaşlarımı açıklamak zorundaydı. Gülümsemeye çalıştı, durumu kurtarmak için: 

“Bu geziyi Belma'ya borçluyuz. O olmasaydı asla gidemezdik” diye mırıldandı. 

Ekip elemanları takdirle Belma ya döndüler. Kız: 

“Evet, kısmen doğru" diye fısıldadı. “Hocanın isteğinin Fakülte yönetimi tarafından geri çevrildiğini biliyorsunuz; bu adaletsizlik ve bizim gibi kendini ilime adamış insanlar için gerçek bir şanssızlık olduğunu takdir edersiniz. Böyle bir inceleme şansı beş asır sonra karşımıza çıkmış bir fırsattı ve bizler idari ihmal ve tahsisatsızlık nedeni ile ayağımıza gelen bu şansı değerlendirmek fırsatından mahrum kalacaktık. Altan Hocanın dediği doğrudur, önce bazı zengin dostlarıma başvurdum. Kimisi ilgisiz Kaldı, kimisi de bu olaya inanmak bile istemedi, dudak büktüler. O zaman teklifi babama götürdüm ve o bizi destekledi. 

Belma bir an susup derin bir nefes aldı. Yüzündeki sert ve haşin ifade henüz kaybolmamıştı. Sonra kelimelerin üzerine basa basa konuşmaya devam etti. 

“Ne var ki, sayın hocamız beni kafile kadrosuna dahil etmedi. Tercihini kullanırken aranızdaki tek kadın olarak bulunmamı istememişti. Sizlere ayak bağı olmamdan, doğanın vahşi şartlarına uyum sağlamamdan çekiniyordu.” 

Altan irkilerek, “Belma!” diye uyardı. 
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Kızın daha ne kadar ileri gideceğini kestiremiyordu. Sağı solu belli olmazdı ve tepesi atınca kendisine âşığım bile diyebilirdi. 

Belma, Altan'ın uyarısına aldırmayarak, “Hocam bırakında sözlerimi tamamlayayım ve arkadaşları merakta bırakmayalım” diye söylendi. “Kimin haklı olduğunu zaman gösterecek ama bu araştırma gezisine ben de iştirak etmeyi çok istiyordum. Hocamıza son bir kez rica ettim; ayni menfi cevabı alınca bu kez babama giderek beni sponsor firmanın elemanı olarak aranıza katmasını istedim. Altan hocanın buna bozulduğunu biliyorum ama başka türlüsü elimden gelmezdi. Dilerse beni çalışmalara katılmaktan men edebilir, fakat ben hâlâ orada çok işinize yarayacağıma inanıyorum.” 

Belma sustu. 

Altan mesai arkadaşlarını dikkatle incelemeye başladı. 
Aslında zor durumda kalmıştı. Hiç biri yorumda bulunmayarak başlarını önlerine eğmişlerdi. Bu tutumları bile içlerinden kendisini haksız bulduklarını göstermeye yetmişti. Yine Belma kazanmıştı mücadeleyi. Neyse ki bu defa daha ileri gitmemiş ve aralarındaki duygusal bağdan bahsetmemişti. Altan derin bir nefes aldı. Belma istese durumu daha da zorlaştırabilirdi. 

Oluşan sessizliği Doçent Reha bozdu. 

“Beni şaşırttın be Altan” diye hafif yollu serzenişte bulundu. 
“Belma hepimizden dinç ve sportmendir. Alt tarafı dağa tırmanacağız. Hem Nemrut'u ben de bilirim, fazla zorlukla karşılaşaca- 
&ımızı sanmıyorum. Bu işi niye bu kadar büyüttün?” 

Altan susmayı yeğledi. 

Beyninden geçenleri onlara açıkça anlatamazdı. Belma'yı seviyorum, onu olası bir tehlikenin içine atamazdım, diyecek hali yoktu ya. Tabii daha da önemlisi bir türlü yenemediği tırmanış 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sırasındaki fiziksel yetersizliğinden doğan kompleksini Belma'nın görmesini istemediğini kesinlikle ifade edemezdi. 

Tartışmada yenik düşmüştü. Kendini toparlamaya çalıştı, işi fazla uzatmadan kapatmayı yeğledi. Gülümseyerek: 

“İşte böyle” dedi. “Kadının fendi, hocayı yendi!” 

Aklınca espri yaparak durumu tatlıya bağlıyacaktı. 

Başarılı da oldu. Ekip gülüştü, tek gülmeyen Belma idi. 

Canlılık yeniden başladı. Şakalar birbiri ardına patladı. Altan garsonun getirdiği kahveyi yudumlarken kendini toparlamaya gayret ediyordu. Sinirlerinin tamamiyle yatıştığı söylenemezdi, bir ara göz ucuyla sevgilisine baktı. 

Belma'nın suratı hâlâ asıktı... 

Sabahleyin gözünü açıp kompartımanın penceresinden dışarıya baktığında, uçsuz bucaksız sapsarı ekili tarlaları ve pırıl pırıl ışıldayan güneşi gördü. O sırada trenin nereden geçtiğini tam olarak tahmin edemedi. Uzun ve geniş bir ovanın tam ortasındaydılar. Az sonra büyük bir köprünün demir putrelleri arasından geçerken altlarında sâkin sâkin akan ırmağın sularına baktı. 

Saati dokuzu gösteriyordu. Trenin sallantı ve gürültüsüne rağmen deliksiz bir uyku çekmesine şaşırmıştı. Yatağında doğruldu, protezini kesik bacağına geçirip lavobaya yürüdü. Aynaya baktığında şişmiş göz kapakları ve sakalı uzamış sevimsiz bir çehreyle karşılaştı. Berbat bir görünümü vardı. Yüzünü gözünü yıkadı, tıraş oldu, saçlarını taradı ve kendisine bir çeki düzen verdikten sonra kahvaltı etmek Vagon-Restoran'a yollandı. 

Dar koridor bomboş sayılırdı. Anlaşılan henüz herkes dün gece geç yattıkları için uykuda olmalıydılar. Sadece vagon kapısına yakın pencerelerden birinin önünde alnını cama dayayarak dışarıyı seyreden Reklam Ajansı elemanı Sema'yı gördü. Esmer güzelinin uzun siyah saçları iki yanından omuzlarına dökülmüştü. Üzerinden uyku sersemliğini atamamış bir hali vardı. 
Altan'ı görünce: 

“Günaydın” diye mırıldandı. 

Genç adam da, “Günaydın" dedi. 

“Nasıl rahat uyuyabildiniz mi?” 

“Pek sayılmaz. Gece arkadaşlarla epey şamata yaptık. Kompartımanlarımıza çekildiğimizde saat ikiyi geçiyordu.” 

Altan yüzüne bakıp gülümsemekle yetindi. Söyleyecek bir şey bulamamıştı. 

“Ne iyi! Eğlenmişsiniz" diye fısıldadı. 

Sema adeta koridoru kapatmıştı. Altan dar koridordan geçebilmek için kadının pozisyonunu değiştirip yol vermesi için bekledi. Fakat kadın kımıldamamıştı. Esmer güzelinin yüzünde uykusuzluğun mahmurluğundan çok endişeli bir hava vardı. 

Korku dolu bakışlarını Altan'a dikti. 

“Profesör” dedi. “Nemrut gerçekten lavlar akıtacak mı?” 

Altan, “Ben henüz doçentim”dedi. “Dağın indifaıa gelince, daha önce de söylediğim gibi bunu kimse bilemez. Belki bir asır sonra, belki de biz oraya gittiğimizde püskürmüş buluruz. Tanrı bilir ancak. 

“Ama siz her an patlamaya hazır olduğunu söylüyorsunuz. 

“Evet, sanırım böyle bir olasılık da var” 

“Çok korkunç bir şey. Tam bir dehşet. Hawaii'deki Kaunai faciasını hatırlıyorum. Olayların tam içindeydim. 

“Biliyorum, kokteylde öğrenmiştim. Korkuyor musunuz?” 

“Geçirdiğim o tecrübeden sonra yerimde kim olsa korkar” 

Altan içtenlikle sordu. 

“O halde niye katıldınız bu gruba?” 

Sema dudaklarını ısırdı. Koridorun sağına soluna bakındı. 
Sanki söyleyeceklerini kimsenin duymasını istemiyormuş gibi: 

“Mecburdum” diye fısıldadı. 
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“Neden?" 

“Şey..” 

“Reklam ajansınız her halde sizi tecrübeniz nedeniyle seçmiştir. Sebep buysa ajans yetkililerine hak vermek lâzım, Türkiye'de bir indifa görüp, o felâketi yaşamış insan bulmak cidden zor. Bakın, bizim mesleğimiz ve alanımız olmasına rağmen, ilmi heyette bu deneyime sahip kişi yok. 

Kadın itiraz edercesine mırıldandı. 

“Ama sebep bu değil” 

Altan şaşırmış gibi yüzüne baktı. 

“Anlıyorum galiba. Teklifi reddedemediniz, çünkü işinizden olma riski vardı, öyle mi?” 

“Bir bakıma öyle. Ama gerçek sebep bu da değil” 

“Ne demek istediğinizi anlayamadım.” 

Sema kuşku ile etrafına bakındı yeniden. 

“Bakın" dedi. “Bilmiyorsunuz.. Çok tatsız şeyler olacak. 
Başımız derde girecek.” 

Altan, esmer güzelinin ne anlatmaya çalıştığını kavrayamamıştı. Hayretle kızın korku dolu gözlerine bakmaya devam etti. 

“Ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Ne derdi?” 

Kız sapsarı kesilmişti. Titriyordu. 

“Konuşmamız lâzım. Fakat bizi kimsenin görmeyeceği ve duymayacağı bir yerde. 

Altan bön bön kıza bakakaldı. 

“Sizi büyük bir komploya âlet edecekler Hocam” 

Kafayı mı üşütmüştü bu kız? Yoksa sarhoş muydu? Belki de dün gece içkiyi fazla kaçırmıştı, az evvel gece ikide yattığını söylemişti. Ya da indifaın yarattığı bir korku sendromunun içindeydi. 

Altan tam kıza sâkin olmasını söyleyecekti ki, açılan bir kompartıman kapısının sesini işitti. Kız hemen irkilmiş ve dehşet 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dolu bakışlarını kim olduğunu anlamak için Altan'ın arkasına çevirmişti. Hemen sustu. Güçlükle ve zor duyulan bir sesle fısıldadı. 

“Lütfen başka bir zaman konuşalım” dedi. “Şimdi olmaz.. 
Arkadaşlarınızdan biri geliyor. 

Genç adam başını çevirip arkaya baktı. Kompartımanın kapısında Belma görünmüştü. Kadın sarhoş veya hasta değilse, ki öyle olduğunu hiç sanmıyordu, o halde ne demek istemişti acaba? 
Kendisine sır gibi söyleyeceği şey ne olabilirdi? Yanlış anlamadıysa bir komploya âlet olmaktan bahsetmişti. 

Koridorda yaklaşan Belma'nın ayak seslerini duyuyordu. 
Geriye dönüp, “Günaydın” dedi Belma'ya. Asistan soğuk bir şekilde “Günaydın” diye karşılık verdi. Esmer güzelinin yüzüne bile bakmamıştı. 

“Kahvaltıya mı gidiyorsun?” 

“Evet. 

“Beraber gidelim” diye mırıldandı Altan. Sonra Sema'ya dönerek, “Siz de gelecek misiniz?” diye sordu. 

Kadın hayır anlamında başını salladı. Altan asistanı ile beraber ilerlerken son bir defa kadına baktı. Esmer güzeli taş kesilmiş şekilde onu süzüyordu. 

Altan rahatsız olmuş, kadının ne anlatmak istediğini çıkaramamıştı. Problemli birine benziyordu ve kafilenin başına iş açacağı hissi içine doğdu. 

Vagon-Restoran'a girdiler. İçerisi tenhaydı henüz. Buldukları boş bir masaya oturdular. Belmanın yüzü dün geceki konuşmadan beri hâlâ asık ve somurtuktu. Servis yapması için garsonu beklerken kız sinirli bir şekilde: 

“Ne kırıştırıyordun o karıyla?” diye sordu. 

Belma ancak çok sinirlendiği zaman böyle mahalle ağzıyla konuşurdu. 
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“Sema hanımı mı kastediyorsun?” 

“Onu tabii.. Başka kadın mı vardı koridorda?” 

“Ne kadar fesatsın Belma? Nereden çıkardın şimdi kırıştırmayı? Ne ayıp!” 

“Hadi, numara yapmayı bırak şimdi.. Kadının gözlerindeki baygın ifade bir kilometre uzaktan fark ediliyordu. Siz şu erkek milleti yok musunuz, dünyanın en rezil yaratıklarısınız. Fırsatını bulur bulmaz hemen sapıtıyorsunuz. 

“Lütfen Belma, saçmalama! İkimizin de günahını alıyorsun” 

“Sen öyle san. Kaçar mı benim gözümden Yiyecek gibi bakıyordu sana. Zaten onu görür görmez notumu vermiştim. Şırfıntının teki. Asıl beni sinirlendiren senin de karıya sulu sulu bakışındı.” 

“Yapma Belma, ayıp oluyor. Bana dün geceki kızgınlığından böyle konuşuyorsun galiba ama hiç hoş değil bu yaptığın.” 

“Hayır. Merak ettiğim hanginizin daha önce diğerine asıldığı.” 

“Yeter artık!” diye homurdandı Altan. “Sen çıldırmışsın. 
Kızgınlıktan ne dediğini bilmiyorsun. Zaten tuhaf bir kadın o. 
Fena halde korkuyor. 

Kötü kötü gülümsedi Belma. 

“Korkuyor mu? Kimden? Benden mi yoksa?” 

“Ne bileyim ben? Sen ortaya çıkmadan önce abuk subuk şeyler söylüyordu. 

Belma bir an duraladı. 

“Ne gibi şeyler?” 

“Bir komplodan bahsediyordu, daha doğrusu bahsedecekti ama seni görünce hemen sustu" 

“Neden?” 

“Bilmiyorum. Dedim ya garip bir kadın. Havvaii'deki Kaunai ındifanda CNN muhabiri olarak çalışmış. O faciayı yaşamış, 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kafayı mı üşütmüş nedir? Bana saçmalıyormuş gibi geldi. Belki hayal görüyordur.' 

Belma birden sessizleşti. 

Garsonun getirdiği kahvaltılarını etmeye başladılar. Genç kızın yüzündeki ifade yavaş yavaş yumuşamıştı. 

“Hoşlandın mı ondan?” diye sordu. 

“Lütfen yine başlama Belma!” 

“Kıskandığımı görmüyor musun?” 

“Maalesef görüyorum ve hayret ediyorum. Senin gibi olgun ve anlayışlı bir kızdan hiç beklemediğim bir davranış tarzı bu.” 

“Aslına bakarsan çekici bir kadın. Dün gece sen bizden ayrıldıktan sonra yanında bir kaç reklamcı arkadaşıyla bizim masamıza geldi. Epey konuştuk. 

“Eee?” 

“Daha dün gece keyfimi kaçırdı." 

“Nasıl yani?” 

“Mütemadiyen senden bahsetmek istiyordu. Konuyu dönüp dolaşıp sana getiriyordu.” 

Altan omuzlarını silkti. 

“Ne kötülük var bunda? Gazetecilerde hakkımda çok şey öğrenmek istediler.” 

“Ben anlarım.. Kadın sezgilerim beni yanıltmaz. O sana âşık oldu.” 

Altan çayından bir yudum alırken sırıttı. 

“Güldürme beni Belma. Yakışıklı bir adam olmadığımı bilirim; ayrıca bu kadar genç ve sağlam erkek etrafında varken, benim gibi sakat bir adamla neye ilgilensin?” 

“Şu sakatlık numarandan kusacağım geldi artık. Başın sıkışınca hemen sakatlığının ardına saklanıyorsun. Bu numarayı yemiyorum, gerekiyorsa başka bahaneler bul artık, bıktım.” 


91 


“Alemsin sevgilim! Kızıyorum ama yine de sevilip kıskanılmak hoşuma gidiyor. Sen de bu numarayı yeni icat ettin galiba?" 

“Ne numarası?" 

“Ne olacak, kıskançlık tabii” 

Belma sesini çıkarmadan bir süre Altan'ı süzdü. Sonra ağır ağır: 

“Şayet doğru söylüyorsa, bu kadın ne demek istemiş olabilir?" diye sordu. 

“Ne bileyim?” 

Belma dik dik sevgilisinin gözlerinin içine bakmaya başladı. 

Altan huzursuzca, “Şimdi de sana yalan söylediğimi mi düşünüyorsun yoksa?” diye mırıldandı. 

“İşin kötüsü de bu ya! Yalan söylemediğini bilirim. Dün gece kadın senin hakkında çok şey sorunca doğrusu bir an aklım karıştı ve ne yalan söyleyeyim, aklıma başka şeyler geldi. Bu sabah koridorda da sana bakışlarını hiç beğenmedim. Bu kadın gerçekten bir tuhaf ve hiç hoşuma gitmiyor. 

“Bana, sanki bir şeylerden korkuyor gibi geldi” 

“Neden korkuyor olabilir ki?” 

Altan, Belma normale dönüyor galiba, diye düşünmeye başladı. Ama bu seferde kafayı kadına takmasından endişeleniyordu. 
Sema, söyleyeceklerimiz aramızda kalmalı demişti, şimdi asistanı bu olayı mesele ederse didikleyip dururdu, hatta kadını bile sıkıştırırdı, Belma'nın huyuydu bu. Bir an keşke konuyu Belma ya hiç açmasaydım, diye aklından geçirdi ama olan olmuş ve konuşmuştu bir kere. 

Belma, “Bunu öğrenmeliyiz” diye mırıldandı. 

Boş bulunan Altan, “Neyi?” diye sordu. 

“Neyi olacak, kimlerin seni nasıl bir komploya âlet edeceklerini? Neler zırvalıyor bu kadın? Manyak mı ne?” 
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Aynı anda Altan'ın aklına birden kokteyl partideki o esrarengiz adam geldi. Onu yaşadıkları hengame içinde tamamen unutmuştu, ya da gereken önemi vermemişti galiba. Tatvan'da biri grubunuza iltihak etmek isteyecek, dikkatli olun tarzında bir uyarıda bulunmuştu. O esnada adamı fazla dikkate almamış, sonra da olay bütünüyle aklından çıkıp gitmişti. Acaba adamın uyarısı ile Sema'nın korkusu arasında bir bağ olabilir miydi? 

Genç Doçent içinde bir tedirginlik hissetti. 

Yine de üzerinde pek durmak istemedi. Kendisine ne tür bir komplo hazırlanabilirdi ki? O sıradan bir Üniversite öğretim görevlisiydi. Basit ve sade bir vatandaş.. 

Yoksa hiç tahmin ve tasavvur edemediği dolaplar mı dönüyordu etrafında? Kokteylde gördüğü adamı anımsamaya çalıştı; o esnada yabancı reklam dünyasından biri olarak düşünmüştü onu, yoksa değil miydi? Değilse ne gaye ile yanına yaklaşmıştı? Neyi anlatmak istemişti? iyice aklı karıştı, düşüncelere daldı.. İştahla kahvaltısını yemeğe devam eden Belma'nın sesiyle irkildi. 

“Ne o? Arpacı kumrusu gibi düşünmeye başladın, neler geçiyor aklından?” 

Altan tereddüt etti. 

Şimdilik kokteyldeki adamdan Belma'ya bahsetmemeye karar verdi. Anlatırsa, kızın merakının büsbütün artacağına, huzurunun kaçacağını ve olayları büsbütün büyüteceğini biliyordu. Hem ortada henüz bir olay yok sayılırdı. 

Susmayı yeğledi. “Yok bir şey” dedi. 

Ama Belma'nın üzerine çevrili bakışlarından, kızın kendisine inanmadığını anlamıştı... 

Van Gölü Ekspresi yoluna devam ediyordu. Öğleye kadar Altan, Doçent Reha ile kompartımanında ilk durakları Tatvan daki programları üzerine konuştular. Aralarındaki konuşma öğleye kadar sürdü. Öğle yemeğini ekip hep bir arada yedi. 
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Yemekten sonra Altan biraz şekerleme yapacağını söyleyerek izin istedi. Alp ile Mehmet, reklam ajansındaki gençlerle iskambil oynamayı kararlaştırdılar. Reha Vagon- Restoran'daki bir yolcu ile dış politika konusunda hararetli bir sohbete dalmıştı. Belma ise en önce yanlarından ayrılmış ve yarım bıraktığı sürükleyici romanını okumak için kompartımanına dönmüştü. Öğretim üyelerinde dışarıya vurmaktan çekindikleri bir gerginlik başlamıştı. 
Hepsi trene bindiklerinden beri nedense Ağrı hakkında aralarında bile konuşmaktan çekinir olmuşlardı. 

Bütün yemek boyunca aklı karışık olan Altan gözleriyle Berna'yı arayıp durmuştu. Ne hikmetse esmer güzeli yemeğe gelmemişti. Genç adamın aklı fikri kadının söylemeye çalıştığı şeydeydi. Merakı iyice artmıştı. Yolları uzundu, nasıl olsa bir fırsatını bulur onu yalnız yakalardı. Belki Sema'da kendisiyle konuşmak için fırsat kolluyordu. Kompartımanına dönüşte de gözleri hep kızı aradı. Aslında şekerleme yapmak filan niyetinde değildi, biraz yalnız kalıp kızın söylediklerini düşünmek ihtiyacı duyuyordu. Zira kızın bir türlü açıklayamadığı şeyler beynini kurcalamaya başlamış ve rahatsız olmuştu. İddiası biraz komikti, bahsettiği komplo nasıl bir şey olabilirdi acaba? Bir sıra aklı iyice karıştı; acaba gerçekten kız kendisine yaklaşmak ve dikkatini çekmek böyle esrarengiz havalara mı bürünüyor, diye düşündü. 
Ama bu çok anlamsız bir şey değil miydi? Şayet kendisinden hoşlanmışsa bunu ifade etmenin hiç mi başka yolu yoktu? İkisi de erişkin insanlardı, ilişkiye girmek için meramını açıkça söyleyebilirdi, böyle anlamsız bir yola başvurmanın ne gerekçesi olabilirdi? 

Kendi kendine gülümsedi, saçmalıyorum diye, geçirdi İçinden. Belma'nın şeytâni ve kadınca yorumu aklına olmayacak çözümler çağrıştırmıştı. Sema'nın kendisine ilgi duyması için hiç bir neden yoktu. Yine de tam emin olamadı, yanılıyor da olabilirdi. Bunun en canlı örneği Belma'nın duygularıydı; o da kendisine âşıktı, hem de sakat ve yakışıklı bir erkek olmamasına rağmen. Zaten kadın denen yaratığı hayatı boyunca anlayamamıştı; onların davranışları, duyguları ve düşünceleri her zaman Altan'ın görüş ve tahminlerine ters düşmüştü. 

Ayrıca filmlerde görüp, romanlarda okuduğu gibi kadın, dikkat çekmek için olmadık yollara baş vurabilen, değişik mantaliteye sahip, farklı davranışlar arz eden, anlaşılması zor insan türüydü. Belki Sema'da onun dikkatini çekmek için, aklı sıra böyle bir yola müracaat etmiş olabilirdi. Olamaz mıydı, yani? 

Daha fazla düşünme fırsatı olmadı. Kapı vuruldu. 

Kapıyı açtı ve esmer güzeli ile burun buruna geldi. 

Kadının üzerinde aynı sabahki ürkek hali vardı. Sağına soluna bakındı, sonra müsaade bile istemeden hızla kompartımana daldı. Sema'nın gözlerindeki korku çok daha belirgindi şimdi. Kısık sesle, “Konuşmalıyız” diye fısıldadı. 

Bu kez beynini rahatlatmak için kadını dinlemeye hazır olan Altan sâkin bir şekilde: 

“Önce oturun ve rahatlayın lütfen” dedi. “Ben de merak ettim, sizi bu kadar rahatsız eden şey nedir? Kimden korkuyorsunuz böyle?” 

Esmer güzeli ağlayacak gibiydi. Gözle görülür şekilde titriyordu. 

“Sabahtan beri sizle görüşmek için müsait bir fırsatın çıkmasını bekliyordum. Sanırım arkadaşlarınız şu an arkadaşlarınız buraya gelmez, değil mi?” dedi. 

“Tahmin etmem. Onlara biraz uyuyacağımı söylemiştim” 

“Öyleyse iyi, yalnız sayılırız.” 

“Merak etmeyin, asistanlarım sizinkilerle kağıt oynuyorlar, doçent arkadaşım ise biriyle koyu bir sohbete daldı, bizi rahatsız etmezler. 
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Sema bir an kararsız Altan'ın yüzüne baktı. 

“Ya o güzel hanım asistanınız? Onu göremedim, o da gelmez mi?" 

“Hiç sanmıyorum. Okumaya meraklıdır ve yolculuk boyunca okuyacağı romanlar almış yanına, şu sırada kitaplarına gömülmüş olmalıdır. 

Altan böyle dedi ama bundan asla emin olamazdı. Belma sabahki konuşmanın etkisiyle Sema'yı sıkı bir gözaltına alacağından kuşkusu yoktu. Az sonra pat diye gelirse hiç şaşmamalıydı. 

Bakışlarını kadına çevirdi. 

Sema hala sâkinleşmemişti; yüzü bembeyazdı ve elleri titremeye devam ediyordu. Fakat bir husus dikkatini çekti, esmer güzeli sabahki kıyafetini değiştirmiş, sırtına daha dikkat çekici şeyler giymişti. Pantolon yerine kot etek giymiş, ince bluzunun üst düğmelerini açık bırakmıştı. Genç adamın bakışları bir ara gayrı ihtiyari kadının hayli belirgin gözüken göğüs arası çizgisine takıldı. Otururken bacak bacak üstüne atmış ve eteğinin biçimli bacaklarını yeterince örtmediğine hiç aldırmamıştı. Hatta Altan bunun oldukça erotik ve tahrik edici bir oturuş olduğunu hissederek rahatsız oldu. 

Esmer güzelinin yüzündeki ifade değişmemişti. Şayet rol yapmıyorsa, kadının gerçekten bir şeylerden korktuğu açıktı. 
Belki cinsel çekiciliği naturasından geliyordu, olamaz mıydı? 
Belma da öyle bir tipti; gerçi hiç bir zaman böyle açılıp saçılıp tahrik edici pozlar takınmazdı ama onun cinsel çekiciliği bundan da beterdi, o vücudu tamamen örtülü de olsa insanı tahrik eden bir imaj yaratırdı. Belki doğal olanı da buydu. 

Aklına gelen düşünceleri beyninden uzaklaştırmaya çalışarak: 


“Biraz su ister misiniz?” diye sordu. 
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“Lütfen, iyi olur” 

Altan bastonuna tutunarak ayağa kalktı. Pet şişeden bardağa az su koyarak Sema'ya uzattı. Kız suyu yudum yudum içti. 

O suyu içerken Altan da dikkatle onu gözlüyordu. Kadın incelendiğinin farkındaymış gibi boş bardağı uzatırken, Teşekkür ederim” diye fısıldadı. Sonra ayaklarını sandaletinden çıkararak altına aldı ve yorgun bir biçimde başını cama dayadı. Genç adamın bakışları bu defa da kadının bakımlı ayaklarına kaydı. 
Utanarak bakışlarını kaçırdı, fakat içindeki şüpheler biraz daha yoğunlaşmıştı. Sema sanki dikkati vücudundan fışkıran cazibesine çekmek, erkeği sersemletmek için elinden geleni yapıyormuş gibiydi. 

Altan karşısına oturdu, “Evet anlatın bakalım, sizi dinliyorum” dedi. 

Esmer güzelinin gözleri yaşarmıştı. Ağlamak üzereydi. 

Altan konuşmasını bekledi. 

Aradan asırlar gibi uzun bir kaç dakika geçti. Altan tekrar, "Evet?” demek zorunda kaldı. Sema birden yüzünü elleriyle kapadı ve omuzları titremeye başladı. Gözyaşları sökün etmişti sonunda. 

Mizacen ürkek, çekingen ve mahcup olan Altan ne yapacağını, nasıl davranacağını şaşırdı. Telâşa kapılır gibi oldu. 
Konuşmak için o kadar istekli olan kadın, şimdi büyük bir sessizliğe bürünmek üzereydi sanki. Yoksa bu bir isteri krizi miydi? Ya bayılırsa, bağırıp çağırarak nöbet geçirirse ne yapardı? El âleme rezil olurdu. 

“Sema hanım!” diye mırıldandı. “Lütfen toparlanın ve probleminizi anlatın. Belki yardımcı olabilirim. 

Esmer güzeli sanki söylediğini işitmemiş gibiydi. Kompartımanın kanepesinin üzerine daha da yayıldı ve bacaklarını uzattı. 
Biçimli bacakları iyice ortaya çıkmıştı. Altan bir kere daha, 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“İnşallah şu an Belma gelmez” diye aklından geçirdi. Kadını bu vaziyette görürse, çıngar bile çıkarabilirdi. Hem üstelik resmen sponsor firmanın yetkilisi idi, alimallah mukaveleyi fesheder, reklam ajansını filan dinlemez, kadını o an ilk istasyonda indirirdi. Ne de olsa sarf edilen para babasının parasıydı.. 

Altan iliklerine kadar titredi. Kadını kabul ettiğine de pişman olmuştu. Ne hali varsa görsündü; bunca meşgalenin arasında bir de onunla mı uğraşacaktı? Böyle düşündü ama ne sesi çıktı ne de yerinden kımıldayabildi.. 

Sema bir süre o vaziyette kalarak omuzları sallana sallana ağladı. Altan belki kendiliğinden açılır, diye düşündü. Zaten gürültülü, bağırtılı bir ağlama değildi bu. Neden sonra kadın yavaş yavaş ellerini yüzünden çekti. Gözleri ıslaktı ama Altan'ın umduğu kadar da değildi. Biraz toparlanır gibi oldu, tek bacağını karnına doğru çekti, yeni farkına varıyormuş gibi eteğini azıcık indirerek çıplaklığını örter gibi yaptı. Sonra hıçkırarak, “Kusura bakmayın, sizi de rahatsız ettim” diye mırıldandı. 

Altan sadece, “Estağfurullah” diyebilmişti boğuk bir sesle. 

“Çok korkuyorum Hocam” 

“Anladım da, neden?” 

“Tehlikedeyiz" 

“Şunu en başından anlatsanız da, ne olduğunu bir anlasak. 
Bilmece gibi konuşuyorsunuz. 

Esmer güzelinin hıçkırıkları da dinmişti Derin bir soluk aldı. 

“Haklısınız” diye fısıldadı. “Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Aslına bakılırsa her şey geçen hafta o adamın gelişiyle başladı” 

“Hangi adamın?” 

“Zeynel.. Adının Zeynel olduğunu söylemişti. Onu tanıyor musunuz?" 
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Doçent garip garip kadının suratına baktı. Zihnini yokladı, o isimde tanıdığı biri yoktu. 

“Öyle birini tanımıyorum” dedi. “Soy adı nedir?” 

“Bilmiyorum. Ona Kürd Zeynel diyorlar. Bu lâkap size bir şey çağrıştırıyor mu?” 

“Üzgünüm ama hayır! Çağrıştırması mı lâzım?” 

“Belki onu tanıyorsunuzdur, diye düşündüm.” 

“Kim bu şahıs? Reklam dünyasından mı?” 

“Hayır değil.. O bir mafya babası." 

“Mafya babası mı?” 

“Evet.. Karanlık yeraltı dünyasının adamlarından biri” 

“Peki sizden ne istiyor? Neden ondan bu kadar korkuyorsunuz?” 

“Benim peşimde.” 

"Size âşık filan mı? Onunla bir ilişkiniz filan mı oldu?” 

“Hayır, hayır., öyle bir şey yok. Sorun o değil." 

"Lütfen açık konuşsanıza. Hâlâ ne demek istediğinizi anlamış değilim." 

"Ben de bundan korkuyordum işte.. Demek siz de bir şey bilmiyorsunuz.” 

Altan irkilerek Sema ya baktı. 

“Ne bileceğimi umuyordunuz ki?” diye sordu. 

"Bizi öldürecekler Altan bey! Hiç şansımız yok . Tek umudum sizdiniz!” 

Acaba bu bir paranoya belirtisi miydi? Hiç bir açıklama yapmadan korku beyan etmenin bu hastalığın tezahürü olduğunu bir yerlerden işitmişti Altan. 

Nasıl davranacağını bilemeden şaşkın şaşkın kadına bakmaya devam etti.. 


nii 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lan Walsh sırt çantasının kayışını omuzu üzerinden indirerek yere bırakırken, iri yeşil gözlerini THY bilet kontuarı önündeki arkadaşına çevirdi. Mavi-beyaz üniformalı, sarışın bilet memuresi bilgisayardan kontrol ederek, ağır ağır ve önünde uzanan kuyruğa hiç aldırmadan, bıkkın bir eda ile bilet kesiyordu. 

lan Walsh, Esenboğa havaalanının iç hatlar terminalinde bulduğu boş koltuklardan birine çöktü. Otuz beş yaşlarında, bir doksan boyunda, kızıl saç ve sakallı, iri yarı bir İskoçyalıydı. Kısa kollu, ekoseli gömleğinden taşan adaleli kolları onun eski bir boksör veya halterci olduğu intibaını veriyordu insana. Elindeki teneke bira kutusundan kuruyan boğazını ıslatmak için hoyrat bir yudum aldı. 

Vücudu ter içindeydi, dışarının kavurucu sıcağından sonra terminalin serin havası İskoçyalıyı rahatlatmıştı biraz. Boşalan bira kutusunu yanındaki masaya bırakırken kuyruktaki arkadaşı bilet kontuarı önündeki kuyruktan çıkarak yanına geldi. 

Bir an bakıştılar. 

Walsh, “Tamam mı?” diye sordu. 

Arkadaşı sessizce başını salladı. Hemen hemen aynı yaştaydılar, fakat o İskoçyalı'nın aksine kısa boylu, zayıf ve çelimsizdi. 
Sırtında mavi keten bir elbise ve yakası açık koyu lacivert gömlek vardı, lan Walsh'un yanına oturdu. 

Bir süre iki yabancı gibi hiç konuşmadan oturdular. 

“Uçak kaçta kalkıyor?” diye sordu İskoçyalı. Sesi fazla kaçırdığı biradan peltek çıkmıştı. Arkadaşı Sicilya aksam ile “Yarım saat sonra" diye İtalyanca cevap verdi. 

“Şayet bir gecikme olmazsa tabii” 

“Öyleyse bir bira daha içecek zamanımız var. Sende ister misin?” 

İtalyan hayır, diye başını salladı. 
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lan Walsh gülümseyerek yerinden kalktı ve kendine yeni bır aramak için yürüdü. Arkadaşı arkasından rahatsız bir ifade ile onu seyretti. İskoçyalı çok içki içiyordu ve Giovanni Zagarino bundan endişeleniyordu. Giovanni ne sigara içerdi ne de içki.. 

Ondan hoşlandığı söylenemezdi; lan Walsh kaba saba bir adamdı, yersiz şakaları, insanı rahatsız eden bencilliği ve her şeyi hafife alan davranışlarıyla ondan hoşlanmıyordu. Bulunduğu ortamın şartlarına uyuşu yok denecek kadar azdı. Gözleriyle onu uzaktan takip etti. İskoçyalı bekleme salonunda, bar amerikana geçmiş, yüksek taburelerin birine oturmuştu. Zaten yeteri kadar alkollü olmasına rağmen içmeye devam ediyordu. Barmen kocaman, köpüklü bir bira bardağını önüne uzatmıştı. Allah'tan çok az konuşan biriydi ama sarhoşların ne yapacakları hiç bir zaman belli olmazdı. Adamın sünger gibi bira bardağını bir dikişte yarıladığını gördü. Bununla yetinmeyeceğini de biliyordu. 
Neyse ki, bulunduğu yerden onu görebiliyordu. 

lan Walsh az sonra bir bardak bira daha istedi. Giovanni, barmenin birayı tazelemesini beklerken Walsh'un kan çanağına dönmüş gözleriyle etrafındaki kadınları süzmeye başladığını gördü. İskoçyalı kadınlara fazla düşkündü. İki gün önce İstanbul'da birlikte gittikleri bir barda olay çıkarmış, yanında kocasıyla birlikte oturan bir kadını taciz etmişti. 

Giovanni çaresizce içini çekti. 

Bir süre daha bu adama katlanmak zorundaydı. Saatine baktı; İstanbul'dan Ankara bağlantılı olarak Sivas'a gidecek Türk Hava Yollarının DC 747'si on dakika sonra piste inecekti. Dahili hoparlörden uçağın zamanında geleceği anonsu yapılmıştı. Bu iyi haberdi, uçak rötar yapmayacaktı. Aklından kısa bir hesap yaptı; Sivas'da Van Gölü Ekspresine yetişmeleri için iki saat boş vakitleri olacaktı.. 
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lan Walsh uçuş sırasında hep uyudu. Giovanni Zagarino ise ceketinin cebinden çıkardığı Hürriyet gazetesini okuyarak vakit geçirdi. Uçak Sivas havaalanına tam zamanında inmişti. Alandan bir taksiye atlayarak doğru tren garına geldiler. 

Giovanni parasını vererek şoförü savarken, gözleri merakla çevreyi taradı. Walsh yine hiç konuşmuyordu, sadece, “Adam gelmiş mi?” diye sordu. 

“Henüz göremedim ama mutlaka buralardadır” dedi İtalyan. 

Tren garındaki yabancılar onlar olduğu için dikkat çekiyorlardı, özellikle İskoçyalı'nın iri vücudu, kızıl saç ve sakalı herkesin dikkatini topluyordu. Özellikle garda işsiz güçsüz dolaşan, avare çocuklar etrafında toplanmaya başlamışlardı. 

Giovanni etrafına bakındı. Sonra bilet satış mahalline doğru yürüdü. Gişe önleri boştu. 

İtalyan düzgün Türkçe'siyle Van Gölü Ekspresinin tehirli olup olmadığını sordu. Tren tehirli değildi. Yaklaşık bir buçuk saat sonra gelecekti. 

Bekleme salonu olarak ayrılmış camlı bölüme geçerek oturdular. İçerisi havasız ve pis kokuyordu. Köylü kılıklı iki üç kişiden başka kimse de yoktu. Garibanın biri kanepelerin üzerine uzanmış uyuyordu. 

Giovanni yavaş yavaş tedirgin olmaya başladı. Onları garda karşılayacak olan kuryenin şimdiye kadar çoktan gelmiş olması gerekirdi. Camlı kapının her açılışında merakla gözlerini içeriye giren kişilere çeviriyordu. Walsh'un ise zaten böyle bir sorunu yoktu, uzun bacaklarını ileriye uzatmış, uçaktaki gibi kestirmeye başlamıştı. Etrafla hiç ilgilenmiyordu. 

Bekleme salonuna önce kağıt mendil satan bir çocuk, arkasından da simitçi girdi. Daha sonra başı örtülü genç bir kadınla yaşlı bir adam. Giovanni onlarla hiç ilgilenmedi, fakat onların ardından son olarak gelen adam hemen dikkatini çekti. Esmer, 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kara yağız, bıyıklı biriydi. Sırtında vatkaları aşırı geniş kruvaze bir ceket vardı. Boynundaki kravat giysisine hiç uyum sağlamıyordu. Kısa bir an iki yabancıyı süzdü, doğru yanlarına yaklaştı. 
Giovanni'ye eğilerek, “Adım İbrahim” dedi. 

Bu kadarı bile İtalya'nın rahat bir nefes almasına yetmişti. 

Başka bir şey demeden cebinden bir zarf çıkararak Giovanni ye uzattı, lan Walsh gözlerini açmış yanlarına gelen adamı süzmeye başlamıştı. 

Giovanni önce zarfı açtı, içinden iki adet yataklı tren bileti çıkmıştı. Başını salladı. 

Sonra gelen adamın kendisine uzattığı siyah, deri bond tipi çantayı aldı. İçinde ne olduğunu gayet iyi biliyordu, yinede çantayı kucağına yerleştirerek kapağını kaldırdı. İçi silme yüzlük Amerikan dolarlarıyla doluydu. Kapağı kapatırken, “tamam” dercesine İbrahim'e başını salladı. 

Adam yanlarında hiç oyalanmamıştı. Tek kelime etmeden, başıyla hafif bir selam verip geldiği gibi sessizce bekleme salonundan çıkıp gitti. Artık trenin gelmesini beklemekten başka yapılacak işleri kalmamıştı. Giovanni gevşeyerek oturduğu kanepeye yayıldı. Yan gözle arkadaşına baktığında, Walsh'un şekerlemeye devam ettiğini gördü. Sanki adamın sinirleri çeliktendi ve etrafında gelişen olaylardan hiç etkilenmiyordu... 

Kadın saçmalıyor olmalıydı.. 

Kısa ve tutarsız ifadesinden bir sonuç çıkarmak olanaksız gibiydi. Yarım yamalak anlattıklarından da bir şey anlamamıştı Altan. Kadının ne geçmişini ne de hâlini bilmiyordu ama kesin emin olduğu husus, kendi yaşamında canına kastedecek kimsenin bulunmadığı idi. Öyleyse kim aleyhine komplo kurabilirdi ki? 
Çok aptalca ve uydurma bir iddia idi bu!.. 
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ister istemez Belma'nın söyledikleri yeniden beyninde canlandı. Esmer güzeli, şuh davranışları ve cinselliği ile kendisine yaklaşmak için anlamsız bir oyun sergiliyordu. 

Kaşları çatıldı jeologun. 

“Bakın, Sema hanım” diye homurdanmaya başlamıştı ki, kadın sözünü kesti. 

“Durun lütfen.. İtiraz etmeden önce beni sonuna kadar dinleyin. Galiba korkudan size meramımı tam ve net olarak açıklayamadım; daha doğrusu sizin bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşündüm, madem habersizsiniz, olayları en başından anlatmak zorundayım.” 

“Asıl siz durun” diye çıkıştı Altan. “Tek kelime işitmek istemiyorum. Şayet ciddi bir sorununuz varsa, trenin durduğu ilk büyük istasyonda inip polise baş vurun. Onlar sizi mutlaka dinleyeceklerdir.” 

Sema şaşkınlıkla, “Polise mi?" diye sordu. 

“Evet.. Ben ne yapabilirim ki? Birileri sizi öldürmek istiyorsa bunu polise açıklamak zorundasınız, bana değil.” 

“Ama... ama sizde tehdit altındasınız!” 

Altan sert bir şekilde, “Saçma, buna inanmıyorum" diye söylendi. “Davranışlarınız anlamsız bir oyun gibi geliyor bana. 
Lütfen artık kesin.” 

Sema mosmor kesildi. 

Dehşetle adama bakakaldı.. 

“Yoksa., yoksa siz de onlardan mısınız?” 

Altan sesinin tonunu yükseltti. 

“Dedim ya bu oyununuzdan sıkıldım artık. Şimdi rica etsem kompartımanımı terk eder misiniz lütfen?” 

Tam o sırada kapı vuruldu. 


İkisi de irkildiler. 
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Altan bir an kapıdakinin Belma olduğunu düşündü. Şimdi her şey daha da berbat olacaktı ve durum işin içinden çıkılmaz hâle gelecek, sevgilisine dert anlatmak olanaksız olacaktı. Lânet olsun, diye geçirdi içinden. Hiç derdi yokmuş gibi şimdi bir de Sema sorunu çıkmıştı başına. Belmaya durumu açıklamak, deveye hendek atlatmaktan daha zor olacaktı. 

Girin, demeden önce Sema'nın oturuşunu düzeltmesi ve bacaklarını örterek toparlanması için kıza baktı. Sema hiç oralı olmadı; donup kalmıştı sanki kadın. Yüzündeki şaşkın ifade aynen devam ediyordu. 

Kapının vurulmasına rağmen cevap vermekte geciktiğini hisseden Altan, çaresiz yerinden kalkarak elini tokmağa attı. Bu arada da esmer güzelinin kendisine çeki düzen vereceğini sandı. 

Kapıyı açtığında karşısında asistanı Mehmet'i görünce rahat bir nefes aldı. Neyse ki gelen Belma değildi. Asistan aralık kapıdan içeriye dalarken, “Hocam uyuyorsunuz diye endişe etmiştim” derken içerde Sema'yı görünce birden yutkunup sustu. 
Altan acele ile dönüp geriye baktı, Sema'nın toparlanıp, bacaklarını örterek, o tahrik edici oturuşunu değiştirdiğini sanmıştı. 
Esmer güzeli istifini bile bozmamıştı, hatta etek ucu eskisinden bile biraz daha yu kardaymış gibi geldi genç adama. 

Altan da, Mehmet gibi kızardı birden. İki erkeğinde yüzünde bir utanç, suçluluk kompleksi oluşmuştu. Mehmet uygunsuz zamanda geldiğini anlamış olmanın sıkıntısı ile: 

“Affedersiniz Hocam, rahatsız ettim galiba” diye mırıldandı. 

“Hayır Mehmet hayır.. Zaten Sema hanım da gitmeye hazırlanıyordu” dedi. 

Asistan içeriye girmekte kararsızdı. Kapı ağzında duruyordu. 

Esmer güzeli üzerindeki şaşkın ifadeyi atarak bir süre gizemli bakışlarla Altan'ı süzdü. Sonra uzun ve dikkat çekici zarif bacaklarını umursamazca kanepeden aşağı sarkıtarak ayaklarına 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sandaletlerini geçirdi, istemeye istemeye yerinden kalkıp iki erkeğe de tek kelime söylemeden kompartımandan çıktı. 

Altan hâlâ mahcubiyetini üzerinden atamamıştı. Bir açıklama yapmak zorunda hissediyordu kendini. Sema'nın ardından kapıyı kapatırken, “Garip bir kadın" diye söylendi. Asistanın durumu farklı şekilde yorumlayacağını düşünüyordu haklı olarak. 
“Biraz da dengesiz galiba” dedi. 

Mehmet hiç sesini çıkarmamıştı. 

Nemrut'un Gazabı 

“Ne tuhaf insanlar var şu dünyada” diye devam etti Altan. 
“Bana ne dediğini tahmin edebilir misin?” 

Mehmet hafifçe gülümsedi. “Galiba tahmin edebiliyorum Hocam.” 

Asistanın yüzündeki tebessüm kaybolmamıştı. Bu gülümsemeyi kabul edecek tarzda davranmak, kadın hakkında, başkalarının yersiz düşüncelere saplanmasına sebebiyet vermek ve ifftetiyle oynamak olacaktı. Vicdanında huzursuzluk duydu, Sema hakkında emin olmadıkça konuşması yersiz olacaktı, ketum kalmayı tercih etti. Meselenin aslını anlayıncaya kadar susması en uygun yoldu. 

“Neyse, boş ver” dedi. 

Mehmet de olayı daha fazla kurcalamayı saygısızlık addetmişti. 

Bu konu onu ilgilendirmezdi... 

Altan'ın bakışları Belma’ya takıldı. 

Akşam yemeği için Vagon-Restoran'a girdiğinde Belma 'yı iki kişilik bir masada Reklam Ajansının müdürü ile otururken görmüştü. Baş başa gülüşerek yemek yiyiyorlardı. Belma çok neşeli görünüyor, arada sırada ölçülü kahkahalar atıyordu. 

Trene bindiklerinden beri ilk defa Üniversite ekibinden ayrı bir masada oturmuştu. Bu akşam itinalı giyinmiş, hafif makyaj 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bile yapmıştı. Ersin Yalmaç'da eni konu yakışıklı bir gençti. Altan içinden gülümsedi; kendisine karşılık veriyor, Sema olayına sinirlendiği için aklınca yakışıklı müdürle baş başa yemek yiyerek onu kıskandırmaya çalışıyordu. 

Alem kızdı şu Belma!.. 

Altan genelde kıskanç bir adam sayılmazdı, daha doğrusu böyle bir hissi hiç tatmamıştı. Fakat nedense o masaya bakınca ruhunda ilk kez bir sıkıntı hissetti. Doğru iki üç masa ilerdeki ekibinin yanına gitti. 

Oturduğu yerden Belma'yı gayet rahat görebiliyordu. Belma’ da vagona girdiğini mutlaka görmüş olmalıydı; fakat bir kerecik olsun başını çevirip bakmamış, ilgisiz havalara bürünmüştü. 
Gözleriyle vagonu tarayıp Sema'yı aradı. Kadın yine yoktu. 

Altan hiç oralı olmamış, ekip arkadaşlarıyla yemek boyunca havadan sudan sohbete dalmıştı, fakat zaman ilerleyip Belma'nın kendisiyle hiç ilgilenmediğini görünce yavaş yavaş yüreğindeki burukluk artmaya başladı. Arada sırada masadakilere belli etmeden Belma'nın masasına kaçamak nazarlar atıyordu. Hatta sinirlenmeye bile başlamıştı. 

Yemeğini yedi, bir an önce, oyalanmadan kompartımanına dönmek istiyordu. Masadan kalktı, arkadaşlarına iyi geceler dileyerek yürümeye başladı. Tam Belma'ların oturduğu masanın önünden geçerken yakışıklı müdür Ersin Yalmaç onu fark ederek: 

“İyi geceler Hocam” dedi. “Bizim masaya da şeref vermez misiniz? Ben de Belma hanımdan ders alıyordum.” 

Altan bastonuna dayanarak durdu. Zoraki bir gülümseme İle: “Ne dersi?” diye sordu. 

“Magma ve volkanizma hakkında açıklayıcı bilgiler.” 

“Tamam, bu onun sahasıdır. Bari istifade edebildiniz mi?” 

“Daha yeni başladık hocam. Buyrun oturun” 
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Altan bir an duraladı, oturup oturmamakta kararsızdı. Sevdiği kadının yüzüne baktı. Belma'nın iri gözlerinde sanki bu davetten memnun olmamış gibi bir ifade sezinlemişti. 

“Sağ olun, yorgunum. Bu gece erken yatmak istiyorum. Hem dersinizi bozmayım” dedi. 

“Estağfurullah Hocam, ne demek! Buyrun lütfen” 

“Peki, öyleyse bir iki dakika ilişiyim.” 

Kırmızı şarap içiyorlardı. Belma'nın şarap sevdiğini bilirdi. 
Ersin Yalmaç garsona işaret ederek bir kadeh istedi ve yarım bardak şarap koyarak Altan'a uzattı. 

“Az alkol rahat uyumanıza yardımcı olur. Ben tren yolculuklarında hiç rahat uyuyamam da.” 

Altan şarabı dudaklarına götürürken, “Siz dersinize devam edin, nerede kalmıştınız?” diye gülümsedi. 

Belma'nın suratı asılmıştı ama sanki fakültede ders verirmiş gibi ciddiyetle kaldığı yerden devam etti. “Magmanın yeryüzünde veya yeryüzüne yakın derinliklerindeki faaliyetine volkanizma denir. Bu sırada katı, sıvı ve gaz hallerinde yeryüzüne çıkan magma, değişik biçimlerde volkanları meydana getirir. Her volkan yer içinin, yer yüzüne çıkmış bir parçası sayılır; başka bir deyişle volkanın şekli ve yapısı, onu oluşturan magmanın fizikokimyasal özelliğinin taşlaşmış bir örneğidir. Volkanik faaliyetlerin en önemli nedeni, gazların magmadan ayrılışıdır. Normal olarak, yüksek basınç altında magma içinde çözülmüş halde bulunan gazlar, basıncın azalması ile magmadan ayrılır ve büyük bir güçle yeryüzüne çıkmak ister. 

Altan yan gözle Belma'yı süzüyordu. Kızın az evvelki neşesi, gülen, kahkaha atan hali kalmamıştı. Kendisi de bunu hissetmiş gibi zoraki şekilde sırıttı. 

“Hatta biz derslerde bunu öğrencilere hep şu misalle anlatırız” dedi. “Şampanya şişesinin mantarının ya da bir gazoz 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şişesi kapağının açıldığında karbonat gazının birden fışkırması gibi. Değil mi hocam?" 

Altan'a yönelttiği soğuk tebessüm adeta, senin burada ne işin var, gecemin canına okuyorsun, bir an önce çekip gitsene, der gibiydi. Ama Altan hiç oralı olmadı ve “Evet, aynen öyle” diye başını salladı. Sonra da, devam et Belma, devam et” diye mırıldandı. 

“Basıncın kalkması ile magma köpürür, hafifler ve daha akışkan hale geçer. Böylece daha kolay püskürme özelliği kazanır. 
Bir çok yanardağda, muazzam gaz kütlelerinin kalın sütunlar halinde ve büyük hızla çok yükseklere çıkıp yayıldıkları görülmüştür. 

Ersin Yalmaç ürkmüş gibi, “Mesela ne kadar yükseğe?" diye sordu. 

Belma, “On üç kilometreye kadar çıkanlar saptanmıştır” dedi. 

“ Vay canına!” 

Reklam Ajansı müdürünün gözleri irileşmişti. 

" Volkanların çoğu koni şeklindedir. Volkanın çıkardığı ve kendi malzemesinden oluşan bu koninin ağız kısmında çukur bir tabaka şeklinde bir krater ve iç kısmında da magma haznesine kadar inen bir baca bulunur. Bazı volkanların bir kaç bacası, krater ve konisi de olabilir.” 

“Nemrut'un da var mı?” 

"Evet var. Zaman içinde kaldera tabanında yeni koniler ve kraterler meydan çıkabilir. Zaten birçok volkanlar gelişme devreleri sırasında bu safhadan geçerler. 

Ersin Yalmaç merakla sordu. “Sonra ne olur?" 

“Volkanlardaki sıvı halde lavlar, katı parçalar halinde tüfler ve bizim piroklastik dediğimiz maddeler ve çeşitli gazlar çıkar. 
Gazların çoğu su buharıdır. Genellikle volkanik faaliyete püskürme, yalnız lav çıkışına akıntı ya da efüzyon, katı parçaları içeren gaz ve buhar püskürmesine de patlama deriz. Normal volkanik faaliyette patlama ve lav akıntısı bir kaç kez birbirini izler. 
Son safhada ise sadece gaz ve buhar püskürmesi olur. 

Altan bilgiç bir eda ile lafa karıştı. “Buna da fumerol safhası deriz” dedi. 

Ersin Yalmaç bayağı tedirgin olmuştu. 

“Durun, durun” diye mırıldandı. “Biraz aklım karıştı. Yani bütün bunları Nemrut ta yaşayacak mıyız?" diye sordu. 

"Umarım olmaz, ama bu tehlikeyi var saymalıyız' diyen Altan'ın yüzünde alaycı bir ifade vardı. “Yalnız öğretmeninizin size söylemeyi unuttuğu önemli bir nokta var. 

“Nedir o?” 

Belma somurtuk bir şekilde mırıldandı. 

“Ne zaman olacağının kesin bilinmemesi.” 

Ersin Yalmaç ikisinin de suratlarına biraz ürkerek baktı. 

“Patlama tarihinin ilmen kesin olarak saptanması olanaksız, değil mi?” 

“Öyle sayılır. Teknolojinin ve eldeki hassas aletlerin depremlerin ne zaman olacağını henüz bilememeleri gibi. Ama volkanik hareketlerde eldeki veriler olasılık ihtimalini kuvvetlendirince böyle bir beklentiye girilmesi gayet doğaldır. 

Ajans Müdürü biraz da aldığı alkolün etkisiyle: 

“Sanırım bu akşamlık bu kadar ders yeterli. Tüylerim diken diken oldu. Başka şeyler konuşsak iyi olur” dedi. 

“Haklısınız” diyen Altan, bastonuna dayanarak ayağa kalktı. 
“Müsaade ederseniz ben artık yatmaya gideyim, siz de daha tatlı şeyler konuşun.” 

Altan aklınca jest yaparak, Belma'nın gösterisinden etkilenmediğini, yakışıklı müdürle baş başa yediği yemeğe aldırmadığını ima etmek istemişti. Fakat birden Belma'da masadan kalkarak, “Hocam benim de sizinle görüşmek istediğim özel bir konu var” deyince irkildi. 

Neyse ki, Ajans Müdürü'nün yanında “nasıl bir konu" diye sormamak basiretini gösterebilmişti. Ama tahmin etmekte de zorlanmıyordu, yeni bir kavgaya ve Belma'nın saldırısına hazırlıklı olmalıydı. Nereden ve nasıl saldıracağı hiç belli olmazdı. 
Asistan kız, Ersin Yalmaça yedikleri yemek ve sohbet için teşekkür ederek öne düştü. Altan'ın hiç itiraz etmeden tıpış tıpış arkasından geleceğine emindi. 

Yataklı vagona geçtiklerinde koridorda kimsenin olmamasından yararlanarak hışımla Altan'ın kolunu tuttu. Yüzüne ters ters bakarak, “Bu heriften hiç hoşlanmadım" dedi. 

“Kimden? Ersin beyden mi?” 

“Tabii ki ondan; başka kimden olacak ki?” 

“Halbuki ben masanıza gelinceye kadar çok neşeliydin, kıkır kıkır gülüyordun. Ya bir de hoşlansaydın, kim bilir neler yapacaktın?” 

Belma gülümsedi. 

“Aptal! kıskandın mı yoksa?” 

“Ne münasebet!" diye homurdandı Altan. 

“Ama yüzünden düşen bin parça. Biliyorum, seni kıskandırmak için onunla yemek yediğimi düşünüyorsun, değil mi?” 

“Saçmalama! Dilediğinle istediğini yapabilirsin, buna karışmaya hakkım yok.” 

"Ama yine de kıskandın, itiraf et. 

“Hayır!” 

“Peki öyle olsun, fakat Ersin Yalmaç bu gün peşimde çok dolaştı. Daha doğrusu açıkça bana kur yapmaya başladı, önce bunu umursamadım ama bir ara konuşmaları birden ilginçleşti. 
Ona aramızdaki ilişkiden hiç bahsettin mi?” 
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“Ne münasebet! Hem aramızda söz edilecek bir ilişki yok kı Olsa bile hiç bunu tanımadığım bir yabancıya nasıl bahsederim?” 

"Ben de öyle düşünmüştüm zaten.” 

“Ne demek istiyorsun?” 

“Adam yemekte bana birden aramızda bir ilişki olup olmadığını sordu.” 

Altan irkilerek kıza baktı. 

“Allah Allah! Ne densizce bir soru bu? Ne cevap verdin?” 

“Seni sevdiğimi söyledim." 

“İnanmıyorum.” 

“Niye? Yalan mı söylememi isterdin. Seni gerçekten sevmiyor muyum?” 

“Öyle bile olsa, bunu sorması çok anlamsız değil mi? Ayrıca aramızdaki bağın başkaları tarafından duyulmasını istemezdim.” 

Belma kıs kıs güldü. 

"Haklısın. Fakat şayet bu gün Ersin Yalmaç'ın senin esmer güzeliyle kompartımanında öpüştüğüne şahit olmasaydım, bunu açıklamazdım.” 

Altan hayretle, “Ne dedin?” diye sordu. 

“Şaşırdın, değil mi?” 

“Saat kaç sularında şahit oldun bu vakaya?” 

“Niye soruyorsun? Öpüşmenin saati önemli mi ayol?” 

“Sanırım önemli. Lütfen cevap ver.” 

Belma olaya Altan'ın titizlendiğini sezinlemişti. Fakat nedenini anlayamıyordu. Merakla sevdiği adama baktı. 

“Bir dolaplar dönüyor, değil mi?" diye sordu. 

Altan bocalayıp kararsız kaldı bir an. 

“Evet, galiba hiç anlamadığım bir şeyler oluyor ve ben de mana veremiyorum.” 

“Ne oldu?” 
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“Bu gün öğleden sonra henüz sana anlatmadığım bir şey oldu?” 

“Anlatsana, bana söylemediğin nedir?” 

“Önce sen cevap ver. Onları öpüşürken gördüğünde saat kaçtı?” 

Belma düşündü. “Sanırım on bir filan olmalı. Öğle yemeğinden evveldi. Niye sordun?” 

Altan'ın suratı asıldı. 

“Bu kadın tekin değil” diye mırıldandı. “Öğleden sonra kompartımanıma geldi. Sanki beni baştan çıkarmak ister gibi bir takım yakışıksız hareketlerde bulundu, açıldı saçıldı, yanımda ağladı, abuk sabuk bazı iddialarda bulundu. Şayet isterik ve hasta ruhlu bir kadın değilse Ersin Yalmaç'la aralarında bir münasebet olmalı. İkisi de aynı firmanın elemanları. Adamın kompartımanında öpüştükten sonra gelip beni baştan çıkarmaya çalışmasının ne anlamı olabilir?” 

Belma'nın kaşları çatıldı. Sinirli bir şekilde homurdandı. 

“Ohh, beyimiz bunları bana anlatmakta ne kadar gecikmiş!" 

"Olayı büyütme Belma. Tabii ki anlatacaktım, ama seni göremedim ki.” 

“Kompartımanıma gelseydin ya.” 

"İstirahat ettiğini düşünmüştüm.” 

Kız biraz düşündü. 

“Sana yine şu komplodan mı bahsetti?” diye sordu. 

"Evet. Zeynel diye birinden söz etti. 

“O da kim?” 

"Söylediğine göre yeraltı dünyasının karanlık kişilerinden biriymiş. Yani mafya babası filan gibi.” 

“Eee, ne zoru varmış seninle?” 

Altan kompartımanına doğru yürürken homurdandı. 
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“Yahu benimle ne zoru olabilir ki, palavra atıyor, inanmadım una. Belki öyle biri yok bile. İlişkiye girmek için bahane” 

Belma'nın iri gözleri donuklaştı. Kompartımandan içeriye girinceye kadar sesini çıkarmadı. Kapıyı kapatıp oturdular. Kızın huzuru kaçmış gibiydi. 

"Altan” diye fısıldadı. “Bu kadının davranışları yalnızca oynaşmaya benzemiyor.” 

“Nasıl yani? Yoksa mafya ile ilişkim olduğunu mu düşünüyorsun?” 

“Saçmalama.. Ben ciddiyim” 

“Ne demek istiyorsun? Aklına gelen nedir?” 

"Kadın doğru söylüyor olmasın.” 

Altan omuzlarını silkti. 

“Hadi canım sen de!” diye mırıldandı. “Yanıma gelip şov yaptı; açılıp saçılmalar, ağlama numaraları falan filan. Benden İlgi bekledi Bluzunun üst düğmesi açıktı, bacaklarını göreyim diye eteğini baldırlarına kadar çekmeler vesaire.. Hiç kendini bilen biri böyle şeyler yapar mı? Hatta bir ara kapı vurulunca sen geldin, diye ödüm koptu. Onu o halde görseydin böyle konuşmazdın.” 

"Dur bir dakika.. Üstünüze biri mi geldi?” 

“Tabii ya, bizim Mehmet! Çocuğa rezil oldum. Kadını o vaziyette gördü. Sema'nın kılı bile kıpırdamadı. Oğlan kim bilir neler düşünmüştür hakkımda?” 

“Durumu nasıl açıkladın Mehmet'e?” 

“Hiç! Ne diyeyim? Sema hanım da şimdi gidiyordu falan diye geveleyip durdum.” 

Belma hâlâ durgun ve düşünceliydi. Tepki göstermemişti fazla. 

“Reklam ajansı müdürüyle bir dolap çeviriyor olamazlar mı?” 

Altan homurdandı. 
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“Şimdi de sen garip konuşmaya başladın. Ne dolap çevirebilirler ki? Ya da benimle ne ilgileri olabilir? İkisini de tanımam etmem. 

“Bilmiyorum, ama bu durumdan hoşlanmadım.” 

“Benim hoşlandığımı mı sanıyorsun? Bu kadının işi daha da azıtmasından korkuyorum. İnşallah daha başka rezaletlere yol açmaz. Baksana, daha şimdiden asistanıma rezil oldum." 

“Benim kastettiğim o değil” 

Altan ne kastettiğini anlamak için kıza baktı. 

“Ya nedir?” 

“Yemek boyunca Ersin Yalmaç'ın senin hakkında sorduğu sualler. Önceleri pek anlam verememiştim, ilgisini kafile başkanı olmana ve ciddi bir ilmi iddiayı ortaya atmana bağlıyordum. Belki karakterin ve ilmi kişiliğin için, yapacağı reklam filmlerine malzeme topluyor diye aklımdan geçti, ama yanılmış da olabilirim.” 

“Yani?” 

“Yanisi yok, ne bileyim, huylanmaya başladım işte. Hele o ikisini öpüşürken ve birden şenle ilgilenmeye başlamalarından sonra aklıma başka şeyler de gelmeye başladı.” 

Altan diklendi. 

“Çıldırtma insanı Belma, söylesene. Neler geliyor aklına?” 

"Sakın bir komploya maruz kalmayasın?” 

"Ne komplosu yahu? Hayatta tanımadığım iki reklamcı benden ne isteyebilirler?" 

“Düşünüyorum ama bulamıyorum." 

Kız sustu. 

Altan da somurtuk bir çehreyle pencereden dışarıya bakmaya başladı. Kafası karışmıştı ve tren kapkaranlık Anadolu bozkırında Sivas'a doğru yol alıyordu.. 

Nemrut'un Gazabı 


A 
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Tren tekerleklerinin dönerken çıkardığı ritmik uğultu ve sarsıntının kesilmesi üzerine Belma gözkapaklarını açtı. Yatakta sağından soluna döndü, uyumaya devam etmek istedi. Başının altındaki kuştüyü yastık biraz alçak geliyordu; boynunun uyuştuğunu hissederek elini boynuna attı, uzun uzun esnedi. 

Trende rahat uyuyamıyor, deliksiz ve dinlendirici bir uykuya dalamıyordu. Dün geceyi de böyle kuş uykusunda geçirmişti. 
Gözlerini kapatıp yeniden uyumaya çalıştı. 

Büyük bir istasyonda durduklarını anladı. Gecenin seşsizliğinde dışardan ayak sesleri ve seyyar satıcıların bağrışmaları geliyordu. Uzanıp pencerenin sürgülü perdesini yukarıya doğru itti. Kompartımanın ışığı sönük olduğundan istasyondaki elektrik lambalarının sarı ışığı içeriye aksetti. Belma nereye geldiklerini anlamak için etrafa bakındı. 

Ekspresin iki yataklı vagonu katarın arkasında olduğu için o irin ana binasından uzakta durmuşlardı. Saat gecenin birinde peronda bir kaç yolcu ile görevli demiryolu memurlarından başka kimsecikler yoktu. Hafifçe camı indirdi, başını dışarıya uzattı. Yaz gecesi olmasına rağmen tatlı serin bir rüzgar içeriye doldu, yüzüne çarptı. 

Sivas'a gelmişlerdi. 

Bir iki hat geride duran eski bir lokomotiften belirli aralıklarla istim sesi yükseliyordu. Tam başını içeriye çekerken peronda kırmızı şapkalı hareket memuru ile trene yaklaşmaya çalışan iki yolcuyu gördü. 

Yataklı vagona doğru geliyorlardı. 

Yataklı vagona bakan servis kondüktörü trenden atlamış yeni yolcuları karşılamaya hazırlanıyordu. Cam kenarından onlara bakmaya devam etti. Biri kızıl saçlı devasa iri bir adamdı, diğeri ise kara kuru ve zayıf. Belma kendi aralarında İngilizce konuştuklarını duydu, her halde yabancı olmalıydılar. 
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Belma yeni yolcularla ilgilenmedi, bir an evvel uyumak istiyordu, açık pencereden içeri dolan serin havayı ciğerlerine çekip tam camı yukarı doğru itecekken, içinden yükselen bir dürtü ile son bir defa başını dışarı çıkarıp baktı. 

İrkildi birden. 

Arkadaki ikinci yataklı vagonun basamaklarında yeni gelen turist kılıklı adamların binmelerine yardım eden kondüktörün hemen yanı başında Ersin Yalmaç duruyordu. 

Ajans Müdürü iki turistle ayaküstü bir şeyler konuştu. 
Konuşulanları, bulunduğu yerden Belma'nın işitmesi olanaksızdı Kız meraklandı, acaba Ersin Yalmaç'ın gecenin bu saatinde öbür yataklı vagonda ne işi vardı? Çünkü bütün ekibe tek bir vagon tahsis edilmişti, araştırma heyetini oluşturan ilim adamları, reklam ajansı mensupları ve sponsor firma temsilcileri hep aynı vagonda kalıyorlardı. Acaba öbür vagonda ne işi vardı Ersin Yalmaç'ın? Yoksa yeni trene binen yolcuları mı bekliyordu? 

Aklı karıştı Belma'nın. 

Belki bu karşılama tamamen bir tesadüftü, Ersin Yalmaç'da trenin sıcağından uyuyamamış ve serinlemek için perona inmiş olabilirdi.. 

Ama yabancılarla bir şeyler fısıldaştığını görmüştü.. Gecenin o saatinde insan tanımadığı yabancılarla ne konuşabilirdi ki? enin olmadıkça Ersin'in günahını almak istemiyordu; gelen yolcularla sadece medeni bir davranış olarak “merhaba ya da iyi geceler” gibi sıradan kelimeler de söylemiş olabilirdi. Bu da gayet normaldi.. 

Yoksa onları daha önceden tanıyor ve geleceklerini biliyor muydu? 

Karşılamak için mi vagonun çıkışına gitmişti? 

Emin olamadığı için aklına gelen ihtimalleri birer birer düşünmeye başladı. Vagonun bulunduğu basamakların olduğu 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yer loştu, konuştuklarını gördüğü halde, yüzlerdeki ifadeyi rahat tespit edememişti. Tokalaşmamışlardı, belki de kondüktör dil bilmediği için onlara yardımcı olmak saikiyle konuşmuş da olabilirdi. 

İnsanoğlu böyledir işte, diye mırıldandı kendi kendine. Bir defa birinden şüphelendi mi her hareketin altında başka bir mana aramaya, yersiz yakıştırmalara kalkışılırdı. Böyle düşünmesine rağmen rahatlayamadı. Bunu anlaması mümkündü, nasıl olsa Ersin Yalmaç vagona dönecekti ve onun kompartımanı daha ilerde olduğundan önünden geçmek zorundaydı. Acele ile giyindi, koridora fırladı. 

Vagonun içinde derin bir sessizlik vardı, herkes uykudaydı. 
Hatta bitişik kompartımanda uyuyan Lacta-Cola şirketinin gerdek temsilcisi Hayri beyin horultusu koridora kadar aksediyordu. 

Belma beklemeye başladı. 

Dakikalar geçti. Lokomotiften tiz bir düdük sesi yükseldi, vagon sarsıldı ve tren ağır ağır harekete başladı. Sivas'ı terk ediyorlardı.. 

Hemen sonra yaklaşan kondüktörü gördü. Koyu esmer, şişman ve güler yüzlü demiryolcu sevimli bir adamdı. Asistanı saygı ile selâmladı. 

“İyi geceler hanımefendi” dedi. “Bir emriniz mi vardı?” 

"Hayır, teşekkür ederim. Uykum kaçtı. Tren yolculuğuna pek alışık değilim de. 

Yataklı vagon memuru içtenlikle, “Restoran'dan size ılık süt getireyim mi? Tavsiye ederim, uyumak için en iyi ilaçtır. Çabucak uyku getirir” dedi. 

“Sağ olun ama sütü hiç içemem. “Sonra konuya direkt girmemek için, “Sivas'tan kalktık, değil mi?” diye sordu. 

“Evet efendim.” 
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Babacan tavırlı, sempatik memur Belma'nın içten tavırlarından cesaret alarak, “Siz de Nemrut'a giden ilim heyetindensiniz, gerçekten dağın lav püskürtmesi söz konusu mu? Bütün gazeteler, televizyonlar hep bundan bahsediyor. Çok korkunç! 
Söylentiye göre oralarda hep deprem oluyormuş, doğru mu?” 

Belma gülümsedi. 

“Depremler öyle şiddetli değil, merak etme. Dağın püsküreceği de kesin değil. Gayemiz de bu zaten gidip tetkik edeceğiz.” 

Memur tevekkülle başını salladı. “Dünyanın sonu mu geliyor, nedir küçükhanım? Şimdi başımıza bir de bu çıktı. Yetkililerin hemen harekete geçmesi lazım, değil mi?” 

“Merak etme, yetkililer mutlaka gereğini yaparlar” 

Adam biraz rahatlamış gibi başını salladı. 

“Umarım öyle olur. Zamanımız, hani ne diyorlar... 
“Kondüktör aradığı kelimeyi bulmakta zorlanıyormuş gibi zorlandı, sonra, “Haa, iletişim çağı, evet iletişim çağı. Baksanıza dünyanın bir ucunda olay oluyor, anında bütün cihanın basını orada bitiveriyor. Az evvel trene iki gazeteci bindi. Avrupa'dan sırf bu olayı yerinde incelemek için gelmişler. Nemrut'u görüp gazetelerine haber ileteceklermiş.” 

Konu kendiliğinden açılmıştı. Genç kız sevindi. 

“Bunu sana onlar mı söyledi?” diye sordu. 

Memur başını salladı. “Sizin reklam ajansı müdürünüzden öğrendim. Ersin beyden, o söyledi.” 

“Yok canım? Ersin bey gazetecileri tanıyor muymuş?” 

“Vallahi ömür bir adam, tanımadığı yok! Maşallah çok konuşkan ve sıcak bir insan. Hemen onlarla ahbap oldu.” 

Belma hafifçe tebessüm etti. 

“Öyledir” diye mırıldandı. Kondüktöre belli etmemeye çalıştı, Ama durumu yadırgamıştı; gecenin birinde sanki geleceklerini biliyormuş gibi karşılamaya çıkıp onlarla sohbete kalkışması tuhaftı. 

Demiryolcu, “Süt istemediğinize emin misiniz hanımefendi?” 
dedi tekrar. 

“Sağ olun istemem, umarım birazdan uyurum” diyen Belma kompartımanının kapısını açtı. Kızın çekileceğini düşünen memur, “İyi geceler efendim, bir isteğiniz olursa çekinmeden bana iletebilirsiniz” diyerek başıyla selamlayıp uzaklaştı. 

Kapıyı kapatır gibi yapan Belma, tam kapatmadan aralıktan koridoru gözetlemeye başladı. Biraz daha oyalanacak, Ersin Yalmaçın dönüşünü bekleyecekti. Bekledi de.. 

Reklam ajansı müdürü ortalarda yoktu. 

On beş dakika daha bekledi. 

Merakına rağmen uykusu gelmiş, bedenini tatlı bir rehavet kaplamıştı. Kondüktöre söylediğinin aksine, Belma her şartta, seyir halindeki her araçta rahatlıkla uyuyabilirdi; şimdi de hızını arttıran trenin çıkardığı monoton gürültü ona adeta ninni gibi gelmeye başlamıştı. Bir ara göz kapaklarının düştüğünü hissetti, oturursa sızıp kalacaktı. 

Silkinip ayağa kalktı ve tekrar koridora çıktı. 

Gece boyunca yataklı vagon memurlarının uyanık bekledikleri tek kişilik sabit iskemle boştu. Memur bu saatte belki kapalı olan Vagon-Restoran'a geçmiş olabilirdi. Adamın orada olmamasına sevindi. 

Belki anlamsız bir şüphe yüzünden boş yere uykusuz kalıyordu. İpe sapa gelmez, ufak olaylardan hareketle insanları suçlamaya, yersiz ve anlamsız vehimlere kapılmaya başlamıştı. 
Ersini de Sema'yı da meçhul bir entrikanın failleri gibi değerlendirmeye şartlandığının farkındaydı. Tam kendi kendine söylenip kompartımanına gireceği sırada koridorun sonundaki ayak sesini duydu. 
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Ersin Yalmaç geliyordu. 

Adam onu görünce gülümsemeye başladı. Yanına yaklaşınca da, “Uyuyamadınız galiba?” diye sordu. 

“Evet, uykum kaçtı” diye mırıldandı. “Tren yolculuğunu sevmiyorum.” 

“Alışık değilseniz zordur” 

“Nerelerdeyiz kuzum?” 

“Sivas'ı geçtik az önce” 

“Siz de uyuyamamışsınız anlaşılan” 

“Arka vagonda bir arkadaşla sohbete dalmıştık” 

“Tahmin edebiliyorum; konu Nemrut'tur mutlaka. Gezide görevli olduğunuzu işittiyseler sorularla bu saate kadar sizi uykusuz bırakmışlardır. Şimdi herkes bu konuyu konuşuyor. Her halde Tatvan'da bir yığın gazeteciyle karşılaşacağız. Mutlaka bizden evvel uçakla oraya varmışlardır bile.” 

Belma, Ersin Yalmaç'dan düşüncesini destekleyen bir kaç kelime bekledi. 

Oysa Müdür sesini çıkarmadan, kısa bir süre, gözlerinde şeytani parıltılarla kıza bakmakla yetinmişti. Ve Sivas'tan trene binen iki yabancı gazeteciden hiç söz etmemişti. 

“İyi geceler Belma hanım, yarın görüşürüz” diye kendi yürüdü gitti. 

Belma biraz şaşırdı, biraz bozuldu. 

Acaba Ersin Yalmaç yeni yolculardan niye bahsetmemişti?.. 

Van Gölü Ekspresi sabah tam 7.15'de Elazığ'dan hareket etti. 
Altan çoktan uyanmış, pencereden yörenin dağlık ve vahşi tabiatını seyre başlamıştı. O da huzursuz bir gece geçirmiş ve sık sık uyanmıştı. Ekspres bundan sonra rötar yapmazsa öyleden sonra 14.30 da Tatvan'da olacaktı. Yolun sonuna yaklaşmış sayılırlardı. 
Genç adam tren yolculuğundan sıkılmıştı, üstelik bu son yirmi gün içinde Tatvan'a yaptığı ikinci seyahatti. Alışkanlıklarından 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vazgeçemediği için kalktı, itina ile tıraş oldu, elini yüzünü yıkadığı ve giyindi. 

Kahvaltıda sponsor şirketin temsilcisi Hayri beyle son bir kere daha görüşüp, Tatvan daki otel rezervasyonlarını, kendilerine tahsis edilecek vasıtaların durumunu konuşmayı kararlaştırdı. Trende çok hassas gelişmiş portatif ölçüm cihazları getiriyorlardı, bunlar son derece önemli âletlerdi, ındirilişi ve vasıtalara yerleştirilişi sırasında başında bulunmak istiyordu. Lacta-Cola'nın Tatvan bayii bütün ihtiyaçlarını şirket adına hazırlayacaktı. Yolculuk sırasında tanıştığı Hayri bey güvenilir emin bir adamdı. 
Bayii ile İstanbul'dan hareketinden evvel son bir kere temas kurmuş ve her türlü gereksinimlerinin karşılandığı haberini almıştı. 

Saatine baktı; henüz sekiz olmamıştı. Vagon-Restoran'da servis sekizde başladığı için henüz vakti vardı, oturdu ve dışarıyı seyre başladı. Trenin yavaşladığını görünce camı indirdi, dağ başında ufak bir istasyona geldiklerini gördü. Tren iyice yavaşladı ve durdu. Ne inen vardı ne de binen. Gri taş yapıya bir göz attı. 
Üstünde Çağlar yazıyordu. 

İstasyon şefi hızla lokomotife doğru yürüyordu. Sabahın bu erken saatinde iki ufak çocuk lojman binasının bahçesinden fırlayarak trene doğru yaklaştılar. Meraklı gözleri pencerelerdeki yolculara çevrilmiş, “gazete" diye bağırarak onlardan okunmuş eski gazeteleri istiyorlardı. Altan çocuklardan birine İstanbul'dan getirdiği iki gün evvelki gazeteyi uzattı. İstasyon binasının taş duvarları önünde, baş örtüsüyle yüzünü kapatmış genç bir kadın, mütecessis nazarlarla yolcuları süzüyordu. Altan her halde istasyon şefinin karısı olmalı, diye düşündü. 

Tren bir türlü hareket etmiyordu. 

On dakika kadar beklediler. Muhtemelen hat kapalıydı ve karşı istikametten gelen bir katarı bekliyorlardı. 
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On dakika daha geçti. Saat sekiz olmuştu, nitekim yemekli vagonun personelinden biri elindeki ufak çanı sallayarak kompartımanın önünden geçti; bu servisin başladığının işaretiydi. 
Altan tren hareket etmediği için, daha rahat yürüyeceğini düşünerek, bastonunu alıp yemekli vagona yollandı. 

Restoran boş sayılırdı. 

Ekip arkadaşlarından hiç biri gelmemişti henüz. Rast gele bir masaya oturdu. Az sonra da kapıdan içeriye iki yabancı girdi. 
Hallerinden turist oldukları belliydi, özellikle biri gayet uzun boylu, kızıl saçlı ve sakallıydı. 

Altan onları iki günlük yolculuk boyunca ilk defa gördüğünü fark etti. Her halde gece Sivastan ya da az önce Elazığ'dan binmiş olmalıydılar. Yabancılar kendisinden uzak bir masaya oturmuşlardı. Vagon henüz boş sayılacak kadar tenha olduğu için Altan bir an yabancılarla göz göze geldi. Kısa bir an bakıştılar ve sonra nazarlar başka yöne çevrildi. Yine de Altan, kızıl saç ve sakallının yanındaki adamın, eğilerek arkadaşına bir an kendisinden bahsettiği kanısına kapıldı. Belki ona öyle gelmişti, üzerinde durmadı. 

Belma henüz uyanmamış olmalıydı, ortalarda görünmüyordu. İlk gelen asistan Alp Dikerman oldu. Gözleri kızarmış, iki günlük tıraşsız yüzü sanki şişmişti. Alp yanına gelip otururken, “Günaydın Hocam?” dedi. 

Mehmetle aynı kompartımanı paylaşıyorlardı. Altan, “Mehmet nerede, hâlâ uyuyor mu?” diye sordu. 

“Hem de horul horul hocam. Müthiş horluyor, iki gecedir beni perişan etti. Dönüşte asla onunla aynı kompartımanı paylaşmam; tabii kazasız belâsız dönebilirsek" 

Altan asistanına baktı. 

“Ne o, yoksa sende mi korkmaya başladın?” 
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Alp kızardı, biraz mahcup önüne bakarak, “Valla ne yalan söyleyeyim hocam, yaklaştıkça içimi bir tedirginlik kaplıyor” diye mırıldandı. “Dün akşam Reha hoca ile bu konuyu epey tartıştık. O da sizin gibi olası bir patlamayı çok inanılır buluyor. 

Asistana hak vermemek elde değildi. Altan yardımcısının moralini güçlendirmek için, “Takma kafanı, bu hepimiz için meslek hayatımızın en mükemmel deneyimi olacak, düşünsene Türkiye'de indifaya hazır bir volkan, bunun ne ifade ettiğini anlayabiliyor musun?” diye mırıldandı. 

“Hiç şüphesiz hocam. Ama kendimden çok, hamile eşim için üzülüyorum. Doğumu çok yakın sayılır ve onu epey endişeli bıraktım. Vakitsiz, erken bir doğum yapmasını istemiyorum. Bu gezi aksi bir zamana tesadüf etti. Aklım hep onda.” 

Altan tam asistanına cesaret vermek için ağzını açacakken vagon kapısından içeri Belma ile Hayri beyin girdiklerini gördü. 
Şirket temsilcisi ona uzaktan el salladı fakat başka bir masaya oturdu. Belma ise onların masasına yaklaştı. Kıza yer açtılar. 
Onun da uykusuz bir gece geçirdiği halinden belliydi. Altan gülerek takıldı: 

“Ne o, hiç biriniz rahat uyuyamadınız galiba? Her gelenin yüzü mahmur ve uykusuzluktan şikayetçi. Neler oluyor sizlere yahu? Şeninde mi moralin bozuldu? Metin olun biraz. Daha sıkıntılar başlamadı bile. Asıl zorluk ve meşakkat bundan sonra başlayacak. Toparlayın kendinizi. “ 

Genç kız, Altan'ın yüzüne tuhaf tuhaf baktı. 

Bu bakış hiç hoşuna gitmemişti Altan'ın; Belma'yı tanırdı, mutlaka tatsız bir olay olmuştu yine. Aklına ilk gelen Sema'nın yeni bir olay çıkardığı oldu. Belki de Belma esmer güzelini bir yere çekmiş, onu sıkıştırmıştı. Ne yapacağı hiç belli olmazdı çünkü. 
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Belma bu sabah hiç de konuşkan değildi. Günaydından başka ağzından tek kelime çıkmamıştı. 

Sessizce kahvaltı etmeye başladılar. 

Altan bir ara kızın arkaya dönerek iki turiste kaçamak nazarlarla baktığını fark etti, garipsedi ama sesini de çıkarmadı. 

Tren hâlâ hareket etmemiş, Çağlar istasyonunda hattın açılmasını bekliyordu. 

“Bu gidişle rötar yapacağız” diye söylendi Belma. Sonra birden Alp'e dönerek “Yahu Mehmet'i kaldırsana, kaça kadar uyuyacak bu çocuk?” diye çıkıştı. Kahvaltısını bitiren Alp gülümseyerek, “Haklısınız Belma hanım” dedi. “Ona bir azizlik edelim de Altan hocanın çağırdığını söyleyeyim. “Sinirleri gergin olan asistan, horuldamasıyla iki gecedir uykusunu berbat eden arkadaşına çocuksu bir oyun oynamanın keyfiyle yerinden fırladı. 

Altan tam, bırakın canım, çocuk uyumak istiyorsa uyusun, diyecekti ki masanın altından bacağına çarpan Belma'nın ayağı ile hemen susması gerektiğini anladı. Neyse ki kız tesadüfen protezine değil, sağlam bacağına vurmuştu. Yanılmamıştı demek, Belma'nın anlatacağı bir şey vardı; yalnız kalmalarını istiyor ve bir vesile ile Alpi uzaklaştırmaya çalışıyordu. Kızla göz göze geldi. Kız anlaması için kaşlarını çatmıştı. 

Alp masadan kalkar kalkmaz: 

“Şu arkadaki iki yabancıyı görüyor musun?" dedi. 

“Yeni gelen turistleri mi kastediyorsun?" 

“Evet. Gazeteciymişler. Dün gece Sivas'tan trene binerlerken gördüm. Onlarda Nemrut'a olayı yerinde izlemeye gidiyorlarmış.” 

“Eee, ne var bunda? Reklam firması sayesinde bütün basın ve cümle âlem olayı duydu. Peşimize takılmaları hatta bizden röportaj istemeleri doğal değil mi? Kahvaltıdan sonra yanımıza gelirlerse hiç şaşmam.” 
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“Ama beni şaşırtan Ersin Yalmaç'ın onları tanıyor olması. 
Gece herkes uykudayken Sivas ta trenden inip onları karşıladı” 

Altan hayretle sevgilisine baktı. 

“Tanıyor olamaz mı? Niye şaşırdın?" 

“Demek onların geleceğini biliyordu." 

Doçent dudaklarına götürdüğü çay fincanını içmeden masanın üzerine bıraktı. 

“Kuzum ne anlatmaya çalışıyorsun sen? Ne anormallik var bunda? Adamın iki yabancı gazeteciyi tanıması suç mu yani?” 

“Dün gece olanları bilmiyorsun sen!” 

“Ne oldu ki?” 

“Kısaca özetleyim. Sivas'ta tren durunca uyandım ve bu yabancıları trene binerken gördüm. Ersin Yalmaç onlarla ayaküstü konuştu, onları tanıdığı fikrine kapıldım. Kondüktör gazeteci olduklarını Ersinden öğrenmiş. Gece yarısı bu buluşma ilgimi çekti, koridorda Ersin'in dönüşünü bekledim, sanki uykum kaçmış gibi. Adam en az yarım saat sonra döndü ama onlardan bana hiç bahsetmedi.” 

“Bahsetmek zorunda mıydı yani?” 

“Her halde, değil mi?” 

Altan gülümsedi. 

“Bir de bana septik dersin; asıl her şeyden şüphelenen, buluttan nem kapan sensin. Şimdi de hafiye kesildin, Sema'nın konuşmasından sonra her taşın altında bir şeyler arar oldun. 
Yoksa yolculuk sırasında yanına hep polisiye romanlar mı aldin? 
Onların etkisinde misin? Adam dış memleketlerde de bulunmuş, işinin ehli bir reklamcı; olamaz mı yani? Adamları tanıyorsa belki özel olarak davet de etmiştir. Olayın bütün dünyanın ilgisini çekmesi onun da işine gelir, kampanyanın boyutu genişler.” 

Belma başını salladı. 
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“Ne kadar iyimsersin Altan! Şayet o adamları tanıyorsa kimliklerini benden gizlemesi ya da hiç bahsetmemesi garip değil mi?” 

“Allah Allah!” diye homurdandı Altan. “Gecenin saat birinde herkes uykudayken, tekmil verirmiş gibi, sana, trene iki gazeteci bindi, ben de onları tanırım efendim demek zorunda mı yani? 
Çok ömürsün valla!" 

Belma hiç oralı olmadı. 

"O adamdan hoşlanmıyorum. Bana ters gelen, itici ve gizemli bir hâli var. Sanki bir şeyler gizliyor, gerçek yüzünü saklıyor gibi. 

Altan yeniden gülümsedi. 

"Sema ile öpüştüğünü gördükten sonra mı bu kanıya kapıldın?” 

“Olamaz mı? O şırfıntının sana anlattıklarını da unutma. 
Etrafımızda anlayamadığım bir dolap çevriliyor gibi geldi bana." 

Altan fazla ısrar etmedi. O da içinden tam sezinleyemediği garip bir şeylerin olduğu kanısındaydı. Belma: 

“Kahvaltıya gelirken Hayri beyle konuştum” dedi. 

“Ne hakkında?” 

“Ersin Yalmaç'ı ne ölçüde tanıdığını sordum?” 

“Belma! Bu çok yersiz bir sual değil mi? Ne anlamı vardı şimdi bu sorunun?” 

“Niye sormayayım? Hayri bey Ersin Yalmaç'ı tanımıyor. 
Reklam Ajansı ile ilişkileri, bizim şirketin reklam müdürü Nihat Alkan yönetiyormuş. Onu hatırlıyorsun, değil mi? Sana ilk telefonu eden adam oydu.” 

“Hatırlıyorum tabii” diye mırıldandı Altan. “Şu senin playboy arkadaşın Engin Yamaner'in adamı.” 

“Aslına bakarsan babamın adamı.” 

Altan'ın suratı gerildi bir an. “Oyle ya, Lacta-Cola'nın gerçek sahibini bir an unuttum.” 
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Belma duymazlığa gelerek devam etti. 

“Biliyor musun, benim aklıma kötü bir şey geliyor” 

“Söyle bakalım, ne imiş bu kötü şey” 

Belma omuzlarını silkerek Altan baktı. 

“Söylersem bozulmak yok ama, tamam mı?” 

“Hadi söyle. Seni dinliyorum” 

Kız kısa bir tereddüt daha geçirdi. “Bu reklamcılardan hiç hoşlanmadım.” 

“Eee?” 

“Sakın uyuşturucu işi olmasın.. Bu yörede en yaygın faaliyet o. Unuttun mu sen söyledin, Sema sana bir mafya babasından söz etmiş, belkide Zeynel denen adamın hesabına çalışıyorlardı. 

"Vay be! Beynin amma da hayal üretiyor yahu! Delirdin mi sen, öyle bir niyetleri olsa bizim kafilede ne işleri olabilir? Bu bır ilim heyeti ve araştırma yapmaya gidiyor. 

“Benim saf sevgilim. Sen öyle san.” 

"Anlamadım, ne demek istiyorsun?” 

"Bizimkinden iyi şüphe çekmeyecek kafile mi olur? Dünya Alem araştırma grubu olduğumuzu biliyor. İmtiyazlıyız ve gereken her türlü idari ve askeri izinler alınmış durumda. Kim bizi inceden inceye arar? Kim bizden şüphelenir?” 

Altan bir an duraladı. 

Kızın zekâ fışkıran gözlerine bakakaldı. 

Söyledikleri hiç de yabana atılacak cinsten değildi. Ama yine de itiraz etti. 

“Saçma” diye mırıldandı. “Bizim hadiseyi anlarsak derhal polise ihbar edeceğimizi düşünmezler mi hiç? Tam bir skandal olur. 

“Şayet anlarsak! Böyle bir şey aklımızın köşesinden bile geçmez. Bak, sen bile inanılır bulmayıp hemen karşı çıkıyorsun.” 
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“Seninki sadece kuruntu. Esrar, eroin ya da baz morfin, pek anlamam ya, ama ne de olsa bir koli, paket yığını ya da torbalar dolusu taşınacak bir nesne oluşturur. Bunları gözümüzün önünde nasıl saklarlar?” 

“O kadarına aklım ermez, ama bunların o cinsten bir dolap çevireceklerine eminim. 

Altan bu iddiaya inanamıyordu. 

Başını sallayıp gülümsedi. Şaka yollu: 

“Şu arkada oturan gazetecilerde bu şebekeye dahil mi sence?” diye sordu. 

Belma homurdandı. 

“Sen alay etmeye devam et. Onların gazeteci olduğunu nereden bileceğiz? Bu Ersinin kondüktöre söylediği bir yalan olamaz mı yani?” 

“O zaman Tatvan'daki ilk kontrollerde foyaları meydana çıkar. Buraları nazik bölge, polis yabancıları sıkı bir şekilde araştırıyordun Böyle bir yalanın arkasına sığınamazlar. Bu kadar aptal mı sandın bu adamları? Hem bütün düşüncelerin Ersin Yalmaç'ın potansiyel suçlu olmasından kaynaklanıyor, yapma Belma, son zamanlarda her önüne gelenin günahını alıyorsun ve yakışıksız ithamlarda bulunuyorsun. Adamın bütün günahı, hoşlanmadığın bir kadınla öpüşmesi ve gece trene binen yabancılarla biraz konuşması. Bu ne anlam ifade eder ki?” 

“Ya dün akşam senin hakkında sorduğu sualler? Ona ne diyeceksin?” 

“Herkes bir ilim heyetinin başındaki adam için bilgiler edinmek ister. Gazetecileri unutuyor musun, neler sormuşlardı" 

“Ama o sorular kafile başkanının ilmi niteliği ile ilgili olmalı, yoksa özel aşk hayatı ile değil. Ayrıca Ersin bir gazeteci de değil, niye soruyor ki?” 
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“Senin sinirlerin bozulmuş sevgilim. Olayları büyütüyorsun Bu Nemrut'un üzerimizdeki gerginliğinden olsa gerek, herkes asabi ve hırçın.” 

“Hiç de değil. O herifin Sema denen şırfıntı ile ilişkisi var. İşi vagonda öpüşmeye götürecek kadar da yakınlar. 

“Bize ne? Bizi ilgilendirir mi? Unutma ki bizim de aramızda hissi bağ var. 

“Doğru ama biz kompartımanlarda kaçamak sevişmiyoruz” 

Altan utanmasa, bu benim beceriksizliğimden diyecekti ama son anda susmayı yeğledi. Tüm itirazlarına rağmen aslında onun da içinde hafif bir huzursuzluk vardı fakat henüz kimseyi her hangi bir nedenle suçlayamazdı, çünkü ortada şikâyete konu olacak fiil yoktu. Trendekilerin özel hayatı onları ilgilendirmezdi. 
Gerçi Sema'nın dengesiz ve tutarsız konuşmalarından rahatsız olmuştu ama onu da değişik yorumlamak, belki de kadında marazi bir seksüel bozukluk olduğuna inanmak zorundaydı. 
Nitekim o olaydan sonra da kadını ortalarda pek görmemişti. 

Tek aklını kurcalayan husus, İstanbul'daki tanışma kokteylinde karşılaştığı o meçhul ve esrarengiz adamın söylediğiydi. 
Tatvan'da kafilenize biri katılmaya çalışacak demişti ve de uyarmıştı ondan uzak durun diye.. 

Kimi kastetmişti acaba? 

Zaten o adamın ikazı olmasa, trende bütün olup bitenlere güler geçerdi. Bunlar incir çekirdeği doldurmayacak, pireyi deve yaptıkları manasız şüphelerdi. Altan, Tatvan'da öyle biri karşılarına çıkıncıya kadar artık olayları büyütmemeye karar verdi.. 

Tren, Çağlar istasyonunda yirmi beş dakika kadar bekleyerek Muş istikametinden gelen bir marşandize yol verdi. Sonra ağır ağır dağ başındaki ıssız istasyonu terk etti. Yaklaşık yarım saatlik bir rötar yapmışlardı ama bu süreyi Tatvan'a kadar kapatabilirlerdi. Yolun bundan sonraki kısmını yüksek ve vahşi görünümlü dağlar arasından geçerek gidiyorlardı. Tren hızlanmıştı. 
Konak, Murat ve Muratbağı istasyonlarında durmadan Palu ya kadar geldiler. 

Palu'ya vardıklarında saat 9.15'di. 

Restoran yükünü almıştı. Asistan Mehmet hâlâ uykusunu alamamış gibi esneyip duruyordu, Alp ise arkadaşlarının yanında hâmile eşini unutmuşçasına biraz daha rahatlamış, şakalaşmalara iştirak etmeye başlamıştı. Doçent Reha ise her zamanki ağır başlılığı ile gülümseyerek onları dinliyordu. 

Altan bir ara arka masalardan birinde Sema'yı gördü. Kız onlarla hiç ilgilenmeden reklamcılar grubunda kahvaltısını ediyordu. Ersin Yalmaç ortalarda yoktu. İki yabancı turist ise masalarından kalkmamışlardı. 

Altan aldığı karara rağmen, elinde olmadan, kaçamak nazarlarla arada bir onları süzüyordu. Üstünden atamadığı tedirginliği karşısında oturan Belma'nın gözünden kaçmamıştı. Hatta bir ara, nasıl, sen de şüphelendin değil mi, demek istercesine Altan'a göz kırptı. Neyse ki masadakilergöz kırpışını görmemişlerdi. 

Paludan hareket ettiklerinden beş dakika kadar sonra vagona Ersin Yalmaç girdi. Tıraş olmuş, iki gündür giydiği elbiselerim değiştirmiş, dinç ve taze bir görünüm kazanmıştı. 
Gözlerinin içi gülüyordu. Grubunun masasına oturmadan evvel doğru ilim heyetinin yanına gelmiş, hepsine iyi günler dilemişti. 
Hatta bir ara Belma'ya dün gece rahat uyuyup uyumadığını bile sormuştu. Belma ise soğuk bir şekilde evet demekle yetinmişti 

Reklam Ajansı Müdürü yanlarından ayrılıp kendi grubuna doğru yürürken, Altan dikkatle onu izledi. İki yabancı turistin -ya da gazetecinin- yanından geçerken bir an bile onlara bakmamıştı.. 

Bu garipti işte.. 
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Dün gece trenden aşağıya inerek, onlarla konuşan bir insanın hiç olmazsa yanlarından geçerken bir “merhaba" demesi gerekmez miydi. Basit bir nezaket kuralıydı bu. Ama yapmamıştı.. 

Yoksa onları tanıdığını belli etmemek mi istiyordu? 

Ama neden? Niye böyle bir şeye gerek duymuştu? 

Saat 11 civarında Turna ve Solhan'ı da geçerek Muş'a yaklaştılar. Yaklaşık iki saat sonra Muş'a varmaları gerekirdi. 

Masada Altan'la Belma yalnız kalmışlardı. Asistanlar kompartımanlarına çekilmişler, Reha'da reklamcı grubuyla az ilerdeki masaya çene çalmaya gitmişti. 

Belma birden pencereden dışarıya bakmakta olan Altan'ı uyardı. 

“Galiba seninle konuşmaya geliyorlar” dedi. 

Boş bulunan Altan, “Kim?” diye sordu. 

Başını çevirip kimin geldiğini anlamak için de yaklaşanlara baktı, iki turist masanın önünde dikilmişlerdi. 

İtalyan yüzünde sahte bir gülümseme ile selâm verdi. 

“Ben, Corriere Della Sera gazetesinden Giovanni Zagarino. 

Bu da arkadaşım gazeteci lan Walsh. Morning Star'dan.” 

İtalyan'ın oldukça iyi İngilizce'si vardı. 

Altan, Corriere Della Sera'yı biliyordu ama Morning Star'ı hiç işitmemişti. 

Yabancılara başıyla selâm verdi. “Memnun oldum” dedi. 
Sonra, “Size nasıl yardımcı olabilirim?” diye sordu. 

İtalyan sırıttı. 

“Bir gazeteci haberi daima en yetkili ağızdan almak ister ve biz de bu müthiş haberin yaratmışısınız. Şayet müsaade ederseniz size bir kaç sual sormak istiyoruz. 

Belma dikkatle gazetecileri süzüyordu. Altan'ında adamlara soğuk davrandığını yüzündeki ifadeden anlamıştı. 

Zagarino, “Oturabilir miyiz?” diye sordu. 
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Belma o sırada İtalyan'ın yanında sıkı sıkı tuttuğu siyah bir çanta taşıdığını gördü. Adam nedense çantayı kompartımanında bırakmamış, yemek vagonuna kadar getirmişti.. 

Altan adamlara yer gösterdi. Zagarino Altan'ın, Walsh'da Belma'nın yanına oturdular. İtalyan cebinden ufak bir not defteri İle kalem çıkardı. Merak dolu bakışlarını bilim adamına çevire- tek, “Nemrut'un indifa edeceğinden emin misiniz?” diye sordu. 

“Yirmi gün önceki gezimde elde ettiğim bulgular ben de bu olasılığın yüksek olduğu izlenimini yarattı. 

“Ne tür bulgular?” 

“Bunları daha öncede basına açıklamıştım. Yörede uzun süredir devam eden hafif ölçekli depremler, kraterden çıkan dumanlar, bitki örtüsünün kuruyarak değişmeye başlaması, yükselen asit oranından çevredeki hayvanların etkilenmesi falan gibi şeyler. 

“Bunlar birer haberci midir?” 

“Kesinlikle” 

“Sizce dağ ne zaman faaliyete geçer?" 

Altan yine soğuk bir şekilde gülümsedi. 

“Bahsettiğim bulgular zaten dağın volkanik faaliyete geçti-Binin göstergesidir. Ama ne zaman lav püskürteceğini kastediyorsanız bunun kesin zamanını saptamak mümkün değildir." 

“Yani yöredeki insanlar için yakın tarihte bir tehlike olabilir mi?” 

“Hiç kuşkusuz olur” 

“Anlıyorum” diye mırıldandı Zagarino. “Peki hükümet yetkilileriniz önlemler almaya başladılar mı?” 

“Ben işin sadece bilimsel yanıyla ilgilenirim. Hadisenin o yanı benim yetki alanımın dışındadır.” 
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“Bu son cümleniz de hafif bir serzeniş sezinler gibi oldum. 
Türk basınında çıkan haber ve yorumlara göre, bu iddianıza pek inanmayan çevreler de varmış.” 

Altan omuzlarını silkti. 

“Dedim ya, ben bir bilim adamıyım, görevim objektif bulguları tespit etmek ve bunları rapor halinde üniversiteye sunmaktır. 
Başkalarının kanaati beni ilgilendirmez. 

“Haklısınız” dedi Giovanni Zagarino. 

Kızıl sakallı İskoçyalı ilk defa lâfa karıştı. “Araştırmalarınız kaç gün sürecek?” 

“Kesin bir süre veremem. Arkadaşlarımla ölçüm ve tespitlerimiz sonunda kesin bir kanıya varıncaya kadar orada kalacağız. 
Bir gün de olabilir, bir hafta da. 

lan Walsh'un yanında oturan Belma, adam konuşmaya başlayınca nefesinden yükselen bayat ve ekşimtırak alkol kokusunu aldı. 

“Dağa tırmanmak için hangi yolu takip edeceksiniz?” 

“Aslında Nemrut'un yolu tektir. Kaldera içindeki Nemrut gölüne kadar yol çok düzgün ve gidilmesi rahattır. Vasıtayla rahatlıkla gidilebilir. Zaten ülkemizin en büyük krater gölüdür. 
Deniz seviyesinden yüksekliği 2.247 metredir, derinliği ise 150 
metreyi bulur. Bu aylarda civarında piknik bile yapılabilir. Kaldera içinde iki göl daha vardır. Asıl zor olanı, ondan sonraki tırmanıştır. Zirveye lıgöľ ün kuzeybatı yamacındaki sarp ve kayalık yoldan çıkılır. Tırmanışın en zor ve bizi uğraştırıcı yanı burası olacaktır." 

lan Walsh dikkatle Altan'ın yüzüne baktı. 

"Bir dağcı gibi zirveye kadar tırmanmak zorunda mısınız? 

Elinizdeki aletler patlama olasılığını göstermez mi?” 

“Kısmen” diye cevapladı Altan. “Ama birden fazla baca olasılığı varsa püskürmenin olabileceği toprak parçasını tespit ölmek 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araştırmayı derinleştirmeliyiz. Bu da daha yükseklere tırmanmayı gerektirebilir.” 

“Galiba anlamadım” dedi İskoçyalı. “Yani lavlar hep aynı bacadan yükselmez mi?” 

“Bu belli olmaz” diye mırıldandı Altan. “Dağda yeni bacalar da oluşabilir.” 

Walsh bu kez anladığını belli etmek istercesine başını salladı. 

Giovanni'nin ince dudaklarında bir gülümseme peyda oldu. 

“Sizi zirveye kadar takip etmeye kararlıyız, ilginç bir yolculuk olacağa benzer. 

“Doğrusu hiç tavsiye etmem. Çok tehlikeli olabilir.” 

“Bizim için endişelenmeyin. Gazeteciler böyle tehlikelere alışıktır" 

Altan, “Sizin bileceğiniz bir konu, benden uyarması” dedi. 

Giovanni ayağa kalkınca, Walsh'da onu takip etti. 

"Tanıştığımıza memnun oldum. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.” 

“Hiç önemli değil” 

Bir süre arkalarından baktılar. 

İki gazeteci bu kez masalarına dönmeyerek Vagon-Restoran'ı terk ettiler. 

Belma hemen sordu, “Nasıl buldun onları?” 

“Ne bileyim, sıradan gazeteciler işte! Biraz meraklı biraz da ürkek.” 

“Yani sence şüphe çekecek bir yanları yok muydu?" 

“Yoo! Sence var mıydı?” 

“Benim yanımda oturan leş gibi içki kokuyordu” 

“Ne var bunda? Hem bilirsin, yabancılar çok içerler" 

Belma sinirli bir şekilde, “Onlardan hoşlanmadım" diye homurdandı. Sonra sesini kesip vahşi doğayı seyre daldı... 


Muş tren istasyonu alabildiğine uzanan geniş ovanın başlangıcında kurulmuştu. Arka planda yükselen dağın eteklerinde de şehir inşâ edilmişti. Vagonun şehre bakan değil de ovayı gören arka penceresine gittiler. 

Altan bel hizasına kadar camı indirdi. Boğucu yaz sıcağı nefeslerini keserek içeriye dolup yüzlerine çarptı. Belma, “Çok sıcak” diye mırıldandı. “Dışarısı yanıyor. Tam öğle vakti. “ 

Altan saatine baktı. “Yarım” dedi. “Tehirimiz yok. İki buçukta Tatvan'da olacağız demektir. Buradan kalkınca toparlanmaya başlayalım.” 

“Ne kadar acelecisin sevgilim. Daha iki saatimiz var" 

“Ancak toparlanırız. Hayri beyle de bir konuşayım. Bundan sonraki organizasyon onun işi. Umarım bir aksilik çıkmaz.” 

Altan kompartımanına doğru yürüdü. 

“Gidiyor musun?” 

“Hazır tren dururken gidip toparlanayım” dedi. 

Belma aksayarak yürüyen sevgilisine arkasından baktı. 
Yüreğinin titrediğini duyumsadı, onu gerçekten çok seviyordu. 
Sonra o da kendi kompartımanına girdi.. 

Genç kızın toparlayacağı fazla bir şeyi yoktu. İçerisi güneşin etkisiyle hamam gibi olmuştu. Önce pencereyi biraz araladı. Saçlarına biraz çeki düzen verip meydanda duran bir kaç eşyasını bavula tıktı. Yeniden Altan'ın yanına gitmeyi düşünüyordu ki kapının vurulması ile irkildi. Önce Altan'ın deldiğini düşündü fakat kapıyı aralayınca Sema ile burun buruna geldi. 

Kadını beklemediği için bir an şaşırdı. Onu Ersin Yalmaç'la öpüşürken gördüğünden ve Altan'ın kompartımanında olanları işittiğinden beri elinde olmadan soğuk ve uzak kalmaya gayret göstermişti. 

Sema ürkek ve kararsız asistana bakıyordu. 
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“Sizinle biraz görüşmek istiyorum" diyen sesi adeta yalvarır gibi çıkmıştı. Veya Belma'ya öyle geldi. 

Kompartımana aceleyle giren kadın telâşla kapıyı örttü. 
Yanakları kızarmış, alnına dökülen saçlarının perçemleri terden sırılsıklam kesilmişti.. Koyu siyah gözbebeklerindeki korku emaresi açıkça hissediliyordu. 

"Benden hoşlanmadığınızı biliyorum” diye kekeledi. “Bunu tartışacak değilim. Ama istesem de istemesem de sizden başka baş vurabileceğim kimse yok artık. Lütfen beni anlamaya çalışın ve yardımcı olun.” 

Belma kadını soğuk nazarlarla süzdü bir an. 

“Ne anlatmaya çalışıyorsunuz?” diye sordu. 

“Altan beye söylemek istedim fakat beni dinlemedi ya da dinlemek istemedi.” 

“Neyi?” 

“Zamanımız gittikçe daralıyor.. Hoca her halde size benden bahsetmiştir. 

Belma'nın önüne iyi bir fırsat çıkmıştı, inkâr etmedi. 

“Evet” diye mânidar bir şekilde mırıldandı. “Galiba onu tahrik etmiş, kadınlığınızı kullanmaya çalışmışsınız. Amacınız neydi?” 

Esmer güzeli utandı. 

“Bunu saklayacak değilim. Çünkü bir süre ondan da şüphelendim. Başka çarem yoktu, erkekler genellikle zayıftırlar, hele böyle uzun yolculukta kadınlarla geçici ilişkiye bayılırlar." 

Belma suratını ekşiterek kadına baktı. 

“Onu neden baştan çıkarmaya çalıştınız? Her halde niyetiniz kaçamak bir macera yaşamak değildi?” 

“Hayır kesinlikle değildi. Fakat dedim ya, başka şansım yoktu. Onu cinselliğimle etkilersem belki dinler, diye düşündüm. 

Belma alaycı bir ifadeyle sordu: 
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“Sizi bu fedakârlığa iten sebep nedir?” 

“Umarım siz bana inanırsınız. Anlatacaklarım size ters ve garip gelebilir ama doğrudur.” 

“Dinliyorum” 

“Sizi kullanacaklar. Büyük bir kaçakçılığa sizi âlet edecekler." 

Belma ciddiyetle sordu. 

“Uyuşturucu işi mi?” 

Sema boncuk boncuk terlemeye başlamıştı. İri ve etli dudakları bembeyaz kesilmişti. Titreyen parmaklarını saklamaya çalışarak: 

“Evet" diye kekeledi. 

Belma kadını süzdü. 

“Anlatın bakalım” 

Esmer güzeli tam bir panik içindeydi. 

“Bana inanacak mısınız?” 

“Ne bileyim? Henüz bir şey söylemediniz ki?” 

Sema yerinde duramıyordu. Elleriyle yüzünü örttü. Sanki konuşmaktan çekiniyor gibiydi. Ümitsizce fısıldadı: 

“Bu itirafımı öğrenirlerse mutlaka beni öldürürler" 

“Kimler?” 

"Ersin Yalmaç ve adamları. 

Belma yine de kuşkuyla kadını süzdü. Onun yalan söyleyerek yeni bir oyun sergileyip sergilemediğini düşündü. I rsinle nasıl ateşli bir şekilde öpüştüğünü görmüş ve .ıralarındaki yakınlığa şahit olmuştu. Ama kadın bunu bilmiyordu. Şaşırmış gibi davranarak: 

“Ajansınızın müdürünü mü kastediyorsunuz?” diye sordu. 

“Evet onu ve trene Sivas'tan binen iki yabancıyı.” 

“Şu gazetecileri?” 
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Sema yine bir solukta, “Onlar gazeteci filan değil değiller” diye mırıldandı. “Hepsi kaçakçılık şebekesinin elemanları. Dahası da var. 

“Yaa?” 

“İnanmakta zorlanacaksınız ama sanırım sizin ekipten biri de onlara dahil. 

“Hangi ekibi kastediyorsunuz? Araştırma ekibini mi?" 

“Evet” 

Bu kadarı fazlaydı artık! Kadın saçmalamaya başlamıştı. 
Galiba sonunda Altan haklı çıkmıştı, bu kadının aklından zoru olmalıydı. Bu iddianın mümkünü yoktu; zira ekip arkadaşlarını iyi tanır, kişilik ve dürüstlüklerine kefil olabilirdi. Gerçi önsezileri henüz anlamadığı esrarengiz bazı gelişmeleri vurguluyordu ama bu iddia olacak şey değildi. Ekip elemanlarının hepsi kendini ilime adamış, dürüst ve namuslu kişilerdi. Hiç birinin yasa dışı işlere girişecek, kanunsuz işler yapacak insanlar olmadığını biliyordu. 

“Neler zırvaladığınızın farkında mısınız?” diye kükredi. 

Yüzünü öfke kaplamış, kadına kötü kötü bakmaya başlamıştı. 

“İnanmadınız, değil mi? Ben de bundan korkuyordum işte.. 
Altan bey de inanmamış ve beni yanından kovmaktan beter etmişti.” 

“İğrenç bir iddia bu. Ağzınızdan çıkanları kulaklarınız duymuyor galiba. O insanları yakınen tanırım, hepsi namuslu ve öyle karanlık işler çevirmeyecek kişilerdir. Hem şu ağzınızda geveleyip durduğunuz kaçakçılığın ne olduğunu da söylemediniz daha. 

Sema donmuş gibi asistana bakıyordu. Gözleri irileşmişti, içindeki korku bütünüyle suratına aksetti. Ürkerek bir adım geri gitti. Kapının tokmağına yapıştı. 
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“Tabii ya!., “diye mırıldandı. “Bunu hiç düşünmemiştim.. Ah benim aptal kafam.. O sensin, değil mi? Evet, sensin.. Gruptaki yardımcı sensin.” 

Kadın şimdi ödü kopmuş gibi Belma'ya bakıyordu. Ya çok başarılı bir aktris gibi rol yapıyordu ya da bu kadın gerçekten kaçıktı. 

Belma ne diyeceğini bilemedi. 

“Sakin olun!” diye mırıldandı. 

Altan'ın anlattıkları aklına geldi. Aynı oyun, cinsel tahrikler hariç, Altana da oynanmıştı. Mizansen hiç değişmemişti. 
Ürkerek, bir itirafta bulunacakmış gibi kompartımana dalış, tutarsız konuşmalar, üstü kapalı ithamlar ve suçlamalar. Ama ortada somut hiç bir açıklamanın olmaması.. 

İster istemez, neyin peşinde bu kadın, diye düşündü Belma. 
Amacı neydi? Nereye varmak istiyordu acaba? 

Belma'nın kafası atmıştı. 

“Bana bak!” diye homurdandı. “Yeter artık oynadığın oyun. 
Ya her şeyi açıkça anlat, ya da seni herkese rezil ederim.” 

Sema bir adım daha gerileyerek başını olumsuzca iki yana salladı. Konuşmayacağını anlatmak istiyordu. 

Sinirlenen Belma bir çırpıda kadının bluzunun iki yakasından birden kavrayıverdi. 

“Konuşsana be kadın! Benim böyle numaralara karnım tok. 
inan, seni parçalarım, çıkar ağzından şu baklayı. Neyin peşindesin sen?" 

Sema yakasını Belma'nın ellerinden kurtarmaya çalıştı Ama kadının yakasına öyle sıkı sarılmıştı ki, Sema kurtulmayı başaramadı. Ayakta itişmeye başladılar. 

Esmer güzeli bağırmaya başlamıştı. 

"Bırak beni!” 

“Kes bağırmayı ve konuş; yoksa şimdi tokadı yiyeceksin.” 
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Sinirlerine hâkim olamayan Belma kararlıydı, kadın konuşmazsa gerçekten de ona vurmayı düşünüyordu. Bu oyuna son vermeli ve Sema'nın gerçek niyetini ortaya çıkarmalıydı. 

Bundan iyi fırsat olamazdı. 

Tam o sırada kapı vuruldu. 

Belma boş bulundu, elleri gevşedi ve kadının bluzunu bıraktı. Aynı anda Sema yıldırım gibi dışarıya fırladı. 

Belma bir şey yapamadan kapıda beliren asistan Mehmet'le burun buruna geldi. Sema hızla sürtünerek Mehmet'in yanından koridora fırlamıştı. 

Mehmet hayretle arkadaşının yüzüne baktı. 

“Neler oluyor Belma hanım?” diye şaşırarak sordu. “Neden o kadın fişek gibi dışarıya fırladı? Yoksa münakaşa mı ediyordunuz?” 

Belma derin bir soluk aldı. 

Şimdilik Mehmet'e bir açıklama yapmanın yararı yoktu. 

“Yok bir şey” dedi. 

Fakat asistan arkadaşının merak dolu yüz ifadesi değişmemişti. Sonra Belma'nın içini garip bir ürperti kapladı. Ne tuhaftı; tıpkı Altan'ın hikâyesinde olduğu gibi olayın en can alıcı noktasında yine Mehmet gelmişti. Sanki haberli ya da Sema'nın burada olduğunu biliyormuş gibi.. 

Aklından geçenlerin etkisiyle hayrete düşerek Mehmet'e bakakaldı. 

Bu sadece bir rastlantı olmalıydı, başka bir ihtimali tasavvur etmesi mümkün değildi. 

Sonra bir noktayı daha fark etti; trenin Haydarpaşa'dan hareketinden beri Mehmet ilk defa kompartımanına geliyordu, fakat ne gariptir ki zamanlaması bir çuval inciri berbat edecek kadar kötüydü. Sinirli bir şekilde, “Ne var Mehmet?” diye sordu. 
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Asistan bu sinirli ve sert çıkan ses tonundan rahatsız olmuş gibi: 

“Affedersiniz, galiba biçimsiz zamanda geldim” diye mırıldandı. “Bir ihtiyacınız olup olmadığını sormaya gelmiştim” 

“Hayır yok" diyen Belma kapıyı Mehmet'in yüzüne kapattı. 

Kaba davrandığını biliyordu ama tesadüfün böylesi genç kızı rahatsız etmişti.. 
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Yakıcı sıcak Muş ovasını kavuruyordu. Uzaktan bakıldığında topraktan buharlaşarak yükselen ısının helozonik kıvrımlar yaparak dalga dalga yayıldığını gözle görmek mümkün oluyordu. 
Doçent Reha yanındaki reklam ajansı elamanlarına uçsuz bucaksız görünen ovanın sonundaki büyük dağ silsilesini göstererek, “İşte, tırmanacağımız Nemrut bu!” dedi. 

Pencereye üşüşen gençler merakla gösterilen noktaya baktılar. 

Hepsinin yüzlerinde heyecan ve biraz da endişeyle karışık ürperti vardı. Başlarını camdan çıkarıp dağın heybetli ve vakur manzarasını seyre koyuldular. Bir kısmı da yandaki pencereye koşuştu. 

Reha ders verir gibi izahata başladı. “Muş ovası ile Van gölünü birbirinden ayıran Nemrut dağı, Van gölünün batı kenarında 2.935 metreye ulaşan volkanik bir kütledir. Kolay çıkılabilen yamaçları yayvan bir görünümde olan dağın yüksek kesimleri kesik koni biçimindedir. Günümüzdeki jeomorfolojik görünümünü, jeolojik çağlarda başlayıp tarihsel çağlarda da süren püskürmelerle alan Nemrut Dağında meydana gelen şiddetli patlamaların oluşturduğu tüf yığınlarının üstü daha sonraki püskürmelerde yeni lavlarla örtülmüştür. Bizlerden de işittiğiniz gibi Nemrut ülkemizdeki püsküren volkanların en sonuncusudur. 
1441 ve 1443 deki püskürttüğü akışkan lavlar çok geniş bir alana 
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yayılmış, Bitlis deresinin vâdisine kadar girerek ilerlemiştir. 
Aranızda gören varsa bilir, işte, Bitlis kalesi ve şehirdeki eski evlerin çoğu bu siyah volkanik taşlardan, donmuş lav akıntılarının üzerinde yapılmıştır.” 

Reklamcı gençlerden anlaşılmayan bir uğultu yükseldi. 

Bazıları şaşkınlıklarını ağızlarından yükselen ıslıklarla ifade ettiler. Hepsinde garip bir ürkeklik ve üstlendikleri görevin tehlikesini yeni idrak ediyormuşçasına derin bir durgunluk oluştu. 
Tren Sıcaksu istasyonunu terk etmiş Rahova'ya doğru ilerliyordu. 
Rahova, Tatvan'dan önceki son duraktı. 

Reha gülümseyerek, “Hadi artık hazırlanın” dedi. “Tren yolculuğunun sonuna geldik sayılır. Yirmi dakika sonra Tatvan'a varırız. Unutmayın, bu sizin için heyecanlı bir macera olacak ama her şeyin bundan sonra başlayacağını sakın aklınızdan çıkarmayın.” 

Gençleri bir durgunluk almıştı. 

İçlerinden biri dağın bulutlarla kaplı zirvesine bakarak: 

“Hocam” dedi. “Bunlar bildiğimiz bulut mu, yoksa püsküren dumanlar mı?” 

Aralarında gülüştüler. Kameraman dağcı Ali, “Ulan salak, bunun bulut olduğunu anlamayacak kadar cahil misin?” dedi. 

Yeniden soruyu soran delikanlıya takılarak şaka yapmaya başladılar. Fakat Reha huzursuz bir şekilde dağın görünmeyen zirvesine bakmaya devam etti. Altanın bulguları sahi ise -ki bundan hiç şüphe etmiyordu- o zaman bu gençlerin ne denli bir tehlikenin içine gülerek, şakalaşarak, neşe içinde gittiklerinin bilincinde olmadıklarını fark etti. 

Tetkikler sırasında bir indifa olursa, pek çoğunun bir daha geri dönmemesi çok kuvvetli bir olasılıktı. Kalabalığın ruh haline katılarak gülümsemeye çalıştı, ama beceremedi. 
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Gruptaki tehlikenin boyutlarını en iyi takdir edecek insanlardan biriydi ve içinden gülmek gelmiyordu. Gençleri pencerenin önünde bırakarak ağır ağır kompartımanına yürüdü. 

Ekipler yavaş yavaş hazırlıklarını tamamlamak, eşyalarını toparlamak için dağılmaya başladılar. Doçent Reha'nın kompartman kapısı açıktı. Kapı ağzında bir gürültü duyunca dönüp baktı. Eşikte Altan duruyordu. Bastonuna dayanmış, yüzü asık, gözlerinde sıkıntılı bir ifade vardı. 

Reha, “Hayrola, bir sorun mu var?” diye sordu. 

İçeriye giren Altan kapıyı kapattı. 

“Az sonra Tatvan'a geliyoruz. Tren yolculuğu bitti sayılır” 

“Evet, öyle. Ama seni sıkıntılı görüyorum. Ne var? 
Gerginsin. 

“Haklısın. Belli oluyor mu?” 

Reha dikkatle arkadaşını süzdü. 

“Ne oldu?” 

“Canımı sıkan bir şey var” 

“Anlat, belki yardımcı olabilirim” 

“Şu Sema denen kadın.” 

“Eee, ne olmuş? Bir sorun mu çıkardı?” 

“Onun davranışları canımı sıkıyor. Bana biraz anormal görünüyor. 

“Nasıl yani?” 

Altan bir an içini çekti. 

“Dün kompartımanıma gelip bana abuk sabuk şeyler söyledi.” 

“Ne gibi?” 

“Deli midir nedir, bir komploya maruz kaldığımızı, aramızda kaçakçılar olduğunu, ciddi bir tehlikeyle burun buruna bulundugumuzdan falan bahsetti. 

“İnandın mı?” 
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“İnanmadım ama aynı şeyleri bu gün Belma'ya da tekrarlamış. Az evvel, tren Muş'ta beklerken. Canım sıkıldı.” 

“Çok haklısın.” 

Altan hayretle arkadaşına baktı. Hak vermesi garibine gitmişti. 

“Yoksa seninle de mi konuştu?” 

“Evet. Hem de Haydarpaşa'dan kalktığımız ilk gece” 

“Ne diyorsun? Niye bana söylemedin?" 

Reha hafifçe kızararak, “Sanırım bana yaklaşışındaki niyeti farklıydı” diye fısıldadı. 

“Beni tanırsın, sana şu kadarını ifade edeyim ki, karıma bağlı bir erkek olmasaydım bu yolculuk benim için bir hayli oğlenceli ve zevkli geçebilirdi. 

Altan yüzünü buruşturarak, “Anlıyorum” diye homurdandı. 
"Buna benzer bir oyunu bana da sergiledi. Kaçık mıdır, hasta mıdır bu kadın?” 

“Belki de isteriğin teki. Cinsel bir huzursuzluğu olabilir, aklım pek ermez. Hani şu erkeksiz duramayanlardan filan. Yol boyunca kendine bir erkek arkadaş aramış olabilir.” 

“Ya söyledikleri?” 

“Kim bilir, belki bizden yüz bulamayınca ilgi duymamız için uydurmuştur. 

“Belma'ya da mı?” 

Biran Reha'nın suratı gerildi. 

“Yoksa ona da sapıkça bir teklifte mi bulunmuş?” 

“Hayır ama, korkarak kompartımanına girmiş, ağlamaya başlamış, kaçakçılık konusunu açmış, trene sonradan binen iki yabancı var ya, onlarında bu komplonun içinde olduğunu felan söylemiş. Yani bir yığın dengesiz davranışlar sergilemiş. 

“Allah Allah! Neyin peşinde bu kadın yahu?” 

“Bana öldürülmekten korktuğunu da söyledi?” 
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“Öldürülmek mi? Kim öldürecekmiş onu?” 

“Açıkça bir şey söylemiyor ki, ağzında abuk sabuk şeyler geveleyip duruyor. Hatta Belma öylesine sinirlenmiş ki az evvel kadını dövmeye kalkışmış.” 

“Yok yahu!” 

“Allahtan tam o sırada Mehmet üzerlerine gelmiş de kadın da kaçmış.” 

Reha homurdandı. 

“Desene bu kadından çekeceğimiz var. Ne yapmayı düşünüyorsun?” 

Altan omuzlarını silkti. 

“Hiç” dedi. “Ne yapabilirim ki? Reklam ajansının elemanı o. 
O gruba karışamam.” 

“Ama sen kafile başkanısın!” 

“Ne olacak yani? Ben kafilede bu kadını istemiyorum demek yetkisine sahip değilim ya!” 

“Olmaz olur mu? Ersin Yalmaç'a şikâyet edelim, o da kadını geri göndersin. 

“Olmaz öyle şey. Nasıl bir gerekçe göstereceğiz? Bizi taciz mi etti diyeceğiz, yoksa bu kadın isterik, heyetin her erkeğine saldırdığını mı söyleyeceğiz? Zaten basının bütün gözü üzerimizde, tam bir skandal olur. 

Reha bir an düşündü. “Belma kovsun onu. Ne de olsa kafilede ilmi heyetten çok sponsor firmanın temsilcisi kisvesinde, bunu pekâlâ yapabilir.” 

Altan bunu düşünmemişti. “Bak, belki bu mümkün olabilir” dedi. 

Reha homurdanmaya devam etti: 

“Allah bilir o kadın Mehmet'le Alp'te de şansını denemiştir" 

"Olabilir? 

“Asistanlarla konuştun mu?” 
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“Hayır. Onlarla yüz göz olmak istemedim” 

“Hiç gerek yok kanımca.” 

Reha bir an kararsızca mırıldandı. “Ama niye kendi grubundaki erkeklere değil de, bizlere musallat oldu?” 

“Ne bileyim ben?” 

Doçentin yüzüne belirgin kuşku emareleri yayılmaya başladı. 

“Altan” diye mırıldandı. “Sakın kadının yaklaşımının ardında bir gerçek payı olmasın?” 

“Ne gibi?” 

“Yahu bu havalide çok kaçakçılık olayları oluyor, biliyorsun. 
Her gün gazetelerde okuyoruz, özellikle de uyuşturucu. İster misin, bizi de böyle işlere âlet etsinler!” 

“Benim de aklıma gelmedi değil, ama nasıl?” 

“Onu bilemem. Sema'ya sormalı" 

“Belma sormuş zaten” 

“Eee, ne cevap vermiş?” 

“Tam bir şey söylememiş, hatta işin daha da ilginç yanı bizim içimizden birinin de bu işe bulaşmış olacağını ihsas etmiş. 
Belma da fena halde sinirlenip üstüne çullanmış, işte tam o sırada da Mehmet içeriye girmiş.” 

“Yani tesadüfen mi?” 

Altan irkilerek arkadaşına baktı. 

“Ne demek istiyorsun?” 

Reha kekeledi. 

“Yani Mehmet, Sema'nın peşinde miymiş?” 

“Bilmiyorum, bunu hiç düşünmedim. Her halde değildi. 
Rastlantı olmalı.” 

“Acaba mı?” 

Altan'ın kaşları çatıldı. 

“Bir şey mi anlatmak istiyorsun?” 
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Reha kızardı. 

“Hayır, özellikle vurgulamak istediğim bir şey yok. Ama bir an Sema'nın zırvaları aklıma olmayacak bir şey çağrıştırdı da..' 

“Ne çağrıştırdı?” 

“Söylemesem daha iyi.. Yok, yok olacak şey değil.” 

“Konuş, aklına geleni söyle lütfen” 

“Şey.. Ne bileyim.. Kimsenin günahını almak istemem ama.." 

“Fee?" 

“Biliyorsun... Mehmet, Kürt asıllıdır.” 

“Ne var bunda?” 

“Elazığlıdır.” 

“Onu da biliyorum” 

“Düşündüm ki..Sakın bazı kanun dışı işlere karışmış olmasın?” 

“Kaçakçılık gibi mi?” 

“Bilmiyorum... Asla yakıştırmak da istemiyorum, ama olamaz mı?” 

Altan hemen itiraz etti. 

“Saçmalıyorsun Reha. Mehmet'i ikimizde iyi tanırız. Dünya efendisi bir çocuktur. Onun böyle işlere bulaşacağına asla ihtimal vermem. Rüyamda görsem inanmam.” 

Reha utanmış gibi, “Ben de” diye mırıldandı. “Ama öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, artık kime güveneceğimizi şaşırdık.” 

Karşılıklı bakıştılar. İkisi de susmuştu. 

Reha, “Unut gitsin” dedi. “Bir an aklıma öylesine aptalca bir düşünce geldi. Olamaz tabii, Mehmet dürüst bir arkadaştır" 

Fakat Altan'ın gözlerindeki dalgınlık dikkatinden kaçmamıştı. 

"Ne o? Sen de ondan bir an şüphelendin mi yoksa?” diye sordu. 


148 


Altan bir an tereddütten sonra, “Ben değil ama Belma'da aynı şeyi düşünmüş” diye fısıldadı. 

“Belma mı? Neden?" 

“Garip bir rastlantı işte, ikimizin de Sema ile münakaşasının tam üstüne Mehmet geldi. Sanki kızı izliyormuş gibi. Ben bunun bir tesadüf olduğuna inanıyorum ama Belma o kanıda değil.” 

Tekrar ikisi de beyinlerinde oluşan şüphe ile bakıştılar. 

Reha, “Ne dersin, Belma haklı olabilir mi?” diye sordu. 

“Hayır sanmıyorum, Belma'yı tanırım; çok vesvesecidir o. 
Pireyi deve yapar. 

Yine sustular. 

Reha," dikkatli olmalıyız" dedi. 

Altan omuzları çökük bir şekilde, “Evet” diye konuştu. 
"Biliyorsun araştırma gezisi zaten yeterince tehlikeli, daha bizi nelerin beklediğini bile tam olarak bilemiyoruz. Tabii bir felâketle karşılaşır ve bana bir hâl olursa, aramızdaki en kıdemli üye olarak senin kafile başkanlığını alman gerekir. Seni ikaz etmek ve o kadının tutumu hakkında bilgi sahibi olmanı istedim.” 

“Altan neler diyorsun kuzum?” 

“Birbirimize numara yapmayalım, ikimiz de bizi nelerin bekleyebileceğini az çok biliyoruz. Aramızdan bazıları geri dönemeyebiliriz.” 

“Yinede böyle konuşman doğru değil. İnşallah görevimizi yapıp salimen geri döneceğiz, moralini bozma. “ 

“Umarım sen haklı çıkarsın” diyen Altan arkadaşının omzunu okşayarak buruk bir yüz ifadesiyle kompartımanı terk etti. 

Reha bir süre onun arkasından baka kaldı. 

Altan'ı daima cesur, atak, azimli ve güçlü biri olarak tanımıştı. Onu ilk defa böyle kararsız, ürkek ve endişeli görüyordu. 
Üzülerek başını salladı. İçinden, “Ne oldu yahu bu adama?" diye 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söylendi. Nemrut üzerindeki iddiası galiba sinirlerini çok bozmuştu. Hepsi az çok gergindiler, ama onun âsabı şimdiden laçka olmuştu. Aslında Sema hakkında da yanılıyorlardı, o kadın koket biriydi, avantür meraklısı, önüne çıkan fırsatları değerlendirmek isteyen sıradan biri, fazla önem vermeye değmezdi. 

Mehmet hakkında söyledikleri içinde utandı. Çok ayıp etmişti. Bir an, Altan'ın anlattıklarından etkilenmiş, asistanı yok yere suçlamıştı. Mehmet kesinlikle öyle biri olamazdı. İlk fırsatta Altan'a yanıldığını, böyle bir şüpheye düştüğü için pişman olduğunu söylemeliydi. Yoksa hep vicdanında bir ukde olarak kalırdı. 

Açıkta kalan bir kaç parça eşyasını bavuluna yerleştirdi. 

Tren Rahva düzü denilen yerden geçiyordu. Pencereye yaklaştı, dışarıyı dalgın ve düşünceli seyretmeye başladı. 

Sonunda hedefe varmış sayılırlardı. 

Nemrut Dağı bütün ihtişamıyla önlerindeydi artık... 

Tatvan garı hınca hınç doluydu. Büyük bir meraklı kalabalığı garı kaplamıştı ve peron iğne atılsa yere düşmeyecek haldeydi. 
Tren durunca karşılayıcı kitlesinin yarattığı mahşeri kalabalığı gören Altan'ın gözleri büyüdü. 

Yanında duran Belma'ya, “Yoksa bunlar bizi karşılamaya mı gelmişler?” diye sordu. 

“Sanırım öyle!” 

“Yandık desene.. Bu kadar tantanaya ne gerek var yahu?” 

Belma gülümseyerek, “Korkarım birde nutuk atmak zorunda kalacaksın” dedi. 

Altan kaşlarını çattı. “Daha da neler?" diye söylendi. 

“Eee, bir hafta içinde medyatik oldun; dünya âlem senden bahsediyor. Şu perondaki kalabalığa baksana, bir bando eksik. 
Bütün protokol burada.” 

Osman Aysu 
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“Galiba haklısın." 

Genç adam, garın biraz önünde duran sivil ve resmi elbiseli insanlara baktı. Bej rengi takım elbise giymiş orta yaşlı bir adamın elinde bir buket çiçek vardı. Tren durunca bir iki adım ileri çıkmış, harıl harıl pencerelere bakınıyordu. Yanında da bir jandarma albayı vardı. 

Yolcular birer ikişer inmeye başlamıştı. 

önce Reha ve asistanlar indi. Altan'ın ve Belma'nın bavullarını Mehmet nezaket göstermiş, onlara bırakmayarak kendi taşımıştı. Şirketin temsilcisi ve Reklam Ajansının elemanları da toplu halde indiler. Treni en son Altan ve Belma terk etti. 

Bej rengi elbiseli adam Altan'ın indiğini görünce hızlı adımlarla yanına yaklaştı. Şişman ve ablak yüzünü kaplayan geniş bir tebessümle, “Hoş geldiniz Hocam” dedi. Şivesinden yerel yönetmden bir yetkili olduğu hemen belli oluyordu. Kameralar çalışmaya, flaşlar patlamaya başlamıştı bile. 

“Sizi ve ekibinizi aramızda görmekten büyük kıvanç duyuyoruz derken elindeki çiçeği Altan'a uzattı ve genç adama sarılarak iki yanağından öptü. Bu tür merasimlerden ve özellikle erkeklerin öpüşmesinden hoşlanmayan Altan mecburen adamın terli yanaklarına, yanağını değdirdi. 

“Ben Tatvan Belediye Başkanı Hüsamettin Kaşko” dedi adam. Tokalaştığı elinin bırakmamış, hararetle sallamaya devam ediyordu. Yanındaki Albay selam durup Altan'a yaklaşmasa elini bırakmaya da niyeti yoktu. 

“Jandarma garnizon komutanı kıdemli Albay Cafer Tansu” 

Altan gülümseyerek Albayın da elini sıktı. Daha sonra da tanımadığı bir yığın insanla da el sıkışmak zorunda kaldı. 
Toplanan kalabalık sanki savaştan dönen kurtarıcı kahramanlar gibi kendilerini bağırlarına basmış ve alkışlamaya başla-mışlardı. 
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Altan bu coşkulu karşılamaya çok şaşırmıştı ama gösterilen duygulu ve içten tezahürat karşısında dönüp arkadaşlarına baktı. 
Hepsi duygulanmışlardı. Belediye Reisi'ne ve Albay'a arkadaşlarını birer birer tanıttı. Garın içinde tahmininden fazla gazeteci ve televizyon muhabiri vardı. Onlar muhtemelen Van'a uçakla gelmiş ve sonra feribotla Tatvan'a geçmiş olmalıydılar. 

Ekibin gardan ayrılması epey zaman aldı. Altan ve arkadaşları ayaküstü sorulandan epey yorulmuşlardı. Bir ara Hayri bey yanında Tatvanlı olduğu belli bir zatla yaklaşarak, otel rezervasyonlarının ayarlandığını ve otele gidebileceklerini söyledi. 
Yanındaki adam her halde Lacta-Cola'nın Tatvan bayii olmalıydı. 
Hayri beyin bayii tanıtırken söylediği adını aklında tutamamıştı. 
Neyse ki garda bir de nutuk atmaktan kurtulan Altan, Belediye Başkanından yorgun olduğunu söyleyerek müsaade istedi. Yaklaşık on dakika sonra kendilerine ayrılan otele gelmişlerdi. 

Otel çok yetersizdi ama bunu dert etmeye de değmezdi; nasıl olsa bir gece kalacaklar ve yarın sabah erkenden yola çıkacaklardı. Yarım saat sonra hepsi kendilerine tahsis edilen odalara çekilmişlerdi. Çoğu odalarda ikişer kişi olarak kalacaklardı, yalnız kafile başkanı olarak Altan'la Belma ve Sema'ya tek kişilik oda verilmişti. 

Altan protezini çıkarmadan yatağın üzerine uzandı. Açık pencereden tatlı ve serin bir esinti Van Gölü üzerinden küçük odaya doluyordu. Yerler taş karoydu ve yeni silindiği henüz kurumamış, yer yer ıslaklığından belli oluyordu. Basık tavanlı beyaz kireç boyalı odanın sağ köşesinde, yaz aylarında bile kaldırılmayan saç bir soba duruyordu. 

Genç adam göz kapaklarının ağırlaştığını ve derin bir uykuya dalacağını hissetti. İki buçuk gündür süren tren sallantısından sonra sert şilte bile ona rahat gelmişti. İçi geçti ve muntazam soluklarla uykuya daldı. 
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Bir buçuk saat sonra kapının vurulması ile yerinden sıçradı. 

Açık pencereden batmak üzere olan güneşin son altın sarısı ışıkları odaya doluyordu. Hava serinlemişti, Altan üşüdüğünü fark etti. Eliyle protezini tutup karyoladan aşağıya sarkıttı ve kapıyı açmak için ayağa kalktı. Bastonuna dayanarak kapıya gitti. 

Nemrut'un Gazabı 

Hayri bey karşısındaydı. Yüzünden hiç eksik olmayan tebessümü ile ona bakıyordu. 

“Korkarım sizi uykudan uyandırdım hocam” diye gülümsedi. 

“Hiç önemli değil. Biraz içim geçmişti." 

“Sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın fakat bize tahsis edilen vasıtaları otelin önüne getirdiler. Belki görmek istersiniz, diye düşündüm. 

“Teşekkür ederim Hayri bey. İyi olur, gidip bir bakalım. Ne dürümdalar, işe yararlar mı?” 

Şişman adam kendisine has gevrek bir kahkaha attı. 

“Aşağıda tam beş adet pırıl pırıl Land-Rover var. Sizin uygun göreceğiniz tarzda arkadaşlar arasında taksim yaparız. Yarın sabah da âletlerin, teknik cihazların, malzeme ve eşyaların yüklenmesini de hareketten bir saat evvel bizzat ben nezaret ederek tamamlayacağım, siz müsterih olun." 

“İşlerin yolunda gitmesine sevindim, bu iyi haber" 

“Hiç üzülmeyin hocam, bizim şirket bir işi yüklendi mi en iyi hizmeti yapar. 

Altan tekrar, “Sağ olun" dedi. 

“Otel için üzgünüm, maalesef burada bundan iyisi yok” 

“Dert etmeyin, bunu biliyorum. Geçen gelişimde bundan daha kötüsünde kalmıştım. Bizi idare eder, nasıl olsa bir gece kalacağız. 


153 


Birlikte odadan çıktılar, merdivenlerden aşağıya inerlerken Hayri bey biraz sıkılgan bir eda ile, “Size danışmadan bir iş yaptım, umarım kızmazsınız" diye mırıldandı. 

"Estağfurullah “ 

“Belediye Başkanı hepimizi bu akşam Şehir Kulübüne yemeğe davet etti, bilirim burası büyük şehirlerdeki kulüplere benzemez, işte biraz daha eli yüzü düzgün bir kahvehane. Ben de ekibin yorgun olduğunu bahane ederek teklifi geri çevirdim. Size sormam..." 

Altan Hayri beyin lâfını kesti. 

“Çok iyi etmişsiniz. Yarın sabah hepimizin dinç ve dinlenmiş olması lâzım." 

Adam rahatlamış gibi bir nefes aldı. 

Birlikte otelin arka bahçesinde duran Land-Rover'ları incelediler. Hepsi pırıl pırıl bakımlı ve yeniydi. Yine de Altan odasına dönerken, Belediye Reisi'nden gelen yemek teklifini Hayri beyin neden kendisine sormadan geri çevirdiğini düşünmeye başladı. 
Adam akıllıca bir iş yapmıştı, bütün ekip yorgundu, fakat kendisine danışmadan teklifi geri çevirmesi biraz da kafile başkanını hafife almak, küçümsemek ve hatta yetkilerine tecavüz etmek sayılmaz mıydı? 

Sesini çıkarmamış hatta onaylamıştı ama içinden umarım bu tür bir hadise tekrar etmez, diye geçirdi. 

Otelin ufacık bir lobisi vardı, daha doğrusu basit bir kayıt masası ile müşterilerin odalarında kalmadıkları zaman vakit öldürdükleri ufak bir oda. Sekiz on iskemle ile tek bir masa. Bahçeden içeri girişte Hayri bey odadaki reklamcı gençleri görünce onlara takıldı. Altan odasına dönmeyi tercih etmişti. Merdivenleri çıkarken gözü bir an lobinin solundaki tuvaletin kapısına takıldı. 

Sema tuvaletten çıkmıştı. 
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Bir an göz göze geldiler. Kadın epeydir gözükmüyor, adeta genç adamdan uzak durmaya çalışıyordu. Altan merdivenlerin orta yerinde durdu ve kadına bakmaya devam etti. 

Bakışma kısa sürdü. 

Nedense esmer güzelinin gözlerinde bir umut parıltısı alevlenir gibi oldu. Masum bir ifadeyle gülümseyiverdi birden. 

Doçentin beyninden atamadığı şüpheler yeniden avdet etti. 
Bu kadından rahatsız oluyor ve hoşlanmıyordu, fakat yarınki tırmanışa geçmeden önce salim bir kafa ve her türlü kuşkudan arınmış olarak hareket etmek istediğinden, onunla son bir kere görüşmesi gerektiğini düşündü. İstanbul'daki kokteyl partide karşısına çıkan adamın söylediklerini de hala unutamamıştı.. 

Sema'yı bir kez daha sonuna kadar dinlemeye karar verdi. 

Kız tuvalet kapısının dibinde hala kımıldamadan ona bakıyordu. Yerine mıhlanmış gibi adeta. Etli dudaklarındaki | kuşkulu tebessüm kaybolmamıştı.. 

Altan başıyla, “yukarıya gel” dercesine belli belirsiz bir işaret yaptı. Bunun ne denli riskli bir iş olduğunu biliyordu ama meselenin esasını öğrenemezse rahatlayamayacağının da farkındaydı. 

Sema işareti anladığını belirtmek için başını salladı. 

Altan fazla oyalanmadan aksayan bacağı ile merdivenleri çıkmış ve odasına girmişti. 

Kapısını kapatmadı ve aralık bıraktı. Elinde olmadan gerilmişti yine. Fakat kararlıydı, bu kadının derdi neyse, öğrenecekti şimdi.. 

Odanın ortasında durup Sema'nın gelmesini bekledi. 

Bir iki dakika geçti aradan, Sema henüz görünürde yoktu. 

Acaba işaretimi anlamadı mı, diye tereddüde düştü. Şimdiye kadar gelmesi lâzımdı.. 

Sema etrafına bakındı. Kayıt masasının arkasında oturan kara bıyıklı otel kâtibi hariç kimse kendisiyle ilgilenmiyordu. 
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Ama o adam, deminden beri tam bir cinsel açlık içinde her saniye yiyecek gibi kendini süzüyordu. Açık saçık kadın görmeye fazla alışık olmayan kâtibin, bakışlarını bir saniye bile üzerinden ayırmadan beyninde cinsel fanteziler yarattığına emindi. Fakat merdivenin ortasında kendisine "gel” diye işaret eden Altan görmüş olamazdı. Yine de hocanın peşinden merdivenlere gitmeden önce biraz tuvaletin bulunduğu koridorda oyalanmayı yeğledi. 

Hoca'daki bu âni değişikliği de anlayamamıştı. Şimdi kendisini niye çağırmıştı? Gizlice işaret vermişti. Belli ki görüşmelerini kimsenin bilmesini istemiyordu. 

Yüreği çılgın gibi atmaya başladı. 

Nihayet bir fırsat yakaladığına inandı. Ağır ağır odasına çıkıyormuş gibi davrandı. Odanın önünden geçerken, gözlerini hâlâ şehvetle üzerinden ayırmayan otel kâtibi hariç, kimse ilgilenmedi. Aralarına yeni katılan Hayri beyin şakalarına gülüyorlardı. 

Merdivenleri tırmandı. 

İkinci katta dar bir koridorun üzerinde on oda vardı. En dipte ise müşterek kullanılan tuvalet ve bir banyo mevcuttu. 

Sema, Altan'ın hangi oda da kaldığını bilmiyordu. Otel üç katlıydı ve üçüncü katta da aynı şekilde inşa edilmiş on oda daha bulunuyordu. Kendi odası da üçüncü kattaydı. 

İkinci katın boş koridorunda merakla etrafına bakındı. 

Bazı odaların kapalı kapılarının ardından konuşmalar yükseliyordu. Protezli bacağı nedeniyle hocaya bu katta bir oda ayrılmış olacağını düşündü. Her dakika kendisine arzu dolu nazarlarla bakan kâtibe hocanın kaldığı odayı soramazdı, arayıp bulmalıydı. 

Gözü koridorun başındaki aralık kapıya takıldı. 
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Lastik tabanlı botlarının ucuna basa basa yaklaştı. Bir çiftin gözün içerden kendisine baktığını gördü; rahatladı birden, tanımıştı, Hocaydı o. Usulca kapıyı itti. 

Altan, “Girin içeri” demişti. 

Sema çekinerek içeri girdi ve kapıyı kapattı. Genç adamın tavrını anlamak için ürkek bakışlarla süzüyordu onu. Sesini çıkarmayarak bekledi. Çağıran o olduğuna göre konuşmasını beklemek daha uygun olacaktı. 

Altan bastonuna dayanarak tedirgin şekilde kadına bakmaya devam etti. 

“Sizinle görüşmeliyiz” diyen sesinde hafif bir titreme sezinlemişti Sema. 

Esmer güzeli biraz cesaretlendi. 

“Bunu bende istiyorum, ama geçen sefer beni dinlemek zahmetine katlanmadınız, hatta beni kovdunuz." 

Altan yutkundu. Hemen cevap vermedi. 

“Galiba hata ettim. Şimdi sizi dinleyeceğim. Lütfen kısaca özetleyiniz. Anlatmak istediğiniz nedir?” 

Esmer güzeli üşüyormuş gibi kollarıyla bedenini sardı. Biraz daha sâkin görünüyordu ama üzerindeki tedirginlik ve korkuyu tam olarak atabilmiş sayılmazdı. 

“Bakın Hocam" dedi. “Bazı şeyleri size ispatlamaya imkânım yok. Anlatacaklarım size garip ve inanılmaz gelebilir, ama lütfen doğru olduğuna inanın.” 

Yalvarır gibi Altan'ın yüzüne baktı. 

Ses çıkarmadığını görünce devam etti. 

“Sizi bir kaçakçılık olayına karıştıracaklar.” 

“Bunu daha evvelde söylemiştiniz.” 

“Evet.. Sizden istediğim durumu hemen polise ihbar etmeniz. 

Altan soğuk bir şekilde tebessüm etti. 
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“Polise ne diyeceğim? Ne olduğunu bilmediğim bir kaçakçılığı mı ihbar edeceğim? Hem bu işi siz neye yapmıyorsunuz? 
Şayet böyle bir olay varsa bunu bilen sizsiniz. 

“Size söylemiştim, beni devamlı kontrol ediyorlar, eminim ki bildiklerimi size bile açıkladığımı anlasalar beni hemen öldürürler. Bu çok büyük bir iş. Ben polise gidemem. 

“Sizi kim kontrol ediyor?" 

"Geldiğimiz trende bu olayla ilgili insanlar var. En başta da Ersin Yalmaç. O şebekenin ekipteki baş adamı." 

Altan alaycı bir şekilde gülümsemeye devam etti. 

“Onunla sıkı fıkı dost olduğunuzu sanıyordum.” 

“Evet ama onun yakınlığı sahtedir” 

“Ya sizin ki?” 

“Anlayamadım, ne demek istediniz?” 

“Onunla aranızda samimiyetten de öte bir ilişki olduğunu biliyorum. 

Sema bir an gözlerini kısarak Altan'a baktı. 

Genç adam, kadının yalanını yüzüne vurmak istercesine mırıldandı. 

“Asistanım Belma hanım sizi trende ateşli bir şekilde öpüşürken görmüş. Bunu inkâr edecek misiniz?” 

Esmer güzeli kızardı. Bir an ne diyeceğini şaşırdı. 

“Doğru” diye fısıldadı. “Onunla öpüştüm, bunu saklamayacağım. Ama gayem onu konuşturmaktı, başka bir amacım yoktu. 

“Konuşturmak mı? Başardınız mı bari?” 

“Pek sayılmaz.. İstediğimi tam olarak öğrenemedim? 

“Kuzum söyler misiniz, öğrenmek istediğiniz neydi?” 

Sema aniden hırlar gibi dişlerinin arasından tısladı. 

“Uyuşturucunun Tatvan'a kimler tarafından getirildiği ve İstanbul'a hangi kanallarla götürüleceği tabii” 

“Ne tür uyuşturucu bu?” 
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Esmer güzeli bu kez hiç duraksamadan cevap verdi. 

“Eroin” 

“Peki bu olay neden sizi bu kadar ilgilendiriyor?” 

“Bunu şimdilik bilmeseniz de olur. Zamanı gelince öğrenirsiniz. Kanımca kaçakçılara aranızdan biri yardımcı olacak, o nedenle ekibinizdeki elemanları da araştırmak zorunda kaldım. 
Asistanlarınızdan biri de şüphelendiğim kişiler arasında.” 

“Komik!" dedi Altan. “Sanki polis hafiyesi gibi konuşuyorsunuz.” 

“Siz hâlâ alay edin, ama yanılmadığım ortaya çıktı” 

“Nasıl yani? Hangi asistanım bu işe bulaşmış? Yoksa Belma hanım mı?” 

“Hayır.. Mehmet Gollü.” 

Altan birden ürperdi.. 

Ne gariptir, Reha'da Belma'da aynı kanıyı taşıyorlardı ya da ondan şüphe etmişlerdi. 

Oysa Altan'a göre Mehmet'in Kürt kökenli ve bu yörenin insanı olmasından başka onu şüphe 

altında bırakacak tek bir şey olamazdı. 

“Bu kanâate nasıl vardınız, açıklar mısınız?” 

“Beni devamlı takip ediyor. Yol boyunca hep gözaltında tuttu Trende sizinle konuşurken kompartımana âniden gelmesi sizce bir tesadüf müydü? Ya da Belma hanımla tartışırken yine birden ortaya çıkmasına ne diyeceksiniz? O devamlı benim peşimde.” 

Altan kendini toparlamaya çalıştı. 

Mehmet hakkındaki iddialardan rahatsızlık duyuyordu. 

“Mehmet'i daha evvelden tanır mıydınız?” 

“Hayır” 

“Öyleyse asistanım hiç tanımadığı bir kadını yolculuk boyunca niye göz hapsinde tutsun ki? Bundan ne çıkarı olabilir. 
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“Anlamaya çalışın. Kanımca o da şebekenin adamı ve benim konuşmamdan çekiniyorlar. Bu yüzden de onu peşime taktılar.” 

“Ama bakın, şimdi biz burada konuşuyoruz ve Mehmet yok” 

“Olamaz tabii. Zira Ersin'le dışarıya çıktılar” 

“Emin misiniz?” 

“Onları birlikte çıkarken gördüm” 

“Nereye gittiklerini biliyor musunuz?” 

“Hayır ama bir tahminde bulunabilirim” 

“Söyleyin bakalım” 

“Kürt Zeynel'in buradaki adamlarıyla irtibat kurmak için çıkmış olabilirler. 

Altan'ın aklı karışmıştı. 

“Kaçakçılık işini şu Zeynel dediğiniz adam mı organize ediyor?” 

Sema başını salladı. 

“Türkiye bölümünü o ayarlıyor.” 

“Anlıyorum” dedi Altan. “Şu trendeki gazetecilerde dış ortaklar, öyle mi?” 

“Pek sayılmaz. Onlar olsa olsa dışarıdaki büyük patronların sevkıyatı kontrole memur ettiği sıradan çömezleridir. 

Doçent şaşkın bir şekilde karyolaya ilişti. 

Kesik bacağının ucu yine sızlamaya başlamıştı. 

“Müthiş bir senaryo” diye fısıldadı. “Ama ne yazık ki elinizde söylediklerinizi kanıtlayacak tek delil yok, değil mi?” 

“Henüz olmadığını söylemiştim az evvel” 

“Fakat eksik kalan ya da bana anlatmadığınız çok önemli bir husus daha yok mu?” 

“Ne gibi?” 

“Bu senaryodaki sizin rolünüz" 

Sema içini çekti. 
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“Tabii ki benim de bir rolüm var, fakat şimdilik bunu size açıklayamam. Ne olur bana inanın ve henüz vakit varken polise baş vurun. İşler ters giderse bu adamlar acımasızca sizleri de harcayacaklardır. 

Altan her şeyden önce Mehmet'in eroin işine bulaşmasını komik denecek kadar anlamsız buluyordu, düşünmeye başladı. Bu kadın kaçığın biri değilse, polise başvurmasını neden işteşindi ki? 
Suçlu ise bu onun da sonu olurdu; aklından zoru varsa, o zaman da kurtulmuş olurlardı ondan. 

Yanılıyorsa, bir an doğabilecek rezaleti düşündü. Bütün medya kendilerinden bahsedecek, yapılacak araştırma gezisine gölge düşecek, insanlar kim bilir neler diyeceklerdi. Bir türlü karar veremiyordu. Sonunda, “Bakın, bir önerim var” dedi. 

Ümitlenerek ellerini kavrayan Sema'nın avuçları buz gibi soğuktu.. 

Tren yolculuğundan yorgun düşen Belma'da otele varınca biraz kestirmişti. Hafif bir baş ağrısıyla uyandı, gündüz uykularına alışık olmadığından, sersemlemiş olarak kalktı yataktan. 
Oteli beğenmemiş, yatakta rahat edememişti. 

Fakat fazla şikayete de hakkı yoktu, bu mahrumiyet bölgesinde daha konforlu bir yer bulacağını da beklemiyordu Yataktan kalktı, kalın botlarını ayağına geçirdi, gerinip esnedi 

Elini yüzünü yıkayacak bir lavabo bile yoktu , hele tuvaletin dışarıda ve müşterek kullanılacak olması çok can sıkıcıydı. 

Duvara iple asılı ufak aynanın karşısına geçip solgun yüzüne baktı. 

Yorgunluktan göz altları hafifçe gölgelenmiş, beti benzi sararmıştı. Baş ağrısı da cabasıydı. AmaAltana hiç bir şikâyetinden bahsetmeyecekti; biliyordu, sevgilisi o zaman ben sana demedim mi, sen bu yolculuğu kaldırmazsın, hele dağa tırmanırken kim bilir nasıl sızlanacaksın” diye söylenirdi. Onun konuşmasına, serzenişte bulunmasına fırsat vermemeliydi. 

Acaba Altan da uyuyor mu, diye aklından geçirdi. Odalara çekilirken herkes biraz şekerleyelim, diye lâf etmişti. Bu gece de erkenden yatılacak ve sabah altıda yola çıkılacaktı. 

Kendine biraz çeki düzen verdi, saçlarını taradı, valizini açıp sırtına temiz bir tişört giydi. Bir alt kata inip, uyuyorsa Altan'ı uyandırmaya karar verdi. Akşam yemeğine kadar biraz konuşurlardı. 

Botlarını bağlarken aklına yine trendeki olaylar geldi Sema'yı hatırlayınca keyfi kaçtı. Kadın devamlı kendinden uzak durmaya çalışıyordu. Aralarındaki o tatsız sürtüşmeden sonra hiç yanına gelememişti. 

Odasının kapısını kilitleyip dışarı çıktı. 

En üst kat koridoru boştu. Merdivenlere doğru ilerlerken birden aklına takılan düşünceyle yerine mıhlandı. Şu kadınla bir daha konuşsa ne olurdu sanki? Otele geldiklerinde odalar kafile elemanları arasında pay edilirken iki kadına yan yana oda tahsis edilmişti. Bu hesaba göre Sema yanındaki odada kalıyordu. 

Durdu, geriye döndü. 

Sema'nın kapısına geldi, hafifçe tıkırdattı. Cevap yoktu. 
Uyuyor muydu acaba? Bir daha vurdu, yine içerden ses gelmedi. 

Çılgınca bir arzuya kapılarak içeriye girmek istedi. 

İçinden bir his kadının eşyalarını karıştırmasını söylüyordu. 
Bunun çirkin bir şey olduğunu biliyordu ama eşyalarının arasında onun hakkındaki kuşkularını güçlendirecek somut bir delil bulabilirdi belki. 

Kalbi güm güm atmaya başladı. 

Kadın içerde değilse kapısını kilitli olacağını düşündü, anlamak için de usulca tokmağı çevirdi. Hayret, kilitli değildi ve kapı aralanıverdi. 
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Zor duruma düşmemek için adımını içeriye atmadan önce kısık sesle: 

“Sema hanım!” diye seslendi. 

Cevap veren yoktu. 

Kapıyı iterek içeri süzüldü.. 

Yatak kullanılmamıştı ve küçük oda boştu. 

Belki aşağıya arkadaşlarının yanına inmişti ya da tuvalete gitmiş olabilirdi. 

Araştırma yapmak için çok az zamanının olduğunu biliyordu. Kapıyı yavaşça örttü. Odaya bir suçlu gibi girmişti ve şimdi heyecandan nefesi duracaktı sanki. Ne arayacağını ya da ne bulacağını da bilmiyordu. 

Bir süre şaşkın nazarlarla boş odayı gözden geçirdi. 

Sema'nın bavulu odadaki tek iskemlenin üzerinde duruyordu. Yatağının baş ucundaki konsolun üzerine iki kitap bırakmıştı. Sanki önemliymiş gibi önce kitapları inceledi. Biri fotoğrafçılıkla ilgili, öğretici ve teknik bir kitaptı. Altta duranın ise kitap olmadığını, geniş ve ayrıntılı bir karayolları haritası olduğunu gördü. Önemli şeyler değildi, onları bıraktı 

Bavulu açıp içine bakmalıyım, diye düşündü. 

Bu kadından şüpheleniyordu, bavulun içinde sanki onun kötülüğünü, gizli emellerini kanıtlayacak bir şeylerin vnı oldu-Suna iyice kendini kaptırmıştı. Kapağına el attı ve kilitli olduğunu gördü. 

“Hay aksi şeytan!” diye homurdandı içinden. Eşyalarını karıştıramayacaktı. Odada tetkik edebileceği başka şeydn yoktu zaten. Bozuldu, söylenerek dışarıya çıkmaya tam karar verdiği anda da dışardan akseden ayak seslerini duydu. 

İliklerine kadar titredi birden. 

Galiba Sema geliyordu. 
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Ne yapacağını bilemedi, oda da saklanacak hiç yer yoktu Yakalanırsa ne diyeceğini düşünmeye başladı. Aklına biı açıklama gelmiyordu. Apışıp kalmıştı, şimdi kapı açılacak vo yakalanacaktı. 

Tokmak kapı vurulmadan döndü ve içeriye bir baş uzandı 

Belma korku ile ancak bir adım geriye sıçrayabilmişti. İri iri açılan gözleriyle içeriye girmeye çalışan insana bakakaldı. 

Kısık bir erkek sesi önce aralıktan “Sema” diye fısıldamıştı 

Belma daha adamı görmeden bu sesi tanımıştı. 

Mehmet'in sesiydi bu... 

Korkması mı yoksa rahatlaması mı gerektiğini kestiremedi. 

Sonra Mehmet'le göz göze geldiler.. 

İkisi de şaşkınlıkla birbirlerini süzdüler bir an. Mehmet'in yüzü kızardı, ne diyeceğini bilemedi, hayretle kekeledi. 

“Affedersiniz Belma hanım. Korkarım yanlış odaya geldim Benim ki sanmıştım. Bağışlayın” dedi ve acele ile başını geri çekip kapıyı kapattı. 

Asistan başka tek kelime etmemişti. 

Belma kapı kapanınca içine çektiği soluğunu bırakıverdi. 
Gelenin Sema olduğunu sanmış ve suçüstü yakalanmak korkusuyla ödü kopmuştu. Alnında biriken terleri sildi. Odayı bir an önce terk etmeliydi; çok anlamsız bir işe kalkışmıştı ve bunun yararı yoktu. Rezil olabilirdi. 

Dışarı çıkmadan önce kulağını kapıya dayayıp koridorda başkalarının olup olmadığını anlamak istedi. Hiç ses duyulmuryordu. 

Cesaretlenip kapıyı araladı. 

Koridor boştu. Soluklanıp fırladı ve kapıyı örterek hemen yandaki kendi odasının kilidini çevirip içeri daldı. 

Bir süre yaşadığı heyecanı üzerinden atamadı. 

Solukları normale dönerken olayı değerlendirmeye başlamıştı bile. Yaptığı belki aptalca bir şeydi ama Mehmet'in kapıyı 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açarken “sema” diye seslenmesini anımsayınca yine bütün huzursuzluğu avdet etti. Aslında asistan Mehmet doğru odaya girmiş, ama oda da kendisini görünce, odayı şaşırdığı yalanına sığınmıştı. Buna rağmen, boş bulunup kendi odasını şaşırdığını söylemek hatasını işlemişti Demek ki Semayı aradığını Belma'dan gizlemek gereğini duymuştu. 

Neden? 

Bu lüzumu neden duymuştu acaba? Ne sebebi olabilirdi? 

Mehmet hakkındaki şüpheleri doğru muydu yoksa?. Artık ne düşüneceğini bilmiyordu. Herkesten şüphelenir olmuştu. Paronaya gibi şüphe ve kuşkuların tüm benliğini sarmaya başladığını duyumsadı. Ne oluyor bana, diye söylenip durdu. Güvendiği insanları bile ufak tefek hadiselerden dolayı suçlu gibi görmeye başlamıştı. Muhtemelen bunların hepsi vehim, aşırı çalışan beyninin kendisine oynadığı kötü bir oyundu. 

Altan'ı bulmalıyım, diye düşündü; sonra vazgeçti. Sema'nın odasına gizlice girdiğini öğrenirse Altan bozulurdu. Onu da kızdırmak istemiyordu. En iyisi biraz daha beklemekti. Bakalım olaylar nasıl gelişecekti... 
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“Nedir öneriniz?” diye sordu Sema. 

Karşısındaki kadının gergin halini dikkatle inceleyen Altan: 

“İsterseniz sizin kafileyi terk etmenizi ve İstanbul'a dönmenizi temin edebilirim.” 

Nemrut'un Gazabı 

Esmer güzelinin gözleri irileşti. 

“Bu muydu öneriniz?” 

“Beğenmediniz mi? Böylece içinde bulunduğunu iddia ettiiniz tehlikeden kurtulmuş olur, rahat rahat evinize gidersiniz. 

Sema kaşlarını çattı. 


“Bana inanmadınız ve başınızdan savmak istiyorsunuz. Bu bir çözüm değil. Benim buradan ayrılmam olayların gelişmesine mâni olmayacak ve sizler yine tehlikede olacaksınız. Hem benim geri dönmem kurtulmam anlamına da gelmez. Bu defa şebekenin İstanbul'daki adamları beni orada temizlerler. Birinin durumu polise ihbarı şart. 

Altan derin bir nefes verdi. 

“Peki siz bu işe nasıl bulaştınız?” diye sordu. 

“İşin orası önemli değil, polise gidin ve ekibin başının belâda olduğunu söyleyin. Size inanacaklardır. 

“Elimde somut kanıt olmadıkça böyle bir şey yapamam. Kimi neyle suçlayacağım?” 

Sema bir an kararsız kaldı. 

İri gözlerinde bir umut ışığı yanıp söndü. 

“Pekâlâ” diye mırıldandı. “Size istediğiniz kanıtı getireceğim. 
Yalnız biraz beklemeniz gerekecek. Bunu getirirsem, derhal polise gider misiniz?” 

Altan omuzlarını silkti. “İnanırsam tabii.. Neden olmasın?” 

Esmer güzeli başka tek kelime söylemeden kapıya gitti. 
Dışarı çıkmadan önce bir an durup genç doçente baktı. Sonra, “Teşekkür ederim” diye mırıldandı. 

Kadının son anda yüzünde hasıl olan güven ve rahatlık ifadesi Altan'ı etkilemişti. 

Sema'nın haklı olup olmadığını içtenlikle düşünmeye başladı... 

Akşam yemeğini toplu olarak Lacta-Cola bayiinin davetlisi olarak bahçeli bir lokantada yediler. Bayii sofrayı donatmıştı. 
Kafile her gittiği yerde ilgi görüyordu. Altan arkadaşlarına fazla ot yememelerini önerdi; zira yörede yaygın şekilde keçi eti kullanılırdı ve alışık olmayanlarda ishal yapabilirdi. Ama ikazına 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rağmen hepsi bol bol kebap yediler. İçki içilmemiş, Lacta-Cola ile idare edilmişti. 

Otele vakitli dönüp istirahata çekilmek için erken kalktılar. 
Lokanta ile otelin arası yakındı. Güneş batar batmaz etrafı tatlı hır serinlik kaplamıştı. Altan, Belma ile birlikte yürüyordu. Yanlaunda lokantada tanıştıkları Denizcilik Bankası İşletmelerinden bir memur vardı. Nemrut'un indifaı rivayetinden bir hayli etkilendiği sorduğu suallerden anlaşılıyordu. Otelin önünde adamcağız istemeye istemeye yanlarından ayrılmak zorunda kalmıştı, yine de gider ayak bir yığın soru sormaktan da vazgeçememişti. 
Adamın Altanla sohbeti otel kapısı önünde uzayınca üşüyen Belma, “Seni içerde bekleyeceğim” diyerek otele girdi. 

Altan da tam içeriye gireceği sırada, nereden çıktığı belli olmayan uzun boylu, zayıf ve esmer biri aniden doçentin yanında peyda oldu. Hatta adamın nereden çıktığını fark edemeyen Altan bir an boş bulunarak irkildi. 

Adam kırsal kesimden biri olmalıydı. Sırtında “şalşapik” denilen yöresel kıyafet vardı. Altan o giysiyi, bundan önceki gelişinde Balegan köyünden temin ettiği kılavuzu Hasan'dan öğrenmişti. Şal, şalvarımsı bir pantolondu; şapik ise üst bölümün adıydı. Beline kalın bir kuşak sarmıştı. Başında da “kefiye” ya da "egol” denilen poşu vardı. 

Bir an göz göze geldiler. 

Karanlıkta bile adamın bakışlarındaki insanı ürküten sertliği anlamak mümkündü. 

Altan irkildi. 

Önce adama yol vermek istedi. Ama köylü yerinden kımıldamamıştı. O zaman kendisine bir şeyler söylemek istediğini anladı. Adam acele ile: 

“Hocam biraz konuşmalıyız” dedi. 
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Ses tonu, şivesi, sesindeki ahengi kesinlikle bir Tatvan köylüsünün tarzı değildi. 

Altan irkilerek adama bakmaya devam etti. 

Altan safça, “Ne konuşacağız?" diye sordu. 

İçini tedirginlik kaplamış, sesinde belli belirsiz bir titreme hasıl olmuştu. Yoksa İstanbul'daki tanışma kokteylinde o esrarengiz adamın, Tatvan'da biri sizinle görüşmek isteyecek dediği kişi miydi bu? 

“Biraz yürüyelim mi?” 

“Sizi tanımıyorum. Ne söyleyecekseniz, burada deyin.” 

“Burası pek uygun değil. Otelin önünde olmaz” 

“Siz kimsiniz?” 

“Telâşlanmayın Hocam. Benden size zarar gelmez. Emniyettenim. Narkotikten komiser muavini Cemil Alper.” 

Altan derin bir soluk aldı. 

Korkmasına rağmen adamın sıradan bir köylü olmadığını hemen anlamıştı zaten. Aynı anda da Sema'nın anlattıklarını hatırladı. Kadın galiba doğru söylemiş, onları uyarmıştı. Şimdi kadına inanmamakla ne denli hata ettiği kafasına dank etmişti. 
Yoksa gecenin bu vaktinde gizli ve tebdil-i kıyafet etmiş bir komiser kendisiyle ne konuşmak isteyebilirdi ki? 

“Hayrola muavin bey? Benimle ne konuşmak istiyorsunuz?" 
diye sordu. 

Adam hafifçe Altan'ın kolundan tutarak yürümeye başladı. 

“Hocam endişelenmeyin fakat sizin ekibinizden istifade etmek isteyen bir kaçakçılık şebekesinin izi üzerindeyiz. 

Sema'nın ifadesi tekrarlanıyor gibi geldi Altan'a. 

Yoksa kadının “esaslı kanıt” dediği şey bu muydu? 

Bastonuna dayanarak durdu. 

“Sizi Sema hanım mı gönderdi?” 
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Kendini Cemil diye tanıtan adam soğuk nazarlarla doçente baktı. 

“Hayır!” 

Altan huylandı. 

“Kusura bakmayın ama bana bir kimlik gösterebilir misiniz? 
Gerçek polisseniz bana ispatlamanız lâzım.” 

“Tabii” dedi adam ve cebinden çıkardığı kimliğini incelemesi İçin Altan'a uzattı. 

Altan kimliği tetkik edip komiser muavinine uzatırken: 

“Neler oluyor Cemil bey?" diye sordu. “Kim bizi böyle bir işe bulaştırmak isteyebilir?” 

Muavin kısık bir sesle, “Uzun hikâye, şimdi hepsini size anlatamam. İyi organize edilmiş bir şebeke külliyetli miktarda eroini İstanbul'a götürmek istiyor. Peşlerinde olduğumuzu biliyorlar. Sizin araştırma grubundan yararlanacaklarına dair bir istihbarat aldık “ dedi. 

“Kimden?” 

“Bu tamamen teknik bir konu Hocam.” 

“Peki bizden nasıl yararlanabilirler? Hiç anlamıyorum.” 

“Bunu göreceğiz. Aranızda onlara yardım edecek kimse olabilir mi?” 

“Üniversitedeki Oo arkadaşlarımı (o kastediyorsanız bunu düşünmek bile istemem.” 

“Şu Sema dediğiniz kadından bana biraz bahseder misiniz?" 

Altan sıkılarak polise baktı. Kekeliyerek, “Neden onu soruyorsunuz?” dedi. 

“Az evvel beni Sema hanımın gönderip göndermediğini siz sordunuz da ondan?” 

“Yani onu tanımıyorsunuz?” 

“Hayır. Tanımam mı lâzım?” 

Altan'ın iyice keyfi kaçmaya başlamıştı. Kekelemeye devam 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etti. 

“Sema hanım biraz ürkek bir insan, her şeyden çekiniyormuş gibi bir hâli var. 

Komiser muavini sırıttı. 

“Hocam galiba siz bu kaçakçılık olayından haberdarsınız, yanılıyor muyum?” diye sordu. 

Altan'ı sıkıntı bastı. Daha da kötüsü konuştuğu adamın bir an gerçek bir polis olup olmadığı bile aklına geldi. Gerçi kendisine bir kimlik göstermişti ama sahte olamaz mıydı? Cemil Alper gerçek bir polis değilse Sema'yı yok yere ateşe atacaktı 

Yoksa bu adam da kaçakçı mıydı? 

Bir karar vermek zorundaydı, hem de acele olarak.. 

“Soruma cevap vermediniz” dedi komiser muavini. “Ondan şüphelendiniz mi? Bu konuda size bir şey söyledi mi?" 

Altan nasıl davranacağını kestiremiyordu. Sonunda, “Hayır dedi. “Bir şey söylemedi bana.” 

“Ama siz o kadınla her hangi bir nedenle bu konuyu konuşmuş olmalısınız; aksi halde ismini vermezdiniz” 

İyice köşeye sıkışan Altan'ın imdadına Belma yetişti. Hâlâ içeriye girmediğini gören asistanı otelin kapısına çıkarak, “Altan gelmiyor musun?” diye seslenmişti. 

Altan kıza dönerek yürümeye çalıştı. 

Cemil Alper yeniden kolunu tutarak, “Hocam bana söylemek istediğiniz her hangi bir şey olmadığına emin misiniz?" diye sordu. 

Doçent buruk bir sesle, “Olsa polise söylemekten niye çekineyim?” dedi. 

Adam pek inanmamış gibi, “Pekâlâ” diye mırıldandı. “Siz yine de söylediklerimi unutmayın ve dikkatli olun. Endişelenmenize de gerek yok. Sizi devamlı kollayacağız.” 
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Altan kafasını sallayıp, bastonuna dayanarak ilerledi. Köylü kılıklı adam da hızlı adımlarla geldiği gibi karanlıklar içinde kayboldu. Altan otelden içeri girerken son bir defa adamı aradı fakat sokağın karanlığında kimseyi göremedi. 

Belma merakla, “Kimdi o?" diye sordu. 

“Önemli değil, sıradan bir vatandaş işte!” 

“Ne istiyordu senden?" 

“Ne isteyecek? Herkes gibi o da Nemrut ne zaman püskürecek diye soruyordu.” 

Adamın üzerinde daha fazla durmayan Belma,'Dondum yahu!” diye söylendi. “Yaz gecesi bu ne soğuk?" 

“Yaa, öyle” diyen Altan'ın aklı gecenin serinliğinin çok ötesindeydi... 


Önce hafif bir uğultu oldu.. Boğuk, uzak ve derinden gelen bir ses. 

Belma gözlerini açtı.. 

Uyku sersemi sesin ne olduğu ve nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Oda henüz karanlıktı. Şafak sökmemişti ama tan yerinin ilk aydınlık emareleri sanki gecenin karanlığını delerek odaya sabahın ışıklarını vermeye hazırlanır gibiydi. 

Belma, o boğuk ve dipten gelen uğultuyu duymaya devam ediyordu.. 

Hâlâ sesin kaynağını kavrayamamıştı. Uykusunu bölen bu derin uğultu neydi acaba? 

Sonra kendisini asıl uyandıran şeyin ses değil, yatağının sarsıntısı olduğunu anladı. Odadaki eşyaların tıkırdadığını, tahta dolap kapağının esneyerek çatırdadığını duydu. 

Geç de olsa anladı; depremdi bu!.. 
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Korkuya kapıldı, fakat bu işin uzmanı olarak paniklemedi ve sarsıntının nihayete ermesini bekledi. Uğultu artmış, koridorda da bağırışlar ve çığlıklar duyulmaya başlamıştı. 

Sabırla bekledi 

Boğucu ve sıkıcı karanlıktan kurtulmak, ışığa, aydınlığa kavuşmak istiyordu. Korkma, diye kendi kendine telkinde bulundu. Ama elinde değildi, o an her şey olabilirdi. 

O vaziyette yatağın içinde kaç saniye beklediğini kestiremiyordu. Nihayet yatağın sallantısı, odadaki çatırtıların hafiflediğini hissetti. 

Hızla yataktan fırladı. 

Elektrik düğmesinin yerini biliyordu, yalın ayak kapıya doğru koştu, el yordamıyla duvardaki komondatörü aradı. Parmakları duvarda dolaşıyordu, nihayet buldu ve çevirdi. 

Oda aydınlandı. Sarsıntıda kesilmişti.. 

Genç kız koridordaki bağrışmaları şimdi daha net duyuyordu. Uyanan ve kaçışan kişilerin bağrışmalarıydı bunlar. Tokmağa asıldı ve dışarıya çıkmak için çevirdi; kapı açılmadı. 
Yeniden zorladı, nafile kapı açılmıyordu. 

Neden sonra kapının kilitli olduğunu anımsadı. Lânet anahtarı üzerinden almış ve bir yere tıkmıştı. Dehşetten irileşen gözleriyle anahtarı bulmak için çevresine bakındı, göremedi. 

Az sonra o dipten gelen uğultu yeniden duyulmaya başladı. 
Çıplak ayaklarının altındaki taş zemin titriyordu. 

Belma birden boğulacak gibi hissetti kendini; sanki otel odasının tavanı çökecek gibi geldi. Çaresizlik içinde kapıyı yumruklamaya başladı. Biran evvel bu odadan çıkmak, gözüne mezar gibi görünen taş duvarların arasından kurtulmak istiyordu. 

İkinci deprem ilki kadar şiddetli olmamakla beraber, tavandan sarkan çıplak ampul ekseni etrafında iki yana gidip 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geliyor, tavandan toz halinde kireçler dökülüyordu. Duvarların bu sallantıyı daha fazla çekemeyeceğini düşündü. 

Ağlayacak gibiydi. 

Baş ucundaki komodine koştu, anahtarı nereye bıraktığını anımsamıştı. Kocaman siyah anahtar, uykuya dalmadan önce bıraktığı kitabın altında kalmıştı. Kitabı itti, anahtarı kavrayıp yeniden kapıya koştu. Tedbirsiz davrandığını, deprem tehlikesi olan bir bölgede, anahtarı yerinden çıkarmanın akıllıca bir iş olmadığını o ruh haleti içinde bile idrak ediyordu. 

“Allah kahretsin!” diye homurdandı. 

Şimdi de titreyen parmaklarıyla anahtarı bir türlü deliğe sokamıyordu. Belma kilidi açarken gürültülerin ve sarsıntının birden bıçak gibi kesildiğini hissetti. 

Deprem durmuştu. 

Koridora fırladı. 

Hemen herkes dışarıya üşüşmüş, şaşkın ve korkulu nazarlarla birbirlerine bakışıyorlardı. Yüzler sapsarıydı. Alt kattaki koridorlardan hâlâ bağrışmalar yükseliyordu. Kimisi merdivenlere atılarak sokağa çıkmağa hazırlanırken, kimisi de birbirlerine geçmiş olsun, ucuz atlattık filan gibi lâflar etmeye başlamıştı. 

Belma çıplak ayak odasının önünde soluklandı. 

Ne yapacağını şaşırmıştı. İlk aklına gelen Altan oldu. Acaba protezini takıp dışarıya çıkabilmiş miydi? Hemen Altan'ın yanına koşmalı ona yardım etmeliydi. Ayaklarının çıplaklığına ve sırtındaki yatak kıyafetine aldırmadan merdivenlere seğirtti. Sevgilisinin odası bir kat alttaydı. 

İkinci katın koridoruna indiğinde kalabalık arasında Altan'ı uzun boyuyla hemen fark etti. Kapının eşiğinde duruyordu. Pek korkmuş bir hâli yoktu, Belma'yı görünce yüzüne mutluluk ifadesi yayıldı. Bağırarak, “Bir şeyin yok ya?” diye sordu. 

“Ben iyiyim, sadece korktum biraz” 
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İki sevgili etrafın kalabalığından utanmasa kucaklaşacakları. 
Altan kızın elini tuttu. 

“Korkma geçti artık” diye fısıldadı. Ama kızın korkudan etkilendiğini görüyordu. 

Belma, “Şiddetli bir depremdi, ihtiyatlı olmalıyız, artçı şoklar tekrarlayabilir” dedi. 

Koridorda her kafadan bir ses çıkıyordu. İçerde kalmanın tehlikeli olduğunu, sokağa çıkmak gerektiğini söyleyenler vardı. 

Osman Avsıı 

Belma, Altan'a bir göz attı. Sevgilisi o hengamede protezini takmayı becerebilmişti. Biraz şaşırdı da, sırtında pijamaları değil, yolculuk elbiseleri vardı. Merakını yenemedi: 

“Sen giyiniksin; yoksa depremden evvel kalkmış miydin?" 
diye sordu. 

Altan hafifçe kızararak, “Gece iyi uyuyamadım, yarım saat evvel de kalkmıştım” dedi. 

Belma önce aldığı bu cevabın üzerinde hiç durmayacaktı, fakat koridordaki kalabalık arasında Altan'dan başka tek giyimli insan olarak Sema'yı görünce birden irkildi. Odalardan fırlayan herkes pijamalı ya da yarı çıplaktı, yalnızca ikisinin giyimli olması kızın aklını karıştırmıştı. Ayrıca bir alt kata inerken Sema'yı yukarda görmediğini anımsadı. Kaşları çatıldı. Kuşkuyla Altan'a baktı. 

Genç adam bir yandan kızı odasına doğru çekerken, bir yandan da bakışlarını Belma” dan kaçırmaya çalışıyordu. İçini o anda tarifsiz bir kıskançlık ve hiddet nöbeti kaplayan kız sertçe kolunu Altan'ın elinden çekti. Korkuyu da, depremi de unutmuştu birden. Sema'ya baktı yeniden. Esmer güzeli sanki bu kıskançlık dolu bakışlarını anlamış gibi, herkes aşağıya inerken, o koşar adım merdivenlere atılmış, üst kattaki odasına çıkmaya başlamıştı. 
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Belma” dur bir dakika” dedi. 

Altan sesini kısarak, “Ne var hayatım?” diye sordu. 

“Yoksa o şırfıntı senin odanda mıydı?” 

Altan'ın sesi bir suçlu gibi ezik ve kısık çıktı. 

“Kimden bahsediyorsun?” 

“Kimden olacak, Sema'dan tabii. Baksana o da senin gibi giyimli. Odandaydı, değil mi?" 

Belma'yı odasına iten Altan, “Şimdi bunu konuşmanın sırası değil” dedi. 

“Ne demek değil? Yoksa bütün bir geceyi beraber mi geçirdiniz?” 

Odaya giren Altan elektrik düğmesini çevirdi. Oda aydınlanınca Belma hiddetli bakışlarını sevdiği adama dikti. Altan'ın uykusuzluktan gözlerinin altı morarmış, gözbebekleri kanlanmış, yüzü yorgunluktan sararmıştı. 

“Sakın bana yalan söyleme! O karı buradaydı.” 

Altan yutkundu, sonra sessizce başını salladı. 

“Evet hayatım, buradaydı” 

“Demek itiraf da ediyorsun?” 

Genç adam isyan edercesine homurdandı. 

“Senin düşündüğün gibi değil hayatım, sadece konuştuk.” 

“Konuştunuz demek? Sabahın bu saatine kadar konuştunuz, öyle mi?” 

“Yapma Belma! Komik oluyorsun.. Şimdi böyle abuk sabuk şeyleri düşünmenin sırası mı? Bilmediğin önemli şeyler oldu. Çok önemli." 

“Yok canım! Mesela ne oldu?” 

Belma yersiz bir kıskançlığa kapıldığı için kontrolünü kaybettiğini hissediyordu, sakinleşmeye çalıştı. Altan yalan söylemezdi, ayrıca düşündüğü gibi olsa, en azından deprem sırasında giyimli olmazlardı. Ayrıca Altan'ın da kadından şüphelendiğini 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biliyordu. Bu kez de içindeki merak duygusu depreşti. Ama kendisine yedirip soramadı, Altan'ın açıklamasını bekledi. 

Doçent kısa bir an sevdiği kadına baktı. 

“Toparladın mı kendini?” 

“Hadi başla, seni dinliyorum” 

“Peşimizde kaçakçılar. Artık bu kesin." 

“Bunu daha evvelde söylemişti. Bütün gece sana bu tek cümleyi mi açıkladı?” 

Altan anlamazlığa gelerek mırıldandı. “Sema'nın çocuğunu rehin tutuyorlarmış. 

“Ne? Çocuğunu mu?” 

“Evet, hayatım." 

“Kimler? Kaçakçılar mı?” 

“Evet. 

Belma önce şaşkın şaşkın Altan'a baktı. 

“İnandın mı bu hikâyeye?” 

“Çocuğunun resmini gösterdi” 

“Ve sen de bir fotoğrafa bakarak söylediklerini doğru kabul ettin, öyle mi?” 

“Olamaz mı yani? Sema'yı tehdit etmişler, yardım etmezse çocuğunu öldüreceğini söylemişler. “ 

“Aman ne trajik hikâye! Ne kadar safsın Altan!” 

“Ben inandım.” 

Belma bir an düşündü. 

“Başka neler anlattı?” 

“Olay tahminimizden çok daha vahim. İran üzerinden çok yüksek miktarda eroin getirilmiş. Kızın ifadesine göre, on beş günden beri mal Tatvan civarında bir yerde depo edilmiş fakat kaçakçılar bir ihbar nedeniyle malı çıkaracak uygun bir yol arıyorlarmış. 

“Madem ihbar söz konusu, polis neden baskın yapmamış?" 
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“Sorun da bu! Mal polisin baskınına rağmen bulunamamış Tedbirler arttırılmış, her taraf çember altında. Anlayacağın adamlar malı bu yöreden çıkaracak imkânı bulamıyorlar. 

Belma dudaklarını büktü. 

“Bizi neye seçsinler ki? Onlara ne yararımız olabilir?” 

“Sema'ya göre asıl sorun malın Tatvan'dan çıkması. Sonrası kolaymış. Polis ve jandarma bizi aramaz, anlaşana, biz bir ilim heyetiyiz. Kaçakçılığa bulaşacağımızı kim düşünebilir?” 

“Evet ama biz Allah'ın dağına çıkacağız, bizim vasıtalarla malı Tatvan'dan çıkarsalar bile sonra ne yapacaklar?” 

“Ne bileyim? Her halde bir planları vardır." 

"Aramızda kaçakçılarla çalışan biri olduğunu da söyledi mi?” 

Altan başını salladı. 

“Ersin Yalmaç bu işin içindeymiş ama ... Bizim Mehmet'ten de şüpheleniyor." 

Belma ürpererek pijamasının yakasını çekiştirdi. Çıplak ayakları taş zemin üzerinde buz kesmişti. Ayaklarını toplayıp Altan'ın yatağının üzerinde bağdaş kurdu. Bu hikâyeye pek İnanmamıştı. 

“Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi” diye sordu. 

Altan artık bildiklerini söylemekte mahzur görmüyordu. 
“Ben dahil hepimizden şüphelenmiş, senden de.” 

Belma'dan ses çıkmamıştı. 

Altan,Dün gece beni otelin önünde lâfa tutan adamı hatırlıyor musun? Hani şu köylü kılıklı esmer adamı?” 

“Evet” 

“O narkotikten komiser muaviniydi. Adama inanmakta zorlanmıştım, meğer haklıymış. Fena bir açmazın içine düştük. 

“Şu halde polis durumu biliyor demektir, bu çok iyi” 

“Bizi gözetimde tutacaklar” 

“Ne kadar? Dağa kadar peşimizden gelecekler mi?” 
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“Bilmem.. Her halde gelirler" 

Belma yeni bir sual sormaya hazırlanıyordu ki kapı vuruldu. 
Altan kapıyı açtı. Doçent Reha karşısındaydı. 

“Sizi merak ettim yahu! Ortalarda görünmediniz, bir şeyiniz 


yok ya?” 

“Bir şeyimiz yok” dedi Altan. “Gel içeri. Sana söyleyeceklerim 

var. 


Doçent odaya girerken bir gayri tabiiliğin olduğunu sezinlemiş tuhaf tuhaf yüzlerine bakmıştı.. 

Şafak sökmek üzereydi. Etraf aydınlanıncaya kadar daha hafif şiddette iki deprem daha oldu. Fakat bunlar ilki kadar ürkütücü değil ve daha kısa süreliydi. Kafile mensupları bir daha yataklarına girmediler. 

Reklam ajansını elamanlarının hemen hemen hepsi tam kadro otel kâtibinin bulunduğu girişteki küçük odada toplanmışlardı. Aralarında o gece Tatvan'a gelmiş üç gazeteci daha vardı. 
Taze demlenmiş çayların biri gidip diğeri geliyordu. Küçük oda kesif sigara dumanıyla kaplıydı. 

Altan kimseye görünmeden otelden çıkarak arka bahçeye doğru yürüdü. Belma kıyafetini değiştirmek için odasına gitmiş, Reha'da asistanları aramaya başlamıştı. O da fırsattan istifade kendilerine tahsis edilen Land-Rover'ların yanına gitti. Niyeti vasıtalara bir göz atmaktı. Aklına bin bir kötü düşünce geliyordu Binlerinin gece içinde vasıtalara eroin paketleri yerleştirdiklerinden endişe etmeye başlamıştı. 

Arabaların başında bir adam gördü. 

Gün ağardığı için adamı rahatlıkla teşhis edebiliyordu, iri yarı, bıyıklı ve sert görünümlü biriydi. Kılık kıyafetinden o yörenin adamı olduğu hemen belli oluyordu. Altan huylandı. 
Acaba arabaların başında ne yapıyordu? 
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“Kimsiniz siz? Ne işiniz var burada?” diye sordu. 

Adam içtiği sigarayı ağzından çekerek saygılı bir şekilde, “Ben, Lacta-Cola'nın depo memurlarındanım. Arabaların başında nöbet tutuyorum Hocam?” dedi. 

“Ne nöbeti?” 

“Koruma görevi Hocam.” 

“Ne lüzum var ki? Bu arabalar henüz boş. Malzemeler daha yüklenmiş değil.” 

Adam hafifçe gülümsedi. 

“Hocam bu yöreler tehlikelidir, ne olacağı belli olmaz. Raşit beyden emir aldık, siz hareket edinceye kadar başlarında nöbet tutacağız." 

“Raşit bey de kim?” 

“Depo müdürümüz efendim” 

Altan onun bölge bayii olduğunu anlamıştı. Rahat bir nefes aldı. 

"Evet, anladım” dedi ama sonra içine yine bir kurt düştü. 
Zaten şimdi her şeyden kuşkulanır olmuştu, aklına olmayacak şeyler geldi. Yoksa Cola firması da bu işin içinde miydi? Kendi kendine olamaz, diye mırıldandı. Firma Belma'nın babasınındı. 
Onun gibi zengin ve o nispette de tanınmış bir adam kaçakçılığa soyunacak değildi ya? Olacak şey değildi. Böyle bir ihtimali aklına getirdiği için utanmalıydı. 

Ne var ki, fikri birden beyninden silip atamadı. 

Düşündükçe aklı karışıyordu. 

Böyle ani kurulmuş bir ekibin içine onları hiç tanımayan kaçakçılar nasıl sızarlardı? 

Ersin Yalmaç'ın ajansıyla anlaşma imzalayan Lacta-Cola'ydı fakat Mehmet'i yöreyi iyi tanıdığı için bizzat kendisi seçmişti ve daha da önemlisi Belma bizzat firmanın hissedarıydı. 

Birden kanı donar gibi oldu. 


179 


Oynatıyorum galiba, diye düşündü. Ya yorgunluktan mâkul düşünemez hâle gelmişti, ya da saçmalıyordu. 

Belma ya kadar varan bir suçlama silsilesini aklına getirmesi tek kelime ile ayıptı. 

Silkindi, aklına üşüşen bu garip fikirlerden kurtulmaya çalıştı. Ama beceremedi. Bir bu eksikti; şimdi de kafayı Belma'ya takmıştı. Bu organizasyonu Belma ayarlamıştı; o olmasaydı asla bu geziye çıkamazlardı ve kendisinin karşı çıkmasına rağmen, kız son anda bir yolunu bulup kafileye katılmıştı. 

Çılgınlıktı bu! 

Belma gibi kendini ilime adamış bir kadını şimdi kaçakçılık işinin organizatörü olarak düşünmek, onun iyi tanıdığını sandığı kişiliğinden şüphelenmek ne bayağı bir düşünceydi. Bir an sevgilisinden bile kuşkulandığı için kendinden nefret etti. 

Saçmaladığı muhakkaktı.. 

Aklından geçenlerin yüzüne verdiği anlamsız ifadeyle nöbel tutan adama baktı. 

“Gece buraya gelen giden oldu mu?” diye sordu. 

“Yok Hocam, kimse gelmedi” 

Altan sorduğu sualin ne denli anlamsız olduğunu sonra fark etti; beynini kemiren şüpheleri doğruysa Lacta-Cola'nm karşısındaki adamı gerçekleri söyleyecek değildi ya.. 

Sesini çıkarmadan arabalara yaklaştı. Birer birer kapılarını açarak içlerine baktı. Kendi de tam olarak ne aradığını bilmiyordu. Eğilip koltukların altlarına bile inceledi. 

Hareketlerini dikkatle izleyen bekçi, “Bir şey mi arıyorsunuz Hocam?” diye sordu. 

“Yoo, sadece bakıyordum. Araç gereçlerimizin tamamını alabilir mi acaba diye düşündüm.” 

Bekçi, “Aletleriniz ve yiyecekleriniz için ayrı bir kamyonet ayrıldı efendim” dedi. 
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Altan irkilmişti. 

“O nerede?” 

“Bizim depoda. Saat altıda bir haftalık kumanya yerleştirilo rek buraya getirilecek ve otelde sizin teknik araçlarınız vo malzemelerinizi yükleyeceğiz. 

“Öyle mi?” dedi Altan. 

Bu hoşuna gitmemişti. 

“Nasıl bir araç bu?” 

“Üstü tenteli büyücek bir kamyonettir. İhtiyacınızı karşılar, bütün yükünüzü rahatlıkla alır Hocam" 

Land-Rover'lara bakmasının, onları daha fazla inceleme sinin gereği kalmadığını hemen anladı Altan. Kaçak malın nereye yükleneceği belli olmuştu. Daha doğrusu düşündükleri gerçek ise uyuşturucu çoktan Lacta-Cola'nın deposunda kamyonete yüklenmiş bekliyor olmalıydı. 

Hafif bir ürperti aldı genç doçenti. 

Dün gece yemekten sonra Ersin ile Mehmet'in ortadan kaybolarak otelden dışarıya çıktıklarını söyleyen Sema'nın ifadesini anımsadı. Muhtemelen o sırada malın kamyonete yüklenmesine nezaret ediyor olabilirlerdi. 

Kafası iyice karışmış, olayları değerlendirmeye, tahminler yürütmeye çalışırken Hayri beyin sesiyle irkildi. 

“Günaydın Hocam. Bakıyorum siz de uyuyamamışsınız.” 

Garipseyerek adama baktı, sonra zoraki gülümsemeye çalıştı. 

Şüphe her yanını sarmıştı artık. Nereye baksa Lacta-Cola'ya mensup biriyle karşılaşıyordu. Kimin iyi kimin kötü olduğunu idrak edecek halden çıkmıştı... 


Otelden Nemrut Dağı'na doğru hareketlerinin üzerinden yaklaşık on dakika geçmişti. Land-Rover'ın direksiyonundaki 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asistan Alp Dikerman başını iki yana sallayarak, yanında oturan Mehmet Göllü ye: 

“Yahu bizim Altan Hoca bir garipleşti, farkında mısın?” diye sordu. 

"Ne gibi?” 

“Bu sabahki davranışını hiç anlamadım; neden acaba şirketin şoförlerinin vasıtaları kullanmasına izin vermedi de bizleri direksiyon başına geçirdi?” 

Mehmet omuzlarını silkti. “Bilmem” diye mırıldandı. 

"Çok da huzursuz görünüyor Depremden mi acaba?” 

"Olabilir. Aslına bakarsan, hepimiz biraz korkuyoruz, yalan mı? Belki biraz sakatlığı da onu ürkütüyordur" 

Alp arabayı sürmeye devam ederken, “Ama bu şoförleri kafi leye katmaması için bir neden değil. Gelselerdi hiç olmazsa aletlerin ve teknik cihazların taşınması sırasında bize yardımcı olurlardı. Şimdi bütün hamâliye bize kaldı. Bu sabah ilk defa Hayri beyin de sinirlendiğine şahit oldum; adam da bizim hocaya biraz bozuldu. Şoförlerin araçları kullanmaları için epey diretti ama hoca onları istemedi, şoförlerin tipini mi beğenmedi nedir?” diye söylendi. 

“Evet, farkındayım. 

Güneş yükselmiş, etrafı ısıtmaya başlamıştı. 

Alp cebinden çıkardığı çiklet paketini Mehmet uzattı. “İster misin?” 

“Hayır, sağol” 

Mehmet'in gözü ilerdeki kavşaktaydı. Şehir dışına çıkmışlardı ve iki polis otosu yolu kesmişti, iki doçentle Belma'nın bulun duğu öndeki Land-Rover yavaşladı. 

Alp, “Kontrol var galiba" dedi. 

“Mümkündür, ne de olsa nâzik bölgedeyiz." 

Kafile durdu. 
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Etrafta silahlı yedi sekiz polis vardı. Konvoyun etrafını çevir diler. İki memur önce öndeki araca yaklaştı. Kimlik ve ehliyet kontrolü yaptılar. 

Alp ve Mehmet dikkatle polisleri inceliyorlardı. Polisler Altan, Reha ve Belma'yı arabadan indirdiler. 

Alp, asistan arkadaşına, “Ne yapıyor yahu bunlar?” diye sordu. 

“Arama her halde, başka ne yapacaklar ki?” 

“Ne araması? Bizi terörist mi sandılar?” 

“Görevleri, kınamamak gerekir” 

“Devenin pabucu! Bizi aramaları çok saçma. Dağa niçin çıktığımızı bilmiyorlar mı?" 

Polislerden biri öndeki Land-Rover'a binmiş, içerdeki bavulları karıştırıyordu. Arama uzun sürmedi, asistanların bulunduğu araca yaklaştılar. Alp kapıyı açtı. 

Memur, “Lütfen aşağıya inin ve kimliklerinizi gösterin” dedi. 
Yanındaki ise onlar inince Land-Rover'a atlamıştı. 

Arabada şahsi bavullarından başka bir şey yoktu. Kimliklerini ide eden polis arkadaki arabaya yürürken, diğeri bavulları uzun uzun karıştırdı. 

Belma öndeki arabanın direksiyonuna oturmuştu bile, ama Altan dikkatle arama yapan memuru izliyordu. Tüm arabalar birer birer incelendi. En arkadaki kamyonete sıra geldiğinde Altan da memurlarla birlikte kamyonetin yanına gitti. 

Reklam ajansının kameramanı olayı görüntülemek için başından beri kamerasını çalıştırıyordu. Polislerden her hangi bir itiraz gelmemişti. Bu duraklama sırasında arkadan gelen bir kaç araba daha kafileye yetişmişti. 

Alp dikkatle yeni gelenleri inceleyen Mehmet'e, “Gazeteciler” dedi. “Anlaşılan onlardan kurtulamayacağız” 

“Tanıyor musun onları?” 
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“En arkadaki Hürriyet'ten Cengiz, yanındaki de Sabah'dan Hakan. Dün gece otelde tanıştım. Diğer araçtakiler de yabancı gazeteciler. Trende beraberdik, anımsadın değil mi?” 

“Evet" diye homurdandı Mehmet. 

Kamyonetin araştırılması biraz daha uzun sürmüştü. 

Polisler kafileye sonradan yetişen gazetecilere yaklaşırken başlarındaki komiser Altan'ı selâmlayıp yola devam edebileceklerini söyledi. Altan asık suratla asistanların yanından geçip ündeki arabasına yollandı. 

Kafile az sonra hareket etti. 

Düz bir yolda ilerliyorlardı. Bitki örtüsü yavaş yavaş değişmeye ve fakirleşmeye başlamıştı. Takip ettikleri yol cılız çalılarla kaplıydı. Hayvan otlatan bir kaç göçer çadırını arkada bırakarak tırmanmaya devam ettiler. 

İki saat sonra Türkiye'deki krater göllerinin en büyüğü olan Nemrut Gölüne vardılar. 

Land-Rover'lar göl kenarına kadar gelip durdular. Asistan Alp'in buraya ilk gelişiydi. Alp arabadan inerek ilgiyle çevreyi incelemeye başladı. Göl yarım ay biçimindeydi ve doğu kıyıları batı kıyılarına göre daha çok girintili çıkıntılıydı. 

Gölden esen serin rüzgar karşısında gerindi. Adalelerim gevşetmeye çalıştı. Bakışlarını önünde uzanan vahşi tabiattan ayıramıyordu. Korkunç bir sessizlik hâkimdi çevreye ve boşlukta uğultular yaratarak esen rüzgarın tiz sesinden başka bir şey duyulmuyordu. 

İçinin titrediğini duyumsadı. 

Karşılarında bütün haşmetiyle duran Nemrut onları bekler gibiydi. Sanki dağın zirvesinden kopup gelen rüzgar kendilerim davet ediyordu. Nazarlarını dağın hafif bulutlarla kaplı zirvesinden alamadı. Amonyak kokusu buralara kadar geliyordu. 
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Şayet Altan Hoca yanılmıyorsa, bu çıplak ve sâkin görünümlü dağ, beş yüz yıllık uykusundan uyanacak vo gazabının ürünlerini insanları ve doğayı cezalandırmak istercesine üstlerine püskürtecekti. İnanmak istemiyordu bu olasılığa. Hocanın dediği çıkarsa tam bir cehenneme bürünecekti buraları. Verdikleri moladan sonra hangi yolu takip edeceklerini bilmediği için etrafta tırmanışa geçecek yollar aradı. Hoca trende kuzey-batı'dan çıkacaklarını söylemişti. 

“Ne güzel manzara, değil mi?” diyen sesle irkilip daldığı âlemden silkinerek arkasına döndü. Reklam ajansından Ali duruyordu yanında. 

O da gözlerini dağın doruklarına çevirmişti. 

“İnsan bu güzelliğin bir indifa ile bozulacağına inanmak istemiyor.” 

“Haklısınız” diye mırıldandı Alp. 

“Bu hususun uzmanları sizlersiniz; ne dersiniz püskürecek mi acaba?" 

“Şimdilik ne desem boş, inceleyeceğiz. Umarım hocamız yanılmıştır.” 

“Yanılmış olması söz konusu mu?” 

“Gayet tabii; gerçi kendisi çok takdir ettiğim bir bilim adamıdır ama bu işin kesin garantisi yoktur, tahminleri çıkmayabilir.” 

Ali kıs kıs güldü. 

“O zaman çok matrak bir durum olacak desenize.. Tam bir fiyasko.” 

“Anlayamadım?” dedi Alp. 

“Sizin hoca bütün milleti, basını ayaklandırdı. Tahminleri tutmazsa rezil olur. 

Alp hafif bozulur gibi olmuştu. Yanındaki gence garipseyerek baktı. 

“Ne yani, siz dağın püskürmesinden yana mısınız?” 
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“Yok canım, beni yanlış anladınız. Ben sadece hocanızın düşeceği durumu ifade etmek istemiştim. Adamcağız felâket tellâllığı yaptı, dünyayı ayağa kaldırdı, mensup olduğu üniversite ile arası açıldı, şimdi bir de dediği çıkmazsa cümle Alem onu tefe koyacaktır. Yani durumu nazik. 

Alp göz ucuyla Ali'yi süzerek, “Biz de o üniversitenin elemanları ve onun yakın mesai arkadaşlarıyız. Ona inandığımız için peşine takılıp buralara kadar geldik. Bilgisine güvenimiz sonsuzdur ama sizler bu konuların dışında olduğunuz için takdir edemezsiniz. 

Ali asistanın bozulduğunu anlamıştı, susmayı yeğledi. Alp'te onu yalnız bırakarak, arabalardan inen ekibin diğer elemanlarına doğru yürüdü. Reklâmcının konuşma tarzından hiç hoşlanmamıştı. 

Burada yarım saat kadar mola verip yola devam edeceklerdi. 
Alp, Altan'ın yanma yaklaştı. Hoca dikkatle etrafına bakınıyordu. 

“Hayrola Hocam?” diye sordu. “Ne aranıyorsunuz?” 

“Evet” diye mırıldandı Altan. “İnsanlar artık burayı terk etmiş. Yirmi gün evvel geldiğimde şu az ilerdeki düzlükte şehirden buraya piknik yapmaya gelenler vardı. Hafta sonunda göl kenarına iskemleler atılıyor, kendin pişir kendin ye tarzında etler pişiriliyordu. Şimdi hiç bir canlılık emaresi yok.” 

“Belki hafta sonu olmadığı için ıssızdır” 

“Geçen gelişimde de hafta içi bir gündü. Dört beş tahta masa vardı ve en az on beş yirmi kişiye rastlamıştım. Burada çay hazırlayıp, şehirde alenen içki içmeye çekinen kimselere do alkollü içki satan bir adama dahi rastlamıştım. Hatta burada bira bile içmiştim. Adam biraları gölün suyunda soğutuyordu " 

Konuşmaları uzaktan dinleyen Reha, “Haklısın. Bak, şu çalıların arasında kocaman bir çöp yığını var” dedi. 
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Hep birlikte beş altı metre yürüyerek sararmış çalılıklar arkasındaki kaya yığınına doğru ilerlediler. Yerlerde bükülmüş kağıt parçaları, kokuşmuş et artıkları, boş içki şişeleri duruyordu. 

Alp, “Belki de depremlerden korktukları için artık gelmiyorlardır” dedi. 

Hava iyice yükselen güneşle ısınmıştı, ona rağmen kuzeyden esen sert rüzgarla üşüdüler. Üçünün de bakışları Nemrut'a çevrildi. Dağın zirvesindeki beyaz bulutlar dağılmıştı Bir süre konuşmadan, sessiz bir ürperti ile dağı seyrettiler Dışarıya vurmamakla beraber içlerini korku sarmıştı. 

Birden az ilerdeki Belma'nın sesi ile düşüncelerinden sıyrıldılar. Asistan, “Biraz buraya gelir misiniz?” diye sesleniyordu. 

Kıza yaklaştılar. 

Belma işaret parmağıyla sararmış otlar arasında yan yana yatan iki güvercin leşini gösteriyordu. “Bakın burada Altan hocanın bahsettiği kuş ölüleri var. Üçünde de asit yanığı mevcut. 
İçtikleri göl suyundan olmalı" 

Erkekler dikkatle kuşları incelediler. 

Leşlerin vücutlarındaki asit zehirlenmeleri çok belirgindi Altan üzüntülü bir sesle, “Yukarıya tırmandıkça anlaşılan daha böyle leşlere çok rastlayacağız" diye mırıldandı. 

Alp, “Göl suyundan numune alalım mı?” diye sordu. 

Altan, “Lüzum yok” dedi. “Becerebilirsek yukarıdaki göllerden alırız. Sanırım en sağlıklı asit oranını orada 

J84 saptayacağız.” 

Kafilenin yanına döndüler. Hayri beyin yanındaki yardımcısı öğle yemeği için ilk kumanyayı dağıtmaya başladı. Birer kaşarlı sandviç, domates, şeftali ve Lacta-Cola'dan ibaret yemeklerini ayaküstü atıştırmaya başladılar. 

Altanın bakışları bir ara göl kenarında yalnız başına oturmuş dalgın ve düşünceli sandviçini yiyen Sema'ya takıldı. 
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Kadın sabahtan beri Altan'dan uzak duruyordu. Az sonra yanma Ersin Yalmaç'la ajans kameramanlarından biri geldi. Yemeklerini bitirince hemen çevreyi görüntülemeye başladılar. Kafilenin de toplu olarak filmlerini çektiler. Sema mütebbessim bir çehreyle bulundukları yer hakkında kısa bilgiler veriyordu. İlk görüntüler Van'a gönderilecek oradan da uçakla İstanbul'a yollanacaktı. Bu akşam halk gezinin Nemrut taki ilk görüntülerini şirketin anlaştığı televizyonda seyredecekti. 

Rüzgar hızını arttırıyordu. 

Belma birden etrafındakilerin bağrışması ile irkildi. Ne olduğunu anlamak için bakındı. Bütün gözler şaşkınlıkla Nemrut'un zirvesine çevrilmişti. Kız da bakışlarını dağın heybetli tepelerine çevirdi. Koyu gri bir toz bulutu zirveye yakın bir yerden havaya yükseliyordu. 

Dağın volkanik faaliyetine resmen şahit oluyorlardı. 

Artık hiç tereddüt kalmamıştı. 

Bundan sonra ne olacağını kestiremeyen reklam ajansı elemanları ilk şaşkınlığı atlatınca yeniden kameraya sarıldılar ve göğe doğru yükselen toz bulutunu görüntülemeye çalıştılar. 
Bütün ekibi heyecan ve telaş kaplamıştı. 

Hayri bey, şoförleri istememesi yüzünden aralarında çıkan tatsızlığı unutarak Altan'a koştu. “Hoca bu nedir? Yoksa lavlar akmaya mı başlıyor?” diye sordu. Her zaman güler yüzlü olan adamın gözleri korkudan iri iri açılmıştı. 

Altan soğukkanlılığını kaybetmeden, “Bunlar yanardağdan çıkan gazdır, özellikle de su buharı. Hepsinin magmadan gelmesi gerekmez; yeraltı suyunun volkanizma sırasında buharlaşması ile de su buharı volkan püskürmelerine karışabilir. Çoğu kül olarak çevreye dağılacaktır. Bunun daha önce de olduğuna eminim.” 

Hayri bey pek bir şey anlamamıştı. 
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Ama ayaklarının altındaki toprak sallanmaya başlayınca ye ni bir deprem olduğunu hissederek paniğe kapıldı. Hızla gölün kenarından uzaklaşmaya başladı. Böyle bir şeyi ilk defa yaşı yordu ve adamcağız deprem sonucu, gölde toprak yarılması olacağı ve suların kendisini içeriye çekeceği gibi bir duyguya kapılmıştı. 

Bilim heyeti elemanları Land-Rover'lara koşarak dürbünlerini aldılar. Depreme aldırdıkları yoktu, püsküren gaz ve buharı incelemek için dürbünlerini ayarladılar. 

Dağ püskürmeye devam ediyordu. Pırıl pırıl parlayan doruklar yoğun dumanla kaplanmaya başlamıştı. Hafif bir kaç sallantıdan sonra deprem kesilmişti. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Altan dürbünü gözünden indirerek: 

“Hadi toparlanın yola devam ediyoruz” diye bağırdı. 

Kendi grubu koşar adım vasıtalara koştu, ama reklamcılar daha şimdiden korkmaya başlamışlardı, aralarında tısıldaşma-lar oldu, sonra isteksizce arabalarına gittiler. Altan tehlikeyi daha işin başında onlara anlatmıştı, hazırlıklı olmaları gerekirdi; yine de içinden hak verdi, sabaha karşı otelde olan depremden şimdi de dağın püskürmesinden sonra ürkmeleri çok doğaldı. Dağın zirvesinden püskürmeyle beraber sinir bozucu uğultular geliyordu. Aslına bakılırsa püskürme fazla şiddetli değildi, gaz bulutu kümeler halinde göğe yükseliyordu, az sonra rüzgarında etkisiyle yoğun bir kül tabakası bulundukları yere kadar inecekti 

Tam hareket edecekleri sırada arkadan gelen gazeteci grubunun araçları göl kıyısına vardılar, öndeki araba adeta yollarını keser gibi Belma'nın aracının bir iki metre ilerisinde durdu. İçindekiler telâşla arabadan fırladılar. Şimdiden Altan'la mülâkat yapmak, fikrini almak istiyorlardı. Doçentin iddiasında haklı olduğu ortaya çıkmıştı. 
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İlk yaklaşan gazeteci Land-Rover'ın açık penceresinden başını içeriye uzattı. 

“Hocam söyler misiniz, tehlikenin boyutu nedir? Yöre tabii bir âfet tehdidi altında mı? insanlar için tehlike söz konusu mu?” 

Doçent yüzünü buruşturarak, “Hiç kuşkusuz tehlike mevcut" diye mırıldandı. “Dağ volkanik faaliyete başladı.” 

"Yörede fazla yerleşim birimi var mı, buraların tahliyesi acilen gerekiyor mu?” 

"Genel olarak civarda fazla köy yoktur. Bildiğim kadarıyla köy Kuzubeli denen mevkideki Balegan köyüdür. Şu an bulunan bacanın yerini buradan tespit etmemiz mümkün değil; bu baca eski de olabilir yeni de. Bunu anlamak için dağın kuzey batışına ilerlemememiz gerekiyor. Kuşkusuz bir lav akımı olursa akıntının hangi yönden sızacağını şimdiden bilemeyiz. 

İkinci gazeteci hemen soruyu yapıştırdı: 

“Şimdi nereye gidiyorsunuz?" 

“Kuzubeli'nden öteye” 

"Yani kuzey batıya; peki bu tehlikeli değil mi?” 

“Evet tehlikeli” 

“Hayati tehlike olduğuna göre, mecbur musunuz Hocam?” 

Altan soğuk bir şekilde sırıttı. 

“Bizler ilim adamıyız ve bu işe gönüllü olarak katıldık. 
Memleketimizde beş yüz seneden sonra vukua gelen ilk volkanik olaydır bu. İlim açısından çok önemli. Mahallinde araştırma yapmalıyız. Riski göze almalıyız. Lâkin size bizleri takip etmenizi tavsiye etmem.” 

Arabanın etrafı diğer gazeteciler tarafından da sarılmıştı. 
Altan koşarak yaklaşan İtalyan Zagarino ve Walsh'u da gördü. 
Giovanni Zagarino açık pencerenin önünde kendine bir yer bularak sordu. 
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“Mr.Gürel, dağ gaz buharı saçmaya başladı ama biz yarılma sesi duymadık; bunu nasıl izah edeceksiniz?” 

Altan gülümsedi. 

“Bu da yeni bir krater ağzının daha evvel açıldığının göstergesidir. Mutlaka korkunç bir patlama olmuştur, lâkin buralar meskun olmayan bölgeler, duyanlar ise ancak dağ köyleri olmuştur, onlar da depremle birlikte vukua geldiği için depreme bağlamış olabilirler.” 

“Şimdi ne yapacaksınız?” 

“Sizler hep aynı suali soruyorsunuz, başka ne yapabiliriz ki, yola devam edeceğiz tabii. 

İtalyan'ın keyfi kaçmış gibi suratı asıldı. 

“Burada beklemeniz daha sağlıklı olmaz mı? Yolculuğun bundan sonrası anladığım kadarıyla çok tehlikeli, bir lav akıntısı bekliyor musunuz?" 

“Bunu bilemeyiz. Gaz buharı günlerce püskürebilir” 

“Ya lavlar?” 

“Oda mümkün” 

“Bu konuda otorite sizsiniz, ama yanınızdaki insanlarında hayatını tehlikeye attığınızı hiç düşünmüyor musunuz? İlmi merakınızı tatmine çalışırken, bu konuda hiç bilgi sahibi olmayan reklamcılar ve gazeteciler için hayati tehlike söz konusu. Onlar sizi takibe çalışacaktır. 

Altan'ın kaşları çatıldı. 

“Ben kimseyi bizi takibe zorlamıyorum, “diye homurdandı. 

“Ama onlar yine de peşinizden geleceklerdir” 

“Bu onların sorunu Mr. Zagarino. Hem her mesleğin bir riski vardır. Mesleğinde başarıya ulaşmak isteyenler bu riske katlanacaklardır.' 

İtalyan diretti. “Bu riskin bedeli insan hayatı olmamalı” 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“Haklısınız. Size bir an önce emniyetli bölgelere dönmenizi öneririm.” 

Altan direksiyon başındaki Belma'ya dönerek, “Hadi sür, gidelim artık” diye söylendi.. 

Göl kenarından ayrılalı yirmi dakika kadar olmuştu. Kafile devamlı tırmanarak yol alıyordu. Altan göz ucuyla direksiyondaki Belma'ya baktı. Sevgilisi sinirli ve gergin görünüyordu. Arkada oturan Reha da aynı durumdaydı. Hepsi bu işin uzmanlarıydı fakat nazari bilgi bakımından ne kadar uzman olurlarsa olsunlar, olayın pratik ve ameli yönüyle ilk defa karşılaşıyorlardı. Şartların tehlikeli boyutları hepsinin sinirlerini germişti. 

Yol ilerde daha dönemeçli ve kayalık bir hal alıyordu. 

Belma önlerindeki keskin viraja gelmeden önce dikiz aynasından arkaya bir göz attı. 

“Gazetecilerde peşimizde" dedi. 

Göl kenarından ayrıldıklarından beri ilk defa konuşuyordu. 

Altan arkaya bakmadan sordu: 

“Yabancı gazeteciler de peşimizde mi?” 

“Sanırım mavi Jeep onların." 

Yine bir sessizlik oldu. 

Reha, “Onlardan hâlâ şüpheleniyor musun?” diye sordu Altan'a. 

“Hiç hoşuma gitmiyorlar. Günahını almayayım ama özellikle de o iri kıyım arkadaşı. Adamda hiç gazeteci tipi yok, haydut gibi.” 

“Galiba biraz da biz büyüttük işi. Baksana adam yola devam etmememiz için bir yığın laf etti. Pek kötü niyetli gözükmüyordu. 

“Beni de asıl bu rahatsız etti ya.” 

“Neden?" 
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“Bilmiyorum Reha.. Hiç bir şey bilmiyorum.. Allah kahretsin, bu kadar dert içinde bir de kaçakçılık sıkıntısıyla boğuşuyorum. 
Malzemelerin bulunduğu kamyonetin içinde ne yüklü olduğunu bilmiyoruz. 

“Kamyonet mi? Kamyonetin içinde uyuşturucu mu var yani?” 

“Olmasından şüpheleniyorum. O aracı kumanya yükleyece-Biz diye otele bu sabah şafak vakti getirdiler. 

Reha'nın yüzü bembeyaz kesildi. 

“Ama o araç Lacta-Cola'nın değil mi? Yani..” 

Reha cümlesinin sonunu getiremedi, susmak zorunda kaldı 

Altan homurdanarak, “İşte endişelenmemim de sebebi bu" dedi. "Mal yüklendiyse o gazeteci diye geçinen herifler aracın tehlikeli mıntıkalara gitmesini istemeyeceklerdir elbette.” 

Reha bir süre düşündü. 

“Yanılıyor olabiliriz. Kaçakçıların bu tehlikeyi düşünmeleri ve malı sonucu bilinmeyen böyle karanlık bir yolculuğa çıkarmamaları gerekir. Bu fikir gittikçe bana saçma gelmeye başladı. 
Bunu göze alamazlar. 

“Ya Nemrut'un indifa edeceğine inanmıyorlarsa? Ayrıca bilmediğin başka hususlar da var. Narkotik Şube uzun zamandır onların peşinde. Kaçakçılar malı bir türlü Tatvan'dan çıkaramıyorlarmış. 

Reha hayretle sordu, “Sen nereden biliyorsun?" 

“Dün gece Narkotikten bir komiserle görüştüm.” 

“Öyleyse niye dün gece otele bir baskın yapmadılar?” 

“Ne bileyim? Her halde bir düşündükleri vardır.” 

Reha yerine büzüldü. Kaşları çatılmış, her zaman gülümseyen yüzü asılmıştı. Kendi kendine yorumlar yapmaya başlamıştı beyninde. 
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Usta bir sürücü olan Belma dikkatle Land-Rover'ı sürmeye devam ediyordu. Yol gittikçe daralmaya ve keskin virajlar almaya başlamıştı. Havadaki buhar oranı yükselmiş, aracın açık penceresinden içeriye belirgin amonyak kokusu ve toz sızmaya başlamıştı. 

Belma dayanamadı, “Amonyak kokusunu fark ediyor musunuz?” diye sordu, iki doçent aynı anda, “Evet” dediler. 

Gri tozlar yol boyundaki kayaları tamamen kaplamıştı. Altan pencereyi kapatmak zorunda kaldı. “Kuzubeli'ne gelince malzeme sandığından maskelerimizi çıkaralım” diye mırıldandı 

“Kuzubeli'ne daha ne kadar var?" 

Kızın sesinde hissedilir bir titreme ve korku varmış gibi geldi Altan'a. 

“Az ilerde yol ikiye ayrılacak” diye cevapladı. “Sağ taraf Kuzubeli'ne gider. Sol taraf ise geniş ve düzlük bir alana açılıyor. 
O yönü bilmiyorum, geçen gelişimde dağın zirvesine giden kestirme yol diye, şoförüm beni Kuzubeli istikametinde götürmüş ve tek dağ köyü olan Balegan'a varmıştık. O köyde kendime bir kılavuz ayarlamıştım. Hasan adlı biri, ömrü buralarda geçmiş, dağı avucunun içi gibi biliyor. Niyetim yeniden onu bulmak ve bize kılavuzluk yapmasını istemek. 

Belma biraz kararsız sordu: 

“Neden düz yolu tercih etmiyoruz? O yön yerleşime daha müsait değil mi? Belki oralarda da bilmediğin dağ köyleri olabilir?" 

“Olmadığını kılavuz Hasan'dan öğrenmiştim, ayrıca o yöne gidersek zirveden uzaklaşacağız. Niyetim Nemrut daha fazla kudurmadan yeni bacaya en yakın noktaya varmak. Araştırma ve tetkiklere oradan başlamalıyız.” 

Reha arkadan mırıldandı, “Altan sanırım tam tehlikenin göbeğine gidiyoruz. Şu an gördüklerimiz bile tehlikenin ne ciddi 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boyutlarda olduğunu zaten açıklıyor. Dağ püskürmeye başladı. 
Bence hemen geri dönüp yetkililere gereken tedbirleri almaları için uyarmalıyız. Yöredeki insanlar hemen tahliye edilmeli ve daha emniyetli bölgelere göçe zorlanmalı..” 

Altan başını çevirip arkadaşına baktı. 

“Sanırım yetkilileri geri dönüp uyarmamıza hiç gerek yok. 
Gaz püskürmesi şu anda Tatvan, Bitlis hatta Muş'tan dahi görülüyordun Yani mülki yetkililer dağın indifa geçtiğini şu an gözleriyle şahit oldular. Umarım gerekeni yapacaklardır.” 

“Ya biz ne yapacağız? Hâlâ zirveye tırmanmayı mı düşünüyorsun?” 

“Artık bunun çok zor olduğunu biliyorum ama daha ilerde uygun bir yere getirdiğimiz aletleri yerleştirip toprak derinliklerindeki magma harekâtını, kayaların basınç altında oluşan deformasyonunu, kaya yoğunluklarını ve daha buna benzer bir yığın incelemeyi yapmamız gerekir. Buraya bunlar için gelmedik mi? Biz yapmazsak kim yapacak?” 

“Altan... Sen de biliyorsun.. Fışkıran gaz buharı bizi yanıltabilir. Her an arkasından gerçek lav akımına mâruz kalabiliriz. 

“Olabilir ama gaz buharı aylarca da sürebilir, ölçüm yapmamız şart. Işıma sayacı getirdik, toprakaltı sularında radyoaktif radon gazının miktarını ölçmek istiyorum. Gravimetro ve gerilimölçer'leri çalıştırmalıyım. Yapacağımız bir yığın iş var." 

Reha'dan ses çıkmayınca, birden gözlerini kısarak ona baktı. 
Yüzündeki tedirginliği sanki yeni görüyormuş gibiydi. 

“Yoksa korkuyor musun?” diye sordu. 

Doçent ter içindeydi. 

“Doğrusu korkmadığımı söylesem yalan olur. Şayet gaz buharını görmesem... 

“Reha!” diye inledi Altan. “Anlayamıyorum, bunun bize ne denli bir deneyim kazandıracağının farkında değil misin yoksa?" 
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“Farkındayım tabii. Ama kendimi ve karımı da düşünmek zorundayım. Kafiledeki herkes panik içinde. Korkuyorlar Unutma onları da düşünmek zorundayız. Bunca insandan biz sorumluyuz. 
Daha yukarılara çıkmaya kalkışırsak tehlike çok büyüyecek. Lâv akıntısı olursa o meyilli arazide büyük tehdit altında kalırız. 

Altan bir süre bakışlarını püskürmeye devam eden zirveye çevirip düşündü. Sonra Belma'ya, “Arabayı durdur” dedi. 

Kız frene bastı, arabayı yolun sağına çekti. Yolun yan tarafı dik bir meyille aşağılara doğru uzanıyordu. Seyrek ve sararmış kaya dibi otları gri tozlarla renk değiştirmişti. 

Arkadaki arabalar da onlara uyarak durdular. 

Altan Reha 'ya döndü. 

"Şimdi bir seçim yapacağız. Haklı olduğunu kabul ediyorum Tehlikenin boyutları belli. İsteyen geri dönebilir. Kimseyi zorlayamam, ama birinin zirveye hiç olmazsa bacaya yaklaşması lâzım. 
Herkes tercihini kullansın. Durumu arkadaşlara açıklayacağım.” 

Altan bastonuna dayanarak arabadan indi. 

Biçimsiz ve dik yamaçta neden durduklarını anlayamayanlar başlarını pencereden çıkarmış ne olduğunu öğrenmek için doçente bakıyorlardı. Altan bastonunu sallayarak: 

“Lütfen arabalardan inin ve beni dinleyin” diye bağırdı. 

Herkes merakla etrafında toplandı. Bir açıklama yapacağını anlamışlardı. 

Altan, “Arkadaşlar” dedi. “Tahmin ettiğim gibi dağ püskürmeye başladı. Hepiniz tarihi bir olaya şahit oldunuz. Nemrut beş yüz sene sonra gazaba geldi. Bundan sonra da ne olacağını kimse bilemez. Gördüğünüz gibi etraf yoğun toz bulutlarıyla kaplı. 
Dağın lav püskürtmesi de her an mümkün. Bu noktadan sonra yola devam etmek hepimiz için sakıncalı ve tehlikeli. Benim görevim sizi uyarmak. İsteyen geri dönebilir. Kimsenin yaşam 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sorumluluğunu almak istemiyorum. Az önce Reha beyle konuyu tartışıp bir karara vardık. Geri dönmeniz daha uygun olacaktır. 

Dinleyenler arasında bir uğultu oldu. 

Zaten gergin olan yüzleri korku kapladı. Altan herkesi birer birer incelemeye başladı. 

Öndeki gazetecilerden biri sordu, "Siz dönecek misiniz?” 

“Hayır. Gidebileceğim yere kadar tırmanmaya devam edeceğim. 

Bir başka gazeteci, “Ya ekibiniz? Onlar dönecek mi?” dedi. 

“Bilmiyorum. Henüz hepsiyle görüşmedim. Dönmek isteyenlere araba tahsis edeceğiz, yola devam etmek isteyenlerle vasıtaları paylaşabiliriz. 

İri cüssesiyle öne çıkan lan Walsh, “Size bunu daha önce önermiştik” diye bağırdı. 

Altan hiç bozuntuya vermeden, “Haklısınız” dedi. “Dağa tırmandıkça gaz oranı yükselmeye başladı. Yanımızdaki oksijen maskelerinin miktarı az, daha yukarılarda püsküren gazın kimyevi terkibi insan sağlığı için zararlı olacaktır. Şimdi dönmek isteyenler yolun soluna geçsinler ki kaç kişi olduklarını tespit edelim ve ona göre vasıta ayıralım.” 

Kalabalık arasında bir kaynaşma oldu. 

Her kafadan bir ses çıkıyordu. Böyle bir tabiat olayına daha önce şahit olmayan gençler korkularını açıkça ortaya koymuşlardı. Yolun soluna ilk geçen Lacta-Cola temsilcisi Hayrı bey oldu. 
Yüzü kireç gibi bembeyazdı. Az sonra yanına iki yardımcısı geçti. 

Gazeteciler arasında kaynaşma devam ediyordu. Görev duygusu ile yaşam korkusu çekişmeye başlamıştı. Kimisi devam edelim derken, kimisi de dönelim diye tutturuyorlardı Yavaş yavaş sola geçenler artmaya başladı. 

Altan sırtını Land-Rover'a dayamış tercihlerin tamamlanmasını bekliyordu. Yanı başında duran Reha kolunu tuttu. 
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“Aptallık etme Altan. Tırmanmaya kararlı olduğunu görüyorum. Bu çok tehlikeli. Hiç birimizin pratik deneyimiz yok. Israr etme de vazgeç bu sevdadan. Daha neyin peşindesin? Tahminin gerçekleşti işte ve dağ püskürmeye başladı, iddianı kazandın.” 

Altan biraz buruk arkadaşına baktı. 

“Sorun iddiayı kazanmak değil Reha. Ömrüm boyunca bu fırsatı bir daha yakalayamam. Dağ ilmi sırların aydınlanmasına ışık tutacak, bilim adamları için büyük bir tecrübe şansı doğacak. 
Cevaplandırmayı umduğum nice bin sır yukarda bulunuyor. 
Oraya bilim adamı olarak gitmek zorundayım.” 

"Ama ölebilirsin de.. Hele tek bacağınla bu işi nasıl başaracaksın?” 

Reha Sönmez ağzından çıkan kelime ile yaptığı hatayı anlayarak hemen, “Kusura bakma” diye bakışlarını kaçırmaya çalıştı. 
“Demek istemiştim ki..” 

“Boş ver! Anlıyorum. Lâkin ısrarın faydasız. Hadi, sen de geç oraya. 

Doçent başını önüne eğerek yolun soluna yürüdü. 

Bu arada asistan Alp kalabalığın arasından sıyrılarak Altan'ın karşısına dikildi. Mahcup bir ifadeyle, “Hocam beni de bağışlayacağınızı umarım” diye fısıldadı, “İnanın korkmuyorum, fakat biliyorsunuz, karımın doğumu çok yakın. “ 

Genç adam asistanının sözünü kesti. 

“Biliyorum, biliyorum Alp.. Hadi, sen de git” 

“Beni bağışlıyorsunuz, değil mi? inanın karım bu halde olmasa... 

“Tamam Alp tamam, anlıyorum tabii." 

Asistan Alp sola doğru yürürken Altanın nazarları Mehmet'e çevrilmişti. Mehmet yerinden hiç kımıldamamıştı. 

“Ya sen Mehmet?” diye sordu. “Sen de dönecek misin?” 
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“Hayır Hocam. Ben yola devam edeceğim, sonuna kadar. 
Beni geride bekleyen ne hamile bir eşim, ne de ailem var. Ayrıca birinin size yardım etmesi gerekecek. Getirdiğimiz bunca âleti kim kuracak kim çalıştıracak?” 

Göz göze geldiler. 

Altan güvendiği yardımcılarının birer birer ayrılmasından büyük üzüntü duyuyordu. Mehmet'in cesaretinden sevinç duydu. 
Ama bir yandan da yüreğini yine o meşum şüphe kapladı. Yoksa Mehmet'in kalma isteğinin bir başka nedeni mi vardı? Yine de o anda bunun üzerinde fazla durmadı. 

Gazeteci grubuna baktı. Yola devam etmek isteyen dört kişiydi ve bunların ikisi yabancı gazetecilerdi. 

Reklam ajansı grubu kendi aralarında tartışıyorlardı. Ersin Yalmaç'la amatör dağcı olarak tanıdığı Ali, “Biz de geliyoruz” dediler. 

Altan'ı yeniden bir ürperme aldı. 

Durum daha da çatallaşıyordu. Şüphelendiği kötü kişiler cesur çıkmıştı. 

Bakışları ister istemez Sema'ya kaydı. Acaba o ne yapacaktı? 
Kız ağır ağır Altan'a yaklaştı. “Kötü de olsa benim tecrübem var. 
Bu fırsatı kaçırmak istemem” diye mırıldandı. 

Gözlerinden ne kadar korktuğu belli oluyordu. 

Altan derin bir soluk aldı ve aklından kaba bir hesap yaptı. 

Yola devam edecekleri gözleriyle saydı. Sonra yanında duran Belma'ya dönerek, “Hadi sen de sola geç ve arabalardan birine bin” diye sertçe bir ifadeyle uyardı. 

“Hayır!” 

Kız kararlı görünüyordu. 

“ Lütfen Belma, beni uğraştırma ve ne söylüyorsam onu 


yap. 
Kız başını salladı. “Olmaz” 
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“Seni yanımda istemiyorum. Mesele çıkarma şimdi.” 

“Olmaz dedim ya, seni yalnız bırakamam. Yukarda bana ihtiyacın olacak. 

Yola devam edecek olanlar ikisi arasındaki konuşmayı dikkatle dinliyorlardı. 

Altan homurdandı. “Daha İstanbul'dayken bu sefere çıkmamanı söylemiştim, beni dinlemedin. Şimdi de burada başıma belâ oluyorsun.” 

“Boşuna nefesini tüketme, ben de geleceğim.” 

Altan çaresizlik içinde kızın kararlı ve inatçı yüzüne bakıyordu. Belma bu kadar aptalca davranmamalıydı. Onun kendisine yapabileceği en büyük iyilik bir an önce buradan uzaklaşmasıydı. 
Geriye kalan adamlar en az Nemrut kadar tehlike oluşturuyorlardı. 

Kızı kolundan tutup Rover'ın öteki yanına sürükledi. Kimin ne düşüneceği umurunda değildi. Biraz uzaklaşınca kısık sesle, “Sen ne yaptığının farkında mısın?” diye sordu. “Bir yanda tepemizin üstünde her an patlamaya hazır bir dağ, diğer yanda kaçakçılığa bulaşmış ve gözü dönmüş insanlar. Ölüm tehlikesini bile iplemiyorlar. Bundan sonra da neler olacağı hiç belli değil, seni bile bile tehlikeye atamam. 

“Öyleyse sen de geri dön. Ancak o şartla geri dönerim" 

“Olmaz, bunu yapamam” diye mırıldandı Altan. “Artık çok 


geç. 

“Hiç de değil! Dağ püskürmeye başladı, sen de iddianı 

“Hayır Belma hayır. Düşünsene ben de geri dönersem sonra hakkımda neler düşünürler? Bunca masraflarla gönderilen ilim heyeti korktu ve kaçtı demezler mi? Bu suçlamalara dayanamam." 

“Burada karar verecek yetkili sensin. İnsan hayatı söz konusu, buradakilerin yaşamı ilimin sağlayacaklarından daha önemli ve kimin ne diyeceğine hiç aldırmamalısın.” 
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“Yapamam Belma. Bu tarihi fırsatı değerlendirmek istiyorum. Riske katlananlar yukarıya tırmanışa devam edebilirler.” 

“Peki ama âletleri kim kuracak, kim çalıştıracak? Bunları tek başına yapamazsın ki. 

“Elimden geleni yapmaya çalışırım.” 

Belma dik dik sevgilisine baktı. 

“Yalnız ilim aşkın mı? Bütün derdin bu mu? Bana pek öyle gelmiyor. 

Altan biran kızın meraklı gözlerine baktı, sonra yutkunarak nazarlarını kaçırdı. 

“Aslına bakılırsa ben de korkuyorum. Ama içimdeki korku, inan bana, dağdan ziyade bu adamlardan. Şayet kaçak malı taşıyorsak bunlar geri dönmemize de izin vermeyeceklerdir. Asıl tehlike o zaman başlayacak. Anlamaya çalış, bunlar mutlaka silahlıdırlar. Zorla kamyoneti almaya çalışacaklardır. 

“Polis arama yaptı, kamyonette bir şey bulamadı ama.” 

“Ben hâlâ şüpheliyim.” 

“Niyetleri öyleyse bunu yine yapacaklardır, dönsek de dönmesekte. Onlardan ayrılmazsak hiç olmazsa daha kalabalık oluruz, belki cesaret edemezler” 

“Lanet olsun, karar veremiyorum” 

“Hadi ısrar etme, geri dönelim. “ 

“Olmaz" dedi sonunda Altan. “Ben devam edeceğim yola, fakat sen geri döneceksin.” 

Belma hışımla sevgilisinin yüzüne baktı. Sonra tek kelime etmeden hızla ilerleyip Rover'ın şoför mahalline oturdu. Ne olursa olsun, sevgilisini yalnız bırakmayacaktı. 

Altan'ın yapabileceği bir şey kalmamıştı. Yola devam etim ı isteyen grup gülümseyerek 

onlara bakıyordu, fakat hiç birinden ses çıkmadı. 

Mehmet yavaş yavaş Altan'a yaklaştı. 
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“Hocam” dedi. “Siz Belma Hanım'la önden gidin. Geriyi, zaten dört gazeteci kaldı. Onlar kendi araçlarına binsinler, ben de müsaadenizle kamyoneti süreyim. Reklam ajansından gelenler de Land-Rover'dan birine sığışabilirler." 

Altan irkilerek asistana baktı. 

Gayet makul bir teklifti, fakat genç adam sanki şimdiden kamyonetin kontrolünü kaybetmiş gibi bir hisse kapıldı. 

Mehmet'in böyle bir işe tevessül edeceğini bir türlü kabullenemiyordu. 

Altan teslimiyet içinde, “Öyle olsun” dedi. 

Kafiledekiler hızla arabalara doluştular. Tozlarla kaplanan patikada az sonra ikiye ayrılmış olarak arabalar hareket etti Tatvana dönmeye çalışanların yüzünde kurtuluşun verdiği sevinç ve mutluluk vardı. 

Belma yeniden motoru çalıştırırken, Altan sonu gelmeyecek bir yolculuğa çıktığını sezinliyordu... 


Balegan köyü, Kuzubeli mevkiindeki tek yerleşim alanıydı. 
Köyden önce, köy yolundan aşağıya inen köylüleri gördüler. 
Dehşete kapılmış şekilde evlerini terk ederek köyden uzaklaşmaya çalışıyorlardı. Yanlarına kattıkları hayvan sayısı çok azdı. 
Zaten Balegan on beş hanelik ufak bir dağ köyüydü. 

Anlaşılan dağın püskürmeye başlaması, onları çılgına çevirmiş olmalıydı. Eğitimsiz, çoğu köyünden hayatları boyunca hiç çıkmamış ve büyük bir kısmı Türkçe dahi konuşamayan köylüler, depreme alışık olsalar bile dağın zirvesinden koyu dumanların ve gaz buharının fışkırması hiç bilmedikleri ve bu güne kadarda karşılaşmadıkları bir tabiat olayıydı. Bu durumu onlara açıklamak çok zordu; neyse ki korkudan kendileri köyü terk ediyordu. Bir tür içgüdü ile buhardan, tozdan ve kokudan korunmak için yüzlerini atkılarla sarmışlardı. Açıkta kalan gözlerde müthiş 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bir korku okunuyordu. Öndeki kağnı arabasını çeken sırım gibi köylü, araçları görünce belki de bunu devletin gönderdiği bir yardım ekibi sanarak Land-Rover'a doğru koştu. 

Pencereyi aralayan Altan yüksek sesle bağırdı: 

“Hasan nerede Hasan? Hasan'ı bulmak istiyorum” 

Tek kelime Türkçe bilmeyen dağ köylüsü Altan'ın sorusunu anlamadan garip garip ve çaresiz bir şekilde yüzüne baktı. Altan sorusunu yinelerken, köylü parmağıyla Nemrutun zirvesini işaret ediyordu. Doçent arabadan fırladı, adamla anlaşamayacağını anlayınca umutsuz nazarlarla yaklaşan köylüler arasında belki kılavuz Hasan'ı bulurum diye arandı. Tam o sırada arkadaki kamyonetten fırlayan Mehmet yanlarına koştu 

“Sorun nedir Hocam?” diye sordu. 

“Bu köyde geçen gelişimde bana kılavuzluk eden bir adam vardı; adı Hasan. Sor bakalım onu bulabilir miyiz?” 

Mehmet köylüye Kürtçe bir şeyler söyledi. 

Dağ köylüsü bir şeyler söylenip duruyordu. Sonra eliyle? 
ilerde bir yeri işaret etti. Altan endişeyle, “Ne diyor?" diye sordu 

“Bunlar fena korkmuş hocam. Hasan dediğin kişinin nerede olduğunu bilmiyor, lâkin evi şu işaret ettiği yerdeymiş, isterseniz gidip bir bakalım.” 

Köylü yalvarır gibi Mehmetin ellerine sarılmıştı. Kısa zamanda yanlarına başka köylülerde gelmişti. Konuşmaları anlamamakla beraber, yardım istedikleri, muhtemelen dağdan uzaklaşmak için araçlardan istifadeyi düşündüklerini sezinlemişti Altan. 

Kısa bir an insani duyguları galebe çaldı. Burası dağın yörede iskana açık tek köyüydü; yapılması gereken en mantıklı şey, vasıtalara başta çocuk ve kadınlarla yaşlılar olmak üzere doldurup Tatvan'a doğru afet bölgesinden uzaklaşmalarını temin etmekti. Yarım saat sonra ne olacağını kimse bilemezdi 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Mehmet'in köylünün ne istediğini tercüme etmesine hiç gerek yoktu. 

Mehmet bir an Altan'ın gözlerinin içine baktı. 

“Ne söylememi istersiniz Hocam?” diye sordu. 

Belma içinden geçenleri anlamış gibi, “Altan bu insanlara yardım etmemiz gerekli, istersen hepsini aşağıya indirelim şartlar el verirse yeniden dağa tırmanırız. Burada durum gittikçe kötüleşiyor" diye mırıldandı. 

Genç doçent bir süre vicdanıyla baş başa kaldı. Belma haklıydı, çaresiz köylülere yardım etmeleri gerekliydi, lâkin olayın ilmi boyutu, içindeki araştırma arzusu ve dağın durumu, şu anda bütün insani duygularının üstündeydi. 

Ürkek ürkek etrafına bakındı. Sonra Belma'ya dönüp, “Haklısın” diye söylendi. 

Kız ümitlenmişti. 

“Kamyonetin içindeki gerekli malzemeleri Land-Rover'a yükleyelim ve sen köylüleri Tatvan'a götür. 

“Ya sen? Sen ne yapacaksın?” 

“Ben Mehmet'le yola devam ederim” 

“Olmaz” dedi kız. “Unut bu fikri. Senden ayrılmam." 

Mehmet aralarındaki konuşmayı dikkatle dinliyordu. Altan, Belma'yı tehlikeden uzaklaştırmanın yolunu bulduğunu düşünerek ısrar etti. “Ama bu fikir senin. İşte, sana bir şans, köylüleri al ve buradan uzaklaştır. 

“Boşuna ısrar etme, sensiz gitmeyeceğim dedim. 

Mehmet araya girdi. 

“Hocam köylüler hayvanlarını ve yanlarındaki eşyalarını burada bırakmazlar. Hem kamyonetin hepsini alması da mümkün değil. En iyisi biz yolumuza devam edelim. 

Belma ısrardan vazgeçti. 

Mehmet hâlâ Altan'ın vereceği kararı bekliyordu. 
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“Öyleyse sen koş şu Hasan'ı bir ara, bakalım buralarda mı. 

Mehmet koşar adım toprak damlı eve doğru yollandı. Köylüler durumu anlamışlardı. Gelenlerden bir fayda çıkmayacağını anlayınca birer ikişer yanlarından uzaklaşarak yollarına devam etmeye başladılar. Mehmetin konuşmasından dağa tırmanmak niyetlerinde olduklarını anlamışlardı. Artık kimse konuşmuyor ve yabancılara garip garip bakıyorlardı. Dağ kudurmuşken oraya tırmanmalarına bir anlam veremiyorlardı. 

Tam o sırada şiddetli bir yer sarsıntısı daha başladı Altlarındaki toprak dipten gelen bir uğultu ile iki yana doğru titredi. 
Patikadaki köylüler korkuyla ve şuursuzca koşmaya başladılar. 
Hayvanlar ürkmüş huylanmışlardı, köpekler uluyordu. Bu seferki deprem çok şiddetli hissedilmişti. Altan başını aracın penceresinden uzatarak önlerindeki toprak patikada her hangi bir yarılma veya çatlama olup olmadığını anlamak istedi. Toprak da henüz bir yarılma görünmüyordu. 

Belma'nın direksiyonu kavrayan ellerinin boğumları bembeyaz kesilmişti. 

Sarsıntı yaklaşık yirmi saniye sonra aniden kesildi. 

“Vay be!" diye söylendi genç kız. “Bu seferki çok şiddetliydi." 

Arkadaki mavi Jeepten inen bir Türk gazeteci yolda ilerleyen köylülerin arasından kendisine yol açarak öndeki araca yaklaştı. Sürücü mahallinde oturan Belma'ya bağırarak sordu, “Niye duruyoruz? Bu berbat yerde ne bekliyoruz?” 

“Bu köyden bir kılavuz almamız gerekli” 

“Kılavuz mu?" 

Gazeteci şaşırmıştı. Şaşkın şaşkın kıza baktı. 

“Hoca yolu bilmiyor mu?” 

“Hayır” 

“Bu boşuna bekleyiş; baksanıza, hepsi can derdine düşmüş burayı terk ediyorlar, kim bize kılavuzluk yapar ki?” 
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Haklıydı. Camı aralayan Belma, “Bekleyelim biraz. Asistan arkadaş konuşmaya gitti, belki adamı ikna eder. 

“Tabii o adamı bulursa” 

Ağırlaşan havada daha fazla durmak istemeyen gazeteci araca döndü koşarak. Toz bulutu sis gibi etrafa yayılıyordu. 
Belma camı kapattı, havanın artan sıcaklığından ter içinde kalmışlardı. Kız birden Altan'ı dürterek, “Bak, bak!” diye bağırdı Eliyle zirveyi işaret ediyordu. Dağdan yükselen gri toz bulutunda hissedilir bir azalma olmuştu. Gaz püskürmesi adeta durmuş gibiydi. 

Altan bakışlarını zirveye çevirdi. 

Belma, “Bitti mi dersin?” diye sordu. “Püskürmez mi tekrar?" 

Altan dürbünü ile zirveye bakarken, “Böyle biteceğini hiç sanmam, devam edecektir” diye homurdandı. Aracın camı dağın püskürttüğü kül ve sıcak buhardan dışarıyı net görmesini engelliyordu. Kapıyı açıp dışarıya çıktı yeniden. Protezinin üzerinde vücudunu dengelemeye çalışarak doruğu incelemeye devam etti. 
Şiddetli esen rüzgar kül ve dumanı biraz dağıtmaya başlamıştı. 
Sanki havadaki amonyak kokusu da azalmış gibiydi. 

Altan sessizce tepelere bakmaya devam ediyordu. Belma da yerinden fırlayarak sevgilisinin yanına koştu. 

“Ne var? Yeni bir şey görüyor musun?” 

“Bilmiyorum” diye mırıldandı Altan. “Bana tuhaf gelen bir şey var. 

“Nedir o? Ne buldun?” 

Doçent uzun uzun dağa baktı. “İlk patlamayı hatırlıyor musun?” dedi sonra. 

“Tabii. Nemrut Gölündeydik o esnada.” 

Altan susmuştu. Kız sıkıştırdı. “Söylesene ne buldun?” 

“Galiba dağda aktif yeni baca var” 

“Bu doğal değil mi? Eski bacadan akıntı beklemiyorsun ya?” 


206 


Altan kısık sesle,"Dürbünle bak” dedi. “Ne görüyorsun?” 

Kız boynundaki dürbünü ayarlayıp gözüne yerleştirdi. Bir süre Zirveyi inceledi. 

“Bir şey fark etmedim, sen ne gördün?” 

“Sanırım dağda birden fazla aktif baca var" 

Belma irkildi. “Emin misin?” 

“Benimki şimdilik bir tahmin” 

“Nerden çıkardın bunu?” 

“Patlamayla artan sıcaklıktan. Baksana hararet nasıl birden 

yükseldi." 

“Ama etrafta kesif gaz ve su buharı var, ondan olamaz mı?” 

“Sanırım yukarıdaki kalderanın dik duvarlarının arkasında yeni krater ve konicikler oluştu. Belki de lav akıntısı bile başlamış olabilir. Kaldera duvarının yüksekliği çok fazla, buradan gözlemlememiz olanaksız. Yeni bacanın Turşuk Tepe dolaylarında açıldığını düşünüyorum. Artan harareti yeterince hissetmememiz de ondan, dağ duvarı kısmen engelliyor ısıyı" 

Bu oldukça akla yakın bir açıklamaydı. 

Belma derin bir soluk aldı. 

“Eğer tahminin doğruysa tehlikede sayılmayız. Lav akıntısı olsa bile kuzey doğuya doğru inecektir, yani buraya doğru değil.” 

“Dua edelim de tahminim doğru çıksın” 

Kız yeniden işaret parmağı ile köyden uzaklaşmaya çalışan kalabalık arasındaki birilerini gösterdi. “Bak, Mehmet geliyor Yanında da bir köylü var. Galiba senin kılavuzu bulmuş.” 

Altan önce Mehmet'i gördü; asistanın safari tipi gömleği yoğun gri toz bulutu ile kaplanmıştı, koyu siyah saçları ve bıyıkları yaşlı adamlarınki gibi kırçıllaşmıştı sanki. Hasan yanındaydı Gelince eski kılavuzu ondan medet umarcasına eline sarıldı 

“Hoş gelmişsen beğim” dedi. 
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Ücra dağ köyünde Türkçe konuşabilen üç dört kişiden biriydi. Altan tokalaştı. Hasanı onun yanında gören bir kaç köylü, sakat bacağından ve elindeki bastondan daha evvelde köylerine gelen yabancı olduğunu anımsamış olmalıydılar ki, hemen çevresini sardılar. 

Hasan ürkek bir edayla, “Bu ne haldir beğim, neler oluyor? 
Dünyanın sonu mu geldi? Dağımıza ne oldu, neden gazaba geldi? 
Yoksa kıyamet mi kopuyor?” diye sordu. 

“Yok Hasan yok! Sadece uyuyan Nemrut uyandı. Hepsi o!” 

“Ne demektir bu beğim? Biz bir şey anlamadık. Bütün köy can derdindedir. Herkes malını, hayvanını bırakıp kaçmak ister, sizler okumuş insanlarsınızdır, bilirsiniz, ne yapacağız şimdi?" 

“Bırak gitsinler. Köye bir zarar geleceğini şimdilik sanmıyorum, ama bir tedbir olarak daha aşağıya inmelerinde yarar var 

Hasan saf saf genç adamın yüzüne bakarak: 

“Aşağıya mı? Nereye?" diye sordu. 

“Gidebildikleri kadar uzağa!" 

“Sonra ne olacak beğim?” 

“Umarım bu tehlike geçer. Bak, dağın zirvesindeki duman da kesildi.” 

“Bu hayra mı alâmettir?” 

“Dua edelim de öyle olsun” 

Kılavuz dikkatle Altan'ı süzdü. 

“Sen bunun olacağını biliyordun, değil mi beğim?” 

“Yapma be Hasan, bunu ancak Tanrı bilir” 

“Hayır, sen de biliyordun. Bir şeylerden şüphelendiğini anlamıştım zaten. Yerlerden toz toprak alıp götürdün, şişelere su doldurdun, kuruyan ağaçlarla ilgilendin, hayvan leşlerine bakıp durdun. Söyle bana neler oluyor?” 

Altan sıkılarak adama bir göz attı. Kılavuza durumu anlatmak çok zordu. Hasan muhtemelen volkanizmanın ne oldugunu ömründe işitmemişti. Şu anda bile olaya kıyametin koptuğu düşüncesiyle bakıyordu. Haksız da sayılmazdı; o ve onun köyü için olay gerçekten kıyametten farksızdı. 

“Hasan senden bir şey isteyeceğim” 

“Emret beğim, elimden gelirse yapmaya hazırım” 

“Bizi Kargasekmez'e götürebilir misin?” 

“Şimdi mi?” 

“Evet Hasan, şimdi.” 

“O Allah'ın kayalığında ne yapacaksın beğim? Yer yerinden oynuyor. Buradan uzaklaşmamız lâzım değil mi? Az önce aşağılara inin diyen sensin.” 

“Haklısın, ama bizler ilim adamıyız. Bu felâketin nedenini ve ilk başladığı yeri bulmamız lâzım. Bu çok önemli.” 

Hasan hayretle Altan'a bakmaya devam etti. 

“Seni bir kere oraya götürmüştüm. Senin gibi bir adam orada zor yürür. 

Kılavuzun nazarları gayri ihtiyari doçentin protezli bacağına kaymıştı. 

“Olsun, yine de götür. Bu defa yanımda bu işten anlayan başkalarını da getirdim.” 

“Bunu gerçekten istiyor musun beğim?” 

“Evet Hasan. Sana iki misli ücret ödeyeceğim” 

Kılavuz kararsız ve tedirgin Altan'ı süzdü. 

“Ya bebelerim ve ailem ne olacak? Onlara kim bakacak?" 

“Onları köylülerle gönder. Sana söz veriyorum daha sonra onların yanına gideceksin." 

Hasan, hepsinin suratlarına ayrı ayrı baktı. Heyecanla vereceği cevabı beklediklerini sezinledi. Hiç kimse bu ana baba gününde Kargasekmez'e gitmek istemezdi, şayet onlar istiyor ve canlarını hiçe sayarak bu tehlikeye ahlıyorlarsa bir bildiklen olmalıydı. 


“Az bekleyin" dedi. “Bizimkileri kardeşimin yanına katayım Hiç olmazsa onlar uzaklaşsınlar.” 

Hasan koşar adım toprak damlı evine doğru uzaklaştı. 

Altan derin bir nefes aldı. Hiç olmazsa şimdilik bu hengame sırasında güvenilir bir dost bulmuştu. Etrafı kokladı, amonyak kokusu biraz daha azalır gibiydi... 

Kargasekmez'de inanılmaz bir sessizlik vardı. 

Dağın bu yanı sanki gri tozlardan yeterince etkilenmemiş gibiydi. Rüzgarın savurduğu az miktardaki tozlar sayılmazsa, kayalık arazi hala yirmi gün evvel bıraktığı kadar bakir ve vahşi görünüyordu. 

Belma arâzi vitesini zorladı ama Land-Rover'la daha ileri gidemeyeceklerini anladı. Ersin Yalmaç'ın sürdüğü araba da arkasında zorlanıp kalmıştı Hürriyet gazetesi muhabiri Cengiz' 

in sürdüğü mavi Jeep ise iyice gerilerdeydi. Onların da yanlarına gelmesini beklediler. Kamyonetin ise daha ileriye gitme şansı hiç yoktu. 

Herkes vasıtalardan indi. 

Ersin Yalmaç seslendi, “Şimdi ne yapacağız Hocam?” 

“Burada kamp kuracağız." 

Açık araziye şaşkın şaşkın bakan reklam ajansı müdürü, “Bu berbat ve kayalık yerde mi?” diye sordu. 

“Artık araçlarla daha ileri gidemeyiz. Burada konaklamak zorundayız, ilk uygun zamanda yola yürüyerek devam edeceğiz. 

Gazeteciler sessizce konuşmayı dinliyorlardı, lan Walsh, Hürriyet gazetesi muhabirine, “Ne diyor?” diye sordu. 

“Burada kamp kuracakmışız?” 

“Neden?” 

“Vasıtalar daha ileri gidemiyor” 

İskoçyalı omuzlarını silkip durdukları alana baktı. Sonra küçümseyen bir eda ile mırıldandı, direksiyondaki kadın Land-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Rover'ı kullanmasını beceremiyor, bunlar bu arazide rahatlıkla yol alabilirler. Acele etmek istiyorsak arabayı başkası kullansın. 

Az konuşan, soğuk ve yabâni tavırlı İskoçyalıdan pek hoşlanmayan Cengiz, “İstersen Başkan'a sen söyle" diye adamı başından savmak istedi. 

Sema'da arabadan çıkmış ilk defa Belma'nın yanına yaklaşmıştı. Altan saatine bir göz attı. Üçü çeyrek geçiyordu. Henüz geç sayılmazdı fakat bu saatten sonra sarp ve kayalık arazide tırmanarak nereye kadar ilerleyebileceklerini kestirmek güçtü. 

Arabalardan inenler hoşlanmadıkları kayalık alanı incelemeye başladılar. Kılavuz Hasan, Altanın yanına yaklaşarak sordu: 

“Beğim ne yapmayı düşünüyorsun?” 

“Geceyi burada geçireceğiz Hasan. Güneş batmadan dağın öteki tarafına geçemeyiz, değil mi?” 

Kılavuz şehirli diye tanımladığı etrafındaki adamlara baktı Hele yanlarındaki iki kadın ve sakat bir adamla güneş batımından evvel Mor Kayalar'a varmaları imkansızdı Olumsuzca başını salladı. 

“Niyetin nedir beğim? Mor Kayalar'a mı gitmek istersin?" 

“Mor Kaya mı? O da nedir Hasan? Köy filan mı?” 

“Öyledir beğim. Ağa'nın köyüdür. Ama şimdi boştur, kimseyi bulamazsın. Bir kaç senedir boşaltılmıştır. Artık orada yaşayan yoktur. 

Altan asıl tehlikeli lâv bölgesinin dağın öteki yüzü olarak düşünüyordu, ama Turşuk Tepe yöresinde köy olacağını hiç düşünmemişti. “Orada köy olduğunu bilmiyordum” dedi. “Son köy sizin Balegan değil miydi?” 

“Doğrudur beğim. Ama Balegan dağın bu yüzündedir. Hem.” 

“Evet, devam et. Hem ne?” 

“Orası..” 
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Kılavuz meramını anlatmakta zorlanıyor gibiydi. 

“Konuşsana Hasan, ne söylemek istiyorsun?” 

“Orası Ağa'nındır beğim” 

“Ne ağası?” 

“Aşiret ağası. Orası Kotka aşiretinin ağası Zeynel'indir. Ağa orada yaşamaz, hatta hiç uğramaz. Son adamlarını da oradan çekmiştir. Artık büyük şehre göç etmiştir. Ama oraya hiç kimse yaklaşamaz. 

“Neden?” 

Altan bu soruyu sorarken cevabını almış gibi birden ürperdi. 

Kotka aşireti ağası Zeynel'in kim olduğunu şimdi anlamıştı Bu Sema'nın trende adından bahsettiği kaçakçıların başı olmalıydı. Sema ondan, “Kürt Zeynel” diye söz etmişti. Elinde olmadan ürperdi. Anlaşılan kılavuzu onun hakkında epey şey biliyordu 

Güneşin batmasına daha iki üç saat vardı. Fakat kafıledekıler yorgun düşmüşlerdi. Bu fiziki yorgunluktan çok, gergin ve korku dolu saatlerin verdiği bir bitkinlikti. Hepsi kayaların üzerine oturarak soluklanmaya başlamışlardı. Herkeste bir durgunluk ve sessiz bir bekleyiş vardı. Dalgın ve düşünceliydiler. 
Zor bir gece geçeceği kuşkusuzdu. Dün gece de hemen hemen hiç uyumayan Altan'ın yorgunluktan her yanı sızlıyordu. Adaleleri kasılmış, kesik bacağının kemiği zonklamaya başlamıştı. Ne çare ki protezini burada çıkarma şansı yoktu, bastonunu oturduğu kayaya yaslayıp, takma bacağını ileriye uzattı. 

Belma yanına yaklaştı, matarasındaki su ile elini yüzünü yıkamış, saçlarını ıslatmıştı. 

“Nasılsın, yoruldun mu?” diye sordu Altan'a. “Benim tabanlarım pişti ve her yanıma sıcak tozlar doldu. Şu an bol köpüklü bir küvetinin içinde olmak için neler feda edebileceğimi tahmin edemezsin.” 
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Doçent, genç kadının tüm yorgunluğuna rağmen ışıldayan gözlerinin içine baktı. Tüm bu zorluklara kendisi için katlandığını biliyordu, gerçi mesleğine ve işine düşkün biriydi Belma, ama şu anda rahatlıkla Yeniköy'deki yaşadığı mükellef yalının verandasında Boğaza bakarak şampanyasını yudumluyor da olabilirdi. 
Minnetle kızın yorgun yüzünü süzdü. Ona karşı hep haksız ve kaba davrandığını biliyordu. Gülümsedi, bu badireden kazasız belâsız kurtulurlarsa aralarındaki ilişkiyi yeniden düşünmek zorundaydı. Kimsenin duyamayacağı bir şekilde: 

“Seni seviyorum” diye fısıldadı. 

Şaşkın bakışlarla onu süzen asistanı, "Bunu söylemen için Nemrut'un indifa etmesi mi gerekiyordu?” diye takıldı. Yorgun gözlerine bakmıştı. Kimseye aldırmadan Altan'ın elini tuttu. 
Reklâm ajansı müdürü yanlarına yaklaşmasaydı sevgiyle birbirlerine bakmaya devam edeceklerdi. İlk toparlanan yine Altan oldu. 

“Kameranızı çalıştırmayacak mısınız Ersin bey?” diye sordu. 
"Burası ilk kamp yerimiz olacak, filmi seyredenlerin ilgisini çekeceğini sanırım. Siz aynı kanıda değil misiniz?" 

Toz toprak içindeki müdür, “Film de çekeriz hocam, yalnız kafiledeki arkadaşların bir önerisi var, size onu iletmeye geldim" dedi. 

“Öneri mi? Neymiş bu?” 

“Burayı kamp yapmak için uygun görmüyorlar. Arazi çok kayalık ve çıplak. Niye biraz daha ilerlemiyoruz?” 

“Nereye?” 

“Dağın tam yamacında durduk. Belki arka tarafta daha uygun yer bulabiliriz. 

Altan adamı süzdü bir müddet. 

"Siz bu havaliyi biliyor musunuz? Daha uygun yer olduğunu nereden çıkardınız?” 
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“Belki dedim, sanırım bu berbat yerden daha elverişlisi vardır. Hiç olmazsa böyle sivri kayalık değil de düz bir toprak parçası buluruz. 

“Mor Kayalar gibi mi?” 

Ersin Yalmaç'ın suratı bir an asıldı. Ters ters doçente baktı 

“O söylediğiniz yer neresidir bilmiyorum ama her halde buradan iyidir. 

Altan alaycı bir şekilde Ersin'i süzmeye devam etti. 

Adam omuzlarını silkti. 

“Hocam kafiledekiler burada kalmak istemiyor, ben bir elçiyim, sadece onların isteklerini size iletmek istedim.” 

Altan alaycı edasını sürdürdü. 

"Kafiledekiler mi? Unutuyorsunuz müdür bey, bu bir turist kafilesi değil, araştırma heyeti ve ben onların başkanıyım. Kararları da ben veririm Burayı da kamp yeri olarak uygun buldum. 
Yola yarın devam edeceğiz. Hem şu sizin kafiledekiler dediğiniz de kim, yanınızdaki gazeteciler mi yoksa?” 

Ersin Yalmaç'ın suratı asıldı. 

“Olamaz mı? Hepimiz hayatımızdan endişe ediyoruz” 

“Bu sizin sorununuz. Balegan köyünde tercihinizi yaptınız, korkuyorsanız geri dönebilirdiniz, yola devamı sizler istediniz." 

Ersin birden alttan almaya başladı. 

“Hocam yanınıza hadise çıkarmaya gelmedim, beni yanlış anlamayın, ama bir tehlike varsa bu hepimiz için geçerli, ayrıca daha rahat bir yerde konaklamamız dinlenmemiz içinde faydalı olacaktır. Zemindeki bu sivri kayaların içinde uyku tulumlarımıza bile girip yatamayız. Bari izin verinde iki arkadaş yola devam edip bir araştırma yapsınlar, belki daha uygun bir yer bulabilirler.” 

Altan, “Buna hiç gerek yok” dedi. “Köyden kılavuzu bu iş için aldım. O bu dağın adamıdır, yöreyi avucunun içi gibi bilir, konaklamak için en uygun yerin burası olduğunda ısrar ediyor. 
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Ersin Yalmaç, kayaların üzerinde bacaklarını kırıp tünemiş kılavuza baktı. Hasan tek kelime etmeden konuşmaları dinliyordu. Altan'ı ikna edemeyeceğini anlayan Ersin arkasını dönüp gazetecilerin durduğu Land-Rover'a doğru yürüdü. 

Belma fısıldayarak, “Bir maraza çıkacak diye ödüm koptu. 
Niye öyle alaycı bir tavır takındın adama? Hem o Mor Kayalar dediğin yerde neresi? Şimdiye kadar öyle bir yeri hiç işitmedim, dağın öteki yakasındaki bir köy mü?” diye sordu. 

Dudakları gerilen Altan, “Orası yanılmıyorsam başımızın derde gireceği yer" diye mırıldandı. 

Hava yavaş yavaş kararmaya başlarken kafiledekiler gece için ilk hazırlıkları yapmaya başladılar. Dağın püskürmesi kesilmiş ve gaz buharı çıkmaz olmuştu. Akşam kumanyasının dağıtılması, uyku tulumlarının kamyonetten indirilmesi, aydınlatmayı temin için iki lüks lambasının çıkarılması işlerini Mehmet yüklendi. Gazeteci Cengiz ile Hakan da ona yardımcı oldular. 

Hakan, “Sabah” gazetesinden, sessiz sedasız bir gençti. 
Mecbur kalmadıkça konuşmayan, aşırı derecede saygılı, iki lâf ederken kızaran, insanın gazeteci olduğuna inanmak istemediği bir tipti. Kısa kesilmiş sarı saçları seyrek ve dik duruyordu. Lâkin o sessiz görünen yapısının içinde son derece dikkatli, gözlemci ve yeri gelince atak olduğunu Belma olaylar sırasında fark etmişti. 

Uzaktan onu gözlüyordu. 

Dayanamadı yerinden kalktı, gazeteciye yaklaştı. “Ben de size yardım edeyim” dedi. 

Hakan utanmış gibi kızararak, “Belma hanım siz dinlenmeye çalışın lütfen” diye mırıldandı. “Bu gün yeterince yoruldunuz zaten. 

Belma gülümsedi. 

“Yorgun sayılmam. Daha doğrusu, hepimiz yorgunuz, aramızda iş bölümü yapmamız gerekir. 
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Hakan ısrar etmedi. Yiyeceklerin dağıtılması görevini kızla paylaştı. Uyku tulumlarını plastik muhafazalarından çıkarmaya çalışan Cengiz, uzaklaşan Belma'nın arkasından bakarken “Hoş bir kadın, değil mi?” diye fısıldadı kısık sesle. 

Hakan tasdik etti, “Gerçekten de öyle. Çok da cesur, erkekler korkup kaçtılar ama o görevini terk etmedi.” 

“Sanırım sakat hocaya da âşık” 

“Bana da öyle geldi" 

“Aralarındaki tartışmayı gördün mü? Adamı yalnız bırakmamak için çok direndi.” 

Hakan “evet” dercesine başını salladı. 

İki gazeteci birbirlerini uzun yıllardan beri tanırlardı. Daha evvel de Milliyette birlikte çalışmışlardı. 

“Öteki esmer kadın için ne düşünüyorsun?” 

“Bence o da cesur ve görevine bağlı biri” 

“Sadece o kadar mı?” 

Hakan sırıtarak bakan arkadaşını süzdü. 

“Ne demek istiyorsun?” 

“Dikkat etmedin mi hiç?” 

“Neye?” 

“Ersin beyle aralarındaki ilişkiye” 

“Ne var ki?” 

“Sabahleyin göl kenarında kırıştırıyorlardı.” 

Hakan omuzlarını silkti. “Ne var bunda? Olamaz mı yani?" 

“Bu gözler yanılmaz oğlum. Benden hiç bir şey kaçmaz.” 

Cengiz böbürlenerek arkadaşına bakıyordu. 

“Bırak Allah'ını seversen böyle şeyleri. Etrafımızda kıyamet koparken sen böyle ilişkileri mi kontrol ediyorsun?” 

Cengiz kasılarak sordu: 

“Ne o tespitimi beğenmedin mi yoksa?” 
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Hakan arkadaşının uzattığı uyku tulumlarından üçünü kavrayarak dağıtmak için kamyonetin arkasından ayrılırken sesini kısarak söylendi. 

“Sen asıl bir reklam ajansı müdürünün gömleğinin altında neden tabanca sakladığını düşün.” 

Cengiz irkilerek arkadaşına baktı. Ama Hakan onun şaşkınlığını görmezliğe gelerek kucağındaki tulumlarla yürümesine devam etti... 


Lüks lambasının aydınlığı, uçsuz bucaksız kesif karanlık içinde tek bir nokta gibiydi. Gece ilerlemiş fakat yorgunluklarına rağmen on bir kişiden hiç biri henüz uyku tulumlarına girmemişlerdi. Gökteki yıldızlara rağmen dağın tepesindeki karanlık çok ürkütücüydü. Yükseklerde bulunmalarına rağmen batıdan esen rüzgar suratlarına alev gibi çarpıyordu. 

Lüks lambasının etrafında toplanmalarına karşın gruplar halinde oturmuşlardı. Reklam ajansından üç kişi kalmıştı. Bir kameraman, Sema ve Ersin. Kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. ^ 

İki yabancı gazeteci kimseyle konuşmadan sırtlarını yüksek bir kayaya dayamış sanki bir şey beklermiş gibi etrafı süzüyorlardı. Hakan ile Cengiz onlara yakındı. 

Belma, hemen Altan'ın yanı başında oturuyordu. 

Mehmet az ilerde kılavuz Hasan'la koyu bir sohbete dalmıştı Altan kendi aralarında Kürtçe konuştuklarını işitti. Doğrusu ne konuştuklarını bilmeyi çok isterdi. 

Uyku tulumlarına ilk girenler Cengiz ile Hakan oldular. 
Onları reklamcılar izledi. Altan'ın göz kapakları ağırlaşmıştı, dün geceyi uykusuz geçirmenin sıkıntısını şimdi daha fazla hissediyordu Belma'ya dönüp, “Hadi sen de uyumaya çalış artık” dedi. 

Kız,'Daha önce tuvalet ihtiyacımı halletmeliyim" diye fısıl- 


dadı. 
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“Tabii Allah'ın dağındayız. Her yan müsait. Korkuyorsan yanında geleyim.” 

“Hiç gerek yok” 

Belma yerinden kalkıp karanlıklara doğru yürüyünce, Sema da uyku tulumunun fermuarını indirip yerinden fırladı. Asistan kızın ne gaye ile kalktığını anlamıştı. 

“Bir dakika, beni de bekleyin” diye arkasından seslendi Belma biraz çekinmekle beraber yerinde durakladı. Ne de olsa grubun içindeki iki kadındılar. 

Yan yana lüks lambasının yetersiz ışığında uzaklaştılar. 

Giovanni Zagarino rahatsız bir biçimde uzaklaşan iki kadının arkasından baktı. 

Sivri kaya parçalarının üzerinde yürümek zordu. Bir ara sendeleyen Sema düşmemek için Belma'ya tutundu, sonra da tuttuğu eli bırakmadı. İki kadın birbirinden hoşlanmayıp mesafeli durduklarından, Belma kadının bu davranışını önce karanlıktan korkmasına bağladı ve elini çekmedi; fakat Sema'nın parmakları avucunu sıkınca ne olduğunu anlamak için arkalarından akseden lüks lambasının son titrek ışıklarında Sema'ya baktı. Sanki bu bir sinyal, konuşma isteği, anlatılacak bir şey gibi geldi asistana. 

Sema fısıltı halinde, “Konuşmamız lâzım” dedi. “Biraz daha uzaklaşalım." 

İki kadın yürümeye devam ettiler. Artık kamp yerindekilerin konuşmalarını duyamayacakları kadar ilerlemişlerdi. Sema dönüp arkaya baktı. 

“Ne var?” diye sordu Belma. 

Esmer güzeli korku dolu bir ifade ile, “Altan bey polisle görüştü mü?” diye sordu. 

Belma kıza kuşku ile bakarak: 

“Niye kendisine sormuyorsunuz?” diye mırıldandı. 
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“Benden şüpheleniyorlar. Onların önünde hocayla konuşamam. 

“Sizden şüphelenen kim? Kimleri kastediyorsunuz?” 

“En başta Ersin Yalmaç tabii.. Kendilerini gazeteci diye tanıtan o iki yabancı ve sizin adamınız Mehmet.. Onların hepsi kaçakçılık işine bulaşmış insanlar. 

Belma sesini çıkarmadı. 

Sema devam etti. “Yarın sabah dağın öteki yakasında bir çiftliğe gitmekten bahsediyorlar. Bizler için yolun sonu olacak orası.” 

“Anlayamadım.” 

“Bizleri orada öldürecekler.” 

“Neden?” 

“Hâlâ neden mi soruyorsunuz? Kendilerini temize çıkarmak için geride kimseyi bırakmak istemezler. Hocanın meseleyi anladığını biliyorlar artık.” 

Belma endişelenmeye başlamıştı. 

“Sizinki bir tahmin mi yoksa bunu açıkça duydunuz mu?” 

“Duymadım ama bunu açıkça yapacaklarına eminim.” 

iliklerine kadar ürperen Belma sordu: 

“İyi de ortada henüz uyuşturucu yok. Malı o çiftlikten mi 

alacaklar?” 

“Evet, sanırım öyle. 

“Demek Altan yanıldı” 

Sema merakla sordu: 

“Ne demek istiyorsunuz?” 

“Hoca malın dün gece malzemelerin taşındığı kamyonete yüklendiğini düşünüyor. 

Sema birden irkildi. 

“Ne? Yani malı buraya biz mi getirdik?” 

“Bilmem, Altan öyle düşünüyor?” 
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Sema panikleyerek, kısık kısık mırıldandı. “Bu hiç aklıma gelmemişti. Acaba olabilir mi?“Soruyu Belma'dan ziyade kendine sorar gibiydi. Sonra başını salladı. “Çok zor. Eroin sekiz yüz kilo. 
Piyasa değeri yaklaşık kırk trilyon. Büyük bir parti. O kamyonete sığacağını sanmam. Hem polisin de aramasından geçtik. Öyle olsa bulurlardı.” 

Belma'nın nutku tutulmuştu. 

“Kırk trilyon mu?” diye soruverdi. 

“Evet, üç aşağı beş yukarı o kadar.” 

“Siz bunları nerden biliyorsunuz?" 

“Şimdi bunları konuşacak zaman değil. Hepimiz tehlikedeyiz. 

“Peki ne yapmamızı öneriyorsunuz?” 

Sema kısa bir tereddüt yaşadı. 

“Siz Altan Hocayı tanıyorsunuz, sanırım ona âşıksınız da; şimdi bana samimi ve dürüst bir cevap verin lütfen, acaba Altan bey bu işe karışmış olabilir mi?” 

Gecenin zifiri karanlığında birbirlerinin yüzünü göremiyorlardı. Belma'nın bu soru karşısında tepesi attı. 

“Çıldırdınız mı siz? Bunu nasıl düşünürsünüz?” 

“İnsanlar çiğ süt emmiştir Belma hanım, Mehmet'e de toz kondurmuyordunuz ama onun kaçakçı olduğunu artık biliyorum.” 

“Buraya Altan'dan şüphelendiğinizi söylemek için mi geldiniz?" 

“Bana bozulmayın. Bir ara sizden bile şüphelendim. Ama madem Hoca uyuşturucunun kamyonete yüklendiğinden şüpheleniyordu neden polise bildirmedi? Bunu özellikle kendisinden rica etmiştim. Neden şehirden çıkarken yapılan polis araştırmasında onlara bir açıklama yapmadı?” 

Belma başını salladı. 
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“Kesin emin değildi. Anlamsız bir skandala yol açmak istememiş olabilir.” 

“Zaten artık çok geç” diye inledi Sema. “Allah'ın dağında tamamen korumasız ve çaresiziz. Üstüne üstlük bir de Nemrut püskürüyor. “ 

Belma nedense, Altan'ın Tatvan'daki otelin kapısı önünde narkotik şubesi komiseriyle yaptığı görüşmeyi anlatmaktan çekinmişti. Sema'ya karşı içinden yükselen bir önsezi ile kuşkulu bakmaya devam ediyordu. 

“Müsaade ederseniz artık tuvaletimi yapmak istiyorum" diye söylendi.. 

Belma ile Altan uyku tulumlarına girerek yan yana uzanmışlardı. Genç kız: “Uyudun mu?" diye fısıldadı. 

“Uyuyamadım henüz” 

“Şu Sema, çılgının teki!” 

“Neden? Bir şey mi söyledi sana az evvel?” 

“Hâlâ senden bile şüpheleniyor. Kafayı üşütmüş. Kamyonette uyuşturucu saklı olabileceğini düşündüğünü söyledim, öyleyse niçin polise bildirmedi, diye bozuldu.” 

Altan içini çekti. “Kız haklı da olabilir, biz bile herkesten şüphelendik.” 

"Yani senden de mi?” 

“Tabii, neden olmasın? Şayet Mehmet bir suçlu ise, benim ondan ne ayrıcalığım var ki?” 

"Bir ara benden de kuşkulanmış.” 

"Olabilir, normaldir.” 

Belma bir kaç saniye düşündü. Sonra sesini daha da kısarak: “Altan?” dedi. Sesi titreyerek çıkmıştı. 

“Efendim?” 

“Aklıma çok kötü bir şey geliyor.” 

“Neymiş o?” 
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“Söylenenler doğru ise...” 

“Evet?” 

“Bu işte Lacta-Cola'nın da parmağı olabilir” 

Altan nihayet Belma'nın acı gerçeği kavradığını sezinledi. 
Kızı üzmek istemiyordu. 

“Yok canım!” diye mırıldandı. “O babanın şirketi, baban böyle bir pisliğe neden bulaşsın ki? Çok saçma!” 

“Ben babamı kastetmiyorum zaten. Bunu asla düşünemem. 
Ama acaba o Tatvan'daki temsilcimiz, onun bu işte bir parmağı olabilir mi?” 

“Bunu bilemem hayatım” 

“Hemen hemen her ilde temsilcilerimiz ve depolarımız var. 
Hepsini yakinen tanımamız mümkün değil. Belki Tatvan temsilcimiz böyle biri olabilir. 

“Bölge temsilcilerini baban mı seçer?” 

“Hiç sanmıyorum. Şirketin genel yönetimiyle Engin Yamaner uğraşır.” 

Altan'ın gözünde birden İstanbul'daki züppe adamın hayalı canlandı. Onu kaçakçılığa karışmış biri olarak düşünmek çok zordu. 

“Onun bu işe bulaştığına ihtimal verir misin?” 

“Engin mi? Hadi, canım sende! O korkağın tekidir, böyle şeylere cüret edemez. Ama kaçakçıların bizim ekibi tesadüfen seçtiklerini de hiç sanmıyorum. Bu planlı programlı bir iş olmalı. 
Senin gibi onlarda, polisin bizim kafileden şüphelenmeyeceklerini düşünmüş olmalılar. O takdirde malı Tatvan'dan çıkarmak için bizi vasıta kıldılar. 

“Ama bu Lacta-Cola'nın kaçakçılara ortak olduğunu ispatlamaz ki.” 

“Hadi, beni oyalamaya kalkma şimdi! Babamın firması diye üzülmemi istemiyorsun. Lacta-Cola'nın adı işe karışırsa babam 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mahvolur, perişan olur adamcağız. Onu tanımıyorsun, çok gururlu ve şerefine düşkün bir adamdır, Allah korusun, intihara bile teşebbüs edebilir.” 

“Bizim yaptığımız sadece bir tahmin, hemen paniğe kapılma. 
Daha malın kamyonette bile olduğunu kesin bilmiyoruz.” 

Belma şaşırarak sordu, “Ya nerede öyleyse?” 

“Belki de yarın geçeceğimiz Mor Kayalık”larda. Orası Zeynel denen ağanınmış. 

“Kimden öğrendin?” 

“Kılavuz Hasan'dan” 

“Neymiş bu Mor Kayalık? Köy mü?” 

“Hasan'ın ifadesine göre dağın en büyük düzlüğünde kurulu bir çiftlikmiş.” 

“Çiftlik mi?” 

“Anladığım kadarıyla kanun dışı bir adamın dağdaki barınağı. Fakat boşaltılmış bir kaç sene evvel. Hasan şimdi orada kimse yok diyor. 

Belma bir süre sustu. Gözlerini karanlık göğe çevirerek sessiz kaldı. 

“Salimen İstanbul'a dönersek babama ve Engin'e durumu açıklayacağım ve Tatvan'da ki bayinin mukavelesini iptal etmesini isteyeceğim” dedi. 

Altan soğuk bir sesle, “Ya bu işi organize edenlerin başı 

İstanbul'daysa, o zaman ne yapacaksın?” 

“Kimi kastediyorsun? Engin Yamaner'e mi taktın kafayı?” 

"Olamaz mı?” 

“Yapma Altan, ondan hoşlanmadığını biliyorum, ama onu kaçakçı olarak düşünmek dahi insafsızlık olur. Yeterince zengindir, niye yasa dışı işlere karışsın ki?” 

Altan içini çekti. 
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“Pek çok zenginin servetinin altında böyle usulsüzlükler yattığını bilmiyor musun?” 

“Hadi oradan sermaye düşmanı seni! Kapitalistlere komünist ağzıyla çamur atıyorsun.” 

Altan bu defa gülümsedi, “Umarım sen haklı çıkarsın, fakat az önce kaçak malın piyasa değerinin kırk trilyon olduğunu sen söyledin. Bu hiç kimsenin kolay kolay ilgisiz kalamayacağı bir rakam” diye mırıldandı. 

Belma konuşmayı kesmek için, “Sapıtmaya başladık, iyisi mi konuşmayı keselim de uyumaya çalışalım” dedi. Kollarını tulumun içine sokup fermuarı çekti. 

Gözlerini kapadı ama bir süre uyuyamadı. 

Kılavuz Hasan alışık olmadığı uyku tulumunu yadırgamıştı. 
Kendini tulumun içinde hapsedilmiş gibi hissediyordu. Ve en önemlisi asistan Mehmet'in uykuya dalmadan önce dağın gazaba gelişiyle ilgili yaptığı açıklamadan bir şey anlamadığı için huzursuzluğu daha da artmıştı. Dağın içinden kızgın alevlerin çıkarak etrafa yayılabileceği ihtimaline hiç aklı yatmamıştı. Böyle bir şeyi ömründe ilk defa işitiyordu. 

Fermuarı indirip usulca tulumun içinden çıktı. Elinden geldiğince gürültü etmemeye çalışıyordu. Dikkatle etrafı inceledi; herkes uykudaydı. İçi yanıyordu ve susuzluktan boğazı kurumuUŞtu. 

Tulumdan kurtulduğuna sevindi, o bir dağ köylüsüydü ve yaşamı boyunca açık havada çok gece geçirmişti. 

Dudaklarını yaladı, uyumalıydı, yarınki tırmanışın bu insanlarla çok zor geçeceğini biliyordu. Yan döndü uyumaya çalıştı. 
Tam gözlerini kaparken de kayalar arasında hareket eden o cismi gördü, önce bir hayvan olduğunu düşündü, ama hayvan olamazdı, bu mevsimde yukarda uçan kuşlar hariç Kargasekmez e hiç bir hayvan gelmezdi. 
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Dikkatle karanlıktaki cisme baktı. 

Her kimse uyandığını anladığı için, hareketini kesmiş, kımıldamıyordu şimdi. 

Kılavuz huylandı. 

Adamın bir ard niyeti olmalıydı, kötü bir niyeti olmasa ayağa kalkar, çekinmeden dolaşırdı. Oysa adam sessiz ve sinsice sürünür gibi ilerliyordu sivri kayalar üzerinde. 

Gözlerini kıstı ve karanlıkta gölgenin kim olduğunu çıkarmaya çalıştı. Gölge lüks lambasının solgun ışığından epey uzaklaşmıştı. 

Meçhul şahsın niyetinin kötü olduğunu düşünen kılavuz az ilerde uyuyan Altan'ı uyandırmayı düşündü biran. Onun dürüst ve güvenilir biri olduğuna inanıyordu, ayrıca bu insanların başı ve sorumlusu oydu. Tulumunda derin bir uykuya dalmış olan Altan'a baktı. Kıyamadı; Hocanın ne kadar yorgun olduğunu ve tek bacağı ile kayalar üzerinde yürümekte zorlandığını biliyordu. 
O kişinin niyetini anlamadan Hocayı uyandırıp telâşa vermek hoş olmayabilirdi. 

Yavaşça dirseklerinin üzerinde sürünerek ilerlemeye başladı. 
Ayağa kalkarsa meçhul gölge tarafından görüleceğini düşündügünden, o da adam gibi dirsekleri üzerinde sürünerek ilerlemek zorundaydı. Kayaların sivrileri dizlerine ve dirseklerine batıyordu ama aldırmadı. 

Adamın hâlâ nereye gittiğini çıkaramamıştı. 

Gölge Land-Rover'ları geçip kamyonete doğru gidiyordu. 

Gölge kamyonetin arkasında kaybolunca, kılavuz dizlerinin üzerinde doğruldu. Artık kendisini göremezdi. 

Ayağındaki lastikler kayalar üzerinde gürültü çıkarmadan yaklaşması için elverişliydi. 

Kamyonetin önüne gelince tamponların yanında eğilip bek- 


ledi. 
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Aracın arkasından akseden çok hafif madeni bir tıkırdı duymuştu. Galiba adam kamyonete binmeye çalışıyordu. 

Bir an Hocayı uyandırmadığına pişman oldu. Bu adamı takip etmek, kollamak onun üstüne vazife değildi. Ne yapacağına karar veremedi. 

Sonra merakı galebe çaldı. 

Kedi gibi sessiz adımlarla aracın arkasına dolandı. Hiç ses çıkarmadığına emindi. Kimseyi göremedi. Adam ortalarda yoktu. 

Tam o esnada beyninde şimşekler çaktı. Kafasına bir darbe almıştı. Gözleri karardı, külçe gibi yere serilmek üzereyken düşüşünü önlemek için bir çift kolun hayal meyal koltuk altlarından tuttuğunu duyumsadı. 

Ne yazık ki kafasına vuran adamı görememişti... 

Yine deprem oluyordu.. 

Sarsıntıyla ilk uyanan Belma oldu. Sanki sivri ve sert kayalar altında iki yana gidip geliyordu. Artık duymaya alıştıkları dipten gelen o ürkütücü uğultu kızın kulaklarında yankılar yaptı. Fermuarını çekip tulumun içinden sıyrıldı. Uyku sersemi etrafına bakındı. Kafiledeki herkes depremi hissetmiş yerlerinden fırlamışlardı. 

Tan yeri ağarmak üzereydi. Güneşin ilk ışınları doğu yönünü aydınlatmaya başlamıştı bile. Deprem merkezi yakın olmalıydı, çünkü kez sarsıntıyı bütün şiddetiyle hissetmişlerdi. 

Yine de bir süre oturdukları yerde, kanıksamış gibi zelzelenin bitmesini beklediler. Deprem yaklaşıl on beş saniye kadar sürdü. Belma az ilerdeki ufak taş ve kaya parçalarının yerlerinden oynadığını hatta bazılarının havaya sıçradığını, altındaki arazi parçasının yarılacak gibi sarsıldığını gözlemliyordu. 

Deprem bitmeyecek gibi geldi gözüne, ama her zamanki gibi sarsıntı kesilince önce derin bir oh çekti. Herkes ayağa fırladı. 

Gazetecilerin yüzleri korkudan sapsarı kesilmişti. 
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“Tamam bitti, endişelenmeyin” diye bağırdı Altan. “Hepiniz iyisiniz, değil mi?” 

Kimseden ses çıkmamıştı. 

Bastonuna tutunarak ayağa kalkan Altan kafidekileri gözden geçirdi. Hiç kimseye bir şey olmamıştı. Rahatladı biraz ve neden sonra Hasan'ın tulumunu boş görünce nazarları etrafta kılavuzu aradı. 

Hasan'ı göremiyordu. 

“Kılavuz nerede?" diye bağırdı yüksek sesle. 

Kimseden cevap gelmemişti. Kafiledekiler boş nazarlarla önce Altan'a sonra da etrafa bakındılar. 

Belma telaşla, “Yoksa kaçtı mı?” diye sordu. 

Altan, “Bana haber vermeden kaçıp gideceğini hiç sanmam, öyle biri değildir” diye homurdandı. Mehmet merakla çevreye bakınırken, “Yoksa tulumda rahat edemeyip arabalardan birinin içine girerek mi uyudu?” dedi. 

Bu mümkündü, dağ köylüsü tulumu yadırgamış olabilirdi. 

Altan, Mehmet'e dönerek, “Vasıtaların içine bir bakıver” dedi. 

Asistan önce Land-Rover'lara doğru koştu. Kapılarını açıp birer birer içlerine baktı. Sonra kamyonete doğru ilerledi. Birden kamyonetin arkasından Mehmet'in sesini işittiler. 

“Adam burada! Baygın ve başı kanlar içinde!” 

Mehmetin bağırması üzerine Altan bastonundan destek alarak o yöne doğru seğirtti. 

Kılavuzun durumunu merak ediyordu. Mehmet, Hasan'ı omuzlarından kavrayarak oturtmuştu. 

Yerde kalan kasketi ve sert kıllı siyah saçları kan içindeydi. 

Kuruyan kan pıhtıları alnına kadar uzanmıştı. Hasan zorlukla gözlerini açabildi. Sabahın alaca aydınlığında başına toplananları gördü. Hoca üzüntülü bakışlarla üzerine eğilmişti 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“Ne oldu Hasan? Kim yaptı bunu sana?” diye sordu. 

Ersin Yalmaç içmesi için adama ufak plastik su şişesini uzattı. Kılavuz şaşkın şaşkın etrafa bakınıyordu. Şişeden su içerken elini başındaki yaraya uzattı. Başı dönüyor ve tepesindeki yara sızlıyordu. 

Önce hiç sesini çıkarmadı. Kara gözleri Altan'ın yüzüne çevrilip odaklandı. 

“Düştüm beğim” dedi sonra. “Her hal başım yerdeki kayalara çarpmış olmalı.” 

Altan hayretle kılavuza baktı. 

Yalan söylediği ya da bir şey gizlediği açıkça belliydi Kafasındaki yara düşmeden olamazdı, bu yarayı alabilmesi için ancak kafa üstü düşmesi gerekirdi ki, bu da imkansızdı. 

Altan ısrar etmedi. 

Cahil de olsa, kılavuzunun zeki ve dürüst biri olduğunu biliyordu; düpedüz saldırıya uğramıştı ama şimdilik bunu açıklamak istemediğini anladı. 

“Hadi geçmiş olsun” diye mırıldandı. 

İlk fırsatta Hasan'ın olanları kendisine anlatacağına emindi “Onu kaldıralım” dedi. 

Mehmet, adamcağızı destekleyerek ayağa kaldırdı. Hasan kamyonetin arkasına tutunarak dengelenmeye çalışırken, Altan yanındaki Ersin'le Mehmet'e bir göz attı. İkisi de garip bir tedirginlik içindeydiler. Kılavuzun söylediklerine inanmadıkları yüzlerinden belliydi.. 

Güneş yükselirken kahvaltılarını edip yola koyuldular Araçlarının kapılarını kilitleyip Kargasekmez'de bırakmışlar, yanlarına sırt çantaları içinde uyku tulumlarını, yiyecek içeceklerini ve portatif ölçüm âletlerini almışlardı. Şimdi işleri daha da zordu. Ne kadar portatif olursa olsun, ölçüm cihazları ağırdı ve onlarla sarp arazide ilerlemek hızlarını çok kesecekti. Aletlerin taşınması 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konusunda Altan gazetecilerden de yardım istemişti, lan Walsh tüm ağırlığına rağmen koca gravimetreyi rahatlıkla sırtlamıştı. 
Gerilimölçeri Hasan taşıyordu. 

Kılavuz dün gece geçirdiği baygınlığa rağmen Altan'ın umduğundan daha güçlü ve metin çıkmıştı. Kafilenin başına geçti ve yol göstermeye başladı. Arazi gittikçe sarplaşıp dikleştiği içinde sık sık geriye dönüp Altan'a destek oluyordu. Genç adamın protezi ve bastonuyla kayalara tırmanması hem zordu hem de kafilenin ağır yol almasına sebebiyet veriyordu, lan Walsh hariç ölçüm cihazlarını taşıyanlar sık sık durup yüklerini değiştirerek, malzemeleri münavebeli taşımaya başlamışlardı. 

Asıl korktuğu anın sabah yola çıkmadan Kargasekmez'de patlak vereceğini tahmin etmişti Altan. Çünkü aralarındaki kaçakçıların kamyoneti orada bırakmalarına izin vermeyeceğini düşünmüştü. Fakat kimseden bir itiraz gelmemişti. Bu çok garipti ve genç doçentin bütün ihtimallerini bir anda sona erdiriyordu; hiç bir kaçakçı kırk trilyonluk malın Allah'ın dağında tek başına bırakılmasına izin vermezdi. Belki de yanılıyorum diye geçirdi içinden, bu durumda kamyonetin içine gizlenmiş eroinin olmaması gerekirdi. Belki de bütün bunlar yorgun ve gergin sinirlerinin kendisine oynadığı bir hayal ürünüydü. Ama o zaman İstanbul'daki kokteyl partide karşılaştığı adamın uyarısını, Sema'nın hezeyana varan sıkıntılarını, komiser muavini Cemil'in otel önündeki açıklamalarını nasıl izah edebilecekti? 

Yeniden bir korku dalgası benliğini kapladı, içinden lânetler okudu. Neler olduğu hakkında hâlâ bir fikri yoktu. 

Belma kılavuz Hasan'ın kafileye katılmasından çok memnundu. Altan'a nasıl saygı duyup güvenle yaklaştığını görüp içinden seviniyordu. O da Hasan'ın anlattıklarına inanmamıştı ve dün gece kılavuzun bir saldırıya uğradığından emindi, ama bu işi 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kimin ve ne için yaptığını henüz bilmiyordu. Altan'la da konuyu konuşacak imkanı olmamıştı. 

Saat on biri doğru dağın öteki yamacına vardıklarında yorgunluktan bitkin bir hale gelmişlerdi. Kayalık ve çıplak arazı değişmiş, düz ve geniş bir otlağa varmışlardı. Bu yükseklikte karşılaştıkları düzlük hepsini şaşırtmıştı. Yalnız dağın bu cephesi püskürtmeden epey etkilenmiş ve gri toz tabakası yoğunlaşmıştı. 
Bitki örtüsü gri bir renk almış, çok seyrek olan ağaçlar kurumuştu. Yol boyunca hafif iki deprem dah;ı hissetmişlerdi. 

Uygun bir yerde mola vermek üzere durdular. 

Herkes pestil gibi yere serildi, çoğu ham ve idmansızdı Yorgunluklarına rağmen ayakta kalan sadece lan Walsh vo Hasan'dı. 
On beş dakika kadar nefeslerini ayarlamaya çalıştılar Sırt çantası hariç yük taşımayan Altan'ın bütün adaleleri sızlıyordu, fakat içlerinde yorgunluğunu belli etmemek zorundu olan tek kişi oydu. Kafıledekiler belli etmemeye çalışarak bu yolculuğu protezli bir bacakla nasıl sürdüğünü merakla seyrediyorlardı. Proteze bağlı sivri kemik ucu fena halde sızlıyordu 

Sırtındaki gerilimölçer âletini yere bırakan Hasan ağır ağır yanına yaklaştı. Altan sırtüstü gri çimlerin üzerine yatmıştı. 

“Nasılsın beğim, çok yoruldun mu?” diye sordu. 

Doçent gerçeği kılavuzundan saklamayacaktı. “Yoruldum Hasan” diye mırıldandı. 

“İyice dinlen beğim. Dağ yolculuğu şakaya gelmez.” 

“Altan yattığı yerde başını salladı, “Haklısın” dedi. 

Belma da az ilerde Hasan'ın yanında toprağa serilmişti Altan'ın yorgun bakışları kılavuza takılınca adamın bir şeyler söylemek için sabırsızlandığını fark etti. Çevreye bir göz attı O an herkes soluklanmaya çalışıyordu. 

“Konuş Hasan” dedi. “Galiba bana söylemek istediğin bir şey var. Dün gece sana birisi saldırdı değil mi?" 
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“Evet beğim. Biri hırsız gibi sizin kamyonete yaklaşıyordu Fark ettim ve peşinden gittim. Ama beni avladı ve arkamdan kafama vurdu. 

“Vuranı göremedin, değil mi?” 

“Hayır beğim” 

“Çok yazık” 

“Sanırım bunlar arasında senden hoşlanmayan birileri var” “Doğru, Hasan.” 

“Kimdir o beğim?” 

“Ben de bilmiyorum.” 

Kılavuz biran duraladı. Sıkıntılı bir ses tonuyla sordu: “Mor Kayalar'a gidecek miyiz?” 

“Orayı bilmiyorum Hasan, ama gitmek istediğim yolun üzerindeyse oradan da geçmek zorundayız.” 

“Tam olarak nereye gitmek istiyorsun beğim?” 

“Turşuk Tepe'ye en yakın olan yere.” 

Kılavuz anladım dercesine başını salladı. 

“Öyleyse kötü.” 

“Neden Hasan?” 

“Mor Kayalar tekinsiz yerdir beğim. Ağanın topraklarından onun izni olmadan geçilmez. Çok tehlikelidir. Ondan izin aldığınızı da hiç sanmam.” 

“Bu Zeynel Ağa neyin nesidir Hasan?” 

Kılavuz utanır gibi önüne baktı. 

“Ağa diye geçinir ama bu yörenin en ünlü kaçakçısıdır beğim. Orada büyük bir çiftliği vardır, zaten bütün Mor Kayalar onun toprağıdır. 

“Artık burada olmadığını söylemiştin.” 

“Doğridir, büyük şehre göç etmiştir ama bilinmez, belkim hâlâ adamları vardır orda. 

Altan sesini çıkarmadan düşüncelere daldı. 
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Kılavuz bilgiç bir edayla doçenti süzdü. 

“Beğim” dedi. “Sen iyi bir insansın, bu yanındakiler senden ne isterler? Onun gibilerin senin yanında ne işleri var?” 

Altan zoraki gülümsedi. 

İnan Hasan, ben de bilmiyorum” 

“Yoksa onlar Zeynel Ağa'nın adamları mıdır?" 

“Olabilirler mi Hasan?” 

“Ağa'nın eli her yana ulaşır beğim” 

Kılavuz haklıydı galiba. Altan kendilerine yaklaşan Mehmet'i gürünce konuşmayı kesti. 

Mehmet, “Yoruldunuz mu Hocam?” diye sordu. “Vallahi biz hepimiz yorgunluktan bittik. O Kargasekmez denen yer no sarpmış meğerse?” 

“Haklısın Mehmet" diye mırıldandı Altan. “Bütün enerjimizi tüketti. 

“İsterseniz yola devam etmeden önce burada iyice dinlenelim. Belma hanım da çok yorulmuş olmalı.” 

Oturduğu yerde onlara kulak misafiri olan Belma, Altan'ı düşünerek, “İyi olur” dedi. 

“Çok zor bir yol kat ettik." 

Mehmet gülümsüyordu. 

Altan yerinde doğruldu, bastonunu kavradı, Hasan'ın yardımıyla ayağa kalktı. O sırada Ersin Yalmaç'la Sema da yanlarına yaklaştılar. Altan şöyle bir çevreye bakındıktan sonra 

“Zaten burada bir istasyon kurmayı düşünüyorum?” dedi. 

“Ne istasyonu?” 

Soruyu garip bir ifade ile Ersin Yalmaç sormuştu. 

Altan onu hafif küçümseyen nazarlarla bakarak.'Dağdaki volkanik faaliyetleri inceleyecek bir nokta yani. Buraya bazı âletler kuracağım. İncelemelerimizin ilk noktası burası olacak ” 

Ersin Yalmaç biraz bozulmuş gibiydi. 
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“Buranın uygun bir yer olduğuna emin misiniz Hocam?” 
dedi 

“Nasıl yani?” 

“Ne bileyim, burası biraz sâkin görünüyor da” 

“Ersin bey bırakın da bunu ben takdir edeyim” 

Adam hemen kendini toparlamaya çalıştı. 

“Tabii Hocam haklısınız" dedi. “Uzman sizsiniz.” 

Altan yine alaycı bir şekilde, “Teşekkür ederim” diye mırıldandı. 

“Peki, daha ileriye gitmeyecek miyiz? Yani burası yolun sonu 

mu?” 

“Bilemem, onu toplayacağımız ilk veriler tayin edecek” 

“Burada ne kadar kalabiliriz sizce?” 

“En az yirmi dört saat. Sizce bir mahsuru mu var?” 

Ersin Yalmaç alttan aldı. “Yapmayın Hocam, alay eder gibi konuşuyorsunuz, dedim ya uzman sizsiniz, tabii ki buna siz karar vereceksiniz. Benim ki sadece meraktı. 

Altan konuşmayı daha fazla uzatmadı, Belma ile Mehmet'e dönerek: 

“Şu cihazları bir araya getirelim” diye homurdandı.. 

Kafiledeki üç volkan bilimci araştırma âletlerini birer birer kurarak çalıştırmaya başladılar. Yanlarında birde ufak fakat modern teknolojinin en gelişmiş Sismometre'lerinden biri vardı. 
Cihaz en zayıf yer titreşimlerini bile tespit ediyor, şokların önemli habercisi olan sismik dalga hızındaki değişimleri gösteriyordu. İlk veriler dehşet vericiydi, âletin ibresi hiç durmadan hareket ediyordu. Belma ürpererek Altan'a baktı. Çalışan manyometre bulundukları manyetik alanda kayaların basınç altında deformasyonuyla meydana gelen değişimleri incelemeye başlamıştı. 
Sonra da kabuktaki kayaların genişleyip büzülmesini ölçen ve 


gerilimin birikip boşalmasını gösteren gerilimölçerin verilerini almaya hazırlandılar. 

Bulgular hiç de iç açıcı değildi. 

Üniversite elemanları çalışırken gazeteciler ve reklam ajansının geride kalan üç temsilcisi bir yandan onları sessizce inceliyor, diğer yandan da faaliyetlerini fotoğraf ve filmlerle tespite çalışıyorlardı. 

Kimse konuşmuyor ve sessizlik içinde hareket ediyorlardı Dağın başındaki bekleyiş ve heyecan son haddine ulaşmıştı 

“Artık hiç şüphem yok” dedi Altan. “Bu dağda şiddetli bir patlama ve lâv akışı olacak. Tehlike umduğumuzdan da büyük. 
Araştırmalarımızı daha da ilerletmeliyiz.” 

Ortaya çıkan bulgular karşısında Belma ile Mehmet'te aynı kanıdaydılar. Hiç bir itirazda bulunmadılar. 

Giovanni Zagarino, “Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?" 
diye sordu. 

Altan bir süre bastonuna dayanarak gazeteciyi süzdü. Sonra sâkin bir sesle? dağın içindeki patlamaya hazır bacanın ya da bacaların yerini tespit etmemiz gerekiyor” dedi. 

Hürriyet gazetesi muhabiri Cengiz, “Bu ne anlama geliyor Hocam?” diye sordu. 

“Sanırım daha kuzeye, yani Turşuk Tepe'ye doğru ilerlemeliyiz. Bacaların o yönde olduğunu düşünüyorum. Yalnız size son bir noktayı hatırlatmak isterim. Yolun bundan sonrası çok daha tehlikeli olacaktır. Dağ her an lâv püskürebilir, bundan böyle gaz püskürmesi olacağını sanmıyorum, artık lâv devresine girdik. Bu nedenle isteyenlerin hâlâ bir şansı var, dileyen geri dönebilir.” 

Cengiz, “Zamanını kestirmek mümkün değil mi?” dedi. 

“Üzgünüm ama hayır” 

Giovanni, “Peki, lâvların hangi istikamette akacağını tâyin edebilir misiniz?” diye sordu. 
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“Bunu da önceden kestirmek mümkün değil. Daha ziyade parçalanan baca ağzının yönüyle ilgili, çeşitli istikametlerde yayılabilir lâvlar. Gideceğimiz yön de buna dahil.” 

Kısa ve gergin bir bekleyiş oldu. 

Altan birer birer herkesin yüzüne baktı. 

Korku hepsinin içine işlemiş gibiydi. Bu ana kadar tahminleri tutmuş ve söyledikleri çıkmıştı. Uyarısının ciddi olduğunun sezinlemişlerdi. 

Aralarında belli belirsiz bir kıpırdanış oldu. Önce kimseden ses çıkmadı. Altan beyinlerinde canlandırdıkları bir patlayışın, doğacak anormal ısının ve etrafa yayılarak akan öldürücü sıvının yapacağı tahribatı içlerine sindirmeye çalıştıklarını gözlemledi. 

Karar vermekte zorlanıyorlardı. 

Ersin Yalmaç, “Bu âletleri Turşuk Tepe'ye kadar taşıyacak mıyız?” diye sordu. 

“Hayır” dedi Altan. “Bu istasyonu burada bırakacağız” 

Ağır yüklerden kurtulmak hepsine sevindirici gelmişti. 

Giovanni, “Gideceğimiz yerde onlara ihtiyacınız olmayacak mı?” diye sordu. 

“Gerek görmüyorum. Burada cihazların başında bir uzman arkadaşı bırakacağım. O verileri toplamaya devam edecek. Şayet geri dönebilirsek topladığım bilgilerden ilmi olarak istifade şansımız devam eder" 

Altan anlattıklarından Belma tedirgin olmuştu. Gözlerini kırpıştırarak doçenti süzdü. 

“Bu istasyonda kim kalacak?” dedi. 

Altan'ın cevabını beklemeden Mehmet, “Her halde en uygun aday benim” dedi. “Alp ve Reha bey olmadığına göre bu iş bana düşecek” 

“Doğru" diye mırıldandı Altan. “Sema hanımı burada tek başına bırakamayız.” 


“Haklısınız hocam” 

Altan diğerlerine döndü. “Bizleri bekleyen tehlikeyi size anlattım, şimdi geri dönmek isteyen var mı? Bu son şansınız olabilir." 

lan Walsh durduğu yerde gülümsedi. 

“Mr. Gürel bakıyorum çok cesursunuz. Doğabilecek tehlikeyi hepimizden iyi bildiğiniz halde hâlâ yola devam etmekte kararlısınız." 

“Bu cesaret değil Mr.Walsh, sadece görev arzusu. Benim gibi bir bilim adamı için asla ele geçmez bir fırsat. Ne olursa olsun araştırmaya devam etmek zorundayım” 

“Hayatınız bahasına da olsa mı?” 

“Evet, öyle? 

İskoçyalı pis pis sırıtmaya devam etti. 

“Görev şuurunuzu cidden takdir etmek lâzım” dedi. 

“Bir gazeteci olarak sizinkini de. Sanırım siz de ilerlemeye devam edeceksiniz. Hem de öğreneceğiniz hiç bir şey olmadığı halde.” 

İskoçyalı gülümsemesini keserek Altan'a baktı ama sesini çıkarmadı. 

Altan hâlâ içlerinde dönmek arzusu olan var mı, diye gruba bakıyordu. Gazeteci Cengiz ileri çıktı. “Ben daha fazla gitmeyeceğim. Hayatımdan endişe ediyorum” diye mırıldandı “Hoca haklı ve söyledikleri doğru çıkıyor. Bu riski göze alamam" 

Aynı anda kameraman Ali'de reklam ajansı müdürüne dönerek, “Şef, kusura bakma ama ben de dönmek istiyorum” dedi 

Kopmalar başlamıştı. 

Ersin Yalmaç durumdan şikâyetçi görünmüyordu. Omuzlarını silkti, “Nasıl istersen” diye homurdandı. “Kimseyi zorlayamam. Kameranı bana ver, elimden geldiği kadar çekimleri ben yapmaya çalışırım ” 


Kendini dağcı diye tanıtan Ali elindeki kamerayı Ersin Yalmaç'a teslim ederek gazeteci Cengiz'in yanına gitti. Altan bu kez bakışlarını Sema ya çevirdi. 

“Ya siz Sema hanım? Siz de bu arkadaşlarla dönmek ister misiniz?" 

Esmer güzeli tereddüt etti. Nazarları soğuk bakışlarla kendisini süzen Ersin'e yöneldi bir an. Ajans müdürü hiç sesini çıkarmadan kıza bakıyordu. Kal veya dön diye en ufak bir lâf çıkmamıştı ağzından. 

Sema kararsız bir şekilde pantolonunun üzerine sarkan gömleğinin ucuyla bilinçsiz bir şekilde oynuyordu. Neden sonra, 

“Ben devam etmek istiyorum” diyebildi. Ama orada bulunan herkes genç kadının korktuğunu ve aslında dönmek için can attığını anlamıştı. 

“Emin misiniz?" diye sorusunu yineledi Altan. 

“Evet. 

Sema'nın sesi neredeyse duyulmayacak kadar sessiz çıkmıştı. 

Doçent dönmek isteyen Cengizle Aliye,” dönüş yolunu bulabilir misiniz?” diye sordu. “Rahatlıkla Hocam” dedi Ali. Sonra vedalaşıp hepsinin ellerini sıktılar ve şans dilediler. 

İkisi dönüş yolunda hızlı hızlı uzaklaşırken Altan, Mehmet'e yaklaştı. Belma uzaktan onlara bakıyordu. 

“Umarım ne yapacağını biliyorsun?” dedi. 

“Evet Hocam. Aletlerden elde edilen bulguları devamlı not edeceğim. Bu konuda vereceğiniz bir tâlimat var mı?” 

“Hayır yok. Bu Allah'ın dağında tek başına kalmanın ürkütücü olduğunu kabul ediyorum. Seni de zorlayamam, şayet bir tehlike sezinlersen veya bulunduğun istikamette bir lav akışı olursa hemen burayı terk edebilirsin." 

Mehmet içtenlikle güldü. 
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“Korkmuyorum hocam. Ayrıca burası düz bir arazi lâvlar buraya gelse bile akışkanlığı hızlı olmaz, siz hiç endişe etmeyin 

Kaçmayı başarırım." 

“Tanrı yardımcın olsun. 

“Sağ olun efendim” 

Altan son bir kez asistanına baktı. Mehmet'in kaçakçılar grubuna dahil olabileceğini bir türlü kabullenmek istemiyordu ama şu an beklemekten başka yapabileceği bir şey yoktu.. 

İlerlemeye devam ettiler. Kılavuz baş çekiyordu. Yöreyi çok iyi bilen ve dağ yollarında doğal olarak hızlı yürüyebilen Hasan, kasten, Altan'ın fazla yorulmaması ve rahat yürüyebilmesi için tempoyu düşük tutuyordu. Dağ köylüsü iki de bir durarak arkasına bakıyor ve pek belli ettirmemeye çalışarak Altanı kolluyordu. Altan kılavuzunun kendisi için endişelendiğinin farkındaydı; iyi bir dost ve kendisine sadık bir yoldaş bulduğundan da emindi. 

Hasanın arkasından tek sıra halinde yürüyorlardı. 
Kılavuzun beş metre kadar gerisinde Ersin, onun arkasında Sema, daha sonra yabancı iki gazeteci ve onların arkasında da Belma vardı. Asistan kız mümkün olduğunca Altan'a yakın durmaya çalışıyordu. Kafilenin en ardından da Sabah gazetesinden Hakan yürüyordu. 

Düzlük bitmişti. 

Şimdi önlerinde yeniden taşlı ve kayalı, ilerlemesi müşkül tabii bir dağ yolu başlamıştı. Havanın ısısı artmaya başlamıştı, daha şimdiden sucuk gibi terlemişlerdi. 

Bir ara önden giden kılavuz durarak başını arkaya çevirdi. 

“On dakikalık yolumuz kaldı” dedi. “Sonra Mor Kayalık'a geleceğiz. Orası Turşuk Tepe'den önceki son düzlüktür. Biraz daha gayret edin. 


Bu lâfı sanki Altana söyleyip onu cesaretlendirmek için etmiş gibiydi. Kısa bir an kendisine rehberlik görevini veren adama baktı. Neyse ki, Hocayı bu zor yürüyüşe dayanacak gibi gördü, sonra dönerek yoluna devam etti. 

Altan arkasından gelen Hakan'ın bir ara iyice yanına yaklaştığını hissetti. Gazeteci ile yan yana gelmişlerdi. Muhabir kısık bir sesle: 

“Hocam bu havalide vahşi hayvanlara rastlamalığımız mümkün mü? diye sordu. 

Doçent soluk soluğa, “Vahşi hayvan mı?" dedi. 

“Evet. Kurt ya da ayı gibi.” 

"Hiç sanmam. Bu mevsimde öyle bir tehlike yoktur.” 

“Emin misiniz?” 

“Gayet tabii.” 

“Ya terörist gruplar? Onlarla karşılaşabilir miyiz?” 

“Niye soruyorsunuz? Hem bizim gibi bir kafileden ne isteyecekleri olabilir ki?" 

“Yanımızda silah var mı?” 

“Silah mı? Silahı ne yapacağız Hakan bey? Biz bir bilim kafilesiyiz. 

“Ben de bundan kuşkulanmıştım zaten” 

“Anlayamadım?” 

“Reklam ajansı müdürü Ersin beyin yanında silah taşıdığını biliyor musunuz?” 

Altan hayretle gazeteciye baktı. 

“Siz nereden biliyorsunuz?” 

“Bir ara gördüm. Gömleğin altında saklıyor, arkasında kemerine sıkıştırmış.” 

“Emin misiniz?" 

“Kesinlikle hocam” 


Altan duraladı. Önlerinde yürüyen grup konuşmalarını işitemezdi. Belma bile başını çevirip bakmamıştı. Ersin Yalmaç'ın silahlı olması hiç hoşuna gitmemişti. Nihayet: 

“Bazı insanlar silahlı dolaşmayı sever” diye mırıldandı. “Ne de olsa dağda dolaşıyoruz, kim bilir belki de Ersin bey de sizin gibi düşünmüş ve yanına bir silah almıştır." 

Genç gazeteci önce bir şey demeden Altan'ı süzdü. 

“Sizi takdir etmemek elde değil Hocam” dedi. 

Doçent hafifçe gülümsedi. 

“Bu iltifatın sebebi ne?” 

“Birincisi ilim aşkınız ve bilime duyduğunuz saygı. Onun uğruna hiç çekinmeden kendinizi rahatlıkla tehlikeye atabiliyorsunuz. İkincisi ise kişiliğiniz ve mücadele azminiz. Bunu takdir etmek lâzım. Hiç bir şeyden yılmıyorsunuz.” 

“Teşekkür ederim” 

“Ama...” 

“Evet, devam edin lütfen” 

“İdealiniz uğruna gösterdiğiniz çabayı anlayışla karşılıyorum ama kendinizi gayenize öylesine kaptırmışsınız ki, yakın çevrenizde oluşan bazı olaylardan hiç haberiniz olmuyor. 

Altan dikkatle gazeteciye baktı. 

“Neyi kastediyorsunuz, sizi anlayamadım?” 

Hakan omuzlarını silkti. 

Önce konuyu açmakta biraz zorlanır gibi davrandı sonra ağır ağır, Sanırım Tatvan'dan beri dedikodusu yapılan şu kaçakçılık olayından hiç haberiniz yok” dedi. 

Doçent sararıverdi birden. 

“Ne kaçakçılığı?” 

“Eroin.” 

“Bunu da kimden duydunuz?” 
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“Anlaşılan kimse sizin kulağınıza fısıldamamış. Otelde sık sık konu ediliyordu. Tatvan çıkışında neden polis tarafından arandı-Sımızı sanıyorsunuz?” 

“Kim bahsetti size?” 

“Hocam biz gazeteciyiz, kulağımız deliktir. 

Altan ısrar etti. 

“Yine de söyleyin.” 

Genç gazeteci bir süre Altan'ın gözlerinin içine merakla baktı. Sanki onu tartıyormuş gibiydi. 

“Tatvan'da Nemrut'un indifa olasılığını incelerken halktan bir çok kişinin nabzını yokladık ve fikrini almaya çalıştık. Şehirde itiraf edeyim ki pek çok insan bu konuyu biliyor. 

Polis uzun zamandan beri pek çok evi ve işyerini basarak araştırma yapmış. Tatvan'da külliyatlı miktarda eroin saklıymış. 
Büyük parti mal. Kaçakçılar söylentiler ayyuka çıktığı için normal yollardan malı dışarıya çıkaramıyorlarmış. Rivayete göre kaynağı İran'mış malın” 

“Eee? Bunla bizim ne alâkamız var?” 

“Düşünsenize hocam, malı şehir dışına çıkarmak için bundan daha iyi bir yol mu olur? Kafilenizden yararlanmak istemiş olabilirler. 

Altan sertçe gazeteciye baktı. 

“Nasıl?” 

“Bunu bilemem, benim ki sadece bir tahmin” 

“Saçma bulmuyor musunuz? Biz dağa tırmanan bir kafileyiz. 
Eroini nereye yükleyecekler? Hem öyle olsa bile şehirden çok uzağız şimdi ve kimse malı almak için karşımıza çıkmadı.” 

Hakan omuzlarını silkti. 

“Ben sadece size işittiğim dedikoduları naklettim. Yalan yanlış, rivayette olabilir ama söylenen bu. Ayrıca... 

“Devam edin lütfen.” 
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“Şu geride bıraktığımız kamyonet.” 

“Evet, ne olmuş ona?” 

“Uyuşturucuyu nakletmek için yeterince büyük” 

“Ama ben onu inceledim, bütün teknik cihazlarımızı onunla taşıdık.” 

“Siz onu sadece âletlerinizi taşımaya elverişli olup olmadığı noktasından tetkik etmişsinizdir, acaba içinde özel bir bölüm olamaz mı?” 

“Neden böyle düşünüyorsunuz?” 

Gazeteci gülümsedi yeniden. Ağır ağır yürümeye devam ederlerken: “Şu sizin kılavuz Hasan; onu yeterince tanıyor musunuz, güvenebilir misiniz?” 

“Yoksa ondan mı şüpheleniyorsunuz?” 

“Hayır, sanırım siz ona yeterince güveniyorsunuz. Ama dün gece onu kamyonetin yanında baygın bulduğumuzda yalan söylediğine eminim. Nedense bazı şeyleri açıklamaktan kaçındı." 

“Ne gibi?” 

“Düşüp kayalara başımı çarptım demesi gibi. Yalandı ve buna çocuklar bile inanmazdı. Kanımca o bir saldırıya uğradı.” 

Altan yutkunarak sordu. 

“Saldırı mı? Kimin tarafından? Sizin bir fikriniz var mı?" 

“Hayır Hocam, hiç bir tahmin ileri süremem. Yine de kafilede silahlı bir reklam ajansı müdürünün bulunmasını yadırgıyorum, siz ne dersiniz?” 

Altan daha fazla bilmiyormuş dümenlerine yatarak gazeteciyi oyalamanın anlamsız olduğunu düşündü. 

“Haklısınız” diye fısıldadı. "Bu dedikodu benim de kulağıma çalındı. Biliyorum. 

“Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Ama bu ana kadar durumu iyi idare ettiniz. Şimdi ne yapmayı planlıyorsunuz? 
Eminim ki bu grubun içinde kaçakçıların bir adamı var. 
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“Ve siz de Ersin Yalmaç'dan kuşkulanıyorsunuz, öyle mi?" 

Gazeteci yine kısa bir duraksama geçirdi. 

“Yalnız ondan değil hocam. Şu iki yabancı gazeteciden de huylanıyorum. Nedense size grup lideri, bir ilim adamı gibi değil de düşman gibi bakıyorlar. 

“Bu kanıya da nereden vardınız?” 

“Ben onlarla yol boyunca birlikteydim. Konuşmalarına şahit oldum. Ayrıca, mâlum gazetecilik tehlikeli bir meslektir ama bir indifa haberini almak, olayı yerinde görüntülemek için iki yabancı meslektaşın bunca tehlikeye katlanması biraz garip değil mi? Üstelik kendi ülkelerinin dışında; baksanıza bizim yerli gazeteci arkadaşlar bile kafileyi korkup terk ettiler. Bence onların mesleki heyecanlarının dışında bir beklentileri var. 

Altan gülümsedi. 

“Siz gazeteci değil, polis hafıyesi olmalıymışsınız" dedi. 

Hakan da samimi bir şekilde gülümsedi. “Fakat anlayamadığım bir nokta var” diye konuşmasına devam etti. “Eroini tek saklayabilecekleri yer kamyonetti, oysa onu Allah'ın dağında bıraktık. Şüphelendiğimiz kişiler ise sizinle beraber yola devam ediyorlar. Madem siz de aynı kuşkuları taşıyorsunuz, bu durumu nasıl açıklarsınız?” 

“Bilmiyorum” diye fısıldadı Altan. “Her hangi bir fikrim yok.” 

Kısa bir an gazeteci endişeyle doçente baktı. 

“Bence var Hocam, ama açıklamak istemiyorsunuz” 

“Haksızlık ediyorsun delikanlı” 

Hakan sesini çıkarmadı önce. Sonra yavaşça, “Şu gittiğimiz Mor Kayalar denilen yerin ünlü eski bir kaçakçıya ait olduğunu biliyor musunuz? Aşiret ağasıymış.” 

“Evet, kılavuzumdan öğrendim” 

“Yani o da eroin meselesini biliyor mu?” 
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“Hiç sanmam. O bir dağ köylüsü. Bu işlerde bezi olduğuna ihtimal vermem. 

“Ama zeki bir adam. Kendisine yapılan saldırıyı açıklamayacak kadar üstelik.” 

“Bak, bu doğru. O da aramızda kötü niyetli birilerinin olduğundan endişeleniyor.” 

Hakan iyice tedirginleşmeye başlamıştı. 

“Anlayamıyorum Hocam” diye mırıldandı. “O halde niye Mor Kayalar'a gitmekte ısrar ediyorsunuz? Belli ki bizi orada kötü bir sürpriz bekleyecek.” 

“Olabilir, itiraf edeyim ki bundan ben de endişe duyuyorum Ama bulduğum veriler lâvların püsküreceği bacanın o yönde olduğunu gösteriyor. Magma tik yoğunluk o istikamette. Oraya gitmek zorundayız.” 

“Bu şartlar altında mı?” 

Altan gazeteciye kısa bir nazar attı. 

“Tehlikenin ağırlığına göre bir seçim yapmak zorundaydım. 
Kaçakçılık düşüncesi henüz ispat edemediğimiz bir düşünce ama dağın püsküreceği kesin. Bu tehlikeden bütün bir yöre halkı zarar görecek, öncelikle bu tehlikenin boyutlarını saptamamız gerekiyor. Tercihimi bilim uğruna yapmak zorundaydım. Bu noktadan sonra dönmeliğim olanaksız.” 

Tam o sırada Belma durarak onların kendisine yaklaşmasını bekledi. 

“Ne fısıldaşıyorsunuz öyle?" diye sordu. 

Altan, “Hakan beyle Nemrut'u konuşuyorduk” dedi. 

“Sen iyi misin? Yoruldun mu?” 

“İyiyim, iyiyim.. Beni merak etme” 

Oysa yorgunluktan ve gerginlikten bitkin haldeydi genç doçent. O lânet uçak kazasından beri, hiç bu kadar sakatlığından 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şikayetçi olmamıştı. Kafiledeki diğer insanlar gibi sağlıklı ve sağlam olmayı çok isterdi. 

Belma önüne dönüp yürümeye devam etti. 

Bir süre konuşmadılar. 

Ufak bir tepenin alt eteklerini dönüyorlardı. Yol ilerlemek için çok elverişsizdi. Az sonra Mor Kayalık'lar düzlüğüne çıkacaklardı. 

Gazeteci konuyu değiştirmek istercesine, “Hocam bu araştırmaları havadan yapmak olasılığı yok muydu?” diye sordu. 

“Gelişmiş ve zengin ülkeler için var tabii” dedi. “Çevrede dağın magmatik bulgularını tespit edince dağın boyutlarındaki değişikliği, gazları kontrol edecek, havadan ısıyı ölçecek robotlar bile var. ileri teknolojiyi ve parayı gerektir elbet. Ama bizim ülkemiz aktif volkanik bir yapıya sahip değil. Zengin ülkelerde krater ağızlarına bile bahsettiğim robotları indirmek mümkün, özellikle araştırmacılar için hayati tehlikesi olan hallerde bu robotlar kullanılır.” 

“Pahalı mı bu robotlar?” 

“Yaklaşık 450.000 dolar” 

Gazetecinin dudaklarından bir ıslık yükseldi. “Vay canına!” 
diye söylendi. “Bizim için gerçekten lüks sayılır” 

“Evet, öyle.. Düşünsenize beş asırdan beri ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Hangi kurum bu yatırımı yapar? Bir helikopterimiz ve robotumuz olsa jeotermal hareketi kontrol eder, lâv tepesini rahatlıkla görürdük.” 

Genç gazeteci daha fazla soru sormadı. 

Aklı karışmış gibiydi... 


Belma müthiş şaşırmıştı.. 


Tepe'ye tırmanan yamacın altı tek kelime ile sanki bir ovaydı. 
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Dümdüz bir alan.. Püskürmeyle gri tozlara bürünmüş çok geniş bir saha.. İnsan böylesine yorucu bir tırmanıştan sonra, sivri ve sarp kayalık araziden çıkıp, alabildiğine düz bir toprakla karşılaşacağına ihtimal veremezdi. 

Fakat asistanı asıl şaşırtan şey uzakta gördüğü hangar gibi yüksek binaydı.. 

Ne böyle bir düzlüğü ne de böyle yüksek bir binayı göreceğini ummamıştı. Gözlerini kısarak Mor Kayalar denen yeri incelemeye başladı. O yüksek bina çevreye uyum sağlamıyordu. Şayet burası bir köyse, doğrusu Nemrut dağı için fazla lüks ve şatafatlıydı. Bir kere gözüne çarpan bütün yapıların tepesinde kiremit vardı. Toprak damlı, yere gömülmüş köy evi hiç yoktu. Sonra dikkatle bakınca gerçekte buranın bir köy olmadığını, yalnızca Allah'ın dağında kurulmuş bir çiftlik olduğunu anlamakta gecikmedi. Yine de hangara benzeyen o yüksek ve ilk bakışta göze çarpan yerin ne olduğunu çıkaramadı. Duvarları tahtadan çatısı da etemitten yapılmıştı Oluklu eternit çatı, dağdan püsküren küllerle kaplı olmasına rağmen, güneş ışığı altında bulundukları yerden bile parıldayarak görünüyordu. 

Çiftliğe en az beş yüz metre, belki de biraz daha uzaktılar Hiç bir hayat emaresi gözükmüyordu. Sanki terkedilmiş, yalnızlığa bırakılmış bir yerleşim birimiydi. Belma biran, acaba buraya neden Mor Kayalar deniyor, diye düşündü. Çiftlik civarında kayalık bir alan da mevcut değildi. 

Durdu ve dikkatle araziyi incelemeye devam etti. 

Batısı hariç üç bir yanı dik ve yalçın tepelerle kaplıydı. Geniş düzlüğün batı kenarı ise alabildiğine derin bir uçuruma bakıyordu. Çiftlik alanı adeta derin uçurumla yüksek tepeler arasına sıkışmış geniş ve uzun bir platoydu. 

İçini bir ürperti kapladı. Tatvan'dan çıktıklarından beri ilk defa üstü kiremitle kaplı bir bina görüyorlardı ve bu görüntü 


246 


sanki Belma 'ya bir medeniyet işareti gibi geliyordu ama nedense sessiz platoda insanı korkutan, ürperti veren garip bir sessizlik vardı. Hele o hangara benzeyen yapı, vahşi tabiata çok uygun düşüyordu. 

Belma, kılavuz Hasan'ın koşar adım geri döndüğünü gördü Kılavuz, Altan'ın yanına yaklaştı. Bu kez sesini kısmaya gerek görmeden, “Beğim, bu çiftlikten geçmek zorunda mıyız?” dedi. 

Altan, kılavuzun neyi kastettiğini anlamıştı. 

“Çiftliğe uğramadan geçeceğimiz başka yol var mı Hasan?" 
diye sordu. 

Adam biraz tedirgin: 

“Dağın eteklerinden arkaya dolaşan dar ve dik bir keçi yolu vardır. Tırmanmak zordur ama ben onu öneririm” diye mırıldandı. 

Altan kılavuzun korktuğunu anlamıştı. 

Çiftliğe gitmenin tehlikeli olacağını da sezinliyordu. Her ne kadar oranın boş ve kimselerin olmadığı iddia edilse bile.. 

“Pekala” dedi Altan. "Aranızda fazla yorulan varsa burada kısa bir mola daha verebiliriz. Sonra kılavuzumun gösterdiği yoldan devam edeceğiz. 

“Durun bir dakika” dedi Giovanni “Niye bu toz toprak arasında dinleniyoruz da şu az ilerde görünen çiftlik gibi yere gitmiyoruz. Bakımlı bir yere benziyor, hem de buraya çok yakın. Hiç olmazsa elimizi yüzümüzü yıkamak fırsatını buluruz.” 

İşte, itiraz gelmişti. 

Yabancı gazeteciler belli ki çiftliğe gitmek istiyorlardı. 
Onların hedefi ve varmak istedikleri yer orasıydı. 

Altan huylandı. Acaba teklifi reddederse tepkileri ne olacaktı. Hiç tereddüt etmeden: 

“Orası boş Bay Zagarino” dedi, “İki üç yıldan beri kullanılmıyor. 
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“Nerden biliyorsunuz?” 

“Kılavuzum söyledi. O bu dağın adamıdır. Buraları avucunun içi gibi bilir? 

“Bu neyi değiştirir ki? Hepimiz yorgunuz. Biraz dinlenmeye ve yıkanmaya ihtiyacımız var.” 

Altan bir an duraladı. 

“Bu çiftlik bir aşiret reisine aitmiş ve işittiğime göre yabancıları da hiç sevmezmiş.” 

“Az önce terkedilmiş olduğunu söylemiştiniz.” 

"Evet ama belki bir kaç silahlı muhafız bırakılmış olabilir. 
Kötü ve istenilmeyen bir muameleye maruz kalabiliriz.” 

“Yapmayın canım; olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Dağ püskürüyor ve her an lavların altında kalma tehlikemiz de var. Kim bizi silah tehdidiyle kovar ki? Hem bir bilim adamı olarak siz oradakileri de uyarmak zorundasınız. 

“Üzgünüm ama oraya gitmeyi sakıncalı buluyorum, bir atı önce yolumuza devam etmeliyiz. Turşuk Tepe'den Kargasek mez- 
'deki istasyona gün batımından önce dönmek zorundayız Hava kararırsa yolculuğumuz imkânsız olur. 

Bu defa lâfa Ersin Yalmaç karıştı. 

“Sorumsuzca davranıyorsunuz Altan bey. Hepimiz yorgunuz ve rahat bir yerde dinlenmeye de ihtiyacımız var. Biz o çiftliğe gitmekten yanayız. 

Altan sertçe ajans müdürüne baktı. 

“Burada kararları ben veririm. Kafile başkanı ve tek sorumlu olduğumu unutuyorsunuz galiba.” 

Ersin Yalmaç bir iki adım atarak yanına geldi. Mavi gözlerinde alaycı bir ifade vardı. 

“Oyun bitti artık” diye homurdandı. “Yol boyunca çok kaprisinize ve ukalâlığınıza katlandık. Bundan sonra sizden emir almaya hiç niyetimiz yok. 
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“Ne demek istiyorsunuz?” 

“Numara yapmana da hiç gerek yok, buradaki bulunuş sebebimizi senin de bildiğine eminim, itirazı kes ve tıpış tıpış çiftliğe yürü, yoksa senin için fena olur. 

Ersin Yalmaç'ın bu küstah konuşması jartık maskelerin düştüğünü gösteriyordu. İki erkek bir süre birbirlerini süzdüler 

Aynı anda elini beline atan Ersin otomatik bir tabanca çıkararak namluyu doçente doğru çevirdi. 

“Bundan sonra emir verme yetkisi bende, anlıyor musun? 

Altan dona kaldı. 

Bir an hiç kımıldamadan yerinde durdu. 

Kaçakçılar sonunda silaha başvurmuşlardı. Aklından basıl 

bir hesap yaptı. Tam dörde dörttüler. Kendisi, Belma, Hakan ve Hasan bir yanda, iki yabancı gazeteci, Ersin ve henüz Ilıtacağı taraf belli olmayan Sema ise kötülerin yanındaydı. Ama onların büyük bir avantajı vardı ve silahlıydılar; ayrıca protezli bacağı ile ne yapabileceğini acı acı düşündü. O yarım insan sayılırdı. 
Allah'ın dağında fiziki bir mücadeleye kalkışırlarsa hiç şansları yok sayılırdı. 

“Düş önüme, çiftliğe gidiyoruz!" diye bağırdı Ersin. 

Altan hata yaptığını kabul etmek zorundaydı. Hem de büyük bir hata. İşin başından beri basireti bağlanmış, sayısız uyarılara bir türlü inanamamış ya da gereken tedbirleri almamıştı. Şimdi hayıflanmasının hiç anlamı yoktu. İstanbul'daki tanışma kokteylinde karşılaştığı esrarengiz kişiden, otel önündeki komiser Cemil'e kadar pek çok kişi onu uyanık olmaya davet etmişlerdi. 
Özellikle de Sema. Fakat hiç birine tam olarak İnanmamış, safça hepsinden şüphelenmişti; şimdi ise bu kuşkuların cezasını çekecekti. 

Beti benzi attı birden. 
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Yanındaki dört masum insanın hayatı ve geleceği vereceği karara ve davranışlarına bağlıydı. Karşı koymak çok anlamsızdı, ayrıca bunlar kırk trilyonluk malın hayali içinde yüzen karanlık adamlardı, karşı koyarlarsa hiç tereddüt etmeden silahı ateşlerlerdi. Altan bir yandan da doğanın getireceği büyük tehlikeyi düşündü. Tam bir felâketle karşı karşıya idiler. 

Dikkatle kendi safındaki arkadaşlarına baktı. 

Hasan kaşları çatık kımıldamadan duruyordu. Gazeteci Hakan sanki olanları tabii bir şeymiş gibi kabullenmişti, şaşırmış görünmüyordu, hatta daha da ötesi, sanki bomba gibi bir haberi yakalamış olmanın zevkini yaşıyordu. Sadece Belma, kendisi gibi korkmuştu, genç kızın yüzü kireç gibi bembeyaz kesilmişti. 

“Yürü, kımılda hadi!” diye bağırdı tekrar Ersin. 

Altan bastonuna dayanarak ilerlemeye çalıştı. 

Şimdilik yapabileceği bir şey yoktu. 

Göz ucuyla Hasana baktı. Kılavuz metin adamdı ve tehditten pek etkilenmişe benzemiyordu. Belma ürkerek Altan'ın koluna girdi. Ağzını açıp tek kelime etmedi ama sıkı sıkıya koluna yapıştı, sanki ona destek vermek, bir çılgınlığa kalkışmaması için uyarmak istiyordu. 

Çiftliğe doğru yola düzüldüler.. 

Çiftlik evine elli metre kadar yaklaştıklarında kapı açılarak, ellerinde Kaleşnikof taşıyan dört köylü dışarıya fırladı Silahlarının namlularını gelenlerin üzerine çevirmişti. En öndeki uzun suratlı, sakalı uzamış, lânet suratlı biriydi. 

Adam Belma'ya tanıdık gibi geldi, ama nerede gördüğü çıkaramadı. 

Sinirli bir şekilde Ersin'e homurdanarak, “Nerede kaldınız?" 
diye söylendi. “Uzun zamandır sizi burada bekliyoruz” 

Ersin Yalmaç, “Ne yapalım?" dedi. Başıyla Altan'ı işaret ederek, “Bu topalın ayağıyla ancak gelebildik” 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Adam konuşunca Belma onun kim olduğunu hatırlamıştı. 

Tatvan daki otel kâtibiydi o.. 

Ersin Yalmaç, “Mallar geliyor mu?” diye sordu. 

“İlk bölümünü naklettik. Arkadaşlar geriye kalanı almaya gittiler” dedi otel kâtibi. 

“Asistanı ne yaptınız?” 

“Sersemin tekiymiş.. Bize karşı koymaya kalkıştı. Onu benzetmek zorunda kaldık.” 

Konuşulanlara şahit olan Altan'ın yüreği cız etti. 

Mehmet'ten bahsettiklerini anlamıştı. İçinden lânet olsun, diye söylendi, olanları bir türlü kabul etmek istemiyordu, Mehmeti öldürmüşlerdi, inanılır gibi değildi. Altan derin üzüntüsü içinde, birde onun hakkında hissettiği kuşkular aklına geldikçe, çıldıracak gibi oluyordu. 

Aynı konuşmayı Belma'da duymuştu, göz ucuyla sevgilisine baktı. Kızın yüzü renkten renge giriyordu, o anda ikisinin de aynı şeyleri hissettikleri muhakkaktı. 

“Boş ver" dedi Ersin. “Hıyarın tekiydi ve çok meraklıydı. 
Cesedini ne yaptınız?” 

“Kamyonetin yanında bırakamazdık. Buraya taşıdık, sonrada uçurumdan aşağıya fırlattık, kıyamete kadar cesedini bulamazlar artık. Ya bunları ne yapacağız şimdi?” 

Soruyu soran kâtibin yüzünde pişkin ve sırıtan bir ifade vardı. Ersin fısıltı halinde bir kaç kelime söyledi fakat ne yazık ki kimse söylediklerini işitemedi. Ona rağmen Altan adamın yüzünde hasıl olan tebessümden Ersin'in ne söylediğini üç aşağı beş yukarı tahmin etmişti. 

Kâtip, Kaleşnikofun namlusuyla işaret ederek, “İçeriye girin!” diye bağırdı. 
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Altan, Belma'nın elini tutarak önden yürüdü. Hasan ve Hakan da onları takip ettiler. Diğerleri sanki bir dost evine girmiş gibi rahat ve huzurluydular. 

Kâtip Hamido onların başına Kaleşnikof'lu bir adamını dikerek Ersin'in arkasından gitti. Çiftlik evinin içi, doğrusu umduklarından çok daha bakımlıydı. Yine de uzun zamandır kullanılmadığı belli oluyordu. Başlarında kalan silahlı muhafız onlara oturmaları için taş bir kerevet gösterdi. Hasan ve Hakan oturdular, Altan durumu bu kadar çabuk kabul etmenin öfkesi içindeydi, ruhu isyanlar ediyordu ama yapabileceği bir şey gelmiyordu aklına. 

Belma ile birlikte taş kerevete ilişti. Bastonuna dayanıp protezini ileri uzattı. Sinirden titriyordu. Bunca insanın başını belâya sokmuş, hatta basiretsiz davranışları nedeniyle Mehmet'in ölümüne sebebiyet vermişti, asistanı istasyonda tek başına bırakması tedbirsizlikti. 

Silahlı köylüye bakıp, “Kim sizin başınız? Buradaki çetenin reisi ile görüşmek istiyorum” diye bağırdı. 

Adam kaşlarını çatıp Kaleşnikofu üzerine çevirmekle yetindi. 

“Boşuna kendini yorma beğim" diye mırıldandı Hasan oturduğu yerden. “Bunlar dağ köylüsüdür, Türkçe bilmez.” 

“Nasıl olur yahu? Bu herifler askere filan da gitmezler mi?” 

“Pek çoğu gitmemiştir beğim. Nüfusu bile yoktur” 

“Allah kahretsin “ 

Gazeteci umutsuz bir şekilde bakışlarını Altan'a çevirdi Sesini kısarak fısıldadı. 

“Olan oldu Hocam, kapana kısıldık bir kere. Bence buradan kurtulmanın bir yolunu bulmaya bakmalıyız. Başımızdaki Kürdün Türkçe bilmemesi daha iyi, hiç olmazsa ne konuştuğumuzu anlamaz, ama acele bir plan yapmalıyız.” 
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“Nasıl?" diye sordu Altan. 

Hakan büyük bir cesaretle, “Galiba şu an bu adamın üstüne sıçramamız için en uygun zaman; diğerleri dışarıda ya ellerini yüzlerini yıkıyorlar ya da bir şeyler yiyorlar. Silahlı diğer köylüler de burada yok. Bu adam yalnız. Az sonra hepsi yanımıza geleceklerdir. O zamanda hiç şansımız kalmayacak.” 

“İyi de, adamın elindeki Kaleşnikof'u görmüyor musun? 
Uyanık biriyse hepimizi kalbura çevirir. 

“Hocam başka şansımız mı var sanıyorsunuz? Düşündüklerim doğru çıktı mal kamyonetteymiş, asistanınızı öldürdüler, hiç kuşkusuz bizi de öldürecekler, bence her dakika aleyhimize geçiyor. Ne yapıp edip şu başımızdaki adamın elindeki silahı almalıyız." 

“Sonra ne olacak?” 

“Hiç olmazsa kendimizi korumak için bir şansımız doğacak” 

“Dışarıda eli silahlı bir yığın köylü varken mi? Olmaz, başka bir yol denemeliyiz. 

Belma ile Hakan, doçente baktılar. 

“Nasıl bir yol?” 

“Bilmiyorum.. Ama buradan kurtulmanın bir çaresi olmalı muhakkak” diye söylendi Altan etrafına bakınarak. 

Belma, “Hakan haklı” dedi. "Hiç olmazsa şimdilik elimiz kolumuz bağlı değil. Son şansımız olabilir bu.” 

Kaleşnikoflu muhafız bağırarak Kürtçe bir şeyler söyledi yeniden. 

Belma kılavuza dönerek, “Ne diyor?” diye sordu. Hasan başını sallayarak, “Çok konuştuğunuzu ve susmanızı söylüyor” diye tercüme etti. 

Altan umutsuz nazarlarla Hasan'a baktı. 

Kılavuz başını iki yana sallıyordu, adamın uyarısına rağmen konuşmaya devam etti. 


“Beğim sakın bunu denemeye kalkışmayın” diye fısıldadı. Bu adamlar iyi silah kullanırlar, hepsi ağa tarafından seçilmiş ve ona ölesiye bağlıdırlar, anında hepimizi kalbura çevirir elindeki otomatik silahla.” 

Konuşmayı kestiler. 

Bir süre çıt çıkmadı. Sanki ölüm sessizliği çökmüştü bulundukları yere. 

Altan dayanamadı. 

“Sen ne düşünüyorsun Hasan?” diye sordu. 

“Biraz daha bekleyelim” 

Genç gazeteci homurdandı. “Daha ne bekleyeceğiz yahu? 
Hiç bu adamlar bizi sağ bırakırlar mı? Artık emellerini öğrendik, içimizden birini şimdiden öldürdüler. Geride olaylara şahit bırakmayacaklardır. Anlamıyor musunuz?” 

Tam o sırada bulundukları odanın kapısı açıldı Ersin Yalmaç ve iki silahlı adam daha içeriye girdiler. Şansları artık hiç kalmamıştı. 

Hakan'ın suratı asıldı. 

Ersin onlara doğru yaklaştı. Sinirli ve gergin görünüyordu. 

“Hoca” dedi. “Sence lâv akışı ne zaman başlayacak?” 

İlginç bir soruydu bu! Acaba neden böyle bir soruyu sormak gereğini duymuştu reklam ajansı müdürü? 

Neden sordunuz? Artık önemi var mı? 

“Doğru, sizler için yok. Sizler asla geri dönmeyeceksiniz. Sinirli haline rağmen sırıtmayı başarıyordu. “Ama yaşamaya devam edecekler için var tabii.” 

“Yoksa korkmaya mı başladınız Ersin bey?” 

“Kendim için korkmuyorum. Bizim dönüşümüz garanti altına alınmıştır. Ama yardımcılarım için endişelendiğimi itiraf edebilirim" 

Altan merak etmişti. 
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“Kendinizden nasıl emin olabiliyorsunuz?” 

“Hâlâ anlamadın mı Hoca. Az sonra buraya bir uçak inecek malı ve bizleri alarak havalanacak ama geride kalan adamları da kurtarmak zorundayım. 

Altan afallayarak adama baktı. 

“Uçak mı? Buraya bir uçak mı gelecek? Bu Allah'ın dağına?" 

“Çok mu şaşırdın Hoca? Bunca malı nasıl götüreceğimizi sanıyordun?" 

Altan'dan ses çıkmadı. 

Ersin Yalmaç sırıtarak doçente baktı. “Yoksa aklın kesmedi mi, ha?” 

Altan omuzlarını silkti. “Buraya uçak ineceğine ihtimal vermem. Yanılıyor olmalısınız, arazi düzlük ama burada pist filan yok.” 

“Sen öyle san.. Dağın püskürmesinden çıkan tozlar pisti kaplamış da ondan göremedin her halde. 

“Çılgınlık bu.. Aklı başında olan bir pilot buraya iniş yapmaz Hele bu şartlar altında. Delilik olur. Boşuna bekliyorsun." 

“Göreceğiz bakalım, gelir mi gelmez mi? Sen şimdi cevap ver, dağ indifa ederse akıntı sence hangi yöne olacaktır?” 

Altan bir süre cevap vermeden Ersin'in yüzüne baktı. Rek lam ajansı müdürünün iddiası yabana atılacak cinsten değildi Daha önce hiç aklına gelemeyen böyle bir ihtimali düşünmeye başladı. Gerçekten de buradan kurtulmanın en pratik yolu bir uçak olabilirdi. Fakat söylediğinde de haklıydı, hiç bir pilot dağın her an püsküreceğini düşünerek bu riski göze alamazdı. 

“Soruma cevap ver!” diye gürledi Ersin. “Lâvların buraya gelme tehlikesi var mı?” 

“Kesinlikle" dedi Altan. Ama aslında bundan emin değildi. 

Ersin Yalmaç sinirli sinirli odanın içinde dolaşmaya başladı, ileri geri odayı arşınlıyordu. Yüzünde kararsız bir ifade vardı. 
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“Şu baca” dedi. “Hani senin patlayacağını iddia ettiğin yeni baca; Turşuk Tepenin ne tarafında?” 

“Görmeden tespit etmemin imkânı yok ki? Bilemem.” 

Acaba bu şekilde zaman kazanabilir miyim, diye düşünmeye başlamıştı. Muhafızlar kendi aralarında Kürtçe tartışıyorlardı. 
Altan ilk defa ağanın adamlarının panikte olduklarını sezinledi. 
Korktukları belliydi. 

Ersin onları susturmaya çalıştı, sonra otel kâtibi Hamido'ya dönerek, "Ne söylüyorlar?” diye sordu. Hamido: 

"Bir an evvel buradan gitmek istiyorlar” dedi Türkçe. 

“Söyle onlara, ağanın gelişini beklemeliyiz. O olmadan bir yere gidemeyiz. 

Otel kâtibi omuzlarını silkti. 

“Onların işi bitti Ersin bey! Onları zor durdururuz. Hepsi ağaya sadıktırlar ama can bu, şimdi kendilerini düşünüyorlar. 
Bence bırakalım gitsinler." 

Ersin kararsızdı, öfkeli bir şekilde pencerenin kenarına gitti, perdesiz camdan dışarıya baktı. Ne yapacağını kestiremiyor gibi bir hali vardı. 

“Köyleri yakın mı buraya?" diye sordu. 

“Köy mü? Bu civarda köy filan yoktur. Ağa bunları uzaktan getirmiştir. Üçü Hizan'lıdır, diğer ikisi Mutki'den.” 

“Ya diğerleri?” 

“Tatvan'lı var, Van'lı var” 

"Tam olarak kaç kişisiniz?” 

“On kişiyiz.” 

Ersin sıkıntılı bir şekilde Hamido'ya bakmaya devam etti. 

“Kararın nedir beyim? Benden cevap bekliyorlar.” 

“Lânet olsun!” diye söylendi Ersin Yalmaç. “Ne ödlekmiş bunlar? Zeynel Ağa'nın uçağı neredeyse gelir, biraz daha bekleyemiyorlar mı?” 


“Onlara da hak verin. Can pazarı bu! Dağın püskürmesi hiç alışık olmadığımız bir şey. Korkmaları çok doğal.” 

“Yoksa sende mi korkuyorsun?” 

Otel kâtibi hiç çekinmeden, “Evet” dedi. 

“Gitmek istiyor musun?" 

“Ben beklerim. Hizanlıları da ikna ederim. Onlar malı uçağa yerleştirirler. Diğerlerini bırakalım gitsinler." 

“Pekala, öyle olsun” diye homurdandı Ersin Yalmaç.. 

Hizanlı üç dağ köylüsü odaya girdiler. Ellerindeki otomatik tüfekler rehinelerin üzerine yönelikti. Ersin ve Hamido odayı terk etmişlerdi. Yabancı gazeteciler ve Sema ortalarda yoktu. 

Uzun ve sessiz bir bekleyiş başladı. 

Köylülerin kafile elemanları ile pek ilgilendiği yoktu. İçlerinden sadece biri Kaleşnikof'u üstlerine çevirmişti. Diğerleri tüfeklerini yere bırakmışlar, kendi aralarında hızlı hızlı konuşuyorlardı. Onlarında korktuğu belliydi, yüz hatları gerilmiş ve sinirliydiler. Belki de kendi aralarında tartışıyorlardı. 

Belma fısıldayarak Altan'a sordu: 

“Diğerler, nerde acaba?” 

“Her halde başka bir odada dinleniyorlardır?” 

“Aklına bir çıkar yol geliyor mu?” 

“Üzgünüm ama hayır” 

“Şey ..” diye mırıldandı Belma. “Acaba Sema'nın bize bir yardımı dokunur mu?” 

“Bilmem.. Nasıl bir yardım?” 

“Unuttun mu, kız çok korkuyordu. Belli ki aslında onlarla işbirliği yapmıyor. Öyle olsa bizden yardım istemezdi” 

“Artık çok geç” 

“Ne yani? Burada bile bile ölümü mü bekleyeceğiz?” 

“Ne yapabiliriz ki sevgilim? Hele şu ağa denen adam bir gelsin, bakalım ne olacak?” 


257 


Belma ters ters doçente baktı. 

“Sen eski bir pilotsun, buraya uçağın inebileceğini aklın kesiyor mu?” 

“Çok zor ama imkansız da değil.. Belki ufak bir uçak inebilir.” 

“Sahi mi söylüyorsun?” 

Kaleşnikoflu köylü bağırdı. Ne dediğini anlamadılar ama susmaları için ikaz ettiğini tahmin edebilmişlerdi. 

Belma fısıldamasını kesti. 

Nemrut'un gazabı dinmişti sanki.. 

Ne depremler oluyor, ne de topraktan uğultular yükseliyordu. Püskürmeler durmuş, heybetli dağ gaz ve su buharı fışkırtmaz olmuştu. Sanki beş asırlık sonsuz uykusuna bıraktığı yerden devam ediyor gibiydi. Mor Kayalar'ı dinginlik kaplamıştı. 

lan Walsh homurdandı, “Bu Allah'ın belâsı yerde içki bulunmaz mı?" 

Giovanni Zagarino kopça gözlerini kısarak arkadaşına baktı. 
“Sabret biraz. Yakında istediğin kadar içkiye kavuşacaksın, az kaldı." 

“Lânet olsun!” dedi Walsh. “Hâlâ ortalarda yoklar. Çok geciktiler. 

“Meraklanma, geleceklerdir.” 

İskoçyalı rahat değildi, iri vücuduyla çiftlik evinin içinde dört dönüyordu. Kulaklarını dikmiş, sessizlik içindeki ortamda uçak homurtusu dinliyordu. Çiftlik evinin açık kapısından önlerinde uzanan gri tozlarla kaplı alana baktı. Endişeli ve sabırsızdı. 

"Ya gelmezlerse, ya korkup her şeyi yüzüstü bıraktılarsa?” 
diye mırıldandı. 

“Saçmalama lan! Kimse bu parayı korku yüzünden bırakamaz. Geleceklerdir. 

Sema oturduğu yerden iki yabancıyı süzüyordu. 
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Esmer güzelinin yüzü bembeyazdı. O anda tek isteği beklenen uçağın düşmüş olmasıydı. Bütün geleceğinin Kürt Zeynel'in elinde olduğunu çok iyi biliyordu. Yüzü derin bir üzüntüyle buruştu. İtalyan haklıydı; onun tanıdığı Zeynel gelirdi, mutlaka gelirdi. Ağa kafasına koyduğu şeyi asla gerçekleştirmekten yılmayan biriydi. 

Bakışları istiflenmiş uyuşturucu paketlerine kaydı. Sekiz yüz kilo eroin duruyordu taş zeminin üzerinde. Ağlayacak gibi oldu genç kadın. Gözlerinden yanaklarına her an süzülmeye hazır yaşları zor tutuyordu. Dudaklarını ısırdı, nazarlarını karşısında oturan Ersin Yalmaç'a çevirdi. Sâkin ve ilgisiz bir şekilde oturuyordu reklam ajansı müdürü. Soğukkanlılığına şaşmamak elde değildi. Sanki bütün olayları yaşamış biri gibi davranmıyordu. 
Genç kadın içinden lânetler okudu kendine, her şey, bütün bu belâ Zeynel'le tanışmasıyla başlamıştı. Ağa çok zengin bir adamdı ve kendisine âşık olmuştu. Sema o tarihlerde sonunun böyle olacağına ve karanlık bir geleceğe doğru gittiğini asla düşünememişti; yoksa bu ilişkiyi daha başlamadan keser ve bu affedilmez hatayı işlemezdi. Ama artık çok geçti, yapabileceği bir şey yoktu. 

Altan Hocaya da içinden küfredip duruyordu; onu akıllı ve uyanık biri zannetmişti, oysa aptalın tekiydi. Onu ve ekibindekileri uyarmak için elinden geleni yapmış ama bir sonuç alamamıştı. Aralarındaki en uyanık kişi Mehmet adlı asistandı, ne var ki onu da gaddarca öldürmüşlerdi. 

Nefes almakta zorlanıyordu. 

Yerinden kalktı, açık kapıdan dışarıya tozlu alana çıktı 

Yüksek rakım nedeniyle kalp atışları hızlanmıştı. Bir süre bilinçsizce açık havada dolaştı. Yüreğinin çarpıntısını engellemek mümkün değildi, derin derin soludu. Sonra bir sigara yakarak dumanı ciğerlerine çekti. 


Zeynelden korkuyordu, artık onunla olmaktansa ölmeyi tercih ederdi. 

Başını kaldırıp göğe baktı. Hava berrak ve parıltılıydı; gözlerini Nemrut'un zirvesine çevirdi, dağ sâkin ve sessizdi, zirvede tek bir bulut dahi görünmüyordu. Bu kez kulaklarını dikip yaklaşan uçak sesi duymayı bekledi. 

Yaz günü olmasına rağmen üşüdü; belkide gerginlikten titriyordu, ya da korkudan. Oteldeki o kâtip bozuntusu herifle dağda karşılaşınca çok şaşırmıştı, onun Zeynel'in adamı oldugunu bilmiyordu, ama tam Zeynel'e göre biriydi. Kendisine bakışlarından da hiç hoşlanmamıştı, adamın nazarları sanki yiyecek gibiydi ve her an kendisini çırılçıplak tahayyül ettiğine de bahse girebilirdi. 

Acaba şu anda içerde silah tehdidi altında tutulan kafile mensupları kendi hakkında neler düşünüyorlardı? Doğrusu onlara pek acıdığı da söylenemezdi, Altan'ı da asistan kızı da uyarmıştı. Fakat ikisi de kendisine inanmamış, hep şüphe ile karşılamışlardı. Yine de tek kurtuluş umudu -şayet varsa- onlardı. 

Altan yarım bir insandı, mücadele edemez, onlarla boğuşamazdı. Belma ise bir kadındı elinden fazla bir şey gelmezdi. 
Kılavuz dürüst ve güçlü birine benziyordu, en önemlisi o da bir köylüydü ve sağlamdı. Genç gazeteci ise bu şartlar altında bile yola devam ettiğine göre cesur olmalıydı. Ama silahlı adamlara karşı şansları hiç yoktu. Onlara bel bağlayamazdı. 

Ersin Yalmaç bir saate kadar uçağın burada olacağını söylemişti. Anlaşılan Zeynel'in planı tıkır tıkır işliyordu. Yaklaşık kırk dakika sonra her şey sona erecekti. İlk defa dağın bu süre içinde indifa etmesini ve kendi dahil her şeyi silip süpürmesini temenni etti. Hayat artık hiç bir şey ifade etmez olmuştu. Hatta o derin uçurumdan bile atlamayı göze alabilirdi, yeter ki Zeynel'e bir daha dönmesindi.. 


Derin derin içini çekti. 

ne edeceğini biliyordu İntihar edemeyecek kadar korkaktı. 
Zeynel'le nefret ettiği yaşamı devam edecekti. Sigarasından derin bir nefes alarak izmariti fırlattı. Zeynel bir buçuk yıldan beri onu kullanıyordu ve de kullanmaya devam edecekti. İçini bir ürperti aldı. Artık geleceği tamamen Allah'a kalmıştı. Dini inancı pek yoktu ama Tanrıya inanırdı. Acaba, diye düşündü; son anda Tanrı onun dualarını işitir, hiç ummadığı bir sırada yardımına koşar mıydı? Arkasından “Sema" diye seslenen Ersin Yalmaç'ın sesiyle hayallerinden silkindi. Dönüp arkasına baktı. Reklam ajansı müdürü dışarı çıkmıştı. “Ne yapıyorsun orada?" Omuzlarını silkti genç kadın. “Uçağı bekliyorum” “Eli kulağındadır” dedi Ersin. 
“Ağa az sonra gelir” Müdür yavaş yavaş yanına yaklaşıyordu. 
Alaycı bir sesle, "Endişelenme” diye mırıldandı. “Bekleyişin bitiyor." Sema cevap vermedi. O alaycı ses tonuyla neyi kastetti-Bini çok iyi biliyordu. Ersin'e güvenmekle yeni bir hata daha işlemişti genç kadın. “Huylanıyor musun?” diye sordu müdür. 
“Neden?" “Trende aramızda geçenlerden. Merak etme, ağaya bundan hiç bahsetmeyeceğim.” Sema kahredici bir bakış fırlattı adama. “İstesen de bahsedemezsin zaten. Yoksa Zeynel metresine yaklaştığın için seni hiç tereddüt etmeden öldürür” “Sahi mi?” 

Ersin Yalmaç pişkin pişkin sırıtıyordu. 

“Bundan hiç şüphen olmasın” diye hırladı Sema. 

“O kadar emin olma. Ya beni baştan çıkaranın sen olduğunu söylersem?" 

“Zeynel buna inanmaz. Bana güveni tamdır” 

Ersin sırıtmaya devam etti. Sonra, “Olay bu kadar basit değil ama” dedi. 

“Ne demek istiyorsun?” 

“Bana numara yapma. Sen ağadan hoşlanmıyorsun, onunla işin bitmiş artık. Yoksa ağanın metresi trende müdürünün yatagına girmezdi. Bana açık ol, bu senin menfaatine olur. Numara yapmayı da bırak. Bu yolculuğa çıktığımızdan beri bütün davranışlarını dikkatle takip ediyorum. “ 

Genç kadın kendisini zorlamasına rağmen sarardı. Beti benzi attı. 

“Ne söylemeye çalışıyorsun?” diye sordu. 

“Ağaya tuzak kurduğunun farkındayım?” 

Sema büsbütün telâşlandı. 

“Tuzak mı? Ne tuzağı?” 

“Beni aptal mı sandın? Hoca ve ekibi planımızı nasıl anladı sanıyorsun? Yuttum mu yani? Onlara her şeyi sen açıkladın, başka türlü uyuşturucu işini nereden öğrenirlerdi?” 

“Saçma! Zırvalıyorsun sen. Yalan söylüyorsun, ben kimseye bir şey anlatmadım” 

“Otel kâtibi Hamido'nun bizim adamımız olduğunu bilmiyordun. Onu senin peşine taktım. Bana her şeyi anlattı” 

“Blöf bu? Ne görmüş ki sana anlatacak?" 

“Tatvan da kaldığımız gece Hocanın odasındaymışsın. 
Deprem olana kadar. Bunu da inkar edebilir misin?” 

Sema fena halde sıkışmıştı. Sustu. 

inkâr etmenin anlamsız olduğunu anlamıştı.. 

“Merak etme” diye mırıldandı Ersin. “Ağaya bunları anlatmayacağım. Senin hayatta kalmanı istiyorum” 

“Neden?” 

Ersin onu arzuyla süzdü. 

“Bunu anladığını tahmin etmiştim.” 

Sema ilk defa gülümsemeyi başardı. 

“Beni istiyorsun, değil mi? Aklından geçen nedir, senin metresin olmam mı?” 

“Olamaz mı? Ağa kadar zengin biri değilim ama ondan çok daha anlayışlı ve kadının kıymetini daha iyi takdir eden biriyim 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Benle daha mutlu olabilirsin. Farklı bir muhit, daha nezih bir çevre ve daha sosyal bir ortama kavuşursun. Tercih senin, onun kadar zengin değilim ama bu iş bana da büyük para bırakacak Düşünmende yarar var. 

Sema sinirli bir kahkaha attı. 

“Ya çok cesursun, ya da aptal! Beni ağanın elinden alırsan seni yaşatacağını mı sanıyorsun?” 

Ersin Yalmaç diklendi. 

“İçinde bulunduğumuz şartları unutma. Kimin yaşayacağını kimin öleceğini Tanrı bilir. Şu dağa bir bak; saatli bomba gibi, her an patlayabilir. 

“Bu neyi değiştirir ki?” 

“Bu hengâmede Zeynel'in de her an ölebileceğimi.” 

Genç kadın, Ersinin neyi ima ettiğini anlamıştı, fakat inanmaz bakışlarla adamı süzdü. 

“Yani sana evet dersem, Zeynel'i öldürmeyi mi tasarlıyorsun? Çünkü ondan başka türlü kurtulamazsın. 

“Hayatta her şey mümkündür" 

Sema irkildi. 

İşittiklerine inanmak istemiyordu. Ersin Yalmaç'ın böyle bir tehlikeyi göze alması imkansız bir şeydi, ayrıca buna bir neden de görmüyordu. Aralarındaki ilişki çok basit bir olaydan öteye geçmemişti. Onun tipindeki erkek, sıradan sayılacak bir aşk gecesi için bu riske asla girmezdi. Belki ajans müdürü hâlâ ağzını arıyor, ağaya sadakatini ölçmeye çalışıyordu. Bir gecede kendisine âşık olacak hali yoktu ya.. 

Ama yinede bir umuttu. Erkekler genellikle tıynetsiz, nankör ve egoist insanlardı; onlardan şimdiye kadar hep ihanet ve soysuzluk görmüş, hep çirkin emellerine âlet olmuş ve kullanılmıştı. 

Başını dikti, kaşlarını çattı ve Ersine ilgisiz davrandı. 
Erkeğin yeni bir hamle yapmasını bekliyordu. Samimi ise bu 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kadarla kalmayacak ve ısrar edecekti. Nasıl olsa baklayı ağzından çıkarmış ve korkunç bir imada bulunmuştu, arkasını getirmek zorundaydı. 

Nitekim birden Ersin'in kolundan tutması ile irkildi yeniden. 

“Cevap vermedin" dedi. “Yoksa benden hoşlanmadın mı?” 

Sema adamın ihtirasla parlayan gözlerinin içine baktı. 

“Hoşlandım tabii" diye mırıldandı. Sesi kısık, pes etmiş gibi çıkmıştı. 

“Hiç hoşlanmasam trende bana yaklaşmana izin verir miydim?” 

Oysa trende adamı baştan çıkarmaya kalkışan, ağzını arayan kendisiydi. Fakat Ersin Yalmaç şu anda bunu fark edemeyecek kadar arzulu ve heyecanlıydı. 

“O halde teklifime hayır demiyorsun, değil mi?” 

Sema hâla kuşkuluymuş gibi davranmaya devam etti. 

“Senin ki ham bir hayal. Düşündüklerini asla gerçekleştiremezsin. Olanaksız bu. Çiftlikte eli silahlı dört adamı var daha. 
Onları ne yapacaksın? Belindeki tabanca ile mi ortadan kaldıracaksın?” 

“Sen orasına karışma. Ben her şeyi düşündüm.” 

“Ama nasıl?” 

Ersin kadını kendine doğru çekti, beline sarıldı. 

“Şimdi cevap ver bana. Benim kadınım olacak mısın?" 

“Zevkle” diye mırıldandı Sema. 

Ersin Yalmaç'ın gözleri parıldıyordu. 

“Anlaştık öyleyse” diye keyifle gülümsedi. 

Belki hepsi yalan ve tertipti, fakat Sema kaybedecek hiç bı şeyi kalmadığını düşünüyordu. Zorda olsa genç kadın da gülümsedi ve Ersin'in ardından çiftlik evine girdi.. 

“Geciktiler” diye homurdandı Zagarino. 
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İri yarı İskoçyalı pencereden dışarıya bakmaya devam ediyordu. 

“Telaşlanmayın” dedi Ersin. “Bizim ağa sözünü tutar. Mutlaka gelecektir. 

İtalyan huzursuzdu. Yanından ayırmadığı deri çantasını sıkı sıkı tutuyordu. Bir ara lan Walsh'a dönerek İngilizce, “Bu gecikme hiç hoşuma gitmedi” diye söylendi. “Ya dağdan korktuysa, ya gelmezse, ne olacak o zaman?” 

İskoçyalı omuzlarını silkti. “Patron sensin, sen karar ver” 

Giovanni Zagarino Ersin'e döndü. 

“Yarım saat daha bekleriz. Uçak inmezse bu iş yatar. Biz döneriz." 

Ersin pis pis İtalyan'a baktı. 

“Döner misiniz? Unutun bunu. Artık dönme şansınız kalmadı. 

“Ne demek istiyorsunuz? Bu şartlar altında daha fazla bekleyeceğimizi mi sanıyorsunuz? Sizin patron verdiği sözü tutmadı. 
Şimdiye kadar çoktan burada olması gerekirdi ama yok. Burası çok tehlikeli; açıkça belli bu dağ her an püskürebilir ve o zaman bizlerde ölürüz, içerdeki uzman da böyle söylüyor.” 

“Siz profesyonelsiniz” diye homurdandı Ersin. “Bu tehlikeyi bilerek buraya geldiniz. Bu andan sonra işten vazgeçiyoruz lâfı olmaz. Şunu aklınızdan çıkarmayın, patron gelmeden kimse burayı terk edemez." 

Giovanni Zagarino ufacık boyuna rağmen dikleşti. 

“Bizi tehdit mi ediyorsunuz?” 

“Nasıl kabul ederseniz. Ok yaydan çıktı artık. Üstelik bir de cinayet işlendi. Asistan Mehmet'i öldürmek zorunda kaldık.” 

Ersinin ifadesi de tehditkârdı. Zagarino kendini çabuk toparladı. Daha yumuşak bir sesle, “Ne kadar bekleyeceğiz peki?” 
diye sordu. 


“Patron gelinceye kadar” 

İngilizce konuştukları için Hamido söylenenleri anlamamıştı fakat bir terslik olduğunu ve yabancıların titizlendiğini sezinlemişti. Elindeki Kaleşnikof'u gazetecilere doğru çevirirken: 

“Ne diyor bu herifler?” diye homurdandı. 

“Su koyuveriyorlar” diye özetledi Ersin Yalmaç. “Ağanın gelmeyeceğinden korkuyorlar. 

“Ne cevap verdin onlara?” 

“Ağanın mutlaka geleceğini söyledim” 

Otel kâtibi başka soru sormadı, fakat Ersin onun gözlerinde de garip bir kuşku ifadesi yakaladı. Ağanın adamı da belli ki aynı tereddüdü yaşıyordu. Kâtip sonunda dayanamadı: 

“Haklı olabilirler mi sence?” diye fısıldadı. 

Mükemmel Türkçe konuşan Giovanni Hamido'nun da aynı endişeleri hissettiğini anlamıştı. “Can paradan tatlıdır” dedi. “Bu şartlar altında sizin patron gelmeyecektir. Hiç bir pilot bu alan bozuntusu yere inmeye cesaret edemez. Her an lavlar burayı istila edebilir. Gelse şimdiye kadar çoktan burada olurdu. Artık kendimizi düşünmek zorundayız. 

“Kes sesini gavur!” diye bağırdı Hamido. 

Kaleşnikof'un tetiği üzerindeki parmağı karıncalaşmaya başlamıştı. 

Ersin, kâtibi sakinleştirmek için omuzundan tuttu 

“Bırak şimdi münakaşayı Hamido” dedi. “Herkes sinirli ve gergin, gel dışarıya çıkalım biraz.” 

Ve adamı itekleyerek açık kapıdan dışarıya sürükledi. 

Açık havada soluklanan Hamido endişeyle Ersin'e baktı. 

“Ne dersin, herifler haklı mı? Yoksa ağa gelmeyecek mı hakikaten?" 

“Bilmiyorum Hamido! Ağa senin patronun; bunca yıldır ona hizmet edersin, benden daha iyi tanıman gerekir. Ama bana 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sorarsan mutlaka gelecektir. Kimse kırk trilyonu bir kalemde silkip atamaz. Bu andan sonra işten dönüş olmaz, Zeynel ağa akıllı bir adamdır, mutlaka bir yolunu bulacaktır.” 

Ağanın adamlarının başı durumundaki Hamido da huzursuzdu ve korkuyordu. Ersin yavaş yavaş planını uygulamanın sırası geldiğini anlamıştı. Kendinden emin bir sesle: 

“Bu heriflerden huylanmaya başladım” dedi. “Hele o iri yarı, çam yarması gibi olanından. Yanınızda başka Kaleşnikof var mı?” 

Kâtip o an, reklam ajansı müdürünün beyninden geçenleri anlayacak durumda değildi. 

“Var” diye mırıldandı. “Burayı terk eden arkadaşların silahları çiftliğin kilerinde kilitli.” 

“Bana da ver bir tane. Bu adamlar keyfimi kaçırdı” 

Ersin'e güvenen Hamido'nun aklına hiç kötü bir şey gelmedi. 
Belindeki kuşağa el atarak bir deste anahtar çıkardı. Sonra içlerinden birini seçerek Ersin'e uzattı. 

“Kilerin anahtarı bu. Çiftliğin arka tarafındaki odadır. Git kendine bir tane al. Ben onlara mukayyet olurum.” 

“Sağ ol” dedi Ersin ve anahtarı alarak söylenen yere doğru yürüdü. Taş binanın arkasına giderek kileri buldu. Kiler dediği yer büyücek ve penceresiz bir odaydı. Soğan ve patates çuvalları ilk göze çarpan şeydi. Ayrıca bulgur ve pirinçte depo edilmişti. 
Yan taraftaki bir masanın üzerine beş adet Kaleşnikof yatırılmıştı. 
Ayrıca tüfeğe ait kurşun kutuları vardı. 

Ersin tüfeklerden birini aldı. Silah doluydu. 

Sırıttı. Yaptığı çılgınca bir işti ama içindeki ihtiras o anda gözünü döndürmüştü. 

Kırk trilyon için anasını bile öldürebilirdi... 

Eli silahlı köylü artık kendi aralarındaki fısıldaşmalarına ses çıkarmaz olmuştu. 
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Belma, “Zeynel denen adam galiba gelmeyecek” diye mırıldandı. 

“Akıllıysa gelmez tabii” dedi Altan. “Burası her an cehenneme dönebilir.” 

Gazeteci Hakan, “Bizim için döndü bile” dedi. 

Belma, “Sahiden gelmezse o zaman ne olacak?” diye sordu. 

Altan hafifçe fısıldadı: 

“Bilmiyorum ama baksana, bu adamlar şimdiden panik içindeler.” 

Belma kısa bir an sustu. Sonra, “Bizi aramaya çıkarlar mı dersin? Bunca merasimle bizi uğurladılar, bütün dünya dağa bir seter yaptığımızı biliyor, bizden bir haber alamayınca mutlaka başımıza bir hal geldiğini anlamışlardır. Peşimizden bir arama ekibi gönderirler. Reklam işi tam bir fiyasko oldu, ne film gidiyor ne de bir resim. Geriye dönenler dağda zor durumda olduğumuzu yetkililere bildirmişlerdir. Ben umutluyum. Reha ve Alp muhtemel tehlikeleri anlatmışlardır. Her halde bizi kaderimizle baş başa bırakmazlar. 

“Umarım haklısındır” diye fısıldadı Altan. 

Gazeteci Hakan ümitsizce lâfa karıştı. 

“Bu şartlar altında dağa kim çıkmaya cesaret edebilir ki?" 

“Belki jandarmalar ya da askeri bir birlik” dedi Belma. 

“Sanmıyorum” diye diretti Hakan. “Biz gönüllüydük, tehlikeyi bile bile yola devam ettik. Kimse gelmez peşimizden.” 

Genç kız Hakan'a dönerek, “Moralini bozma” dedi. “Dağ şu sıralar sâkin. Sabahtan beri ne gaz püskürtüyor ne de deprem oluyor. Bu onları cesaretlendirir. Mutlaka bir araştırma ekibi gelecektir.” 

“Boş umutlara kapılıyorsunuz.” 

Kız diretti. 


“Bizden haber çıkmayınca Engin Yamaner çoktan telaşa kapılmıştır bile. Onu iyi tanırım, bunca yıllık arkadaşımdır. Ne yapar eder bizi aramaları için yetkililere baş vurur. 

“Siz çok iyimsersiniz asistan hanım" diye homurdandı Hakan. “Bizi aramaya yardım ekibi gelinceye kadar çoktan o uçak buraya ulaşır. O zamanda işimiz bitiktir zaten. Bunlar hepimizi öldürecekler.” 

“Biraz sâkin ol dostum, Tanrıdan ümit kesilmez. 

Hakan olumsuzca bir baş işareti yaptı. Hocanın bu kadar itidalli olmasını bir türlü anlayamıyordu. Daha ne bekleyebilirdi? 

Belma fısıldamaya devam etti. “O yabancı gazetecilerle Sema nerede acaba? Etrafta görünmüyorlar. 

Kimse Belma'nın sorusuna cevap vermedi. Çünkü odadaki üç köylüden ikisi sert sesle münakaşaya başlamışlardı. Altan, kılavuza dönerek kısık sesle sordu: “Ne tartışıyor bunlar?" 

Hasan dikkatle köylüler arasında Kürtçe süren münakaşayı dinliyordu. 

“Korkuyorlar beğim” dedi. “Ağanın gelmeyeceğini burada daha fazla beklemenin tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Şu ikisi hemen gitmekten yana. 

“Peki, niye gitmiyorlar?” 

“Ağadan da en az dağdan korktukları kadar korkuyorlar. 
Burayı bırakırsak ağa hepimizi mahveder diyorlar. 

“Vay be!” diye homurdandı Hakan. “Herif amma korkutmuş onları. Ağalarına Tanrı gibi tapıyorlar. 

Köylülerin arasındaki tartışma itişme kakışmaya döndü. 
Uzun boylu olanı arkadaşını göğsünden itiyordu. Biri fena halde sinirlendi. Kaleşnikof unu kaptığı gibi odadan çıktı. Kapıyı da açık bırakmıştı. Altan açık kapıdan dışarıya baktı, iri yarı İskoçyalı ile İtalyan sessizce dışarıda duruyorlardı. Kapı açılınca bir süre dışarıya fırlayan ağanın adamına baktılar sonra gözlerini 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odada ne olduğunu anlamak istercesine içeriyi süzdüler. Otel kâtibi, Ersin ve Sema ortalarda yoktu, ya da bulundukları yerin bakış açısından onları görememişti Altan. 

Bu kez üzerlerine silah doğrultan adamla, diğeri arasında tartışma başladı. Altan üzerlerine Kaleşnikof'u tutan adamın da bir an önce gitmek arzusunda olduğunu anladı. Sesleri açık kapıdan dışarıya aksediyordu. 

Giovanni Zagarino odada neler olduğunu anlamak istercesine kapının eşiğine geldi. Köylüler arasındaki münakaşa bu defa kısa sürdü. Öteki de silahını bırakıp dışarıya fırladı, hatta odadan çıkarken, İtalyan'ı hızla itip söylendi. 

Zagarino hiç bir şey anlamamıştı. Biraz telaşa kapıldı ve Ersini bulmak için dışarıya çıktı. Tutuklu kafile elemanlarının bulunduğu odada şimdi sadece uzun boylu köylü kalmıştı ve adam hiddetinden burnundan soluyordu. Öbür köylünün bıraktığı tüfeği kayışından omzuna astı. Elindeki Kaleşnikofu da yeniden rehinelerin üzerine çevirdi, Kürtçe bir şeyler söyledi. 
Altan bu kez ne söylediğini sormak lüzumunu hissetmedi. Üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyordu. 

Hakan fısıldadı. “Ne dersiniz şimdi harekete geçmenin zamanı mı? Bire karşı dört kişiyiz. Bu adamı haklayabiliriz" 

“Sakın ha!” dedi kılavuz Hasan. “Yerinizden kımıldamayın. 
Bu adam hepimizi kalbura çevirir. Bekleyin.” 

Genç gazeteci ataktı ve yerinde duramıyordu. 

“Daha ne bekleyeceğiz?” diye söylendi. “Diğerleri korkup gitti. Herif tek başına. Rahatlıkla onu haklarım.” 

“Çılgınlık etme delikanlı” dedi Altan. “Elindeki otomatik silahı unutuyorsun, yerinden fırladığın anda tereddüt etmeden silahı üstüne boşaltır.” 

Aslında genç gazeteci de tam bir panik içindeydi. Ölüm korkusu iyice içine işlemişti ve bu anı mutlak kurtuluş olarak 


270 


görüyordu. Altan'ın ve kılavuzun ikazlarına aldırmadan birden yerinden fırladı, aradaki boşluğu iki adımda aştı ve balıklama köylünün üzerine atıldı. 

Ne var ki daha üzerine varamadan uzun boylu köylü Kaleşnikof'u ateşlemişti. Derin sessizlik içindeki çiftlik evi bir anda silahın tarrakasıyla sarsıldı, Hakan acı bir çığlıkla taş zeminin üzerine serildi. Kesif bir barut kokusu odaya yayıldı. 

Köylü, Kürtçe küfürler ediyordu. 

Biran tutuklulardan hiç biri yerinden kımıldayamadı. Belma irileşen gözleriyle yerde yatan gazeteciye baktı. Vücuduna saplanan kurşunlara rağmen birden ölmemişti Hakan. Kan içindeki vücudu sarsılıyor, kasıntılar bedenini titretiyordu. 

Altan dayanamadı, bastonuna dayanıp ayağa kalktı. 

Gazetecinin kurtulma şansı kalmadığını tahmin edebiliyordu, aynı anda vücuduna dört beş kurşun birden saplanmıştı. 
Henüz ruhunu teslim etmemiş bile olsa, Allah'ın dağında ona nasıl yardımcı olabilirlerdi ki? Üzüntüyle yere eğilmeye çalıştı. 

Ateş eden köylü Altan'ın niyetinin saldırmak olmadığını anlamıştı ama durmadan yüksek sesle homurdanıp bir şeyler geveliyordu. Şimdi silahı Altan'a yöneltmişti. 

Doçent güçlükle eğilip yüzükoyun yere serilen Hakan'ın çevirmeye çalıştı. Göğsü kalbura dönmüştü. En az beş yerinden ılık ılık kanlar akıyordu. Bütün kurşunlar gazeteciye isabet etmişti. Yarı aralık gözleri kaymış, gözbebeklerinden biri görünmez olmuştu. Hakan son nefesini vermek üzereydi ve yapılacak hiç bir şey yoktu. 

Altan, kılavuz Hasan'ın sâkin sesini işitti. 

“Beğim, yerine oturmanı istiyor.. Elinden bir şey gelmez, inat etme geri çekil. Yoksa sana da ateş edecek..' 
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Altan aldırmadı. Sırtından çıkardığı ince avcı yeleğini dertop edip gazetecinin başının altına yerleştirmeye çalıştı. Hakan'ın titreyen dudaklarının arasından dolu dolu kan sızıyordu. 

Ciğerleri paralanmış olmalıydı. Kısa bir an mosmor olan dudakları titredi, sonra başı yana kaydı ve hareketsiz kaldı, vücudundaki kasılmalar bitmiş, gazeteci can vermişti. 

Önce Mehmet, şimdi de Hakan öldürülmüştü.. 

Altan'ın içini nefret kapladı. 

Onu uyarmış, hareketsiz kalmasını istemiş, sabretmesini söylemişti. Ama delikanlının yaşadığı panik sonunda hayatını kaybetmesine sebebiyet vermişti. 

Ağır ağır doğruldu. Köylünün yüzüne hırs ve hiddetle baktı. 
Geriye dönüp yerine oturdu. Belma da tahammülünün son kertesine gelmişti; kendisini tutamayıp ağladığını gördü. 

Hasan hiç bir şey olmamış gibi sessizce yerinde oturmaya devam ediyordu. Altan kılavuzun davranışlarındaki soğukkanlılığın korkudan değil, itidalli ve sağduyulu mantıktan kaynaklandığını anlıyordu. Ona olan güveni daha da arttı. Hasan ne zaman atağa kalkacağını bilecek kadar akıllıydı. 

Silah seslerini duyan Ersin ve Hamido ile Sema da odaya dalmışlardı. Otel kâtibi sertçe, “Neler oluyor?” diye sordu Kürtçe. 

Köylü ağzının içinde homurdanarak bir şeyler mırıldandı. 

Ersin, Hamido'ya, “Ne olmuş? Neden ateş etmiş?” diye sordu. 

“Gazeteci ona saldırmış” dedi kâtip. 

Ersin yerdeki cesede şöyle bir baktı; etkilenmişe benzemiyordu. Bakışlarını Altan'a çevirerek, “Bu olaydan siz sorumlusunuz?" diye bağırdı. “Onu engellemeliydiniz." 

“Ne fark eder? Ha şimdi ha biraz sonra.. Nasıl olsa hepimizi öldürmeyecek misiniz?” 

Pişkince sırıttı Ersin. Cevap vermeye tenezzül etmedi. 
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Sema ellerini yüzüne kapamış, yerdeki genç gazetecinin cesedine bakamamıştı. Esmer güzeli sinir bozukluğundan titriyordu. İki yabancı gazeteci de kapının eşiğinde durmuş olanları anlamaya çalışıyorlardı. 

Ersin Hamido'ya dönerek, “diğer adamların nerede?” diye sordu. O da aynı soruyu ateş eden köylüye tekrarladı. Köylü hâlâ yatışmamıştı. 

“Korkup kaçtılar” dedi. 

Otel kâtibi önce küfretti, sonra, “Kaçmışlar” diye homurdandı. 

Ersin'in yüzünde belli belirsiz oluşan memnuniyet ifadesini Altan'dan başka kimse göremedi. Doçent bir an acaba yanılıyor muyum, bana mı öyle geldi, diye dikkatle adama baktı yeniden Her türlü iddiaya girebilirdi, adamların sayısı azaldıkça memnun oluyordu ajans müdürü. Ama neden? Mutlaka bir sebebi olmalıydı ve Ersin'in ağzından çıkan lâfı duyunca bu kanısı daha da pekişti. 

“Şayet korkuyorsanız siz de gidebilirsiniz” demişti Ersin otel kâtibine. 

Hamido müteredditti. Bir an kararsızlık içinde bocaladı. 

“Olmaz!” dedi sonra. “Ağa geldiği sırada burada olmalıyım " 

Ersin omuzlarını silkti. 

“Zeynel Ağa pek geleceğe benzemiyor. Yoksa şimdiye kadar çoktan burada olurdu. 

Hamido işkilliydi. 

Tuhaf tuhaf Ersin'e baktı. 

“Siz ne yapacaksınız?” 

"Beklemek zorundayız. Bizim geleceğimiz ona bağlı Buradan ayrılamayız. 
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Otel kâtibi homurdandı. “Benimki de öyle. Ağa ihaneti affetmez. Emirlerinden dışarı çıkarsam bana bir daha hayat hakkı tanımaz." 

“Senin bileceğin iş. Ama bu ihanet sayılmaz, dağ her an patlayabilir, lâvlar buraya akarsa hepimiz ölürüz. Kurtuluşu yok." 

Hamido'nun kararsızlıktan yüzü sapsarı kesilmişti. Bu şimdiye kadar hiç görmediği, hiç yaşamadığı bir doğal afetti. Ne olacağını kestiremiyordu, işittiği tek şey çok kızgın bir ateş akımının bütün dağı kaplayacağı idi. Eli silahlı Hizan köylüsüne dönüp Kürtçe konuşmaya başladılar. 

Ne Altan ne de Ersin aralarındaki konuşmayı anlamadan onlara bakıyorlardı. Altan bir ara medet umarcasına kılavuzuna kaçamak bir nazar attı. Ama Hasan'ın yüzü taş gibi ifadesizdi. 
Hatta Hasan kendisine baktığını anlamasına rağmen gözlerini ona çevirmemişti. 

Tıpkı daha önce de olduğu gibi Kürtçe tartışma kızışıp hararetlendi. Daha sonra kâtip, “Biz kalacağız, Ağa'yı beklemeye karar verdik" dedi. 

“Siz bilirsiniz. Tercih sizin. Ama bu cesedi buradan çıkarın. 
Onu burada görmek istemiyorum. 

Emir almaya alışık olan Hamido hiç itiraz etmeden, diğer köylünün yardımıyla gazetecinin cesedini sürükleyerek yerden kaldırdılar ve tabii mezar olarak gördükleri uçuruma doğru götürdüler. 

Odada acı bir sessizlik olmuştu. 

Genç ve hayat dolu Hakan'ın cansız bedeninin sürüklenerek dışarı çıkarılması Belma'yı perişan etmişti. Kendini tutamadı, hıçkırarak ağlamaya başladı. Sema da odayı terk etmişti. 

Sırıtmaya devam eden Ersin, çiftlik kilerinden temin ettiği Kaleşnikof'u şimdi üç kişi kalan tutuklularına çevirdi.. 

Gök pırıl pırıl, hava durgun ve rüzgarsızdı. 
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Düz alanları kaplayan gri toz tabakası olmasa masmavi gökyüzü ile insan kendini cennette sanabilirdi. Belma o toz tabakası altında zümrüt gibi yayılan yeşillikler olduğunu tahmin edebiliyordu. Hemen yakınlarındaki testere gibi görünen mor dağlar altın ışıkta yıkanmış mücevherlere benziyordu. Genç kadın, nihayet buraya neden Mor Dağlar denildiğini anlamıştı. Bu günün belirli bir saatinde güneş ışınlarının yaptığı oyundan alınmış olmalıydı. 

Dışarıya tuvalet ihtiyacımı göreceğim diye çıkmıştı Belma Ersin Yalmaç nedense çiftlik evinin içindeki helâyı kullanma izini vermemişti. Bir sebebi olmalıydı ama nedenini bir türlü anlayamamıştı. Peşine de göz kulak olması için lan Walsh'u takmıştı. 

Şaşkın ve utangaç ilerledi asistan kız. 

Gerçi İskoçyalı peşinden gelmemiş ve kapının önündü dikilmişti. Nasıl olsa gidebileceği ya da kaçabileceği bir yol yoktu ama arkasından kendisini gözetleyen ve yüzündeki çarpık gülümsemeyle rahatsız eden biri varken, Belma'nın ihtiyacını gidermesi imkansızdı. 

Kasıkları sızlıyordu; biraz daha yürüdü ve başını çevirip arkaya baktı. Walsh aynı ifade ile kendisine bakmaya devam ediyordu. Allah'ın dağında ve korkunç bir yalnızlığın içindeydi, tabiatın ürkütücü sessizliğine rağmen çaresizlik içinde etrafına bakındı. Walsh'un alaycı bakışları altında asla bu işi yapamazdı 

Yana doğru seğirtti ve çiftlik evinin duvarını kendine sipoı etti. Adamın peşinden gelmesinden endişe ediyordu. 

Bir süre bekledi. 

Kasıkları çatlayacak hâle gelmişti. Gözü duvarın biti mindeydi. 

Nasıl olsa bir yere kaçamayacağına emin olan İskoçyalı galiba işi daha ileri götürmemiş ve peşinden gelmemişti. 
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Biraz rahatlar gibi oldu ama yine de pantolonunun kemerim çözmedi ve bir kaç dakika daha beklemeye devam etti. 

Ayak sesi de duymuyordu. Cesaretlendi.. 

Kemerini çözüp pantolonunu sıyırdı ve dizlerini kırarak çömeldi. Artık idrarını tutamayacak hâldeydi, işemeye başladı 

Tüm yaşamı boyunca tabii bir boşalmanın insanı bu kadar rahatlatacağını hiç düşünmemişti. Asitli idrar fışırtıyla ufak çakıl taşlarının arasından toprağa karışırken Belma'nın bakışları yine kendini siper ettiği duvarın nihayetine takıldı. 

lan Walsh gülerek ona bakıyordu. 

Adamın bu rezilâne davranışına fena halde öfkelendi Belma. 
Pis bir röntgenci, âdi bir yaratıktı İskoçyalı. Fakat hiddetini frenledi. O da adamın zevkten parıldayan gözlerine istifini bozmadan bakarak mukabele etti. 

Walsh yaklaşmamış duvarın dibinde durmayı tercih etmişti. 

Tepesi atan Belma o an utanmayı bir kenara bırakmış, nefret ve acıma dolu nazarlarla adama karşılık vermişti. Vaziyetinden ve yarı çıplak halinden de utanmıyordu artık. Asıl utanması gereken o olmalıydı. 

İşini bitirince doğruldu ve pantolonunu yukarıya çekti. 
İskoçyalı'nın düzgün bacaklarından başka bir yerini görmesi imkansızdı, sarkan gömleği asıl görmeyi arzuladı yerlerini kapatıyordu zaten. 

Kemerini sıkıştırdı ve onun oradaki mevcudiyetine aldırmadan yürümeye başladı. 

Walsh'un alaycı yüz ifadesi şimdi değişmiş ve suratını şehvet ve ihtiras duyguları kaplamıştı. Tam yanından geçerken, "Bacakların çok güzelmiş” diye mırıldandı Walsh. 

Belma adamın yüzüne iğrenerek baktı ama tek kelime etmedi. 

“Ne dersin, şu bekleyişi biraz eğlenerek geçirelim mi?” 
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“Uzak dur benden” diye kükredi Belma. 

Adam hiç oralı olmadı. 

“Aptallık etme! Bu son şansın olabilir.” 

Asistan hızla uzaklaşmak istedi, fakat İskoçyalı'nın ayı gibi pençesi kızın koluna yapıştı. Çok güçlüydü ve parmakları kolunu acıtıyordu. 

“Uzatma, bu işi hemencecik şurada halledebiliriz. Duvarın dibinde, ayakta " 

“Çek ellerini üzerimden!” 

“Boşu boşuna işimi güçleştirme.. Sarıl bana.. Bacaklarını belime dola.. Seni hiç bilmediğin bir zevk âlemine götüreyim, hadi!" 

“Şimdi avazım çıktığı kadar bağırırım” 

“Yok canım! Kimin yardımına geleceğini sanıyorsun? Yoksa tek bacaklı sevgilinin mi? Bırak gelsin, o da seni nasıl becerdiğimi seyreder. 

İskoçyalı gözü dönmüş bir haldeydi. 

Belma gerekirse sonuna kadar diretmeye kararlıydı Okumuş bir insan olarak, kadın rıza göstermez ve neticeyi kabul etmezse asla ırzına geçilemeyeceğini biliyordu. 

Tam o sırada duvarın köşesinde Ersin Yalmaç belirdi Kaleşnikof elindeydi. 

“Ne oluyor orada?” diye bağırdı. 

Kız kritik bir anda müdürün Hızır gibi imdada yetiştiğim sezinledi. Yüzündeki ifadeden İskoçyalı'nın niyetini anladığı belli oluyordu. Gerçi ona da güvenemezdi ama daha ilk bakışta adamın duruma müdahale edeceğini anlamıştı. 

“Geciktiniz, sizi merak ettim” dedi Ersin. 

Belma derin bir nefes aldı, lan Walsh kızın kolunu bırakırken çok isteksiz ve homurdanarak bakmıştı ajansın müdürüne. 
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İçinden küfrediyordu. Bu zevkinin neden engellediğini anlamamıştı 

Belma koşar adım içeriye koştu. Altan'ın yanına gittiğinde nefes nefeseydi. 

“Nerede kaldın?” diye sordu sevgilisi. 

Olanları Altan'a anlatmanın anlamı yoktu. Genç adam zaten imkansız ve çaresizdi. Her an sinirlenebilir ve telâfisi mümkün olmayan bir saçmalığa kalkışabilirdi. 

İskoçyalı odaya dönmedi fakat peşinden gelen Ersin Yalmaç hiç bir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyordu. 

Gergin bekleyiş hâlâ devam ediyordu. 

Bir süre kimse konuşmadı. 

“Burada yiyecek bir şey var mı?” diye sordu Ersin. “Hepimiz acıktık.' 

Hamido bu sırada nasıl yiyecek bir şeyler düşündüğünü anlamak istercesine hayretle adama baktı. Ağadan aldığı talimata göre halen buradaki sorumlu Ersindi, istediklerini yerine getirmek zorundaydı. 

“Tulum peyniri ve domates var” diye homurdandı. 

“Herkese biraz ver” 

Hamido oturan tutukluları kastederek, “Bunlara da mı?” 
dedi. 

“Evet, onlara da” 

Hamido yanına diğer köylüyü alarak dışarı çıktı. Zagarino ve Walsh yanlarına gelmiyorlardı. Şimdi odada dördü kalmışlardı. 

Altan göz ucuyla Hasan'a baktı. Kılavuzun yüzünde sanki harekete geçme sırası şimdi geldi, dercesine belli belirsiz bir ifade oluşmuştu. 

Taş kerevetin üzerinde oturan Altan yerinde huzursuzca kıpırdandı. Ersin üçünü de dikkatle süzüyordu. Elindeki tüfeği 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üzerlerine doğrultmuş değildi ama aralarındaki mesafe bir tehlike halinde rahatlıkla bunu yapabilmeye uygundu. 

Altan'ın kıpırdanmalarını görünce gülümseyip hınzırca sordu: 

“Ne o Hoca, senin teori yattı galiba? Dağdaki faaliyet kesildi, ne dersin?” 

Altan cevap vermeden önce uzun uzun yüzüne baktı Ersin'in. 

“Yanılıyorsun” dedi sonra sâkin bir biçimde. “Dağ gazını boşalttı. Şimdi en korkunç ve en tehlikeli devreye girdik." 

“Nasıl yani? Baksana, dağdan çıt çıkmıyor.” 

“Sorunda bu ya. Gaz püskürtmeye devam etseydi mesele kalmayacaktı; aylarca sürebilirdi de. Ama artık bundan sonra lâv fışkıracaktır. Dağın atacağı gaz kalmadı.” 

Ersin şüpheyle doçenti süzdü. 

“Emin misin?” 

“Ben bu işin uzmanıyım. Şimdiye kadar yanıldın mı hiç? Her söylediğim birer birer gerçekleşiyor. 

“Bu defa beni korkutmaya çalışıyorsun gibi geliyor. Bence her şey yolunda, dağ püskürtmeyecek.” 

Altan omuzlarını silkti. 

“Nasıl istersen öyle düşün. Hiç şansımız kalmadı, hepimiz öleceğiz. Lâv akımı başlayınca buradan kurtulma şansımız hiç yok.” 

Zor da olsa, Ersin sırıtmayı başardı. 

“Niyetini anlıyorum, ben de panik yaratmaya çalışıyorsun. 

“Kesinlikle değil. Baksana, beklediğin uçak neye gelmedi? 
Oysa geleceğine emindin. Yanıldığın önemli bir nokta var, biz Allah'ın dağında ve her türlü iletişim imkanından uzağız şu anda ama bütün dünya beş asırdır faaliyette bulunmayan bu dağın harekete geçmesiyle ilmi veriler toplamaktadır. Gelişmiş ülkelerde yüzlerce volkanolog şu anda cihazların başında buradaki faaliyetleri inceliyordun Uydulardan da istifade ediyorlardur. 
Ankara'ya özellikle Amerika'dan devamlı yeni bilgiler aktarılıyordur. Ne yazık ki biz şu an bunları öğrenemiyoruz. Ben bir bilim adamıyım, uzmanlığıma giren konuda yalan söyleyemem. 
Bunun en bariz delili beklediğin uçağın gelmemesi. Onlar durumu bütün vahameti ile çoktan öğrenmiş olmalıdırlar. Kimse buraya iniş yapamaz. 

Ersin öfkelendi. 

“Kes sesini” diye bağırdı. “Uçak gelecektir. 

Altan başını iki yana salladı. 

“Yanılıyorsun dostum. Uçak asla gelmeyecek. Biz burada kaderimize terk edildik. Bu bölgeye hiç bir uçak gelemez 

Dağdaki gaz püskürmesini herkes öğrenmiş bulunuyor. Aksi söz konusu olsa buraya araştırma için hiç olmazsa helikopterler sevk edilirdi. Bizden tamamiyle ümit kesmiş olmalılar.” 

“Sana inanmıyorum şom ağızlı Beni korkutmaya çalışıyorsun.” 

“Hayır, gerçekleri söylüyorum.. Ama yine de bir şansım hâlâ var sayılır. 

Ersin dikkat kesildi. 

“Ne şansı?” 

“İndifa edecek bacayı tespit şansım” 

“Bu neyi değiştirir?” 

“Bacanın eğiliminden lâvın etkisinde kalacak alanları saptayabiliriz.” 

Ersin kuşkuyla sordu: 

“Mümkün mü bu?” 

“Evet, bir ölçüde mümkün?” 

“Nasıl yapacaksın?” 

“Turşuk tepeye tırmanmamız lâzım” 
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Ersin sırıtarak başını iki yana salladı. 

“Bana numara yapıyormuşsun gibi geliyor. Çılgınlık bu! 
Daha yukarılara tırmanırsan kurtuluş şansın hiç kalmaz. Ne de olsa burası düz arazi. 

“Kısmen doğru söylediğin, fakat bu konuda öyle bilgisizsin ki, patlama sırasında açığa çıkacak enerji ve ısıyı hiç düşünemiyorsun. Hasıl olacak hararetten burada hiç bir canlı barınamaz. 
Değil insanlar, bitki örtüsü, taşlar, kayalar bile kavrulacaktır.” 

“Ya siz ne olursunuz?” 

“Lâv meylini saptayamazsak hiç kuşkusuz biz de erir gideriz. 

“Bu saptama bana ne avantaj sağlayacak?” 

“Hiç olmazsa hayatta kalıp kalmayacağını.” 

Altan'ın kendinden emin tarzda konuşması Ersin'i ürkütmüştü. Bir süre konuşmadan doçenti süzdü. 

“Dağa tırmanmayı gerçekten istiyor musun?” 

“Evet, ama bu isteğimi anlayacağından şüpheliyim. Bu ilmi bir merak, ben hayatımı bilime adamış biriyim. Gerçekleri görmediğimi sanma, bizi nasıl olsa öldüreceksin ama bu senin de sonun olacak. Hayatta kalmaklığın ancak bacanın püskürme yönünü tespitimizle mümkün olabilir. İlk patlamada krater ağzından müthiş bir ısı yükselecektir bir miktar da lâv, ilk fışkıran lâvlar pek önemli değildir, zira çeşitli yönlere dağılabilirler ama bacanın parçalanan ağzından eğime uygun olarak taşan lâv akımı gerçek tehlikeyi meydana getirecektir. Tabii patlamanın şiddetiyle orantılı olarak akım hızlı ve geniş bir sahaya yayılabilir. “ 

Ersin yüzünü buruşturdu. İleri geri odanın içinde yürümeye başladı. 

“Gerçekten dağa tırmanmayı istiyor musun?” 

Altan omuzlarını silkti. 

“Aklıma başka bir çözüm gelmiyor, senin bir fikrin var mı?” 
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Ersin boş boş doçentin yüzüne baktı. 

“Bilmiyorum, belki işe yarayabilir?” diye homurdandı. 
“Uzman sensin” 

“Tek çaremiz vakit varken tırmanmak. Belki bir yol buluruz” 

“Peki, tek bacağınla bu işi becerebileceğine aklın kesiyor mu?” 

“Asistanım Belma bana yardım eder. Kılavuzum da yol gösterir. 

“Dur bakalım, o kadar uzun boylu değil! Ne yani, hepinizin gitmesine izin vereceğimi mi sanıyorsun?” 

Altan ümitlenmeye başlamıştı. 

“Endişeni anlıyorum. Sen de bizimle gelebilirsin. Gerekirse 

başımızda muhafız olarak bulunursun.” 

“Ben bu çılgınlığı yapamam dostum. Bu düpedüz aptallık olur. 

“Öyleyse yanımıza güvendiğin adamlarından birini tak” 

Ersin yine kuşkuyla doçente baktı. Kararsız görünüyordu. 

“Bunu düşünebilirim” diye homurdandı... 

Hamido ürkek nazarlarla Ersin Yalmaç'a baktı. 

“Ne Turşuk Tepesi'ne mi?” diye sordu. 

Ajans Müdürü başını salladı, “Evet oraya.” 

“Ben gitmem.. Aklımı peynir ekmekle yemedim. Bu herif her şeyi tahmin ediyor ve her dediği de çıkıyor. Orası çok tehlikeli olabilir.” 

“Ama kurtuluş şansımızda o olabilir. Lâvlar buraya akarsa hepimiz öleceğiz. Aklına başka çare geliyor mu, adam haklı.” 

“O kadar istekli isen sen git onlarla. Ben yokum” 

“Zeynel Ağanın gelmeyeceğini bilsem bir an durmam. Ama ağa gelirse burada olmak zorundayım. Yabancılarla arasındaki kontağı ben kuracağım. 

Hamido kararsız kalmıştı. 
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Fakat dağa tırmanmak o anda yapmayı isteyeceği en son şeydi. 

“Hayır” diye diretti. “Ben gitmem” 

“Sen bilirsin! Ağa geldiğinde herşeyi ona anlatacağım. Emirlerimi dinlemediğini de. 

Emirlerine riayetsizliğe Zeynel Ağa'nın tepkisi en az dağın patlaması kadar tehlikeli olacağını bilen Hamido homurdanmaya başladı. 

“Hüso'ya söyleyelim, onlarla o çıksın dağa.” 

Ersin bir an düşündü. 

“O Türkçe konuşmasını bile bilmiyor, Hocanın anlattıklarından ne anlar?” 

“Ama kılavuz Kürtçe biliyor, onunla konuşur.” 

“O köylüye güvenemem, çok cahil” 

“Ama ağaya sadıktır. Ne desem yapar” 

“Ben senin gitmeni istiyorum” 

“Yapma beyim, korkuyorum. Dedim ya gözüm yemiyor” 

“Nasıl istersen, fakat bu davranışını ağaya rapor etmek zorundayım. Hatta ağa gelmese bile. Hepimizin hayatını tehlikeye atıyorsun. Buradan kurtulamazsak ve şu yabancıların başına bir hâl gelirse bunun hesabını sen ağaya verirsin. 

Otel kâtibi titremeye başladı, başına gelen bu uğursuz tercihten dolayı lânetler yağdırdı, bir türlü karar veremedi ama sonunda, “Pekala” dedi. “Madem başka çare yok, ben giderim ama bu iyiliğimi sakin ağaya iletmeyi unutma" 

“Aferin!” diye mırıldandı Ersin. “Tabii ki bunu ağaya söyleyeceğim. Yalnız senden bir şey daha yapmanı istiyorum. 

Hamido gözlerini dikip Ersin'e baktı. 

“Hocanın anlatacaklarını can kulağı dinle. Hiç bir şey atlama. O dağın indifaı halinde en emniyetli dönüş yolunu bulmaya çalışacaktır. Kurtuluşumuz buna bağlı, anlıyor musun?” 
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Otel kâtibi başını salladı. 

“Sonra onları vur!” 

“Ne?” 

“Hepsini öldür dedim, aptal herif” 

“Hocayı da mı?" 

“Gayet tabii.. Bunca olanlardan sonra geride şahit mi bırakacağız. Asılmak mı istiyorsun yoksa?" 

“Ya o kadını?” 

Ersin sırıtarak adama baktı. 

“Hoşuna mı gitti yoksa?” 

Hamido utanmış gibi önüne baktı. 

“O bir şehir karısı beyim, anlarsın ya." 

“Hiç şehirli kadınla yatmadın, değil mi?” 

“Hayır beyim. Doğrusu tadına bakmak isterim. “ 

“Nasıl istersen, benden sana izin. Ama sakın unutma hiç biri geri dönmemeli." 

Kâtip ilk defa yüklendiği tehlikeli işin, hiç olmazsa tatlı bir yanı olacağını hissederek rahatladı. Dağın tepesinde bile olsa, Belma denilen kadınla yatmak çok keyif verici bir düştü... 


Å 


Belma sırt çantasının askısını omzuna geçirirken, derin bir oh çekti. Kraterin içine bile girmek bu heriflerle çiftlik evinde kalmaktan evlâydı; ölüm belki bir yerde paklıktı fakat burada onları iğrenç ve küçük düşürücü şeyler bekliyordu. İri yarı İskoçyalı'nın ilk fırsatta kötü emelini gerçekleştirmek için yeniden teşebbüse geçeceğine emindi. Belki garipti fakat insan ölümle burun buruna geldiği anlarda bile, kökleşmiş ve sindirilmiş bazı değer yargılarından son ana kadar vazgeçemiyordu. 

Göz ucuyla Altan'ı baktı. Her zaman ki gibi soğukkanlı ve ciddiydi. Elinden geldiği kadar hızla hazırlanmıştı. Ersin Yalmaç'ı 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nasıl ikna ettiğini hâlâ anlayamamıştı. Ama basit bir muhakeme ile bu tırmanışın seferin en zor ve tehlikeli bölümü olduğunu idrak etmek mümkündü. Bundan sonraki etap hesaba göre Turşuk Tepe zirvesiydi. Bunu gerçekten becerip beceremeyeceklerini bilmiyordu. Gayri ihtiyari nazarları Altanın protezine takıldı bir an. Yolun bundan sonraki kısmı dik ve tırmanılması zor bir yükselti idi. Altan'ın bunu becermesi olanaksızdı. Üstelik Kaleşnikof'lu otel kâtibi yanlarında olacaktı hep. Genç asistanın içine garip bir korku düştü, tırmanma kararı alındığından beri Hamido denen adam kendisine bir tuhaf bakmaya başlamıştı. 
Çekiniyordu ondan. 

Hazırlıklarını tamamladılar. 

Hepsi dışarıya çıkmışlardı. Belma yürüyüşe başlamadan evvel son bir defa başını çevirip kendilerini selâmetlemeyo çıkan insanlara baktı. Bir anormallik seziyordu. Sanki o ana kadar düşman olan kişiler şimdi kendilerine çıkış yolunu bulmaya giden insanlara dost gibi davranıyorlardı. Arkalarından bir el sallamadıkları kalmıştı. 

Bir bit yeniği vardı bu işte. 

Ersin Yalmaç suç şahidi olan grubu kesinlikle bu kadar rahat göndermezdi. Belki Hamido onları alınan bir infaz kararının uygulamasına götürüyordu; ama bu düşüncesini saçma buldu Daha önce çiftlikte de cinayet işlemişlerdi, kendilerini öldürmek için dağın zirvesine göndermeleri anlamsızdı. İsteseler burada da rahatlıkla üstlerine kurşun sıkarlardı. 

Ersin Yalmaç gülümsemeyi bile başarıyordu. 

İskoçyalı ve Giovanni Zagarino heykel gibi ifadesizlerdi. 
Sadece Sema üzgün ve kederli görünüyordu. Zaten Belma'nın tüm gezi boyunca tek anlayamadığı insan bu kadın olmuştu. 
Kimin nesiydi, bu sefere kendi isteğiyle mi katılmıştı yoksa başka 


birinin zorla iştirak ettirdiği birisi miydi, anlayamamıştı bir türlü. 
Ersin hareket ettiklerinde arkalarından el bile sallamıştı.. 

Yola koyuldular. Kılavuz Hasan her zamanki gibi öne düşmüştü. Belma Altan ile yan yana yürüyordu. Hamido ise arkalarından belirli bir mesafe koyarak geliyordu. 

Düz ve gri tozlarla kaplı yeşil alanı çabuk geçtiler. Bu sahada yürüyüş kolaydı. Dağın eteklerine vardıklarında hafif bir rampayı tırmanmaya başlamışlardı. Çiftlik evi artık görünmez olmuştu. 
Genç kız başını çevirip arkaya baktığında sadece çiftlikten hangar gibi olan yüksek binanın çatısını görebiliyordu. Öylesine gerilimli dakikalar geçirmişti ki, o ana kadar o yüksek binanın ne oldugunu sormak bile aklına gelmemişti. Nedense birden meraka kapıldı. 

Altan'a sordu: 

“O bina neden o kadar yüksek ve geniş yapılmış? Ne var onun içinde?” 

Sorusu gayet masumane olduğu için sesini alçaltmak luzumunu hiç hissetmemişti. 

Altan, “Ne bileyim?” diye söylendi. 

Belma'ya cevap arkadan Hamido'dan geldi. 

“Orası hangardır. İçinde bir uçak var” 

ikisi de işittiklerine inanamadılar. Altan yerine mıhlandı ve adama döndü. 

“Ne var dedin? Uçak mı?" 

Sırıtıyordu otel kâtibi. 

“Evet, yanlış işitmedin.. Uçak var.” 

Bu yüksek dağ tepesinde bir hangar ve içinde uçak olabileceği hiç inandırıcı gelmemişti Altan'a. Kötü kötü adama baktı. 

“Alay mı ediyorsun?” 

“Yoo, doğru söylüyorum. Rüstem Ağa uçmayı çok severdi." 

“Rüstem Ağa da kim?” 


Hamido cevap vermeden önce kaşlarını çatarak tüfeğini onlara doğrulttu. 

“Hadi, siz yürümeye devam edin!" dedi. 

Altan önce adamın alay ettiğini sanmıştı ve bulunduğu yerden halen çatısı görünen yapıya son bir defa bakınca oranın gerçekten bir hangar olabileceğini düşündü. Bu çok garipti, Nemrut'un zirvesine yakın bir yerde, küçük de olsa bir hava alanı ve hangar olabileceği hiç aklının kabul edemeyeceği şeydi. 
Altan'ın sorusuna cevap Hasan'dan geldi. 

“Doğrudur beğim” dedi. “Rüstem Ağa, Zeynel Ağa'nın babasıdır. Okumuş bir Kürt beğidir o. Çok iyi insandı. Aşiret köylülerini korur kollardı. Varlıklıydı, gâvur diyarında okuduğu söylenirdi. Milletvekilliği de yapmıştı. Sonra öldü, ama oğlu Zeynel onun gibi çıkmadı.” 

Hamido birden sinirlenerek, Kürtçe bir şeyler homurdandı. 

Kılavuz susarak yoluna devam etmeye başladı. Anlaşılan daha fazla konuşmasını istememişti kâtip. 

Altan'la Belma'yı büyük bir şaşkınlık almıştı. 

Çiftlikte bir uçak olabileceğini havsalası almıyordu Altan'ın Korkunç bir şey öğrenmişti şimdi. Fakat aklı daha da karıştı Acaba Ersin ve ekibi hangarda bir uçak olduğunu biliyorlar mıydı? Ersinin Zeynel Ağa'nın gelmeyeceğine çoktan aklının yatmış olması icap ederdi, ona rağmen acaba neden o uçaktan istifade etmeyi düşünmemişti? Yoksa böyle bir uçağın mevcudiyetinden haberdar değil miydi? 

Hamido'ya döndü. “Niye o uçakla dağdan kaçmayı düşünmediniz?” diye sordu. 

Kâtip bir kahkaha attı. “O hurdadır. Senelerden beri uçmaz Hem de iki kişiliktir. En azından kırk yaşında.” 

Altan durumu anlar gibi olmuştu. Her halde kırklı ya da ellili yıllardan kalma pervaneli bir pır pır olmalıydı. 
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“Ersin bey hangarda bir uçak olduğunu biliyor mu?” diye sordu. 

“Hiç sanmam” dedi Hamido. “Onun Mor Kayalar'a bu ilk gelişi." 

Öyle olmalıydı, çünkü aralarında tek pilot kendisiydi, orada velev ki eski dahi olsa bir uçak olduğunu bilse, kesinlikle kendisini zirveye göndermezdi. Aslında bu tırmanışın ölümcül ve dönüşü olmayan bir yolculuk olduğunu Ersin çok iyi biliyordu 

Takip ettikleri yol birden dikleşip sarplaşmıştı. Yaklaşık on beş dakika sonra Altan dik arazide tırmanmanın kendisi için ne kadar zor olduğunu acı acı anladı. Bu yolculuk sağlam bir erkek için bile zordu. Utanç gibi bir hisse kapılarak Belma'ya baktı. 
Sevgilisi hemen yanı başında sporla uğraşmanın verdiği rahatlıkla hâlâ zinde ve dinç tırmanmayı başarıyordu. Zaman zaman solumasına rağmen durumu kendisinden çok daha iyiydi. Dağın bu yamacı fışkıran gaz küllerinden pek etkilenmemişti, fakat yükseldikçe amonyak kokusu artmış ve hava dayanılmaz derecede ısınmıştı. 

Altan elini toprağa dayadı, toprak bile ateş gibiydi. 

“Durun!” diye bağırdı. 

Kılavuz Hasan hemen geriye döndü. 

“Ne var beğim? Yoruldun mu?” 

Doçent yorulduğunu itiraf edemedi. 

“Bazı şeyler sezinliyorum" diyebildi ancak. “Burada biraz bekleyelim.” 

Huylanan Hamido, “Ne bekleyeceğiz?” diye sordu. “Turşuk Tepeye daha çok yolumuz var." 

“Ne kadar?” 

Kılavuz Hasan, “Bu tempoyla gidersek yarım saat çeker” dedi. 

“Toprak çok sıcak. Bacaya yaklaşmış olabiliriz. 
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Belma buna ihtimal vermiyordu ama sevgilisine bakınca aslında bunun bir oyalama taktiği olduğunu anlayıverdi. Altan ya çok yorulmuştu ya da yanlarındaki adamdan kurtulmanın bir çaresini düşünüyordu. Hiç istifini bozmadan, “Evet, Hoca haklı” diye mırıldandı. “Baca ağzı buralarda olabilir.” 

Kâtip heyecana kapılarak dik kayalara gözlerini çevirip boş boş bakındı. Aslında ne göreceğini bilmiyordu. Koca dağı titreten krater ağzının ne tür bir şey olduğu hakkında da tahmini yoktu zaten. Çevrede ateş fışkırtan delik gibi bir şeyler arandı. Yine de ihtiyatlıydı, elindeki tüfeği onlara çevirdi. 

“Ben bir şey göremiyorum” diye fısıldadı. Ama Hoca ile kızın uzman olduğunu biliyordu ve yüreğini tarifsiz bir korku kaplamıştı. Nerede?” diye sordu. 

“Onu göremezsin" dedi Belma. 

“Neden?” 

“Çünkü henüz toprak yarılmamış da ondan” 

“Neresi yarılacak?" 

“Bunu tahmin zor, belli olmaz ama hemen üstünde olduğumuz bu kayalar da yarılabilir. 

Hamido bir an titredi. 

“Essah mı?” 

“Evet, olabilir” diye cevapladı Altan. “Yere baksana ne kadar sıcak!” 

Kâtip soğuk terler döktü bir an. Gerçekten de yalnız yer değil, hava da anormal ölçüde sıcaktı. Normalden çok daha fazla. 
Yaz mevsiminde de olsa dağ tepesi asla bu kadar sıcak olmazdı. 
Hiç bir zaman da olmamıştı. 

Hamido paniğe kapılır gibi oldu. 

“Yani” diye sordu. “Biz şimdi şu bahsettiğiniz bacanın tam üstünde miyiz?” 


Altan başını salladı'Dedim ya, bu mümkün. Aşağıdaki magmanın sıcaklığı yukarıya aksediyor. Her an toprağı parçalayıp yukarıya fışkırabilir.” 

Belma kılavuza baktı. 

Hasan da bu numarayı yutmuş olmalıydı ki adamcağızın suratı birden sapsarı kesilmiş, yüzünü ölümle burun buruna gelen insanların korkusu kaplamıştı. Bir an panikledi. 

Onları birer birer inceleyen Hamido da kılavuzdaki korkuyu görmüştü, içinden Altanla genç kadına saygı duydu, dağın yabancısı, şehirli insanlar olmalarına rağmen, doğrusu cesur kişilerdi. Hiç de korkmuş gibi davranmıyorlardı. Kâtip tekrar sordu: “Hoca, bacanın burada olduğuna emin misin, de bana bir daha?” 

“Bunu kesin olarak ancak Tanrı bilir, ama tahminim öyle” 

Hamido görevini anımsamıştı son anda. 

“Peki” dedi. “Toprak yarılırsa çıkan ateşler ne tarafa yayılır? 
Çiftliğe doğru mu yoksa dağın öbür yamacına mı?” 

Belma adamın bu safça sorusuna gülmemek için kendim tutmaya çalıştı. Bir patlama halinde çıkan lâvların hasıl olan tazyikle en azından on beş yirmi kilometre uzaklara bir çırpıda dağılacağını söyleyemezdi. Krater ağzının teşekkülü ancak bundan sonra söz konusu olabilirdi; bunu şimdiden tayin ise ancak bir kehanetti. 

Altan ise rahatlıkla, “Çiftliğe doğru” dedi. 

Hamido hâlâ kuşkuluydu. Sert bir şekilde sordu: 

“Nasıl bu kadar emin olabilirsin?" 

Omuzlarını silkti Altan. 

“Bu benim ihtisasım, uzmanlık konum, ben bilmeyeceğim de kim bilecek?” 

“Yani çiftlik alanı tehlikede mi?” 

“Hiç kuşkun olmasın” 

Kâtip rahatlamamıştı. 


“Ama hiç korkmuş görünmüyorsunuz? Ne sen, ne de yanındaki bu kadın?” 

“Korksak ne değişecek ki?” 

“Beni ahmak mı sandınız? Öyle olsa bir an evvel buradan kaçmaya çalışırdınız.” 

“Kaçmak mı? Nereye? Lâvlar püskürünce her taraf cehenneme dönüşecek. Kaçmanın imkanı mı var sanıyorsun?” 

Hamido içine sinen korkuyla gittikçe sinirleniyordu. İçinden lanetler okumaya başladı. 

“Ne kadar vaktimiz var sence?” 

Gülümsedi Altan. 

“Neye soruyorsun? Korkmaya mı başladın şimdi?” 

“Normal değil mi? Ben zaten işin başından beri korkuyorum; kendimi bildim bileli hep burada yaşarım, hiç şimdiye kadar Nemrut'un böyle gazaba geldiğini görmedim. Dağa bir hal oldu, anlamıyorum, sanki insanlar gibi dellendi ve öfke saçıyor etrafına. 
Bunun sonu hoş değil hoca, hepimizi yiyip bitirecek.” 

“Doğru!” dedi Altan. “Galiba dediğin gibi hepimizi bitirecek” 

“Ama sen bunu göremeyeceksin!” 

Doçent biraz endişeyle kâtibe baktı. 

“Neden?” 

“Çünkü öldürülmeniz için emir aldım Ersin Bey'den.” 

Altan derin bir soluk aldı. 

“Buna hiç şaşırmadım. Tahmin etmiştim zaten. Ama anlamadığım bir nokta var. Ersin bizi öldürmek için niye buralara kadar gönderdi de çiftlikte işimizi halletmedi.” 

Zor da olsa Hamido yine sırıttı. 

“Okumuş adamsın, bir de akıllı geçiniyorsun.. Anlamadın mı hâlâ?” 

“Neyi?” 
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“Ben bahsettiğin o bacanın nerede açılacağını senin ağzından öğrenmek istemiştim. İşte o yeri bulduk. Kendin söyledin, baca buradaymış. Çıkacak alevler çiftliğe doğru akacakmış, Ersin beyin de öğrenmek istediği buydu.” 

“Ne fark eder ki? Bu sizleri kurtarır mı yani?" 

“Göreceğiz bakalım. Şimdi sen ve kılavuzun ileriye yürüyün Kadın burada kalsın" 

Belma sapsarı kesildi. 

Hamido'nun niyetini anlamıştı. Adam tehditkâr bir şekilde Kaleşnikof'u üzerlerine çevirmişti yeniden. 

Hiç biri yerlerinden kımıldamadı. 

“Hadi ne diyorsam onu yapın” diye gürledi kâtip. “Sonunuz geldi” 

Altan sükunetle, “Pekala” dedi. “İstediğin gibi olsun.. Ama büyük bir hata yapıyorsun. Bizi öldürürsen son kurtulma şansını da yok edeceksin. 

“Boşuna çeneni yorma. Beni kandıramazsın. Az önce her şeyi itiraf ettin. Tehlikeyi anlıyorum ama dağ henüz yarılmadı, sizleri gebertip karıyı da yanıma alarak buradan hemen kaçacağım. Henüz vaktim var 

“Ben hiç bir yere gitmiyorum” diye bağırdı Belma. “Burada kalacağım. 

Hamido bir an genç asistana arzu ile baktı. 

Onu gerçekten istiyordu fakat korku öylesine içine işlemişti 

ki, direnirse onunla fazla ilgilenmeyecekti; şu anda hayatta kalma arzusu her şeyden üstündü. 

“Sen bilirsin" diye homurdandı. “Sana kurtulman için bir şans tanımıştım.” 

“Niyetini tahmin edebiliyorum” diye fısıldadı Belma. “Tatvan da otele geldiğimizden beri bana hep kötü kötü bakıyordun, 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niyetin bana saldırıp sahip olmak, ondan sonrada kafama bir kurşun sıkmak, değil mi?” 

“Bu sana bağlı güzelim. Bana hoş davranırsan canını bağışlayabilirim.” 

Belma harekete geçmek zamanı geldiğini sezinlemişti. Yavaş yavaş Hamido'ya doğru yaklaştı. Niyeti ani bir atakla adama saldırmaktı. Şayet silahın namlusunu gelebilirse, Altan ile Hasan imdadına yetişebilirlerdi. 

“Sana güvenemem” dedi. “Emeline ulaştıktan sonra beni öldürmeyeceğini nereden bileyim?” 

“İnanmak zorundasın başka şansın yok” 

Belma iki adım daha yaklaşmıştı. Düşünüyormuş gibi yaparak derin bir nefes aldı. Bundan sonra her şey yapacağı ani atağa kalmıştı. Adamdan daha hızlı davranamazsa silah patlar ve ilk kurşun bedenine saplanırdı. 

Altan sevgilisinin niyetini anlamıştı, imkansızlık karşısında gösterdiği cesareti takdir ediyordu ama aklından geçenler çok tehlikeliydi, hayatını riske atıyordu. Sonra çok seri bir muhakeme ile kıza hak verdi. Her hâl ve kârda bu adam kendilerini öldürecekti, başka yapabilecekleri bir şey kalmadığı gibi, gözü dönmüş ve korkudan mâkul düşünme olanağını kaybetmiş adama karşı saldırmaktan başka şansları bulunmuyordu. Bir an Hasan'a bir göz attı. 

Zeki kılavuz aklından geçenleri hemencecik anlamış gibiydi. 
Onun desteğini alacağını anladı. 

Belma bir adım daha atmıştı. 

Altan'ın tüyleri ürperdi, adamın üstüne fütursuzca yaklaşıyordu sevdiği kadın. Belma tüfeği tutan eline yapışırsa 

bulunduğu yerden müdahale etmesi olanaksızdı. O da şuursuzca bastonuna tutunarak biraz daha yaklaştı. 

"Kımıldamayın” diye bağırdı Hamido. 
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Neyse ki tetiğe asılmamıştı henüz.. 

Belma iyice yaklaştı adama. 

“Benim canım tatlı, henüz ölmek istemiyorum. Ama sana da güvenemiyorum” diye fısıldadı. “Niyetini anladım, belki bir seferlik isteğine evet diyebilirim, ya sonra ne olacak? Hayatımı garanti edebilir misin?” 

Adam Belma'daki ani değişiklikten huylanmıştı. Dik dik suratına baktı. 

“Ne garantisi?” 

Belma kısa ve ufak adımlarla Hamido'nun iyice yanına yaklaşmıştı. Adamın bile ummadığı bir çeviklikle üzerine atıldı Avuçlarının içiyle sıkı sıkıya tüfeğe yapıştı. O andan sonra olaylar hızla gelişti. Altan genç kızın yaptığı çılgınlığı görünce her şeyi göze alıp var gücüyle Hamido'nun üzerine attı kendini Zayıf fakat sırım gibi güçlü yapısıyla otel kâtibi bir anda kızı tekmeleyerek kendinden uzaklaştırdı ve silahı ateşledi.. 

lan Walsh kısık bir sesle arkadaşına fısıldadı. 

“Neler oluyor burada, anlamıyorum. Adamlar birer ikişer gidiyorlar. Şimdi de hoca ve ekibi gitti. Bu durumdan hoşlanmadım. Ersin denen adam bir dümenler çeviriyor galiba," 

Giovanni Zagarino homurdandı, “Sanırım haklısın" 

“Neyin peşinde bu adam?” 

“Yakında anlarız." 

İskoçyalı ters ters İtalyan'a baktı. 

Zagarino, “Her halde planda ufak bir değişiklik oldu” dedi 

“Nasıl yani?” 

“Kafanı çalıştır. Dört kişi gittiler ama yanılmıyorsam sadece o Kürt dönecek. Adam onları temizleyecek. Olanlardan sonra onların yaşamasına izin veremezdi.' 

“Bunu anlayabiliyorum, ama niye burada değil de dağda öldürüyor onları. 
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“Belki burada ceset bırakmamak içindir.” 

“Saçma” diye homurdandı Walsh. “Dikkatli olmalıyız." 

“Endişelenme, bize bir şey yapamaz." 

“Emin misin? Yanımızdaki parayı biliyor, buna tamah edemez mi?” 

“Hiç sanmam. Bu sadece kapora, bir ön ödeme. Asıl parayı Milano'da vereceğimizi mutlaka biliyordur. Anlaşma öyle. 

“Fakat o anlaşmayı onun patronunla yaptık, onunla değil” 

Giovanni adamın yüzüne somurtarak baktı. 

“Bu neyi değiştirir ki?” 

“Çok şeyi. “ 

“Anlamadım?” 

“Her halde Ersin Yalmaç'ın alacağı pay şu çantadaki taşıdıgımızdan daha fazla değildir. Halbuki şimdi ortada olağanüstü bir durum var, dağ gerçekten de volkanik faaliyete geçti, her an şiddetli bir patlama olabilir.” 

“Eee?” 

“Bizim de başımıza pek çok şey gelebilir." 

“Ne anlatmaya çalışıyorsun kuzum?” 

“Herif bizi de kurşunlayıp dağın bir köşesine atar ve dağın patlamasıyla öldüler derse ne yapabiliriz?” 

“Buna cesaret edemez?” 

“Neden? Kim onu engelliyecek?” 

Zagarino bir an endişelenerek arkadaşını süzdü. 

“Patronundan korkar." 

“Şu ağa denen adamdan mı?” 

“Tabii ondan. 

“Boş versene sen! O ağanın sahiden buraya geleceğim sanıyor musun hâlâ?” 

“Gelmesi lâzım, işin ucunda çok para var" 


“Gelmeyecektir. Akıllı bir adam bu şartlar altında bu dağa uçakla gelmez. Bu iş yattı Giovanni, anla artık.. Baksana, Ersin Yalmaç herkesi birer birer ortadan kaldırıyor. Tatvan'dan geriye kafileden kim kaldı?” 

İtalyan gözlerini kısarak arkadaşına endişe ile bakmaya devam etti, lan Walsh ise aynı kısık sesle homurdanmasını sürdürdü: 

“Geriye sadece biz kaldık. Dağın ilk faaliyete geçtiğinde ilim heyetindeki akıllı uzmanların bir kısmı âkıbetlerinin ne olacağını sezinleyerek kafileyi terk ettiler. Reklam ajansı elemanlarının büyük çoğunluğu ve gazeteciler de. Geriye kalanları da Ersin Yalmaç temizliyor. Belli ki bunu bir plan dahilinde yapıyor Ağa'nın gelmeyeceğini çoktan anladı. Onun niyeti yanımızdaki para, bunu hâlâ anlamıyor musun?” 

Zagarino elindeki çantaya sıkı sıkıya sarıldı. 

Walsh'un anlattıkları akla yakındı gerçekten. Oyuna geldiklerini hissetmeye başlamıştı o da. “Söylediklerin mantıklı" diye mırıldandı. “Ama ya Ağa gelirse?” 

“Yapma Giovanni, o asla gelmeyecek. Bir an evvel başımızın çaresine bakmalıyız.” 

İtalyan bir süre kararsız düşündü. Sonra, “Ne yapmayı önerirsin?” diye sordu. 

“Bence hemen Kargasekmez denen yere dönmeliyiz Araçları bıraktığımız yere. Jeeplerden birine atlayıp doğru şehre gideriz. 
Tek kurtuluş şansımız bu.” 

“Ya dağ o sırada indifa ederse? Bu âfetten ancak uçakla kurtulabiliriz. Bunu sen de biliyorsun" 

İskoçyalı sırıttı. “Hiç bir zaman gelmeyecek bir uçakla m1?" 

Giovanni Zagarino cevap vermedi. Yanlarında sadece bir 

tabanca vardı. Oysa Ersin ve geriye kalan tek adamı tüfekliydiler. Silah olarak çok daha avantajlı sayılırlardı. 
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“Lânet olsun” diye homurdandı İtalyan. “Ne yapabiliriz? 
Onları haklar mıyız sence?” 

“İşin orasını sen bana bırak” 

“Bir planın var mı?” 

“Kızla Ersin'i lâfa tutup oyala. Kâtip dönmeden önce geriye kalan o dağ köylüsünü ortadan kaldırayım. Tüfeğini alınca şartlar eşit olur, hatta onlardan daha güçlü oluruz.” 

Giovanni bir türlü karar veremiyordu. Sonunda, “Peki, ne zaman harekete geçeceğiz?" diye sordu. 

İskoçyalı pencereden dışarıya bir göz attı. 

“Bence hemen şansımızı denesek iyi olur. Kargasekmez yolu sarp ve engebeli. Araçları bıraktığımız yere güneş batmadan evvel varmak zorundayız, tabii o zamana kadar dağ bize bir azizlik yapmazsa.” 

Giovanni yerinden kalkıp dış kapının eşiğine gitti. Dışarısı güneş ışığı ile pırıl pırıldı. Etraf sâkin, gökyüzü duru ve tabiat tam bir dinginlik içindeydi. Çevreyi kaplayan gri toz tabakaları olmasa insan asla dağın indifa edeceğini düşünemezdi. Ona rağmen Ağa'nın uçağı görünürlerde yoktu. Zagarino, bir kere daha İskoçyalıya hak verdi. Ağanın verdiği randevuya gelmeyeceğini aklı kesti artık. 

Sema yutkunarak sordu. “Hoca ile asistan kadın geri dönmeyecekler, değil mi?” 

“Hayır sevgilim. Onları bir daha görmeyeceğiz.” 

“Emin misin?” 

“Kesinlikle. “ 

“Ya Hamido?” 

“Onun dönmesi lâzım. Şayet kendisine verdiğim görevi hakkıyla yerine getirirse.” 

“Ne zaman döner?" 
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“Bu Hocanın araştırmasına bağlı. Umarım aradığı krater ağzını bulmuştur. 

“Ya araştırması uzun sürerse?" 

“Bu onun sorunu. Niye kafanı onlara takıyorsun?” 

“Korkuyorum. Kalkıştığın iş çok çılgınca gibi geliyor bana." 

Ersin Yalmaç esmer güzeline bakıp gülümsedi. 

“Takma kafanı her şey yolunda gidecek. Güven bana.” 

“Ya Zeynel gelmezse? O zaman ne yapacağız? Burada daha ne kadar bekleyeceğiz.” 

“Karanlık basmadan gelecektir. Eli mahkum. Kimse kırk trilyonu bırakamaz. 

Sema oturduğu taşın üzerinden nazarlarını göğe çevirerek havada uçak aradı. Ersin haklıydı, tanıdığı Zeynel bir kalemde o kadar parayı elinin tersiyle itemezdi. Asla korkak bir adam da değildi, sözünde de dururdu, geleceğim dediyse, mutlaka gelirdi. 
Acaba ne olmuştu? Neden gecikmişti? 

Gökte ne uçak görebiliyordu ne de uçak sesi işitiyordu. 

“Ya bu gece gelmezse? Yarında bekleyecek miyiz?” 

Ersin sıkılmış gibi homurdandı. “Uzattın ama, canımı sıkma ya başlıyorsun. Sana gelecek dediğime göre bir bildiğim var her halde.” 

Sema sızlanmayı bıraktı. 

Hayatı boyunca hep hata yapmıştı, şimdi de yeni bir hatayı işlemek üzereydi. Zeynel ne kadar karanlık işlerin adamı iso Ersin de aynı yolun adamıydı; bundan hiç kuşkusu yoktu. Dahıı şimdiden, bir sürü cinayet işlemişti ve bunlara daha da devam edecekti. 

Çiftlik kapısında beliren İtalya'nı işaret ederek: 

"Onlar ne olacak?” dedi. “Onları da öldürecek misin?” 

“Saçmalama Sema" diye homurdandı Ersin. “Onlar bızı kavuşacağımız paraya götürecekler, onları niye öldüreyim ki7 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Aklı karışmıştı kadının, "Sahi” dedi. “Bu bahsettiğin para nerede şimdi? Şu yabancı gazetecilerin yanında mı?” 

“Bazen iyice aptallaşıyorsun. Kırk trilyon para taşınır mı?” 

Öyle ya, diye düşündü Sema. O kadar büyük bir para kuşkusuz dağa çıkarılmazdı. 

“Peki para nerede?” 

Sırıttı Ersin. “Milano'da” dedi. 

“Milano mu? Oraya nasıl gideceğiz?” 

“Sen işin o yanını düşünme. Ben herşeyi ayarladım.” 

Sema sustu, başka bir şey sormadı. İtalyan yanlarına yaklaşıyordu.. 

Altan tüm gayretiyle sıçramasına rağmen Hamido'ya erişememişti. Zaten bunun çok zor olduğunu biliyordu, protezini rahat çekememiş ve yere yuvarlanırken kâtipten yarım metre kadar öne düşmüştü. Ne var ki, Belma yediği tekmenin etkisiyle yana savrulurken adamı bırakmamış ve kendisiyle beraber yere yuvarlanmasını sağlamıştı. Hamido'nun düşerken tetiği çekmesiyle patlayan tüfekten çıkan kurşunlar, havaya sıkılmıştı. Fakat bu saniyeler Hasan'ın harekete geçmesini sağlamış ve kılavuz yıldırım gibi bir hızla adamın üzerine çullanmıştı. 

Kayaların üzerinde kısa bir boğuşma oldu. 

Az sonra Hasan kâtibi kıskıvrak yakalamıştı. Belma yerinden fırladığında Hamido çaresiz bir şekilde yerde ümitsizce kıvranıyordu. Kız derin bir soluk aldı. Artık tehditten kurtulmuşlardı. 
Altan'ın yerden kalkmasına yardımcı oldu ve bastonunu verdi. 
Altan bastonunu koluna taktı ve Belma'nın yerden aldığı Kaleşnikof'un namlusunu esirine çevirdi. 

“Ayağa kalk!” diye bağırdı Hamido'ya. 

Kâtip olanlara inanamıyormuş gibi hayretler içindeydi. Bir an içinde bütün avantajını kaybetmiş, küçümsediği insanlara tutsak olmuştu. 


Kılavuz Hasan soluk soluğa ayağa kalkarken bir Altan'a bir de elindeki tüfeğe baktı. Doçentin onu rahatlıkla kullanabileceginden kuşkusu vardı. 

“Beğim” dedi, “İstersen o mereti ben tutayım. Hiç şimdiye kadar tüfek kullandın mı?” 

“Endişelenme sen, ben eski bir askerim” 

Kılavuz inanmaz nazarlarla Hocayı süzdü. Onun tek bacağıyla bir asker olabileceğine hiç ihtimal vermiyordu. Fakat sesini çıkarmadı. Ona rağmen tüfeği Hasan'a uzatmış, “Haklısın, tüfeği sen tut ve bu herifin en ufak şüpheli bir halim görürsen de ateş et” demişti. “Sorumluluk bana ait" 

Kılavuz, Kaleşnikof'u zevkle Altan'dan aldı. Ayrıca Hocanın kendisine gösterdiği itimattan da hoşnut olmuştu. “Şimdi emrin nedir beğim?” diye sordu. “Ne yapacağız? Ne yöne gideceğiz?” 

Bu gerçekten zor bir sualdi. 

Altan cevaplamakta kararsız kaldı. Her şeye rağmen ilerlemek, Turşuk Tepeye doğru yol almak istiyordu fakat sağduyusu ve sorumluluğunu taşıdığı bu insanlar zaviyesinden artık tek çarenin geri dönmek olduğunu biliyordu. 

Belma'nın ve Hasan'ın ayrı ayrı yüzlerine baktı. Sesleri çıkmıyordu ama korkudan gerilmiş yüzlerinde en kestirme yönden buradan uzaklaşmak istekleri çok net bir şekilde okunuyordu. 

“Dönüyoruz” dedi Altan. “Sanırım araştırma seferi feci bir şekilde bitti. Dağ intifa etmeden yığınla zayiat verdik. Dönüp durumu ilgililere rapor etmeliyiz. Artık patlamaya hazır yeni bir baca aramanın yararı yok. Bizim hayatımız da tehlikede.” 

Belma derin bir oh çekti. 

Nihayet sevdiği adam gerçekleri görmüştü. 


300 


Dağ fiilen faaliyete geçtiği halde hâlâ krater ağzı incelemeye kalkışmanın ölümü aramaktan başka anlamı yoktu. Genç asistan aklına takılan düşünceyle irkildi. 

“Nasıl döneceğiz?” diye sordu. “Her halde Mor Kayalara gitmeyi düşünmüyorsun, değil mi?" 

Altan başını iki yana salladı. “Hayır” diye homurdandı. “Ama umarım Hasan bir yol biliyordur" 

İkisi de dönüp Hasan'a baktılar. 

Kılavuzun yüzünde mahzun bir ifade belirmişti. 

“Evet Hasan, bizi Kargasekmez'e götürecek başka yol var mı?” 

Kılavuz olumsuzca başını salladı. 

“Yoktur beğim. Varsa da ben bilmiyorum.” 

Böyle bir cevap beklemiyorlardı. Bir an hayretle kılavuza baktılar. 

“Ne yani?” diye mırıldandı Belma. “Çiftliğe görünmeden buradan gidemeyecek miyiz?” 

Hasan'dan ses çıkmamıştı. O zamana kadar yerde hareketsiz yatan Hamido'nun konuştuğunu gördüler. 

“Ben bir yol biliyorum. O yolu takip edersek kimseye görünmeden Kargasekmez'e varırız. 

“Kes sesini" diye bağırdı Altan. “Sana asla inanmam” 

“Ama doğru söylüyorum. Kısa ve kestirmedir. Kamyonette saklı uyuşturucu paketlerini o yoldan çiftliğe taşıdık. Biz malları çiftliğe taşırken sizin takip ettiğiniz yolda hiç kimseye rastladınız mı, iyi düşünün. 

Belma, sevgilisine kaçamak bir nazar attı. 

“Doğru söylüyor galiba” dedi. 

Altan homurdandı, “Bu herife inanmam. Sen ne dersin Hasan?” 
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Kılavuz ayağının ucuyla yerde yatan adamı dürttü. “Konuş ulan, nerede bu bahsettiğin yol, hele bir anlat. 

Hamido işkilli bir şekilde söylendi. 

“Sizi o yoldan geçiririm ama bir şartla” 

Altan bastonuna tutunarak kâtibe yaklaştı. “Ulan rezil, haline bakmadan bir de şart mı ileri sürüyorsun, ha?” 

Hamido, “Gayet tabii” diye homurdandı. “Canınıza karşılık benim geleceğim. Sizi o yoldan geçirirsem, beni polise teslim etmeyeceksiniz.” 

“Olmaz!” diye haykırdı Altan. “Sen bir katilsin, bunu asla yapamam.” 

“Siz bilirsiniz, aksi halde hepimiz ölürüz” 

Tepesi atan Hasan elindeki Kaleşnikof un namlusunu adamın alnına dayadı. “Boş ver beğim" diye homurdandı Altan'a. 
“Artık bizim de silahımız var, izin ver bu iti şuracıkta öldüreyim. 
Çiftliktekiler bize bir halt edemezler. 

Doçent yerde dehşetle titreyen kâtibe bir göz attı. Teklifim kabul edeceklerini sanan Hamido paniğe kapılmış ve Altan'ın dudaklarından çıkacak kelimeleri bekliyordu. Yüzü sapsarı kesilmişti. O an sonunun geldiğini hissetti ama yine de beklemeye çalıştı. 

“Çek tetiği gitsin” diye homurdandı Altan. “Dünyadan bir mikrobun eksilmesinin hiç önemi yok.” 

Belma, bunun bir blöf olduğunu hissetmişti. Onun tanıdığı Altan asla bir insanın ölüm emrini veremezdi. Kılavuza baktı, galiba Hasan da Altan'ın gerçek niyetini anlamıştı. 

“Salâvat getir ulan namussuz, şimdi işini bitireceğim” dedi. 

Kendisini hiç bu kadar ölüme yakın hissetmeyen Hamido ağlamaya başlamıştı. 

“Durun, durun bir dakika!” diye inledi. “Peki, istediğiniz gibi olsun. Size yolu göstereceğim, yeter ki beni öldürmeyin.” 
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“Ne yapayım beğim? Bu iti bağışlayacak mısın?” 

“Bir düşüneyim” dedi Altan. “Belki hayatını bağışlayabiliriz." 

Namlunun ucunu sertçe alnına bastıran Hasan gürledi. 

“Hele de bakalım, nerede bu yol?” 

Hamido elini uzatarak parmağıyla sağı işaret etti. 

“Bir buçuk kilometre kadar ilerde.. Oraya Pulan geçidi derler.. Sarp bir patikadır, ama Kargasekmeze çok kestirmedir. 
Hemen yolu tutarsak yarım saatte varırız." 

Altan kılavuza bir göz attı. 

“Hiç işittin mi bu geçidi sen?” 

“Yok beğim, bilmem. Sana söylemiştim, dağın bu yöresi çok kayalık ve kimsenin uğramadığı bir yerdir. İlerisi ise Zeynel ağanın aşiret alanıdır. Bu uğursuz doğru söylüyor olabilir?” 

Hamido avaz avaz bağırdı. “Anam avradım olsun doğru diyorum. 

“Pekala” dedi Altan. “Göreceğiz bakalım.” 

“Ama” diye mırıldandı kâtip, Şimdiden söyleyeyim, sonra bana kızmayın. Yol çok sapa ve diktir. Hoca tek bacağıyla orayı nasıl tırmanır bilemem. 

Altan kendisinden tiksinirmiş gibi protezine baktı. Zaten başına gelen pek çok felaket hep o protez yüzündendi. Sonra ağır ağır mırıldandı. 

“Hadi yürüyün, gidiyoruz” dedi. 

Tam o sırada ikindi vaktinin sessizliğini bozan garip bir uğultu duydular. Sinirler yeniden gerildi. Bir deprem ya da patlama öncesinin ilk gürültüleri olabilirdi. Hepsi kulaklarını dikmiş sesin toprağın alt kademelerinden gelip gelmediğini anlamaya çalışıyorlardı. Fakat sesin menşeini ve mahiyetini ilk sezinleyen Altan oldu. 

Uçak sesini nerede olsa anlardı... 
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Belma neden sonra sesi tayin edebildi. “Galiba bu bir uçak” diye mırıldandı. Gözleri parıldadı. "Yoksa helikopter mi? Ne dersin sevgilim, kurtarma ekipleri mi geliyor, ha?” 

Altan sessizce dağda akisler yaratan motor uğultusunu dinliyordu. 

Belma ya cevap vermedi. 

Hepsi bakışlarını göğe çevirmiş havada sesin yönünü tayine ve gittikçe artan sesi çıkaran cismi görmeye çalışıyorlardı. 

Belma çocuklar gibi sevinmişti, ellerini çırpıp, “Yaşasın, kurtulduk” diye bağırdı"Bu mutlaka bizi aramaya çıkan askeri helikopterdir. 

“Boşuna heveslenme" diyebildi Altan. “Bu helikopter değil” 

Genç kız bir türlü gerçeği kabullenmek istemiyordu; o sesin Ağa'nın uçağına ait olabileceğini tahmin etmesine rağmen, ümidini sürdürdü. 

“Olsun, belki de askeri bir uçaktır” dedi. 

“Askeri uçak da değil. Unuttun mu ben eski bir pilottum. Her türlü uçağı sesinden derhal tanırım.” 

“Ne öyleyse? Yoksa... O mu? Yani..” 

“Evet tahmin ettiğin gibi. Kuvvetle muhtemelen bu bir Cessna, yani hafif uçaklardan.” 

Belma somurttu birden. Çocuksu sevinci kayboldu. Endişeyle uçağı görmeye çalıştı. 

“Nerede ama? Göremiyorum.” 

Altan'ın sesin yönünü tayin yeteneği çok gelişmişti. 

“Sanırım güney-batımızda” diye mırıldandı. 

Genç kız süratle o yöne doğru baktı. Az sonra motor homurtusu daha da artmıştı. 

Altan insiyaki bir şekilde, “Yere yatın!” diye bağırdı. “Bizi görmesin. 
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Belma bir türlü gerçeği kabul edemiyordu fakat sevgilisinin ne demek istediğini anlayarak hızla çömeldi ve yüzü koyun yere uzandı. Altan yatmaları için diğerlerine de işaret etti. En fazla şaşıran Hamido olmuştu. Önce kararsız kaldı sonra korkuya kapılarak boylu boyunca toprağa uzandı. Görülmek hiç işine gelmiyordu; bu ağa olmalıydı. Zeynel ağa hainleri asla affetmezdi. 
Beyninde çabucak bir muhakeme yürüttü. Hain sayılmazdı, olsa olsa görevini hakkıyla yerine getiremeyen birisiydi. Yine de ağa için bunun geçerli bir mazeret olmadığını çok iyi biliyordu. Nefesi kesildi. 

Kısa bir süre sonra yaklaşan uçağı gördüler. 

Altan yere tam olarak, bacağını kırarak uzanamamıştı. 
Yanılmadığını anladı, gövdesi turuncu-beyaz özel bir Cessna'ydı bu. 

Şimdi durumları daha da zorlaşmıştı. Var güçleriyle Kargasekmez e ulaşmaları gerekiyordu artık. Her şey buna bağlıydı. 

Uçak bir iki saniye içinde gözden kaybolmuştu. Yeniden ayağa kalktılar. Kılavuz Hasan elindeki tüfeği Hamido'ya yönelitmiş, Hocanın vereceği emri bekliyordu. Doğrulan Altan, “Hadi, acele edelim!” diye söylendi. Yerden fırlayan Belma, hayıflanmayı bırakıp üstüne bulaşan toz toprağı silkeleyerek hızlı adımlarla yürümeye başladı. Suratı asılmış, kurtulma sevincini yeniden kaybetmiş gibi korkunun pençesi ruhunu kavramıştı. 

“Hayatta kaldığımızı anlamışlar mıdır acaba?” diye sordu. 

Altan soğukkanlılığını muhafaza ederek, “Henüz değil” dedi. 

“İslerden biliyorsun?” 

“Ersin yeni oluşan bacanın yerini buluncaya kadar yoluma devam edeceğimi düşünecektir. Bu da bize zaman kazandırır" 

“Acaba mı?" 

“Bu konuda ısrarlı olduğumu tahmin edecektir” 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Belma sesini çıkarmadı ama pek tatmin olmamışa benziyordu. Adımlarını sıklaştırırken göz ucuyla önde yürüyen otel kâtibine bir göz attı. Hamido ilk korkusunu atlatınca daha rahatlamışa benziyordu. Sanki yürüyüşü değişmiş, kendisine olan güveni yeniden yerine gelmişti. Bir ara heyecandan hızlı ilerlediğini anlayan genç kız, arkada kalan ve sivri kayalar üzerinde güçlükle ilerleyen sevgilisine döndü. Gerçekten de engebeli arazide Altan çok zorluk çekiyordu. Utanarak yavaşladı ve durdu, yanına yaklaşmasını bekledi. 

“Nasılsın?” diye sordu. 

“İyiyim, iyiyim.. Sen devam et. 

Bir süre yan yana yürüdüler. Altan iki de bir tökezleniyordu. 
Belma dayanamadı, koluna girdi, “Bana yaslan” dedi. 

Genç adam gururu incinmiş gibi, “Gerek yok” diye mırıldandı. “Yürüyebiliyorum” 

“İnat etme! Zorlandığını görüyorum” 

Altan sessizce yardım teklifini kabul etti ve sevgilisinin elini tuttu. Şimdi önden giden iki adamla aralarında yirmi metre kadar bir açıklık oluşmuştu. 

Hasan, Hamido'ya Kürtçe sordu: 

“Ulan it soyu, nerede bu Pulan geçidi?" 

Kâtip geri dönüp kılavuza baktı. 

“Az ilerde, epey yaklaştık.” 

Hasan sinirliydi. "Ben burada geçit filan görmüyorum. Bizi Allah'ın dağında boşu boşuna dolaştırıyorsan başına kurşunu sıkacağım. Ölümün benim elimden olacak” 

Hamido sırıttı. 

“Beni öldürebilirsin, ama Ağanın elinden kurtulacağınızı mı sanıyorsun? Boşuna heveslenme! Arkadaki topalın ayağıyla Kargasekmez'e varıncaya kadar nasıl olsa bizimkiler yetişirler. Sen boşuna uğraşıyorsun.” 
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“Yürü!" diye bağırdı kılavuz. “Kafam atmak üzere, alimallah leşini kuşa kurda burada bırakırım. 

“Sen bilirsin gardaş! Ama neye bu herife hizmet edersin, anlamıyorum. Sana çok mu para veriyor?” 

“Kes sesini! O namuslu bir adam” 

“Ama sen dağının aşiret reisine karşı çıkıyorsun. Bunun ne demek olduğunu bilmen lâzım. Ağa büyüktür, bağışlayıcıdır. Ona hizmet edersen, seni mutlu eder. Bu herif yarın öbür gün seni bırakıp gidecek ama sen yine bu dağda yaşayacaksın. Beni anlıyor musun Baleganlı?” 

“Sus ulan it! Beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Ben senin aşiretine filan bağlı değilim.” 

“Asıl sen sus.. Zeynel Ağa şıhdır. Çarpılırsın!” 

Kılavuz namlunun ucuyla sertçe Hamido'yu sırtından itti. 

“Hadi ilerle de başımı belâya sokma.” 

Altan geriden iki adam arasındaki Kürtçe konuşmaları işitmiş ve itişmeleri görmüştü. 

“Ne oluyor Hasan?” diye sordu. 

Kılavuz endişesini açığa vurdu. “Beğim bu serseri galiba bizi oyalıyor. Ne de olsa buraları az buçuk ben de bilirim Buralarda Pulan geçidi diye bir yer yok. Olsa, duymuş olmam gerekirdi. 
Hâlâ dağda dolanıp duruyoruz.” 

Altan soluk soluğa durdu. Yüksek râkımda nefes almak bile zordu. Bir an kılavuzun iddiasını düşündü. Haklı olabilir miydi acaba? Ama kestirme bir yol olmalıydı, aksi halde kafilenin gelişinden önce, uyuşturucuyu çiftliğe nakletmeleri imkansızdı. Yine de Hamido onlara bir oyun oynayıp, zaman kazanmak ve çiftlikten yardım gelmesini sağlamak için dağda dolaştırıp duruyor olabilirdi. 

Ağır ağır kâtibe yaklaştı... 
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Gözleri parıldayan Giovanni, “Sesi duyuyor musun, bu uçak!” diye bağırdı. “İşte, Ağa geliyor.. Adam sözünde durdu, sana demiştim.” 

İskoçyalı başını göğe kaldırıp bakmaya başladı. Önce uçağın sesini duymuşlardı, fakat henüz kendisi görünürlerde yoktu. 

“Bunun beklediğimiz uçak olduğuna emin misin?” diye sordu Walsh. 

İtalyan yine ters ters arkadaşına baktı. 

“Ne demek istiyorsun?” 

“Dağa gönderilmiş keşif uçağı olamaz mı? Ekiple irtibat kopunca ya da Kargasekmez den ayrılanlar kasabaya varınca onların ikazıyla belki aramaya çıkmışlardır. 

“Hayır, hiç sanmam” dedi Zagarino. “Bu Ağa'nın uçağı” 

İskoçyalı karşılık vermedi. 

Az sonra Cessna'yı ufukta gördüler. Uçak iniş yapmak için hız kesmiş meydanın üzerinde tur atmaya başlamıştı. Anlaşılan pilot volkanik tozlarla kaplı alanı rahat göremediğinden inişte zorlanmaya başlamıştı. 

Aynı anda dışarıya fırlayan Ersin'le Sema'yı gördüler. Ersin Yalmaç bulunduğu yerden uçağa el sallamaya başlamıştı. 

“Gördün mü?” dedi Giovanni. “Boşuna endişelenmişsin, bak, adam uçağı görünce nasıl sevindi.” 

“Ben ona yine de güvenmiyorum” diye homurdandı Walsh. 

İtalyan cevap vermek lüzumunu hissetmedi. Hem kurtuluşlarını hem de malı buradan götürmelerini sağlayacak araç nihayet gelmişti. Az sonra uçak zor da olsa, görünmeyen piste inecek ve bu korkunç serüven noktalanacaktı. 

Ersin ve Sema yabancıların yanına yaklaştılar. Giovanni, Ersin'e gülerek baktı. 

“Nihayet gelebildi" diye bağırdı; sesini uçak gürültüsü arasında duyurabilmek için. Yüzü memnuniyetten parıldıyordu 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“Biliyor musunuz, yavaş yavaş ümidimi kesmeye başlamıştım, bu şartlar altında gelemeyeceğini düşünüyordum.” 

“Hata etmişsiniz Bay Zagarino, biz verdiğimiz söze daima sadık kalırız. Şartlar ne olursa olsun” dedi Ersin. 

İtalyan başını haklısınız dercesine salladı Sanki endişesinden dolayı utanmış gibiydi. 

Tam o sırada lan Walsh, arkadaşının kulağına eğilerek: 

“Dikkat ediyor musun?” dedi. “Ağanın son köylüsü de ortadan kayboldu. 

Giovanni kaşlarını çatarak etrafa bakındı; gerçekten de köylü etrafta görünmüyordu. Ama aldırmadı, “Belki o da ümidini kesip kaçmıştır” diye homurdandı. Şimdi bütün Ağa'nın adamlarının birer birer ortadan kayboluşunu düşünecek zaman değildi. 
Adamlar hiç umurunda değildi, cehennemin dibine kadar yoları vardı. Belki de böylesi daha da iyi olmuştu. Ne de olsa Allah'ın dağında satıcının bir sürü adamıyla baş başa kalmak hoş değil, diye düşünüyordu. Bu tür işlerin nasıl sonuçlanacağı belli olmazdı, çıkan ufak bir pürüz bazen silahlı bir çatışmaya kadar dayanabilirdi. Bu insanları yeterince tanımıyordu. 

Uçak bir iki kere alanı pas geçti, alçaldı fakat iniş yapamadı “Allah kahretsin” diye homurdandı Ersin içinden, her halde ya pilot acemiydi ya da bu alanı yeterince tanımıyordu. 

Pilot üçüncü teşebbüsünde de başarılı olamayınca yerde bekleyenler telaşa kapıldı. 

Uçak tekrar yükselmişti. 

Giovanni sapsarı bir yüzle, "Galiba inemeyecek” diye mırıldandı. “Haklı da, buranın gri bir tarladan farkı yok." 

Ersin de heyecanlıydı fakat kendinden emin bir şekilde homurdandı: 

“Meraklanma dostum, inecektir. Mutlaka inecektir, başka şansı yok. 
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irtifa kazanan uçak bir süre batıya doğru uçtu, sonra dönerek tekrar süzülmeye başladı. Gözler yeniden merakla Cessna'ya çevrildi. Hepsi soluklarını kesip uçağı takibe devam ettiler. Bu defa pilot durumu ayarlamıştı, kuş gibi süzülmeye başladı. Pist olarak kullanılan mesafeyi yukardan ayarlamak adeta imkansız gibiydi, ama Ersin pilotun gerçekten mahir ve işinde usta olduğunu sezinledi. Son teşebbüsünde uçak başarıyla yere kondu. Sert zeminde bir süre ilerledi, sonra frenler çalıştı, gövde titredi ve iki motorda sustu. 

Zeynel Ağa nihayet gelmişti. 

Çiftlik evinin önünde bekleşenler uçağa doğru koştu. Cessna bulundukları yerden yaklaşık yüz metre ilerdeydi. Daha yolun yarısına gelmeden uçağın kapısı açıldı ve iki adam hızla yere atladılar. 

Ersin birden irkildi. 

Önden inen Ağa'yı hemen tanımıştı fakat arkasındaki kişiyi görünce şaşkınlıktan gözleri iri iri açıldı. Bu kişiyi dağda görmeyi aklının ucundan bile geçirmemişti. Adımları yavaşladı, adeta duraladı ve dona kaldı. 

Bir an bütün planlarının altüst olduğunu hissetti. 

Zira uçaktan inen ikinci adam, Engin Yamaner'di... 

“Bana bak!” diye gürledi Altan. “Sen ölümüne kaşınıyorsun galiba. Eğer bize numara yapmaya kalkışıyorsan, seni şuracıkta kurşunlarım.” 

Hamido karşısındakilerin yüzüne birer birer baktı. 

Hocayı hiç böyle görmemişti. Adam gerçekten kararlı görünüyordu. Yüzündeki hiddet ve azimli ifade kâtibi korkuttu. 

“Hayır! Sizi oyalamıyorum, inanın bana” diye kekeledi. 
“Doğru yoldayız” 

“Ben sadece Hasan'a inanırım. O da senin bizi kandırmaya çalıştığını söylüyor. 
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“Ama yanılıyor, Kargasekmez'e giden en kestirme yol burası.” 

Altan adamı hoyratça gömleğinden yakaladı. Pek çok tek bacak'ı insanda olduğu gibi kolları çok güçlü ve kasları gelişmişti. 
Kâtip onun bu denli kuvvetli olduğunu sanmadığından gücü karşısında afalladı. Bir an ayaklarının yerden kesildiğini fark etti; gömleğine tek eliyle yapışmasına rağmen ayak parmaklarının ucunda yükseltmişti kendisini. 

“Bu iti vuralım beğim" dedi kılavuz. “Nasıl olsa Kargasekmez erişiriz. Bence ona ihtiyacımız yok.” 

Hamido can havliyle, “Yanılıyorsunuz" diye sesini yükseltti. 
“Şimdi durumunuz daha da zor. Ağa geldi, hepiniz gördünüz.. 
Sizin kaçmanıza izin vermeyecektir. Adamlarını peşinizden salar. 

“Yine yalan söylüyor beğim. Onlar bizim Turşuk Tepe'ye gittiğimizi sanıyorlar, arasalar bile o yöne gideceklerdir. Kaçmak için vaktimiz var. 

Hamido sinsi sinsi itiraz etti. 

“Ağam olanları öğrenince sinirlenecektir, Ersin beye de kızacaktır. Ben de onu uyardım ama dinlemedi. Çiftlikte yeterince adamı var, hele ben de dönmekte gecikince her tarafa adam salar, belki yola düşmüşlerdir bile.” 

“İnanma buna beğim” diye homurdandı Hasan. 

Altan adamı hâlâ o vaziyette tutuyordu, sinirlerine hâkim olup basit bir muhakeme yapmaya çalıştı. Kâtip haklı da olabilirdi, adama kızıp oyalanmanın, boşa vakit geçirmenin hiç gereği yoktu, yapılacak en makul şey bir an önce yola devam etmekti 

Hamido'nun yakasını bıraktı. 

“Düş önümüze" diye gürledi. 

Ayakları yere değen kâtip başı önüne eğik hızlı hızlı yürümeye başladı. Kılavuz Hasan hemen peşinden seğirtmişti. Belma da fikir ileri sürmeden yola devam etti. Genç kız şimdi yavaş 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yavaş düşüncelerini uzun zamandır hareketsiz kalan Nemrut'a takmıştı. Depremler de püskürmeler de kesilmişti, ama bu kesinlikle dağın normale döndüğünün tezahürü değildi. Dağ her an büyük bir patlamayla yeniden indifa edebilirdi. 

Altan'ın yanına yaklaştı. 

“Ne düşünüyorsun?" diye fısıldadı. 

Doçent safça sordu. “Ne hakkında?” 

“Hadi Altan, beni oyalamaya çalışma. Gerçek tehlikenin peşimizden gelecek adamlar olmadığını biliyorum. Onlardan kaçabiliriz ama dağ her an püskürebilir, değil mi?” 

Genç adam üzüntüyle sevgilisine baktı. 

“Korkarım öyle. Buradan bir an evvel uzaklaşmalıyız." 

“Sence yeni baca buralarda bir yerde mi?" 

“Bilmiyorum, ama umarım değildir. Gazlar sanırım eski krater ağızlarından birinden fışkırdı, Turşuk Tepe civarında olabilir. Baca da oralarda ise şanslı sayılabiliriz. Bilirsin dağ indifa etse bile lâvın kimyevi terkibine göre günde en fazla beş ile on beş kilometre arasında bir yol kat eder, bu da bizim kaçıp kurtulmamız için yeterli sayılır.” 

Belma sinirli sinirli güldü. 

“Bu palavraları Hasan ile Hamido'ya anlatabilirsin, ama bana değil. Benim de bir öğretim üyesi olduğumu unuttun galiba. Patlama sırasında boşalacak enerjiyi ve ısıyı unutuyorsun galiba. O şiddet bütün dağda hissedilecektir. Turşuk Tepe'ye yakın sayılırız. 
Bunun anlamı hepimizin ya havaya uçacağı ya da kavrulacağı anlamına gelir. 

Altan suratını asarak homurdandı. 

“Öyleyse konuşmayı kes de, acele et. Hızlan biraz. Şimdi akademik münakaşanın zamanı değil.” 

Sevgilisine sert çıkışmıştı ama Belma haklıydı. Acı gerçeği ondan saklayamazdı.. 
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On dakika kadar sessizce yol aldılar. 

Kılavuz Hasan birden, durun!” diye bağırdı. Hepsi durarak ona baktılar. Kılavuz endişeli nazarlarla geriye dönmüş arkalarında bıraktıkları dar ve kayalık dağ yoluna doğru bakıyordu. 

“Ne var?” diye sordu Altan. “Ne oldu?” 

Hasan şahin gibi gözlerini kısmış kayalıklara bakıyordu. 
Neden sonra: 

“Peşimizde birileri var" dedi. 

Belma da dönüp arkayı inceledi. 

“Nereden çıkardın bunu?” diye sordu. “Ben kimseyi görmüyorum.” 

Kılavuz huzursuzdu. Kulaklarını dikmiş, telaşla geriye bakınıyordu. 

“Göremezsiniz” dedi. “Dağda sadece sesleri işitirsiniz.” 

“Ben ses de duymuyorum” diye ısrar etti Belma. 

“Yanılmadım” dedi Hasan. “Bu uğursuz herif bize oyun oynadı, kestirme yoldan getirmedi. Boşu boşuna dolaştırıp durdu, fakat burada gerçekten kestirme bir yol olmalı. 

“Emin misin?” 

“Ayak sesleri duyuyorum.” 

Attan dehşete kapılarak etrafı kolaçan etti. Görünürlerde kimsecikler yoktu. Ama kılavuzuna güveniyordu. Hasan yere eğilmiş kulağını yerdeki kayalara dayamıştı, tıpkı yaklaşan bir trenin raylardaki titreşimini dinler gibi. 

“İki ya da üç kişiler” dedi. 

Belma, dağ köylüsünün dinleme yönteminden bir şey anlamamıştı, fakat yüzündeki ciddi ve endişeli ifadeyi görünce hiç itiraz etmedi, sadece, “Ne yapacağız şimdi?" diye sordu. 


Hyi 
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Ersin Yalmaç, Engin Yamaner'i hiç mi hiç beklemiyordu. Bir an kanı donar gibi oldu ve ne yapacağını şaşırdı. Zeynel Ağa hızlı hızlı çiftlik evine koşuyordu. Ersin'e yaklaşınca: 

“Nerede bu herifler?” diye bağırdı. 

Toparlanmakta zorlanan o Ersin “Adamlarını mı kastediyorsun Ağa?” diye sordu. 

“Tabii o hayvanları! Geldiğimi görmediler mi?” 

“Hepsi kaçtılar Ağa” dedi Ersin. 

“Kaçtılar mı? Yoksa dağdan mı korktular tabansızlar?” 

“Öyle oldu.” 

Zeynel Ağa galiz bir küfür savururken Engin Yamaner'de yanlarına yaklaşıyordu. 

“Merhaba Ersin” diye mırıldandı Yamaner. “Az evvel inmeye çalışırken çiftlik yakınlarında dört kişi gördük. Galiba Hoca ve arkadaşlarıydı; neden onlar burada değiller? Kim onların buradan ayrılmalarına izin verdi?” 

Kısa bir an yutkundu reklam müdürü. 

“Ben" diyebildi nihayet. 

Engin şaşırmış gibi yüzüne bakıyordu. 

“Neden?” 

“Çiftlikte (o öldürülmelerinin pek münasip olmadığını düşündüm.” 

Zeynel Ağa da garip garip kendisini süzüyordu. “Hamido nerede?” diye sordu. 

“Onları öldürmek için TurşukTepe cihetine gitti." 

“Saçma!” diye homurdandı Ağa. “Buranın suyu mu çıktı? 
Neden onları burada temizlemedi?” 

“Adamların çok korkuyordu Zeynel Ağa, hepsinin morali sıfırdı, bizlerden ziyade o hocayı dinler olmuşlardı, adeta ondan medet umuyorlardı. 

“Ama onları Turşuk tepe istikametinde görmedik, Kargasekmez e doğru gidiyorlardı." 

Ersin içinden “eyvah" diye mırıldandı. Ya Hamido görevini yerine getirememişti ya da Hamidoyu etkisiz hale getirmiş olmalıydılar. Belki de otel kâtibi ellerine esir düşmüştü. 

Ersin ne söyleyeceğini şaşırdı. 

Zeynel Ağa, Engin Yamaner'e döndü. 

“Ne yapmamı istersin?" diye sordu. 

Suratı asılan Lacta-Cola yöneticisi bir süre düşündü. 

“Onların hayatta kalmaması gerekir. Peşlerinden göndereceğin adamın var mı?” 

Zeynel hızla Ersin'e döndü. 

“Çiftlikte kaç köylü kaldı?” 

“Bizden başka kimse yok. Bazısı kaçtı, bir kısmı ise kavga edip vuruştular.” 

“Allah kahretsin!” diye bağırdı Ağa. “Böyle bir halt edecekleri hiç aklıma gelmezdi.” 

Sema yüreği titreyerek konuşmaları dinliyordu. Engin Yamaner'i burada görmek onu da çok şaşırtmıştı, en mühimi bu zengin adamında uyuşturucu işinde olduğunu anlamak onda şok tesiri yapmıştı. Bütün ümitlerinin yok olduğunu acı acı bir kere daha anladı. Artık hiç şansı kalmamıştı. Ersin'e güvenmekle ne denli hata ettiği de ortaya çıkmıştı. O bir piyondu. 

Göz ucuyla Zeynel'e baktı. 

Ağa ise metresiyle hiç ilgilenmiyordu. Sanki onu görmemiş gibiydi. 

Walsh ve Zagarino ise olanları pek anlamamakla beraber bazı şeylerin ters gittiğini sezinlemişlerdi. 

Engin Yamaner, “Mal nerede?” diye Ersin'e sordu. 

“İçerde, hepsi istif edilmiş bekliyor" 

“Malın başına bir şey geldi mi?” diye sordu Yamaner küçümseyici bir edayla. 
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“Hayır Patron" 

Zeynel Ağa dikkatle Engin Yamaner'e bakıyor, sanki adamın ağzından çıkacak emirleri bekliyor gibiydi. Büyük Patron bir süre düşündü, sonra Zeynel'e döndü. 

“Hoca ve ekibini arkada bırakamayız. Meseleyi anlamış dürümdalar, paçayı kurtarırlarsa hepimizin sonu olur. Mutlaka binlerinin peşlerinden gitmesi lâzım” diye homurdandı. “Onlara yetişmeniz ne kadar zaman alır?” 

“Acele edersek yirmi dakikada yanlarına varırız.” 

Yamaner aklından bir hesap yaptı. “Gitmeniz ve geriye dönmeniz neresinden baksan bir saat" dedi. “Pilot tedirgin, bir an önce buradan uzaklaşmak istiyor. Hiç durmayın hemen peşine düşün, herif sakat fazla hızlı ilerleyemezler. Bu arada geri kalanlar da malı uçağa yerleştirmeye başlasınlar” 

Zeynel Ağa biraz bocaladı, hafiften yüzü kızardı. 

“Engin bey” diye mırıldandı. “Adamlar kaçmış, kimse yok burada. Kim gidecek peşlerinden?” 

“Bu senin sorunun Ağa, bana teminat vermiştin, hiç bir tehlikenin olmayacağına dair. Ben bana düşeni yaptım ve malın çiftliğine kadar getirilmesini temin ettim. Şimdi uçakla buradan götürülmesini de sağlıyorum. Gerisine karışmam. O ekibin mutlaka öldürülmesi lâzım, kendimi tehlikeye atamam. Artık onlar hayatta kalamaz. Unutma bu uyuşturucudan da önemli.” 

“Fakat Engin bey, ortalarda adam kalmadı, ne yapabilirim?” 

“Kendin git Ağa! Burası senin arazin, her yanını bilirsin.” 

“Tek başına mı?" 

“Orasına karışmam, ister tek başına git, istersen yanına birini al.” 

Tam o sırada konuşmaları dinleyen Giovanni Zagarino, “Arkadaşım Walsh size yardımcı olabilir” dedi. 
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Zeynel, daha önce görmediği iki yabancıya baktı. Walsh dediği iri kıyım, kızıl saçlı, uzun boylu biriydi. Yabancılar kendi aralarında tartışmaya başlamışlardı. Ağa konuşmalarını 

anlamıyordu, ama kızıl saçlı adamın isteği gönülsüzce kabullendiğini hissetti. 

Yapacağı pek bir şey yoktu. İş başa düşmüştü. 

“Bize iki tüfek getir” diye Ersin'e dönüp homurdandı. 

Ersin yeniden umutlanır gibi oldu. 

Ağa ile Walsh'un gitmesi işine yarardı; nasıl olsa planları bozulmuştu. Uçağa bir göz attı, zaten özel ve ufak sayılacak bir araçtı. Yük ne kadar hafiflerse işine gelirdi. Buradan yalnızca İtalya'nı alıp gitmesi yeterliydi. Malı uçağa yükleyince ağa yerine bu kez yalnızca Engin Yamaner'i vurmak zorunda kalırdı. Sema denen kadından hoşlanıyordu ama Avrupa'da hayal kurduğu yeni yaşamında onun da pek yeri yoktu. O da burada kalabilirdi; canlı veya cansız. Hiç fark etmezdi, kavuşacağı para ile hayatına nice bin kadın girerdi. 

Doğru çiftlik evine koştu. Olen adamlardan geri kalan iki Kaleşnikof'u kaptığı gibi Zeynel'e getirdi. Tüfeklerden birini Ağa aldı, diğerini lan Walsh. İkisinin de konuşacakları müşterek bir dil yoktu. Ağa işaretle Walsha kendisini takip etmesini söyledi. 
Aslında Pulan geçidinden giderek bir çeyrekte onlara yetişebilirdi.. 

Pilot kısa boylu, hantal yapılı, saçları dökülmeye yüz tutmuş, elli yaşlarında biriydi. Sigara içmeyi bıraktığından devamlı çiklet çiğnemekle meşguldü, ikide bir kolundaki saate bakıyordu, içinde yavaş yavaş artan bir ürperti başlamıştı. Bu Allah’ın dağına nasıl indiğine bile şaşıyordu, buraya pist denemezdi, düpedüz geniş bir arsa, ya da tarla idi. Toprak gerçi düz ve muntazamdı ama alışık olduğu standart hiç bir işaret ve ölçü yoktu, adeta mecburi iniş yapmıştı. 
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Her taraf gri tozlarla kaplı olduğundan toprağı göremiyor, önünde engebe olup olmadığını anlayamıyordu. Daha şimdiden nasıl kalkacağını düşünmeye başlamıştı. 

Gözü bir ara silahlı iki adamın çiftlikten ayrılarak dağın eteğine doğru koşmaya başladıklarını gördü. Birini tanımıyordu ama diğeri getirdiği yolculardan biriydi, Zeynel denen adam. 
Aralarındaki konuşmalardan onun bu lanet arazinin sahibi olduğunu anlamıştı. Mutlaka bir terslik olmalıydı. Tekrarsaatine baktı. 
Hava kararırsa buradan kalkış yapması kesinlikle imkansızlaşırdı. 
Gerçi yaz günleri uzundu ve güneşin batmasına daha epey zaman vardı ama yine de acele etmeliydiler; en fazla da hep konuşulan şu dağın indifaından korkuyordu. 

Uçaktan indi. 

İki yıldır Engin Yamaner'in özel pilotuydu. İyi para alıyordu patronundan ve işi oldukça rahattı fakat bu gün her şey değişmişti. Buraya niçin geldiklerini bir türlü anlamıyordu. 

Engin Yamaner gibi birinin bu ıssız ve tehlike dolu dağda ne işi olabilirdi? Ayrıca o silahlı adamlar kimdi ve nereye gidiyorlardı? 

Pilot huylanmıştı. 

Çiftlik evine doğru yürümeye başladı. Patronunu uyarmalıydı, ellerini çabuk tutmaları, buraya her ne sebeple gelmişlerse, bir an önce terk etmeleri gerektiğini söylemeliydi. Patronu o kısa boylu adam ve ilk defa gördüğü kadınla içeriye girmişti. 

Gri tozlara bata çıka çiftlik evine yollandı. Yan taraftaki o kocaman hangara benzeyen garip bina dikkatini çekmişti. O yüksek yapı ne olabilirdi acaba? Gerçekten de hangara benziyordu ve kuzunun kurdun uğramadığı dağ başında niçin inşa edildiğini anlayamamıştı. 

Tam çiftlik evine yaklaştığı sırada Patronun dışarıya çıktığını gördü. Elinde brandadan yapılmış büyücek bir torba vardı. Arkasından da o kısa boylu adamın yaklaştığını gördü. O da elinde aynı tip torba taşıyordu. 

Pilot ilk defa huylandı. 

O torbaların içinde ne olabilirdi ki? Demek bu ıssız yere sırf bu torbaları almak için gelmişlerdi. Patronunun zengin bir adam olmadığını bilse, aklına kötü şeyler gelebilirdi, fakat Engin Yamaner bir kaçakçılık olayına karışmayacak kadar varlıklı ve ünlü biriydi. 

Yine de rahatsız oldu ve duraladı. 

Onun yaklaştığını gören Engin Yamaner bağırdı. 

“ Cemal gel de bize yardım et. Şu yükleri uçağa taşıyacağız " 

Şüphesi iyice arttı pilotun. O Zeynel denen adamı gözü hiç tutmamıştı zaten. 

Birileri silahla etrafta koşuşturuyordu, patron ne idüğü belirsiz torbaları uçağa yerleştirmeye çalışıyordu, hem de dağ dehşet kusmaya hazırlanırken. Bu telaş neden olabilirdi ki? Pilot Cemal yine de fazla kurcalamadan patronun elindeki torbaları alarak uçağa doğru seğirtti. İçinde hep bir suça iştirak ediyormuş gibi his vardı, ama artık bunu düşünecek zamanı yoktu, o da bir an önce bu lânet yerden uzaklaşmak istiyordu Elindeki torbayı uçağa bırakırken parmakları ile torbayı biı yokladı. Artık şüphesi kalmamıştı, nakledecekleri mal rahat uyuşturucuydu. Cemal hayatında hiç uyuşturucu kullanmamıştı, ne hamını ne işlenmişini anlamazdı fakat emindi o torba ların içinde ya esrar vardı ya da eroin. Uçağın kapısını açık bıraktı ve koşa koşa çiftlik evine diğer torbaları taşımaya gitti 

Taşıma işine dördü de iştirak etti. Yarım saat sonra bütün mallar uçağın içine muntazam bir şekilde istiflenmişti. Fakat ne Ağa ne de lan Walsh görünürlerde yoktular.. 

Hamido korkudan titriyordu. 
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Burası Ağanın arazisi idi ve Ağa yöreyi avucunun içi gibi bilirdi. En kötüsü Zeynel ağa dönmüştü ve başlayan sürek avının başında mutlaka kendisi olmalıydı. Kuşkusuz Pulan geçidini kullanacaktı ve az sonra kayaların arkasından görünürdü. Kılavuz sıkı adamdı, ondan korkulurdu ve tazı gibi koku alıyordu. Yan gözle Hasan'a baktı. 

Kılavuz gözlerini kısmış etrafı kolaçan etmekle meşguldü ve bilmemesine rağmen ısrarla Pulan geçidine doğru bakıyordu. 

“Beğim saklansak iyi olur" dedi. 

Altan inanmaz bir arayış içindeydi. Etrafa bakınmakla beraber ne kimseyi görebiliyor ne de Hasan gibi bir ses duyuyordu. Fakat kılavuzunun ikazına hemen uydu. 

“Şu kayaların arkasına geçelim” dedi. 

İri bir kaya kütlesinin ardına sığındılar. 

Dağda hafif hafif esmeye başlayan ikindi rüzgarının uğultusundan başka hiç bir ses duyulmuyordu. Kuzeyden gelen rüzgar garip sesler çıkararak dağda yankılanıyordu. 

Belma tam bir sessizlik içinde kayanın dibine büzülüp kalmıştı. Altan hemen yanı başında protezini uzatmış oturuyordu. 
Doçent solunda bağdaş kurarak yere tünemiş kâtibin titreyen kollarının temasını adeta kendi bedeninde hissediyordu. 
Korkudan sapsarıydı Hamido. Aralarında en soğukkanlı olan Hasan'dı. Dizlerini toprağa dayamış, avını bekleyen bir avcı gibi tetikte yolu gözlüyordu. 

Bir süre beklediler. 

Beş dakika kadar bir zaman geçti.. 

Altan, kılavuzun tedirginliğinin daha da arttığını görüyordu. 
Fısıltı halinde, “Birilerini görüyor musun?” diye sordu. 

Hasan, “Henüz hayır, beğim” dedi. Fakat sesi sinirli ve tedirgindi. “Şimdiye kadar burada olmaları lâzımdı” 

“Yanılmış olmayasın?” 
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“Benim ömrüm dağlarda geçti beğim, yanılmam. Ama anlayamıyorum.." 

“Neyi?” 

“Niye hâlâ ortaya çıkmadıklarını” 

Altan sustu, düşünmeye başladı. Acaba uçaktan kendilerini görmüşler miydi? Bu pekala mümkündü. O zaman gittikleri yönü tespit etmiş sayılırlardı. Belki de kendilerine bir tuzak hazırlıyorlardı.” 

Kalbi sıkışır gibi oldu. 

Bu durum hiç hoşuna gitmemişti, sonra peşlerindekilerin bu açık arazide ne yapabileceklerini, nasıl bir tuzak kuracaklarını düşündü. Aklına hiç bir şey gelmiyordu. O böyle, aksiyonların, planların, desiselerin adamı değildi. Ama tek bildiği, ne olursa olsun mutlaka, Kargasekmez'de bıraktıkları araçlara erişmeleri gereğiydi. Tek kurtuluşları oydu. Artık tüm olanlardan kendini sorumlu tutmaya başlamıştı. Bu dağ seferi onun fikriydi, ne var ki ilmi iddiasında haklı çıkması bile, şimdi kendisini sevindirmiyordu. Araştırma seferi pahalıya patlamış, bir yığın insan ölmüştü; özellikle bir ara hakkında şüpheye dahi düştüğü asistanı Mehmet'in ölümünü düşündükçe yüreği sızlıyordu. Hiç şüphesiz, bütün olanlar onun iradesi dışında gelişmiş şeylerdi, kafileye uyuşturucu kaçakçılarının karışması ve geziden istifadeye kalkışmaları asla hesapta olmayan bir şeydi. Kötü ve suçlu da olsa bu araştırma seferi bir sürü insanın ölümüne yol açmıştı ve göründüğü kadarıyla devam da edecekti. 

Yanında duran ve korkudan titreyen sevdiği kadına baktı 

Ne kadar da mâsumdu, ilmi heyecanı yanında sırf kendisinin iddiasını ispata yardımcı olmak için büyük maddi fedakârlıklara kalkışarak bu organizasyonu finanse edecek kuruluşu bulmuş, sevdiği adamın anlamsız kaprislerine boyun eğmiş, fakat şimdi ölümle burun buruna gelmişti. Hatta ırzı ve namusu bile tehlikeye 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düşmüştü. Nefrete kapılarak bu defa Hamido'ya dönüp baktı. Irz düşmanı katil tir tir titriyordu yanında. İçinden yükselen bir arzu adamın boğazına sarılıp sıkmak isteğini verdi Kendini tutamasa o an herifin üstüne çullanacaktı.. 

Tam o sırada kılavuzun sesini duydu, “İşte, geliyor! Gördüm" 

“Geliyor mu? Bir kişi mi?” 

“Evet, beğim o kızıl saçlı yabancı. Elinde de tüfek var” 

Garip, diye düşündü Altan. Hasan yanılmış mıydı acabav İskoçyalı'nın bilmediği bu dağlarda tek başına peşlerinden gelmesi saçmaydı. 

“Başkaları yok mu?" diye sordu. 

“Şimdilik görmüyorum” 

“Dikkat et Hasan! Yanında başkaları da olmalı. Onun kestirme yolu bilmesi olanaksız tek başına gelemez." 

“Haklısın beğim, ama başka kimseyi göremiyorum. 

Altan etrafa bakmak için yerinden kalkmaya davrandı. 
Kılavuz usulca omzuna bastırdı. 

“Yerinden kalkma beğim. Acele de etme. Kızıl saçlı yavaşladı. 
Bence maksatlı davranıyor bu teres. Bir tuzak havası sezinliyorum.” 

“Nasıl bir tuzak?” 

“Anlamadım henüz, galiba bizi kuşatmaya çalışıyorlar.” 

“Sence kaç kişiler?” 

“Birden fazla oldukları muhakkak” 

Lanet olsun, diye homurdandı Altan. Ellerinde tek bir tüfek vardı. Peşlerindekiler birden fazla silahlı adamsa bir çatışmaya da giremezlerdi. Her an bir çapraz ateş altında da kalabilirlerdi. 
Oturduğu yerde çevreyi kolaçan etmeye çalıştı. Dar patikanın hemen yanındaki bir kayanın arkasında kalmışlardı. Bir yanı sarp ve yalçın dağ eteği, diğer yanı engebeli kayalarla kaplıydı. Patikaya çıkamazlardı ama aşağıdan birinin yaklaşması da olanaksızdı, geleni mutlaka görmeleri gerekirdi. Altan derin bir soluk aldı, beklemekten başka çareleri yoktu. Ama bu bekleyiş ne kadar sürecekti? Yola devam edemezlerdi ve en kötüsü düşmanın önlerine geçmesiydi. Kargasekmez'e kendilerinden evvel varırlarsa bu sonlarının geldiğini ifade ederdi. Ağanın adamlarının dönüşlerini engellemek için araçları çekinmeden tahrip edeceklerine adı kadar emindi. 

“Yaklaşıyor” diye fısıldadı kılavuz. 

Altan'ın boğazı kurudu. “Hâlâ yalnız mı?” diye sordu. 

“Evet beğim. Pervasızca yaklaşıyor. Kafasına bir kurşun sıkayım mı, ne dersin?” 

“Seni gördü mü?” 

“Sanmıyorum. Buraya hiç bakmıyor.” 

“Dur öyleyse! Sakın bir çılgınlık etme. Bırak, önümüze geçsin. Biz onu takip edelim.” 

Altan usulca yerinde doğrularak başını uzattı. 

Göz hizasına kadar yükseldi ve lan Walsh'u gördü, İskoçyalı sinsi sinsi, gürültü etmeden fakat hızlı adımlarla ilerlemeye devam ediyordu. 

Tam o esnada arkalarından bir ses yükseldi. 

“Kımıldamayın yoksa yakarım!” 

Doğu aksanlı, kaba ve gür bir sesti bu. 

Belma yerinden sıçradı. Altan arkasını dönüp hızla geriye baktı. Üç dört metre kadar ilerde elindeki Kaleşnikof'u üzerlerine çevirmiş adamı gördü. 

Zeynel Ağa denen kişi bu olmalıydı. Zira onu ilk kez görüyordu. Sırtında kısa kollu ekose bir gömlek vardı. Hafif sakalı uzamıştı ve gözlerindeki şiddet ifadesi adamın ne kadar hiddet dolu olduğunu anlamaya yetiyordu. 

“Bırak elindeki tüfeği” diye bağırdı Hasan'a. 
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Kılavuz ümitsizce Altan'a baktı. Kararsız kalmıştı. Altan ellerini yukarı kaldırırken: 

“Yere bırak silahı, Hasan “diye mırıldandı. 

Nasıl olduğunu anlamamıştı ama Ağa tilki gibi sessiz ve derinden yaklaşıp hiç ummadıkları bir anda onları pusuya düşürmüştü. Karşı koymanın anlamı yoktu. Hepsi yerlerinden kalkarlarken Hamido birden aslan kesilerek kılavuzun bıraktığı tüfeği kaptı. 

“Hızır gibi yetiştin Ağam" dedi. “Yoksa bu namussuzlar beni öldürecekti.” 

Ağa cevap vermedi ama kâtibe kötü kötü bakıyordu. 

Belma göz ucuyla yaklaşan İskoçyalıya baktı. 

Herif pis pis sırıtıyordu. 

Belma ilk defa o an sonlarının kesin olarak geldiğini hissetti Tüm kurtuluş şanslarını yitirmişlerdi artık... 

f 

Engin Yamaner, Ersin'e bakıp, “İşler galiba pek yolunda gitmedi?” diye sordu. “Dağ sizi çok mu korkuttu?” 

Ersin Yalmaç dudak bükerek “Ben değil, ama köylüler pek korktular. Volkanik bir faaliyeti ilk defa görüyorlardı. 

Engin kahredici bir şekilde sırıttı. 

“Siz daha önce böyle volkanik bir patlamaya şahit olmuş muydunuz?” 

“Hayır. Nerden olayım? Türkiye'de aktif bir volkanın oldugunu hiç işitmemiştim. O doçenttin iddiasına da doğrusu inanmamıştım, ama adam haklı çıktı. 

“Ve buna rağmen korkmadınız, öyle mi?” 

“Dedim ya hayır. Ama bunu çılgınca bir cesaret olarak kabul etmeyin. Bir ara kafiledeki öteki doçent Reha Sönmez ile konuşmuştum, onun fikri daha ziyade sıkışmış su buharı ve gaz çıka- 


324 


cağı yolunda idi, lâv akımına ihtimal vermiyordu, sanırım asıl o haklı çıktı” 

“Yani lâv akacağını sanmıyor musunuz?" 

Ersin omuzlarını silkti. 

“Dağ saatlerdir sessiz. Sabahtan beri hareket yok. Sanırım hepsi bu kadardı, bitti.” 

“Siz bir uzman değilsiniz, bilemezsiniz ki” 

“Bu doğru” diye homurdandı Ersin. 

Engin Yamaner küçümseyici nazarlarla reklam müdürünü süzmeye devam etti. 

"Belma hanımın düşünceleri nedir, o ne diyor?” 

“Bu konuda kendisine bir şey sormadım.” 

“Peki bir kaçakçılık işine bulaştıklarını anlayınca davranışı ne oldu?” 

Ersin dikkatle genç adama baktı. 

“Niye sordunuz?” 

“Sadece öğrenmek istedim.” 

Reklam ajansı müdürü Engin'i süzmeye devam etti. Kıyafeti ile dağ için çok komik bir manzara arz ediyordu. Sırtında mavi keten bir takım, ipekli gömlek vardı. Pahalı kravatını bile gevşetmemişti. Tek göze batan şeyi çevredeki gri tozlarla lekelenmiş parıltılı cilası kaybolmuş pahalı mokasenleriydi. 

“Bilmem” dedi Ersin. “Her halde şaşırmıştır" 

Yamaner'in gözleri ışıldıyordu. 

“Beni şaşırtan bir şey var. Zeynel Ağa adamlarına çok güveniyordu, hepsinin bir vefasızlık örneği vererek ağalarını beklemeden burayı terk etmeleri biraz garip değil mi, ne dersiniz?" 

“Ben hiç şaşmadım. Can pazarı bu. Herkes kendi canının peşine düştü. 
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“Ama siz sabırla gelişimizi beklemişsiniz, bravo. Cesaretinizi takdir ettim. 

Acaba alay mı ediyor, diye bir anlık kuşkuyla Yamaner'in parıldayan gözlerine baktı Ersin. Yoksa bu manidar soruların arkasında kendisinden şüphelendiğinin emaresi mi vardı? 

“Gelmek zorundaydınız” dedi Ersin. 

Aralarındaki konuşma çiftlik evinin hemen önünde geçiyordu. Yamanerin yüzündeki alaycı ifadeden iyice rahatsız olmaya başlamıştı Ersin. Hesapları altüst olmuştu şimdi, gelen uçağın hep Zeynel Ağa'ya ait olacağını sanıyordu, oysa en büyük patron bizzat çıkagelmişti. 

Pilot Cemal yanlarına yaklaştı. 

“Beyefendi geç kalıyoruz” dedi. “Hava kararmadan buradan ayrılmalıyız. Yoksa karanlıkta buradan havalanamayız. Lütfen biraz acele edelim. 

“Biliyorum, sen uçağa dön ve bizi bekle” diye sertçe söylendi Yamaner. 

Pilot önüne bakarak sessizce uçağa gitti. 

Kısa bir sessizlik oldu. 

İki erkek hâlâ birbirlerini süzmeye devam ediyorlardı. 
Nihayet Ersin: 

“Pilotunuz haklı” dedi. “Karanlık basınca hiç bir uçak buradan havalanamaz. Ortada pist diye bir şey yok.” 

“Çok doğru" 

“Ve asıl önemlisi uçağınızın yolcu kapasitesinin bu kadar insanı almayacağı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?” 

“Haklısınız. Bazıları burada kalmak zorunda.” 

Ersin Yalmaç bir an ürperdi. Büyük patronun ne demek istediğini anlamıştı. İçlerinden bazıları burada kalacaktı ve bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Yamaner'in geride kalanları sağ bırakmayacağı şüphesizdi. Biran aklında uçağa bineceklerin 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kimler olacağını düşündü. İki yabancıyı bırakamazdı; onlar alıcının temsilcileriydi. Malları uçağa taşırken uçağın içini ve alabileceği yolcu adedini görmüştü. Pilot dahil azami altı kişilik kapasitesi mevcuttu. Basit bir hesapla gidecekleri aklından tahmin etmeye çalıştı. Pilotu ve kendisi, iki yabancı zaten dörde varıyordu, demek ki iki kişi daha taşıyabilecekti. O zaman Yamaner'in yüzündeki kahredici tebessümün manasını daha iyi kavradı. Zeynel Ağa'yı hesaba katmamıştı, büyük patronun onu geride bırakacağını sanmıyordu, hem belki de uçağın selâmeti bakımından tüm yolcu kapasitesini azamide de tutmak istemeyebilirdi. 

Birden terlemeye başladı. 

Bu uçakta kendisine yer olmadığını anlamıştı. Biran paniğe kapılır gibi oldu. Tüfek elindeydi hâlâ, içinden taşan dayanılmaz bir arzuyla namluyu karşısındaki züppeye çevirip sonuna kadar üzerine boşaltmayı istedi. Güçlükle kendine hâkim oldu. 

“Yerinizde olsam onları beklemeden bir an evvel buradan giderdim" diye mırıldandı. 

“Ama burada kararları ben veririm. Onları bekleyeceğiz” 

“Ya karanlığa kadar dönmezlerse, geceyi burada geçirmeyi göze alıyor musunuz?” 

“Döneceklerdir" 

“Emin olamazsınız. Hocanın yanında dağı iyi bilen bir kılavuz var. Belkide şimdiye kadar çoktan Kargasekmez'e varmışlardır bile. Araçları orada bıraktık, vasıtalardan birine atlarlarsa çoktan Tatvan'ın yolunu tutmuşlardır. Hem onların dönüşü sizin için bu kadar önemli mi? Şu an en ihtiyacınız olan şey zaman. 
Bütün dünya Nemrut'un indifaya geçtiğini öğrenmiştir, sanırım yakında araştırma ekipleri dağa gelecektir, bu da hepimiz sonu demektir. 

Engin Yamaner sırıttı. 
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“Yoksa korkmaya mı başladınız artık?” 

“Korkmam için sebep var mı?” 

“Hayır, kesinlikle yok. Sadece dostlarımın geri dönmesini bekliyorum. Güvendiğim insanları yüzüstü bırakmak gibi bir huyum yoktur. Onların da salimen dönmesini sağlamalıyım. Bana da bu yakışır.” 

Ersin adamın doğru söylemediğine kesinlikle emindi ama bir beklentisi olduğu da muhakkaktı, susmayı yeğledi. Tam o sırada Giovanni Zagarino ile Sema dışarıya çıktılar. Esmer güzeli torbaları uçağa taşımaktan çok yorulmuş gibiydi. Yüzü gözü kan ter içindeydi.. 

Hamido en önde yürüyordu. 

Altan, Belma ve Hasan'ı ortalarına almışlardı. En arkada ise Zeynel Ağa ile Walsh vardı. Tempoları ister istemez Altan'ın ağır yürüyüşü nedeniyle düşmüştü. Zeynel ara sıra tüfeğin ucuyla hızlanması için doçenti sırtından iteliyordu. Soğuk namlunun sırtına her sertçe temasında Altan'ın canı yanıyordu ama genç adam olanları tevekkülle karşılayıp sesim çıkarmadan yola devam etmeye gayret ediyordu. 

Dönüş çok daha kolay ve kısa oldu. Pulan geçidi denilen yer gerçekten kestirmeydi ve yolu oldukça kısaltmıştı. Hamido'nun kendilerine oyun oynadığı daha iyi anladılar. 

Altan çaresizliğe boyun eğmişti. 

Yapabileceği bir şey de yoktu. Vicdan azabı bütün ruhunu sarmıştı, ölüme bu kadar yaklaşmışken tek üzüntüsünün şimdi Belma olduğunu büyük bir netlikle görüyordu. Başka şartlar altında asla idrak edemediği gerçekler şimdi şamar gibi yüzüne çarpmıştı. Asistanını deli gibi sevdiğini anladı. Ne tuhaftı, hakikati görebilmesi için demek ölümle yüz yüze gelmesi lazımdı, bütün olanlara kendisi sebebiyet vermişti. Kendi hayatını hiç önemsemediğini o an fark etti, ama Belma'nın ölmesini asla 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kabullenemiyordu. Onun yaşaması, hayatta kalması, geri kalan ömrünü dolu dolu yaşaması gerekirdi. Hayatta gördüğü en deli dolu, neşeli, hareketli insandı o ve bütün bunlar kendisini tatmin etmek, hayallerini gerçekleştirmek için başına gelmişti kızın. 
Çılgınca yarattığı ilmi kaprisleri yüzünden. Kendisine sağladığı bu imkanın kötü sonucunu nasıl tahmin edebilirdi ki? 

Hırsından titriyordu. 

Belma son anda bile itidalini bozmamış, kadere rıza gösterir şekilde yürürken elini tutmuştu. O şartlar altında bile, konuşmamasına rağmen varlığı ile cesaret veriyor, teninin sıcak temasıyla onu destekliyordu, ölüme adeta beraber gitmenin mutluluğunu yaşar gibiydi. Altan utanmasa ağlayacaktı. Belma'nın elini tutan parmaklarını sıktığını hissediyordu. Yarım bir erkek olmanın utanç ve bezginliği bütün şiddetiyle omuzlarına çökmüştü. 

Moralinin bozukluğu genç adamın yürüyüşünü de etkilemişti. İkide bir tökezliyor, o anlarda da Zeynel ağanın tüfeğinin namlusu sırtına batıyordu. Kürt acımasız bir insandı, iki de bir küfürler savuruyordu. 

Acaba tüm ümitlerini yitirmişler miydi? 

Altan bir ara yanında yürüyen Hasan'a yan gözle baktı. Onu hiç böyle görmemişti. Başı önüne eğik, süklüm püklüm yürüyordu. Çaresiz ve teslim olmuş bir edası vardı. Altan ondan da sorumluydu, sağ salim ailesinin yanına döneceğine söz vermişti Ne yazık ki artık bu sözünü tutmasına imkan yoktu ve Hasan asla ailesinin yanına dönemeyecekti. İçini tarif edilmez bir yeis kapladı, bir erkeğin acz içinde kıvranması kadar zor bir şey olamazdı ve bu hal ruhunun derinliklerinde müthiş aşağılık duygusu yaratıyordu. 

Yaklaşık on beş dakika sonra Ağanın çiftliğine varmışlardı. 
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Belma çiftlik evinden girip de karşısında Engin Yamaner'i görünce yıldırım çarpmışa döndü. Önce saf bir heyecanla babasının ortağını karşısında bulunca, yeniden dünyaya gelmiş gibi geçici bir sevince kapıldı; fakat gerçeği kavraması çok kısa sürdü ve nutku tutuldu. 

Dişleri takırdadı, adaleleri kasıldı. 

Dostu, arkadaşı, babasının güvendiği kişinin karşısına bir uyuşturucu kaçakçısı olarak çıkması kızın aklını başından almıştı. 
Ağanın varlığını kabul edebilirdi, ama bu günkü rahat ve mükellef yaşamını babasına borçlu olan Engin'i karşısında rezil bir suçlu olarak görmek kızı çılgına çevirmiş ve perişan etmişti. 
Hıçkırarak ağlamak için kendini zor tuttu. 

Engin Yamaner emredici bir sesle, “Bizi biraz yalnız bırakın" diye homurdandı. 

Odadakiler durumu biraz garipseyerek birbirlerine baktılar Patronun buna neden gerek gördüğünü anlayamamışlardı fakat bu kesin bir emirdi, yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başladılar. 
Altan yerinden kımıldamamıştı. Zeynel Ağa tekrar Kaleşnikof'unun ucuyla genç adamı dürttü. 

“Hadi, yürü!" diye bağırdı. 

Altan sevgilisini yalnız bırakmak istemiyordu. Kızın nasıl sarsıldığını ve perişan bir halde olduğunu gör-müştü. Yerinden kımıldamayınca bu kez Zeynel sertçe itti onu. Altan sendeleyerek bir kaç adım attı. Aklı karışmış, durumu mantığı ile izahtan uzak kalmıştı. Gerçi Yamaner'in kendini beğenmiş bir züppe olduğuna her zaman inanmıştı, ama böyle bir pisliğe bulaşacak kadar aşaılık olduğunu asla düşünmemişti. 

Zeynel itekleyince bastonu elinden düştü. 

Ağa bastonuna bir tekme attı. Abanoz ağacından yapılma siyah kalın baston odanın taş zemini üzerinde kayıp gitti. 
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“Dur Zeynel!" diye homurdandı Yamaner yeniden. “Hoca kalabilir. Hatta söyleyeceklerimi duymasında yarar bile olabilir. 
Geri kalanlar çıksın.” 

Ağa iteklemeden vazgeçti Altan 1. 

Az sonra odada üçü kalmıştı. 

Engin Yamaner muzaffer ve başarılı bir komutan edasıyla sırıtıyordu. Altan'la pek ilgilendiği yoktu. Nasıl olsa sakat ilim adamı zararsız ve güçsüz biriydi. Kendisine hiç bir şey yapamazdı. 
Bakışlarını karşısında donmuş gibi duran genç asistana çevirmişti. 

Uzun bir bekleyişten sonra kısık sesle konuşmaya başladı. 

“Bu durumun seni çok şaşırttığını görebiliyorum Belma” diye söze başladı. “Beni suçluyor ve içinden lânetler okuyor olmalısın. Güvendiğin birinin karşına eroin kaçakçısı olarak çıkması seni her halde hem hayrete düşürmüş hem de sukut-u hayale uğratmış olmalıdır. Sana hak veriyorum. Ne yazık ki bu günlere gelişimizin tek sorumlusu sen ve babandır. Hayatım boyunca babandan nefret ettim. Beni hep küçümsedi ve gerçek değerimi hiçbir zaman anlamadı. Beni daima basit ve sıradan, alelade küçük hisseli bir ortak olarak gördü. Şirketi büyütüp geliştirmek için yaptığım tüm gayretler, firmayı diğer cola şirketleri ile aynı seviyeye getirmek için çabalamalarım göz ardı edildi.” 

Belma mağrur bir ifadeyle başını dikmiş, küçümseyici bir ifadeyle eski arkadaşına bakıyordu. Ama nazarlarında şaşkınlığı kadar ondan tiksindiğini de ifade eden itici parıltılar oluşmaya başlamıştı. Sesini de çıkarmıyordu. 

“Sen de öyle” dedi Yamaner. “Yıllardan beri sana âşık olmama rağmen, sevgime karşılık vermedin ve şu çulsuz sakat adamı sevdin.” 

Altan dehşete kapılmış gibi Engin'e bakmaya başlamıştı. 
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Yamaner'in rakibi olduğu şimdiye kadar hiç aklına gelmemişti doğrusu. 

“Onda ne bulduğunu anlayamadım bir türlü. Garibanın teki. 
Senin canlı, hareketli yaşamına nasıl ayak uydurabilirdi zavallı. 
Onunla uzun bir geleceği nasıl paylaşabilirdin? Sen alışkanlıkları değişmeyen bir kadınsın, bu adamla nasıl ata biner, tenis oynar, dans edebilirsin? Yarım ve sakat. Hatta onunla nasıl sevişebileceğini bile düşündün mü hiç? Etrafında benim gibi bir adam kocan olmak için can atarken onu tercih etmeni havsalam almıyor. 

Belma nihayet konuştu. 

Sesi buz gibi soğuk ve öfkeli çıkmıştı. 

“Asıl zavallı olan sensin!” diye homurdandı. 

“Öyle mi?” 

“Hiç şüphem yok. Yıllardır bana kur yaparsın, ama asıl amacının ben olmayıp babamın serveti olduğunu, anlamadığımı mı sanıyorsun? Bütün gayenin benimle evlenerek geleceğini daha da garantiye almak olduğunu iyi biliyorum. 

“Bunu inkâr etmeyeceğim. Fakat senden hoşlandığım da bir gerçek. 

“Hadi oradan sen de! Senin için sadece bir parayım ben İdeallerine ulaşacak bir vasıta, bir köprü yalnızca. Sen kendinden başka kimseyi sevemezsin. Bunu anlamadığımı mı sanıyorsun?” 

“Yanılıyorsun Belma. İnan bana seni sevdim” 

“Bu alçakça tertip ve uyuşturucu işine bulaşmana ne demeli?” 

“Mecburdum Belma. Bana başka fırsat vermedin. Şirketin asıl büyüğü ve güçlü ortağı ben olmalıydım. Baban artık beyni sulanmış bir ihtiyar, işlerime müdahale etmesi beni çileden çıkarıyor. 
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“Bunu tahmin edebiliyorum. İhtiras ve hırsın seni ne yazık ki doğru yoldan çıkarmış, gerçekleri göremez olmuşsun Senden yardım istediğim için şimdi çok pişmanım. 

“Hayır sevgilim, hâlâ bir şansın var Benimle evlenmeyi kabul edersen hayatın kurtulacak, mutlu olacaksın" 

Belma gülmeyi bile başardı, boğuk bir kahkaha attı. 

“Ya reddedersem? O zaman beni öldürecek misin?" 

“Üzgünüm sevgilim, fakat bana başka şans tanımamış oluyorsun.” 

“Bu söylediklerine gerçekten inanıyor musun? Bunca olaydan sonra seni affedeceğime ihtimal veriyor musun Engin?” 

“ Zaman her şeye kadirdir, unutabilirsin ve yeni bir hayata başlayıp mutlu olabiliriz.” 

“Asla! Asla böyle bir şey yapamam.” 

Engin Yamaner soğuk soğuk kıza baktı. 

“Emin misin? Son sözün bu mu?” 

“Evet, senin karın olmak gibi bir şerefsizliğe katlanmaktansa ölmeği yeğlerim.” 

Yamaner omuzlarını silkti. 

“Sen bilirsin!" diye mırıldandı. “Demek seçimini yaptın.” 

“Evet, kesinlikle.” 

“Çok aptalca. Yine de böyle bir karar vereceğini tahmin etmiştim. 

“Yeter artık! Bu komediye bir son verelim. Ne yapacaksan yap!” 

Altan şaşkınlığını üzerinden atmıştı. Belma'nın davranışını fazla dürüst, hatta aptalca buluyordu; şaşkınlık ve sinirden akıllı karar veremeyecek haldeydi sevgilisi. Her şeyden önce onun bu dağdan uzaklaşması gerekirdi ve hayatını kurtarmaya bakmalıydı; evlilik daha sonra düşüneceği şey olmalıydı. Yamaner hangi şartları ileri sürerse sürsün, yeniden toplum içine karışıp, mede- 


333 


niyete döndüklerinde Belma daha sağlıklı bir karar verebilir ve başının çaresine bakabilirdi. 

“Acele etme!” diye lafa karıştı. “İyi düşünmelisin Belma. 
Engin bey galiba haklı. Maddi ihtirasları konusunda bir şey diyemem ama, geleceğini benim gibi sakat bir adama bağlaman gerçekten saçma. Benden hayır gelmeyeceğini sana defaatle söyledim. Sana uygun biri değilim ve en önemlisi seninle evlenmeyi hiç düşünmedim. Bunu biliyorsun » 

Engin Yamaner sırıttı. 

“Vücudu işe yaramasa da kafası çalışıyor dostumuzun” dedi “Bak, akıllıca bir lâf etti ve gayet mâkul konuştu, haklı da” 

Belma ters ters Altan'a baktı. 

“Sen karışma” dedi. “Bu benim sorunum." 

Altan içinden Allah'ım, diye geçirdi. Belma'nın durumu anlamamasını bir türlü kabul edemiyordu. Şu anda hayatta kalması Yamanere vereceği cevaba bağlıydı. Onun gibi zeki bir kadının durumu idare etmesi için “evet” dememesi olacak şey değildi. 

“Yine de iyi düşünmeni öneririm” diye mırıldandı Altan. 
“Engin beyle ömrünün sonuna kadar rahat yaşayabilirsin. O güçlü kudretli bir adam. Hissi davranma. 

Belma bu kez bağırdı. 

“Beni kurtarmak için böyle konuştuğunu biliyorum. Numara yapmana gerek yok. Bu aşağılayıcı durumda ona evet demektense, seninle ölmeyi yeğlerim.” 

Altan susmak zorunda kaldı. 

Genç kadın aralarındaki tüm köprüleri atıyordu. Aptalca bir gururla adeta ölüme doğru koşuyordu. 

“Anlaşıldı” diye mırıldandı Yamaner sâkin bir sesle. “Tercihini yaptın. Son saatlerinizde ikinizi de mutluluklar dilerim. 
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Altan bir an adamın üzerine doğru yürümek istedi. Fakat bunun çaresiz bir güç gösterisi olacağını çabuk idrak etti. 
Yamaner kendisinden de gençti, üstelik hemen dışarıda eli silahlı yardakçıları vardı. 

Kapıya doğru yürüyen adamın arkasından bakmakla yetindi. 
Engin Yamaner kapıyı vurup dışarı çıkmıştı. 


“Ne o, hiç mutlu görünmüyorsun!” dedi Zeynel metresine. 

Esmer güzeli kısık sesiyle fısıldadı. 

“Korkuyorum.” 

“Benden mi yoksa dağdan mı?” 

Sema yutkundu. 

“Senden niye korkayım? Dağdan tabii.. Her an kızgın ateşler üzerimize gelecek sanıyorum. Ödüm patlıyor.. Gelmekte niye bu kadar geciktiniz?” 

“Ancak” diye homurdandı Ağa. Sesi soğuk ve ilgisizdi sanki. 
Kadına biraz buruk ve sert bakıyordu. 

Çiftlik evinin arka tarafındaki başka bir odada yalnızdılar. 

Sema bütün metanetini kullanarak ruhunda esen fırtınaları belli etmemeye çalışıyordu. 

Zeynel, “Özledin mi beni?” diye sordu. 

Kadın gözlerini kaçırarak, “Tabii” diyebildi. Fakat yüzünü ter basmış, boyun damarları şişmişti. Elinden geldiğince göz göze gelmekten kaçınıyordu. Ağa elini uzatarak Sema'nın gür saçlarını okşamaya başladı. Sonra parmakları kadının uzun boynuna indi, yumuşak hareketlerle elini boynunda dolaştırdı. 

Tenine değen parmaklar kadının irkilmesine yol açtı. Bir an boynunu geri çekmeyi düşündü, sonra kımıldamamasının daha uygun olduğunu anımsadı. Onu şüphelendirmemeliydi. Nefretini gizlemek, eski günlerdeki gibi yüzüne gülmeliydi. Ama bir türlü içinden gelmiyordu. 
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“Çok gerginsin” 

“Normal değil mi? Burada herkes korkuyor. Çiftlikteki adamların bile kaçtı.” 

“Ama sen kaçmamışsın ” 

"Nereye kaçabilirim Zeynel? Seni beklemek zorundaydım " 

Sema tüm cesaretini toplayıp, adamın kara gözlerine kısa bir an baktı. 

Parmakları hâlâ boynundaydı ama kara gözleri çakmak çakmaktı ve hırs doluydu. Sema hemen bakışlarını kaçırdı. 

“Nasıl geçti yolculuk?” diye sordu Zeynel. 

“Yorucu” dedi kadın. “Tren yolculuğunu hiç sevmem zaten” 

“Ya otelde geçirdiğin gece?” 

Aynı ürpertiyi tekrar hissetti Sema. Zeyneli iyi tanırdı; kadın ruhunu anlamaktan uzak, kaba saba bir adamın, yaptığı yolculuk hakkında bu kadar sual sorması hiç de normal değildi. 
Zeynel ona ihanet edeceğini aklının köşesinden bile geçirmezdi, mutlaka bir şeyler öğrenmiş olmalıydı. Soruyu hemen geçiştirmek istedi. 

“Tatvan'da zaten bir gece kaldık, sabaha karşı da büyük bir deprem oldu.” 

“Hepsi o kadar mı?” 

Ateş bastı birden Sema 'yı. 

“Daha ne olacaktı?” diyebildi. 

Ağanın boynunda dolaşan eli aniden sert bir tokat olarak yüzüne indi. Canı yanmıştı kadının, sendeledi. 

“Ne oluyorsun, niye vuruyorsun bana?” diye inledi. 

“Kes sesini şıllık! Ne haltlar ettiğini biliyorum. Hepsini öğrendim. Şimdi bana herşeyi itiraf edeceksin.” 

“Neler saçmalıyorsun Zeynel? Ne yapmışım ki?” 

“Kadın milleti değil mi? Hepiniz aynı bokun soyusunuz. 
Ulan kaltak, seni bir çirkefin içinden çıkarıp paraya boğdum, bir 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dediğini iki etmedim, ama yine de yaranamadım. Bana ihanet ettin. Neden, neden yaptın bunu?" 

“Ne kastettiğini anlamıyorum, ne yapmışım ki?” 

“Sakın inkâr etmeye kalkışma, oteldeki geceyi o topal hocayla geçitmişsin.” 

“Yalan, vallahi yalan! Kim söyledi bunu?” 

“Hamido. Otel kâtibi.. O adamımdır” 

“Sana yalan söylemiş, öyle bir şey olmadı.. Sadece bir ara onunla deprem hakkında konuştum, hepsi o kadar. 

“Herifin odasında mı?” 

“Ne var bunda? Orası basit bir oteldi. Herkes birbirinin odasına girip çıkıyordu. O kâtip sana yalan söylemiş, iftira atmış bana, öyle bir şey olmadı. Hepsi uydurma bunların.” 

Zeynel Ağa kahredici nazarlarla bakıyordu kadına. 

“Bunu öğreneceğim" diye mırıldandı. “Adamlarım bana yalan söylemeye cesaret edemezler. Doğruysa benden çekeceğin var demektir. 

Susup yutkundu, esmer güzeli ve Zeynel'le tanıştığı o güne içinden lânetler okudu. 

O uğursuz gün bütün yaşamının dönüm noktası olmuştu.. 

Gümbürtü korkunçtu. Sanki hemen yanı başlarına bir bomba düşmüştü. Beklenen korku hiç birinin aklından çıkmamasına rağmen, ilk saniyelerde kimse o korkunç sesin ne olduğunu anlayamadı. 

Çiftlik evi çatırdayarak sarsıldı. Yer yerinden oynuyordu, önce tozlar havada uçuştu, sonra kulakları sağır eden gürültüyle beraber duvarlar çatlamaya başladı. Çiftlik evi yıkılmaya başlamıştı. Altlarındaki zemin devamlı hareket halindeydi. 

Uğultu ve gümbürtünün sonu bir türlü gelmiyordu. 

Çiftliktekiler kaçışmaya başladılar. Sarsıntıdan koşamıyorlardı da. İlk dışarıya fırlayan lan Walsh oldu. Zagarino elinden hiç 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bırakmadığı çantasıyla kendini dışarıya attı. 

Engin Yamanerin gözleri büyümüştü. Ne olduğunu hâlâ anlayamıyordu. 

Altan, Belma 'ya dönüp: 

“Dağ faaliyete geçti” diyebildi. 

El ele tutuştular. Uzman da olsalar her ikisinin de yaşadıkları ilk faciaydı bu. Şaşkın ve ne yapacaklarını bilemeden öylece kaldılar. Altan insiyaki olarak bastonunu aradı ama bulamadı. 

Belma sürükleyerek onu kapıya doğru itti. 

Dışarıya çıkanları en fazla hayrete düşüren şey havadaki anormal sıcaklıktı. Dev bir ısı dalgası yüzlerine çarptı. Hararet tasavvur edilemeyecek derecede artmıştı. Bir anda ateşten bir duvarla karşılaştıklarını sandılar. Nefes almak güçleşmiş tenleri yanmaya başlamıştı. 

Hepsinin bakışları dehşetle Nemrut'un zirvesine takıldı. 
Dağın tepesi dumanlar içindeydi ve Nemrut dört bir yana alev püskürüyordu. 

Nihayet korkulan o müthiş an gerçekleşmişti. 

Altan'ın gözleri yaşardı. Isıdan boğulur gibi oldu. İlk paniği atlatınca, çılgınca yeni açılan krater ağzının uzaklığını anlamaya çalıştı. O sırada içinde bulunduğu şartları bir an için unutmuş, Kargasekmez'de bıraktıkları lavın ısısını ölçen pirometrenin başında olmayı istemişti. Genellikle yer yüzüne çıkan magmanın harareti 1040 ile 1200 santigrat arasında değişirdi. Akıntı haline geçen kavın sıcaklığı ise 800 santigrada kadar düşerdi. Bu dayanılmaz bir ısı olup geçtiği her yeri mahvederdi. 

Bu ilmi bir vakıaydı ve Altan bütün acı yanına rağmen gerçeği biliyordu. 

Belma donup kalmıştı. 

Etrafa yayılan dağın havaya fırlattığı ergimiş silikat karışımı parçalar en azından 1000 derecenin üstündeydi ve şimdi iri 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kümeler halinde bulundukları yere doğru düşüyorlardı. 

Durum tam bir felâketti. 

İlk şaşkınlığı çabuk atlatamadılar. Yine de ilk toparlanan Engin Yamaner oldu. Çevresindekiler bakındı. Waish ile Zagarino'ya dönerek, “Uçağa koşun” diye bağırdı. 

Sesi korkunç patlamanın gürültüsü arasında zor duyulmuştu Yamaner bir an evvel havalanmazlarsa buradan uzaklaşmalarının asla mümkün olamayacağını çabuk anlamıştı. Uçağın havalanması için gerekli alanın üstü daha şimdiden ufak ufak yanan lav püskürtüsü cisimlerle kaplanmıştı. Isı her an daha da artıyordu. 

O sırada yer sarsıntısını düşünen yoktu, herkes yağmur gibi inen lâv toplarından kaçınmaya çalışıyordu. Etrafta devamlı yüksek hararetin oluşturduğu kıvılcımlar uçuşuyor ve bedenlere değince yakıyordu. 

Belma gözlerini krater ağzından alamıyordu. 

Akıntı başlamıştı ve görüntü tüyler ürperticiydi. Fokurtu ile krater ağzından fışkıran lâvlar hızla aşağılara doğru süzülmeye başlamıştı bile. Asistan bulundukları yerle lâv akıntısı arasındaki mesafeyi tayine çalıştı. Akıntının yayılma hızını ilmen bilirdi, ama şu an önemli olan yönü ve genişlik nispetiydi. 

Tam bir can pazarı başlamıştı. 

Dışarıya tırlayanlar tek kurtuluş umudu olarak uçağa doğru koşmaya çalıştılar. Aynı anda bağırış ve çığlıklar arasında Altan, Engin Yamaner'in sert sesini işitti. 

“Durun! Yoksa kımıldayanı vururum” 

Belma, eski arkadaşına gözlerini dikti. 

Yamaner eline Kaleşnikof'lardan birini geçirmiş ve korkudan titreyen gruba çevirmişti. Koşuşanlar duraladılar. Uçakta sayılı yer vardı ve hepsini alması olanaksızdı. Zaten Altan ve Belma yerlerinden kımıldamamışlardı bile. 

“Uçağa yalnız benim seçtiklerim binecek!” diye homurdandı. 
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Yaklaşık yüz metre ilerde duran uçağın içindeki pilot Cemal çoktan motoru çalıştırmış ve Cessna'nın pervaneleri dönmeye başlamıştı. 

Kapışanlar dehşete kapılarak yerlerine mıhlandılar bir an. 

Yaşanan dehşete rağmen Yamanerin yüzünde alaycı ve kararlı bir ifade vardı. 

"Üzgünüm" diye mırıldandı Engin Yamaner. “Uçağım hepinizi alamaz. Zaten alsa bile, bazılarınız burada kalmak zorunda” 

Zeynel Ağa, Yamaner'in söylediklerini hiç üstüne alınmayarak ilerlemeye devam etti. Gözü artık metresini görmüyordu, tek emeli bir an önce kendini uçağa atmaktı. Tabii âfet karşısında şimdi sadece tatlı canını düşünüyordu. 

“Sen de dur Zeynel!" denince inanmayan nazarlarla Yamaner e baktı. 

“Ben de mi?” diye sordu hayretle. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. 

“Evet, Zeynel.. Benim söylediklerim birer birer uçağa gidecek. 

“Anlayamadım, yani beni burada mı bırakacaksın?” 

Engin Yamaner haince gülümsedi. 

“Çok üzgünüm Zeynel. İnan bunu yapmak istemezdim. Ama şimdi şartlar değişti. Uçakta zaten yeterince yük var. Şu şartlara bir bak, uçağa fazla insan alamam. Hem endişelenmene de gerek yok, nasıl olsa burası senin arazin, seni kendi topraklarında bırakmak zorundayım.” 

Ağa sapsarı kesildi. Kekeleyerek, “Ama biz ortağız” diyebildi. 

“Artık ortaklık bitti. Bu andan itibaren yollarımız ayrılıyor.” 

“Çıldırdın mı sen? Beni burada nasıl bırakırsın?” 

“Dedim ya üzgünüm, elimden bir şey gelmez." 

“Burada kalamam.. Ateşler beni kavurur yahu!” 

“Endişelenme hiç! Yanmayacaksın.” 
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“Ne demek istiyorsun?” 

“Yanarak ölmene izin vermeyeceğim. Sen zaten aşağılık kaçakçının tekisin. Hayatta kalman için hiç bir sebep yok. Seni bir kurşunla temizleyeceğim." 

Zeynel Ağa hırsla adama baktı. Korkusu şimdi nefret ve şiddete dönüşmüştü. 

“Orospu çocuğu!" diye gürledi. “Neye güveniyorsun? Elindeki silaha mı? Unutma ben de silahlıyım. Ben de seni vurabilirim.” 

“Geç kaldın Zeynel” 

Kaleşnikof birden patladı. 

Çıkan iki kurşun ağanın bedenine saplandı. Zeynel sarsıldı, gözleri irileşti ve kütük gibi yere devrildi. 

Ersin ve Sema şaşkınlıkla olanları seyrediyorlardı. 

Hamido ağasının iki kurşunla yere düştüğünü görünce bilinsizce geri dönüp kaçmaya çalıştı. Fakat Yamaner'in tüfeği ikinci kere patladı. Otel kâtibi iki adım atamadan dizlerinin üzerine düştü. Bir süre yerde debelendi ve sonra hareketsiz kaldı. 

Sema o sırada neler hissettiğini bile idraktan yoksundu. 
Artık Ağadan kurtulmuştu ama kendi sonunun da geldiğini anlamıştı. Bu şehir eşkiyası geride iz bırakmamak için herkesi öldürecekti. Nitekim şimdi gülerek Ersin'le kendisine dönmüştü. 

“Senin Ağanın kadını olduğunu biliyorum” dedi Yamaner esmer güzeline bakarak. 

Sema'nın cevap verecek hali yoktu. 

Dizleri titriyor, başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Tam o esnada arkalarındaki çiftlik binası depremin etkisiyle çökmeye başladı. Dağın püskürmesinin verdiği gürültü ve sarsıntı öylesine şiddetliydi ki, Altan taş yapının yıkılışı sırasındaki gürültüyü bile net duyamadı. Bir an gözleri kılavuz Hasan'ı aradı. 

Hasan ortalarda görünmüyordu. 
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Birden Hasan'ın enkaz altında kaldığı endişesiyle ileri atılmak istedi. 

“Kımıldama yerinden topal Hoca” diye bağırdı Yamaner. 

Altan bağırıyordu, “Galiba köylü kılavuzum enkazın altında kaldı, birinin ona yardım etmesi lazım. 

Engin Yamaner sırıtarak başını salladı. “Biz de sizi, akıllı geçinen bilim adamları diye düşünürüz; şu hâle bak yahu, adam kendisi ölmek üzere tutmuş sıradan bir köylünün enkaz altında kaldığını dert ediyor. 

“O da bir insan” diye kekeledi Altan fakat susmayı da becerdi, 

Yamaner iki yabancıya dönerek, “Sizler uçağa koşun” diye bağırdı. İki cinayete şahit olan Walsh ve Zagarino panik içinde Cessna'ya doğru fırladılar. Küller yavaş tutuşmaya başladığından zikzaklar çizerek koşuyorlardı. 

Yamaner bu defa Ersin'e döndü. 

“Hadi, sen de” dedi. 

O ana kadar kuşkulu bekleyen Ersin Yalmaç şayet kendisini bırakmaya kalkışsaydı hiç tereddüt etmeden silahını ateşleyecekti. Fakat büyük patron tercihini kendinden yana kullanmıştı. 
Rahatladı birden. Sema'yı düşünmeyerek koşmaya başladı. Geriye kalanlara bakmadan ilerledi fakat bu onun da sonu oldu. Yamanere güvenmişti. Oysa sırtını dönüp hızlı adımlarla uzaklaşırken Yamaner arkasından ateş etti. Aynı anda üç dört kurşun birden sırtına saplandı. Elinden tüfeği düşen Ersin Yalmaç yüzü koyun yere kapaklandı. Bir süre yerde debelenen reklam ajansı müdürü hareketsiz kaldı. 

Sema ağlıyordu. 

Gözyaşları sessizce yanaklarından akmaya başlamıştı. Şuuru bulanıklaşmış, artık hiç bir şey düşünemez olmuştu. Sesi 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çıkmıyor, cehenneme dönen ortamda heykel gibi hareketsiz duruyordu. 

Engin Yamaner, Ersin Yalmaç'ın da öldüğüne emin olduktan sonra kadına yaklaştı. 

“Belki beni eli kanlı bir katil olarak düşünüyorsunuzdur, ama inanın bana, av hariç elime hiç silah almamışımdır. Bir kaç kere yabani domuz ve geyik avına çıktım. Ömrümde ilk kez insana ateş ediyorum. Kesinlikle keyif verici değil.” 

Yamaner'in insanın tüylerini ürpertecek kadar soğukkanlı konuşmasını, Sema anlayacak halde değildi. Adeta bir trans haline geçmişti. Yalnızca irileşen göz bebekleri ile adamın elindeki Kaleşnikof'un namlusuna bakıyordu. Sanki biran önce tetiği çekse de, şu işi bitirse der gibiydi. 

Yamaner sırıttı yine. 

“Bütün bunları yapmak zorundaydım. Kendi geleceğim için. 
Beni anladığınızı umarım. Anlıyorsunuz, değil mi?” 

Kadından ses çıkmamıştı tabii. 

“Lütfen inanın bana. Hele sizin gibi güzel bir kadına hiç silah doğrultmadım. Fakat arkamda beni suçlayacak şahit bırakamam. 
Bunu takdirle karşılayacağınızı umarım." 

Altan dehşet içinde etrafına bakındı. Cehenneme dönen ortamda daha şimdiden üç ceset yatıyordu. Ateş, tutuşmaya başlayan gri tozlar ve kanlar içinde yatan üç insan bedeni. Manzara korkunçtu. Yukarda dağ alevler püskürtüyor, aşağıda Yamaner'in silahı ölüm kusuyordu. Sonları belli olmuştu artık. 

Altan çaresizlik içinde Belma'nın elini tuttu. 

Ve silah bir daha patladı. 

Kurşun tam Sema'nın kalbine isabet etti. Kadının donuklaşmış yüzü bir an acı ile buruştu, ağzından tek çığlık bile yükselemeden toprağın üzerine yığıldı, kaldı. 


343 


Belma şimdi sıra bize geldi, diye düşünüyordu. Altan'ın sıktığı elini aynı şekilde karşılık vererek moral aradı. Engin huyunu, karakterini ve ihtirasını belli etmişti sonunda. Genç kadının kafası bir türlü almıyordu bu gerçeği, bunca yıldır tanıdığı arkadaşının bu denli gözü kanlı bir katil olabileceğini hiç mi hiç düşünmemişti. 

Yamaner onlara yaklaştı bu kez. 

Altan, “Hadi durma” dedi. “Bizi de öldür de bitir bu işi artık” 

Soğuk soğuk gülümsedi Yamaner. 

“Hayır” dedi. “Siz özelsiniz. Sizi kurşunlayamam.” 

Belma bir an için rahatlar gibi oldu; yıllardır Engin'in kendisine ilgi duyduğunu biliyordu, ne kadar cani ruhlu olursa olsun, sevdiği kadını vuramazdı. 

“Sizin için daha farklı bir şey düşünüyorum” diye mırıldandı Yamaner. 

Belma hemen yanıldığını anladı, zaten bir anlık kurtuluş hayaline kapılması çok aptalcaydı, pek tabiidir ki onları da geride canlı bırakamazdı. 

“Bu işin organizasyonunda tek bir hata yaptım” diye konuştu. “O da senin bu sefere katılmana izin vermemdi. 
Nemrut'un indifa edeceğine hiç inanmamıştım. Ama bu topal herif haklı çıktı ve dağ gerçekten püskürmeye başladı.” 

Isı dayanılmaz şekilde artmaya başlamıştı. Her üçünün de elbiseleri terden sırılsıklam olmuş ve bedenlerine yapışmıştı. 

Tam o sırada uçaktan atlayan pilotun çılgın gibi yanlarına doğru koştuklarını gördü. Adam bağırıyordu. “Hadi Engin bey acele edin, yoksa asla kalkamayacağız. Etraf tutuşuyor. 

Pilot yarı yolun ortasında durmuş işaretlerle patronun gelmesini bekliyordu. 

Yamaner geriye dönüp, “Buraya gel!” diye seslendi. 
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Altan hırsından köpürüyordu. Bütün ümitlerini yitirmiş sayılırdı. Ölüm kaçınılmazdı artık. Kendisinden çok sevdiği kadın için endişeleniyordu. Son şansını denemek istedi, pilot hala elli metre kadar ilerdeydi. Engin Yamaner'e erişebilirse belki elinden tüfeği alırdı. Fazla düşünmeden adama doğru bir hamle yaptı. 
Gafil avlayacağını düşünmüştü, fakat tetikte bekleyen Yamaner tüfeğin dipçiğini sert bir şekilde savurdu. Omzuyla boynu arasına isabet eden dipçik doçentti sendeletti ve dengesini bozdu. Altan'ı hızla yere iten Engin bu defa namluyu kafasına doğrulttu. 

“Sersem!” diye güldü Engin. “Sonunda böyle acemice bir kahramanlığa kalkışacağını tahmin etmiştim. Doğrusu seni tek bir kurşunla öldürebilirim ama zavallı aşıkların bir arada ölmelerini yeğliyorum. Daha romantik ve filmlerdeki gibi bir son. 
Yakında lavlar buraya inecek ve ikinizde kızgın ateşler içinde eriyerek yok olup gideceksiniz. Dâhiyane bir buluş, değil mi? 
Görev şehidi iki âşık. Yan yana, el ele kor olacaklar. Tam istedi-Biniz gibi, sonsuza kadar berabersiniz artık.” 

“Allah'ın belâsı, namussuz!” diye homurdandı Altan boynunun acısı içinde. Pilot koşarak yaklaşıyordu. 

“Ağzını bozman büyük terbiyesizlik. Sizin gibi eğitimli birine hiç yakışmıyor. Ayrıca ben yapılan küstahlıkları hiç affetmem. Bu kaba davranışından dolayı sizi cezalandırmam da gerekiyor şimdi. 

“Canın cehenneme!” diye kükredi Altan. 

Engin Yamaner tozlu mokaseninin burnuyla yere düşen Altan'a sert bir tekme savurdu. Böğrüne darbeyi yiyen Altan acı ile kıvrandı. 

Pilot yanlarına gelmişti. 

Yamaner sert bir sesle, “Şu cesedin yanında duran tüfeğin kayışını çöz ve ikisinin de ellerini bağla” diye emretti. 
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Pilot kararsız bir şekilde patronunun yüzüne baktı. Adamın niyetinin ne olduğunu anlamıştı. İçinden bu emre karşı gelmek geçti. Fakat beyefendi..." diye itiraz edecek oldu. 

“Ne diyorsam onu yap.. Emrediyorum sana!” 

Pilot bu cinayete ortak olmak istemiyordu. Tam ağzını açacağı sırada Engin tüfeği pilota doğrulttu. Hâlâ kararsızdı pilot, tehditle patronu bir yere varamazdı, burada uçağı uçuracak tek kişi kendisiydi ve ona muhtaçtı. 

“Ben bunu yapamam.. Onları ölüme terk edemem” 

Cemal adamın yüzüne baktı korkuyla ve o anda patronun rahatlıkla kendisini de vurabileceğini sezinledi. Pilot iki torun sahibi bir adamdı ve aslında tek isteği bu cehennemden kurtulmaktı, patronu ile hesaplaşmayı daha sonraya bırakmalıydı, aksi halde adam kendisini bile oracıkta öldürecek kadar gözü dönmüştü. 

İtirazı kesti ve yerden tüfeği alarak kayışı çözdü. 

Yamaner, Belma'ya “Yere çök” diye bağırdı. 

İki sevgili yerde sırt sırta verip oturdular. Pilot arkadan ellerini birbirine sıkıca bağladı. Yamaner yerdeki tüfekleri toplamıştı. 
Önce pilota dönüp, “Hadi sen uçağa dön, ben de hemen geliyorum” dedi. Pilot arkasına bakmadan uçağa koşarken 

Yamaner önce Belma'nın önünde diz çöktü. Kaleşnikofları yere bıraktı. Elleriyle kızın yüzünü avuçladı. 

“Çok hatalı bir seçim yaptın sevgilim” diye mırıldandı. “Bu sakat adamı tercih etmen büyük bir yanılgıydı. Yalnız kendini değil, babanı da perişan ettin. Sen onun hayattaki tek varlığıydın, senin ölümünle adamcağızın ne hale düşeceğini hiç düşündün mü?” 

Belma dudaklarını ısırdı ama ağzından tek kelime çıkmadı. 
Nefreti gözlerindeki donuk bakışlarında sanki somutlaşmıştı. 
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Yamaner önce usul usul saçlarını okşadı, sonra alnına şefkat dolu bir öpücük kondurdu. “Üzgünüm, inan böyle bitmesini istemezdim” dedi. 

“ Lanet olsun, defol git Engin!” diye bağırdı kız. 

Yamaner ayağa kalktı. 

Bu defa Altan'ın karşısına geçti. 

“Senin için de üzülüyorum Hoca” dedi. “İtiraf edeyim ki kıymetli bir bilim adamı olduğunu kanıtladın, ilerde tarih senden Nemrut'un indifa edeceğini önceden bilen adam diye bahsedecek. 
Ne var ki sen bu şerefi ve itibarı yaşayarak göremeyeceksin" 

Altan adamın yüzüne bakmaktan kaçınıyordu. 

Şu an tek isteği defolup gitmesiydi. Aklından ince hesaplar yapmaya çalıştı. Uzakta olsa hayatta kalma şansları hala mevcuttu, çok zordu ama gittikçe artan hararete bir çare bulurlarsa lav akımından kurtulabilirlerdi. Şimdiye kadar bu tür bir âfete alışık olmayan insanlar akımın şiddet ve sürati hakkında da fazla bir şey bilmiyorlardı. Belki lavlar Mor Kayalara gelmeyecekti bile. 
Şu anda tek isteği Yamaner'in çekip gitmesiydi. 

“Ne o Hoca, dilini mi yuttun? Cevap vermiyorsun. Yoksa korkudan konuşamıyor musun? Ben seni daha cesur sanırdım. Az evvel sahte kahramanlık gösterileri yapıyor üzerime saldırmayı düşünüyordun. Bakıyorum şimdi sus pus oldun.” 

Altan ağzını açmadı. 

“Belki hala kurtuluş çareleri arıyorsundur. Ama sana bir sürprizim daha var. Hem bunu Belmanın da görmesini istiyorum.” 

Anormal sıcağa rağmen Altan ürperdi. 

Acaba bu hain adam ne tasarlıyordu? 

Elindeki tüfekleri yere bırakan Yamaner yaklaştı, bir ayağı ile sıkıca Altan'ın sağlam olan ayak bileğine bastı. Doçentin canı 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yanmıştı ama gıkını çıkarmadı. Eğilen Engin sert bir hareketle Altan'ın protezli paçasını yırttı. 

Keyifle sırıtıyordu. Sonra protezi altından tutup sertçe asıldı, vakumdan kurtulan protez şimdi Yamaner'in elindeydi. Protezi eline alan Engin ayağa kalktı ve Belma'nın önüne geçti. “Bak, görüyor musun? Bu sevgilinin takma bacağı. Artık ne bastonu var ne de protezi. 

Engin Yamaner isterik kahkahalar atıyordu. 

Bir müddet deliler gibi güldü. 

Altan başı önüne düşmüş, öylece kalmıştı. Buradan kurtulsalar bile artık, değil yürümek ayakta durmak şansı bile kalmamıştı. 

Kahkahalarına son veren Yamaner, Belma'ya son bir kez baktı. 

“Sevgilim" diye mırıldandı. “Bu protezi yaşadığım müthiş maceranın tatlı bir anısı olarak sonsuza kadar saklayacağım. Beni duyuyor musun? Dön de arkandaki şu sefil adamın çaresizliğine bak. Belki beni tercih etmemekle yaptığın hatayı daha iyi anlarsın.” 

Bu Engin Yamaner'in son sözleri oldu. 

Yerdeki tüfekleri toplayan adam hızla uçağına doğru koşmaya başladı. Az sonra uçağın motor gürültüsü arttı ve usta pilot cehenneme dönen araziden uçağı havalandırmayı başardı. 

İki sevgili kımıldamadan ölümü beklemeye başladılar... 

Daha şimdiden koyu ve yoğun bir duman etrafı kaplamıştı. 
Aşırı sıcaklığın ve havada uçuşan korların etkisi ile Mor Kayalıkların çevresinde dik yamacın otları tutuşmaya başlamıştı. Yaz mevsimi nedeniyle kuruyan otların tutuşması çok kolay oluyordu. Yavaş yavaş dağdaki bitki örtüsü bütünüyle alev alacaktı. 

Belma kısık kısık öksürdü. 
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Dumanlar genzini yakmaya başlamıştı daha şimdiden. Daha da beteri etrafa yayılan lavların çevrede hasıl ettiği anormal sıcaklıktı. Isıya dayanmak her saniye daha da zorlaşıyordu. 

Genç kız ayaklarını çekerek dizleri üzerinde doğrulmaya çalıştı. İkisini birbirine bağlayan kayış daha fazla yükselmesine olanak vermedi. Belma'nın bakışları Nemrut'un zirvesine takılmıştı. Ne yazık ki görüş alanı aşırı dumandan gittikçe görünmez olmuştu. Sıcaklık ateş gibi tenini kavuruyordu. Bir an evvel buradan uzaklaşmanın bir yolunu bulmalıydılar. Ama nasıl? 

Boynunu çevirip Altan'ı görmeye çalıştı. Sevgilisi başka bir âlemdeymiş gibi hiç kımıldamadan oturuyordu. Gözleri yerde yatan Zeynel Ağa ile Sema'nın cesetlerine dikilmişti. 

Kaçınılmaz akıbetlerini çoktan kabul etmiş bir hali vardı. 

“Altan” diye inledi. 

Genç adamda bir değişiklik olmadı. İki büklüm, çökük oturuyordu. 

Şartların bütün elverişsizliğine rağmen henüz sağız, diye düşündü Belma. Bir şeyler yapmalıydı; şu anda Altan'dan daha işe yarar durumdaydı, hiç olmazsa yürüyebilirdi, Altan ise değil yürümek, ayakta dahi duramazdı. 

Sırtını hızla bir iki kere sevgilisine vurdu. “Altan” diye seslendi yeniden. Genç adam öne doğru sendeledi ama başka reaksiyon vermedi, sanki taş kesilmişti. Bu durumuyla Altan'ın kendisine yardımcı olamayacağını anladı. Çaresizlik taş gibi içine oturdu. 

Hava kararmaya başlamıştı. 

Güneşin mi battığını yoksa dumanlardan mı havanın karardığını kestiremedi önce. Ama her hal-ü kârda karanlık basıyordu. 
Karanlık arttıkça tutuşan tabiatın ve dağın saçtığı lavların yarattığı kızıllık daha da belirginleşmişti. 

Duman da gittikçe yoğunlaşıyordu. 
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Belma yeniden nöbete tutulmuş gibi öksürmeye başladı. 
Ufak tefek kıvılcımlar bedenine değdikçe ateş gibi yakıyordu. 

Ellerini gerip bileklerindeki kayışı zorlayarak açmaya çalıştı, beceremedi. 

“Altan!" diye bağırdı yeniden var gücüyle. 

Genç adam ilk defa kımıldadı, nazarlarını yerdeki cesetlerden ayırdı, başını döndürmeye çalıştı, sonra kirpiklerini açıp kapamaya başladı. Dumandan gözlerinin yandığını yeni hissetmiş gibiydi. Bitik bir sesle: 

“Belma, neredesin?” diye sordu. 

Kız, onun yarı baygınlık yarı donmuşluk halinden yavaş yavaş sıyrılmaya başladığını anlamıştı. “Buradayım, tam arkanda” diye fısıldadı. 

Sesi sanki uğultular ve çatırdılar arasında kaybolmuştu. 

Altan'ın hayret dolu nidasını işitti. 

“Aman Allahım, şu hale bak.. Cayır cayır yanacağız.” 

Cehennemi sıcaklık içinde Altanın sesini işitmek kızı yüreklendirmişti. Ona ihtiyacı vardı. Sevgilisinin geçirdiği şoku kabullenemediğini anlamıştı. Gerçekte Altan'ın, sabırlı, güçlü, mücadeleci olduğunu biliyordu. Toparlanması, mücadele etmesi ve kendini bırakmaması lazımdı. 

“Hadi sevgilim, biraz gayret et.. Buradan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız. diye bağırarak ona cesaret vermek istedi. 

Yanan otların çıkardığı hışırtının şiddetinden bağırarak konuşmak zorunda kalıyordu. 

Tabiatta kendilerinden yana değildi, karanlığın çökmesiyle birlikte rüzgar da yönünü değiştirmiş ve tutuşan otların sıcaklığı ve alevleri de üstlerine doğru gelmeye başlamıştı. 

Belma yanmadan önce dumandan boğulacaklarını anladı, hem de açık havada olmalarına rağmen. Ümitsizce etrafına bakındı; aklına yapabileceği bir şey gelmiyordu. Tehlike anında 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insanın yaratıcılık gücünün arttığına dair bir yığın yazı okuduğunu anımsıyordu ama hepsinin palavra olduğunu şimdi daha iyi anlıyordu. Kıvılcımlar çoğalmaya, rüzgarla kopup gelenlerin daha da arttığının farkındaydı. Korların değdiği yerlerdeki acılar çoğalıyordu. Altan ise hâlâ kayıtsızdı, daha şimdiden gömleğinin üstüne bir kaç kor tanesi düşmüştü, tutuşursa diri diri yanacaktı. 

Belma pozisyonu düzeltti, bileklerindeki kayışı Altan'ın parmaklarına yaklaştırdı, hafifçe omuzlarını kaldırdı ve “Hadi sevgilim durma, şu ipleri çözmeye çalış" diye inledi. 

Altan bu defa kızın ne dediğini anlamıştı. 

Gerçi Belma dengesiz bir şekilde yerde iki büklüm duran Altan'ın bu işi becereceğinden pek emin değildi, bir tür şoka girmiş sevgilisinin söylediklerini bile anladığından kuşkuluydu fakat yapacağı başka şeyde yoktu. 

Parmakları birbirine değdi önce. 

Altan'ın bileklerindeki kayışa asıldığını hissetti, iyiydi bu; demek söylenenleri anlayacak kadar toparlanmıştı. 

Bekledi Belma.. 

Altan kayışı çözmek için çabalıyordu. Kayış biraz gevşer gibi olmuştu. Bileklerini gerip iki yana oynattı, çekti, olmadı. Açılmadı düğüm.. 

“Dur bekle!” diye homurdandı Altan. 

Kendine gelmişti iyice. Hadiselerin başlangıcından beri ortalıkta görünmeyen kılavuzu Hasan'ı düşünüyordu hep. Onu kimse vurmamıştı. İlk indifa ile birlikte Hasan'ın gözden kaybolduğunu anımsıyordu. Belki de Hasan en akıllı işi yapmış ve saklanmıştı. 
Var gücüyle “Hasan” diye bağırdı bir kaç kere. Bir yerlerde saklanmışsa mutlaka sesini duyardı. Sonra içini 

bir ümitsizlik kapladı, zaman kavramını yitirdiğini fark etti. 
Kaçakçı katilleri taşıyan uçağın havalanışının üzerinden çok zaman geçmişti, Hasan uçağın kalkışını duymaması olanaksızdı. 
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Şayet etrafta bir yerde gizlenmiş olsaydı çoktan şimdiye kadar meydan çıkardı. 

Ümitsizce depremle beraber çöken çiftlik evinin yıkıntılarına baktı. Muhtemelen enkaz altındaydı kılavuz. Buruk bir üzüntü içini kapladı. 

Hasan da ölmüş olmalıydı.. 

Belma kayışı gevşetebilmek için elinden gelen gayreti sarf ediyordu ve kan ter içinde kalmıştı fakat çırpınmaya devam etti, yılmadan usanmadan. Bu arada gökten yağan ateş parçacıkları da üstlerine yağmaya devam ediyordu. Durum dayanılmaz bir hal almış, sırtı, kolları, bacakları yanmaya başlamıştı. İkide birden üstüne düşen korlardan kurtulmak için silkiniyordu. İkisinin de vücudu kızarmıştı. Oturdukları küllü topraklar bile kızmaya başlamıştı. 

Genzine dolan duman Belma'yı yeni bir öksürük krizine yuvarladı. Dakikalarca öksürdü kız. Bu arada Altan'ın kayıştan kurtulmak için bileklerini oçatlatırcasına ogerdiğini de hissediyordu. 

Birden inanamadı; Altan'ın sol bileği iplerden kurtulmuştu. 
Sevinçten inledi, yan döndü alnını toprağa dayadı. Müthiş yorgun hissediyordu kendini ama Altan özgürdü artık. Sanki tüm felâketten kurtulmuş gibi çocuksu bir heyecana kapıldı. 

Altan serbest kalan eliyle onu çözerken gözleri önündeki cehennemi görüntüye takıldı. Asıl sorun şimdi başlıyordu. 

Buradan nasıl kaçacaklardı? 

Altan'ın yürüme şansı bile yoktu. Ne protezi ne de bastonu vardı artık.. 

Belma'nın gözleri korkudan iri iri açıldı. 

Pist olarak kullanılan boş alanın dışındaki her yer yanıyordu. 
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Hatta gri tozlarla kaplı alanı bile öbek öbek alevler kaplamıştı. 

Buradan kurtuluş olamazdı. 

Dehşet içinde Altan'a baktı ve sonra ufak bir çocuk gibi, ondan medet umarcasına yerde oturan sevgilisine sarılarak ağlamaya başladı. Kenetlenen dişleri arasından, “Buradan nasıl kurtulacağız Altan?” diye sordu. Ömründe hiç tatmadığı kıstırılmış ve kapana sıkışmışlık hissi tüm ruhunu sarmıştı. 

Çaresizlik içindeki adamın da aynı imkansızlığı yaşadığını anladı. Hem onun durumu daha da zordu. Ayakta durmaktan bile yoksun erkeğin ne yardımı dokunabilirdi ki? 

Salya sümük ağlıyordu şimdi. 

Tutamadığı gözyaşları yanaklarını ıslatıyordu, ölmek istemiyordu ama ölümün çok yakın olduğunu hissetmeye başlamış, gücü tükenmiş, dayanacak enerjisi kalmamıştı. 

Birden Altan'ın kulağına eğilip,'Durma, kaç buradan" diye mırıldandığını işitti. 

Kollarını sevgilisinin boynundan çözmeden, şaşkınlıkla sordu, “Nereye?" 

“Bak, beni iyi dinle şimdi” dedi genç adam. “Pulan geçidini hatırlaman lazım. Hâla bir umut var. Kuzey batıya gidemezsin, dağ tutuşmuş vaziyette. Kuzey doğuya da gidemezsin, sanırım yeni krater ağzı orada açıldı. Lavlar oradan akıyor olmalı. Dikkat edersen hararet oradan kaynaklanarak buraya geliyor. Tek yol Pulan geçidi. Şu yolda alevler fazla değil. Koş oraya.. Bu son şansın olabilir.” 

“Sen yürüyebilecek misin?" 

“Deli olma! Benim hiç şansım yok. Yalnız gideceksin.” 

“Asla olmaz! Seni bırakamam.” 

“Söylediğimi yapacaksın Belma.” 

“Hayır, yapmayacağım.. Sensiz gitmem.” 
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“Çıldırdın mı sen? Protezim olmadan nasıl yürüyebilirim? 
Sen ne diyorsam onu yap. 

“Hayır.. Ya birlikte gideriz ya da asla olmaz." 

“Aptallık ediyorsun Belma.. Oraya asla gidemeyeceğimi biliyorsun. Hem sen kurtulursan bana yardım da getirebilirsin 

Mutlaka bize yardıma çıkan birileri vardır. Belki çoktan Kargasekmez'e kadar gelmişlerdir. Başka şansımız yok. Yalvarırım durma git. Hiç olmazsa kendini kurtar. 

“Unut bunu sevgilim, yalnız olmaz. Ben sıradan biri değilim, lavların akış yönünü en az senin kadar ben de tahmin ediyorum. 
Kısa bir süre sonra akış buraya varacaktır. Şu artan ısıya bak. 
Lavlar buraya yaklaşıyor.” 

Altan çaresizlik içinde inledi. 

İçinden lânetler okudu. Kendi yüzünden kızın ölmesini istemiyordu. 

Daha şimdiden dağın yamacında tutuşan bitki örtüsünün çıkardığı hararet yüzlerini yalamaya başlamıştı. En kötüsü de gittikçe artan dumandı. Belma, yerde kıvranan Altan'ın saçlarına düşen kor parçacıklarını eliyle uzaklaştırmaya çalıştı. 

Belma'nın inadını kıramayacağını anlamıştı Altan. 

“Bastonumu görebiliyor musun?" diye sordu. 

Etrafa bakındılar. Altan bastonunu en son nerede kaybettiğini bile anımsamıyordu. Ayrıca kara dumanlar öylesine artmıştı ki, beş on metre ilerisi bile rahat görünmüyordu. İyice kararan hava da buna ilave edilince bastonu bulmak imkansızlaşmıştı. 

Öksürükler arasında, “Hayır" diye bağırdı kız. 

“Galiba onu çiftlik evinde düşürdüm. Oraya bir bakabilir misin?” 

Belma yıldırım hızıyla topraktan kalktı. Harabeye doğru yürüdü. Karanlıkta ve enkaz altında bastonu bulamayacağını biliyordu ama yine bir ümit arandı. 
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Altan toprağın üzerinde tünemiş onu bekliyordu. 

Dakikalar ilerledi. Belma hâlâ dönmemişti. 

Huylanarak, “Belma!” diye seslendi. 

Neden sonra kız dumanların arasından çıkarak geldi. Eli boştu. Kızın yüzüne bakan Altan onun anlamadığı bir şeyden etkilendiğini hissetti. 

“Ne oldu?” diye sordu. 

“Bastonunu değil ama Hasan'ı buldum.. Yıkılma sırasında kurtulamamış, enkaz altında" 

Altan bu acı sonu tahmin etmişti zaten. Kılavuzu için üzüldü, ölümü hak etmemişti. Kıza tutunarak ayağa kalktı. Ona yaslandı ve tek bacağı ile bir kaç adım attı. Yürümekten ziyade bir tür sıçramaydı bu.. Tekrar durdu. 

“Yalvarırım inat etme” diye inledi. “Beni bırak ve söylediğim yolu izle. Bu halimle bir yere varamayacağımı anlamış olman lazım.” 

Belma cevap bile vermedi. Koluyla Altan'ın beline biraz daha sıkı sarıldı. Ağırlığını üstüne daha fazla almak istercesine.. 

Duman gittikçe yoğunlaşıyor, konuşmaları sırasında ciğerlerine doluyordu. Hava ağırlaşmış, yanık kokusu etrafı kaplamıştı. Tam o sırada Altan kesifleşen dumanın arasından büyüyerek aşağıya sızan lav akımını gördü. Kuzey batı yönünden lav akımı Mor Kayalara doğru geliyordu. Ve ısı dayanılmaz derecede yükselmişti. 

Altan boğulacaklarını anladı. Ciğerleri bu dumana daha fazla dayanamazdı. Birden hangar olarak kullanılan o yüksek binayı anımsadı. Dağın infilakı sırasında yıkılmamıştı. Dev silueti hala karanlığın arasında seçilebiliyordu. 

“Şu hangara kadar bana destek olabilir misin?” diye sordu. 

Belma öksürükten sarsılan bedeniyle cevap veremedi ama adımlarını hangara doğru çevirdi. Yaklaşık elli metre kadar ilerdeki hangar kıza elli kilometre kadar uzak geldi. Altan sıçrarken tek kolunu omzuna attığından, vücut ağırlığı şimdi tamamıyla kıza yüklenmişti. Hangarın önüne geldiklerinde ikisi de bitap haldeydiler. 

Gece olmuş hava iyice kararmıştı. Fakat gökyüzü lavların akımından kıpkızıl görünüyordu. Bir an şaşkınlıkla hangarın hemen yanı başında yaklaşık on metre ilerde bir de ufak kulübe gördüler. Belma o ana kadar bu küçük kulübeyi fark etmediğini anımsadı. Bir an hangisine gireceklerine karar veremediler. Altan kulübeyi işaret etti. 

Oraya ilerlediler. 

Genç adam barakanın tahta duvarına dayanırken Belma kapıyı itti. Kilitli değildi, ardına kadar açılan kapıdan zar zor içeriye girdiler. 

Ufak kulübenin içi durulamayacak kadar sıcaktı. Fazla ısıdan yandaki küçük cam kırılmış içeriye duman sızmıştı. Yine de hava biraz solumaları için yeterliydi. Derin derin nefes aldılar. Belma, Altan'ı ufak bir iskemleye oturttu, kendisi de dizlerinin üstüne çöktü. 

Hâlâ öksürmeye devam ediyorlardı. 

Altan, durma” diye mırıldandı. Sesi artık zor çıkıyordu. 
“Etrafı araştır, belki burada sırtına geçirecek bir giyecek bulursun. 
Hararetten korunman lâzım, yoksa kebap olacaksın" 

Kız zorlukla ayağa kalktı ve o zaman farkına vardı. Sırtındaki bluzu yanıklar içindeydi. Kulübeye bir göz attı. Görünürde giyecek falan yoktu. Gözleri dumandan fena halde yanıyor, batıyor ve yaşarıyordu. Az ilerde ufak, tahta bir dolap vardı. 
Kapağını açtı. Katlanmış çizgili bir gömlek buldu, hemen sırtındaki yanıklarla parçalanmış bluzu çıkararak onu giyiyordu ki Altan, dur önce ıslat onu” diye uyardı. Belma sersemlemiş şekilde barakada musluk aradı. Altan'ın gösterdiği yere baktı. 


356 


Duvara asılı büyük plastik bidonu ve ucundaki musluğu fark etti. 
Koşarak gömleği musluğun altına soktu sonra sırılsıklam gömleği çıplak tenine giydi. Islak kumaş adeta tenine merhem gibi gelmişti. Saçlarını ıslattı, suyu gözlerindeki yanmayı bastırmak için avuçlarına alıp yüzüne sürdü. 

Altan, “Şimdi bir gömlek daha bul” diye bağırdı. Kız koşarak dolaba gitti yeniden. Başka gömlek yoktu, aranmaya devam etti. 

“Bulamıyorum?” diye bağırdı o da yüksek sesle. 

“Fark etmez, ne bulursan onu al? 

Belma geri döndüğünde elinde bir atlet fanilası vardı. 

“Yırt şimdi onu." 

Belma denedi, beceremedi. “Kuvvetim yetmiyor” diye inledi 

Küçük barakada duman içinde kalmıştı. Kırık camdan içeri oluk gibi duman doluyordu. “Bana ver" dedi Altan. 

Belma'nın uzattığı fanilayı tek bir hareketle ikiye ayırdı. 

“Bunları da ıslat" diye bağırdı. 

Yeni bir öksürük nöbetine girmek üzereydiler. Konuştukça tıkanıyorlardı. 

Islak fanila parçalarını ağızlarını ve burunlarını örtecek şekilde sarıp zorlukla enselerinden bağladılar. Biraz rahatlamışlardı. Fakat bunun yetersiz ve geçici bir önlem olduğunu biliyorlardı. Barakaya sığınmakla aşırı dumandan ve havanın cehennemi sıcağından kısmen korunmuşlardı, lâkin burada da fazla kalamazlardı. Ahşap kulübenin her an alev alması mümkündü. Altan işaretle, "Beni kaldır” dedi. Belma'nın omzuna tutunarak tekrar ayağa kalktı. 

Dışarısı cehennemden farksızdı. 

Her geçen an hava biraz daha kuruyor, ısı yükseliyordu. 
Vücutları şimdiden adeta kurumuştu. Daha dışarıya adım attıkları anda yüzlerine sardıkları fanila parçasının ıslaklığının kaybolduğunu fark ettiler, yine de şimdilik onları dumanın boğucu etkisinden koruyordu. 

Altan, Belma'yı barakanın arkasında yükselen hangara doğru çekti. Genç kız sevgilisinin niyetini anlamıştı. Hangar korunmaları için daha elverişli bir yapıydı. Ağır ağır yürüdüler. 
Altan hangarın duvarına yaslanarak tek bacağı üzerinde durmaya çalışırken, kız sürgülü kapıyı itti. Gücü önce yetmedi, takatsizlikten bütün adaleleri titriyordu. Bir daha denedi, kapı yerinden oynadı, sonra tüm gücünü toplayarak kapının kulpuna asıldı. Altan çaresizlikten deliye dönüyordu, kıza ne yazık ki en ufak bir yardımı dokunamıyordu. 

İkisinin içeriye süzülebileceği kadar bir aralık oluşmuştu. 
Hangara süzüldüler. İçerisi sıcak, havasız ve karanlıktı ama hiç olmazsa duman yoktu. Belma kapıyı örttü. Yüzlerindeki fanila parçasını indirip derin derin nefes aldılar. 

Burada bir süre kalabilirlerdi. 

Yorgunluktan yere çöktüler. Altan kurtulmaları için en ufak bir şansın olmadığını biliyordu. Yaşamları tamamen Allah'a kalmıştı. Lav akımı büyük bir aksilik, üzerlerine geliyordu. Burası kaçınılmaz sonlarını sadece biraz geciktirecekti. Hepsi o kadardı.. 

Bakışlarını yüksek tavana çevirdi. Gözleri içerisinin karanlığına tam uyum sağlayamadığı için pek bir şey göremedi. 
Çatıdan sesler geliyordu, hafif hafif çatırdılar. Düşünmeye çalıştı; hatırlayabildiği kadarıyla çatı oluklu ondülinden yapılmıştı galiba. Sesler muhtemelen dağdan kopup gelen korların hasıl ettiği gürültülerdi. Anlaşılan çatı da tutuşacaktı er geç. Fakat ne yazık ki sığınabilecekleri başka yer kalmamıştı.. 

Oturdukları beton zemin üzerinde sonlarını beklemeye başladılar. Altan cesaretlendirmek için sevgilisinin elini tuttu. Kız da tam bir teslimiyetle başını onun omzuna dayadı, ikisi de artık sonlarının geldiğini biliyorlardı.. 


358 


Bir müddet konuşmadan oturdular. 

İkisi de soluk soluğaydılar. Ara ara kesik kesik öksürüyorlardı. Tepelerindeki ondülin çatıdaki çatırdılar gittikçe artıyordu. 

“Kendimi affedemiyorum" diye mırıldandı Altan. “Keşke beni hiç tanımasaydın, keşke aynı yerde çalışmasaydık.. O zaman bu felaket başına gelmeyecekti. Sana da uğursuzluk ve ölüm getirdim. Bu geziye katılmanı asla kabul etmemeliydim.” 

“Unuttun mu?" diye fısıldadı genç kız. “Sen gelmemem için elinden geleni yaptın. Seni kandırdım, oyunlar çevirerek habersizce katıldım bu sefere. Hem de sponsor diye bula bula bir katil ve kaçakçı ordusunu bularak. Ne seçim yapmışım ama? Koynumuzda beslediğimiz canavarı hiç tanımamışız. Boşuna üzme canını, sen elinden geleni yaptın. Hem ben kadere inanırım, sonumuz böyle yazıldıysa bunu değiştiremezdik." 

Altan başını önüne eğdi, büyük bir itirafta bulunuyormuşçasına: “Seni çok sevdim Belma" diye mırıldandı. “Şu kısacık beraberliğimizde bana hayatımın en mutlu günlerini yaşattın. 
Bunu bilmeni istiyorum." 

Belma birden yerinden fırladı. 

“Aman Allah'ım!" diye bağırdı. 

Altan tavana baktı. 

“Ne oluyor? Çatı mı çöküyor?” 

“Hayır, hayır.. Bana biraz ışık lâzım.. Galiba kurtuluş yolunu buldum.” 

“Işık mı?” 

“Evet ışık.. Burayı aydınlatmamız lâzım” 

“Belma neler diyorsun? Ne ışığı?” 

"O ufak kulübede bir lüks lambası gözüme çarpmıştı galiba." 

“Ben görmedim.. Ne yapacaksın şimdi lambay1?” 

“Dedim ya, burayı aydınlatmamız lâzım” 
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Altan etrafına bakındı, kocaman hangarda karanlık ve ürpertici gölgeler oynaşıyordu. Kızın karanlıktan korkup paniğe kapıldığını sandı. Şartlar onu şaşkına çevirmiş olmalıydı. 

“Karanlıktan ürküyorsan kapıyı biraz aralayalım, alevlerin ışığı içeriye akseder, biraz rahatlarsın.” 

“O yetmez.. Ben barakaya dönüyorum.” 

“Hayır, delilik etme. Orası tehlikeli, her an alev alabilir. 
Küçücük ve her yanı da tahta. Belki tutuşmuştur bile.” 

Belma yerinden fırlarken, Altan kolundan yakaladı. 

“Dışarıya çıkamazsın. Çılgınlık bu. Dumanı ve harareti unutma. 

“Bırak beni. Şamsımızı denemeliyiz. Gitmek istiyorum” 

“Ne şansı Belma? Kendine gel, neden bahsediyorsun?” 

“Hâlâ anlamıyor musun? Bir şansımız daha var. Son bir ümit daha." 

“Saçmalama! Lüks lambasıyla ne yapacaksın?” 

“Bırak beni!” diye bağıran genç kız kolunu Altan'dan kurtardı ve bir koşu kapıya giderek hangardan dışarıya fırladı. 
Çıkarken, “Bekle burada” diye hıçkırıyordu. 

Kızın telâşına hiç bir anlam veremeyen Altan'ın yüzünde acı bir tebessüm oluştu. 

“Zaten nereye gidecek halim var ki?” diye mırıldandı. 

Ağzını burnunu yeniden fanila parçasıyla örten Belma, dışarıdaki kavurucu sıcağa ve boğucu dumana aldırmadan kulübeye doğru koştu. Barakanın önüne gelince duraladı. Enti püften yapılmış kulübenin çatısı tutuşmuştu, içerisi dumandan göz gözü görmüyordu. Yanık odun kokusu yüzündeki bez parçasına rağmen genzine doldu. Nefes almakta zorlanıyordu. 

Kapının önünde durmak zorunda kaldı. 

Altan haklı çıkmıştı, içeriye girmek gerçekten tehlikeliydi. 
Gömlek ve fanilayı ıslatıp dışarıya çıkarlarken kapıyı açık bıraktıklarından kulübenin içini şimdi rahatlıkla görebiliyordu. Alevler gündüz gibi aydınlatıyordu içeriyi. 

Yangın barakanın içine de sirayet etmiş ufak yatağın üzerindeki şilte ve battaniye cayır cayır yanıyordu. Tahta zeminin üzerinde de tavandan düşen kor parçaları çıtırdılar ile yanıyordu. 

Belma yine de yaklaştı. 

İçeriye bir göz attı. Çatı her an tamamiyle çökebilirdi. Zaten fazla bir şey de göremedi. 

İliklerine kadar titremeye başladı korkudan. Bu yaptığı delilikti ve Altan haklıydı, ama hangarı aydınlatacak lambaya şiddetle ihtiyacı vardı. 

Dumanların rüzgarla savrulduğu kısa biranda duvara asılı lüks lambasını gördü. Ardından yeni bir duman dalgası duvarı örttü. Sevindi önce, yanılmadığını anladı fakat lambanın sıcaktan zarar görüp görmediğini bilmiyordu, belki de çoktan kırılmıştı. 
Ama fazla düşünerek oyalanacak zamanı yoktu. Buraya kadar gelmişken lambaya erişmeliydi, son cesaretini toplayıp içeriye daldı. 

Dumanların içinde duvara doğru koştu. 

Gözlerine inanamadı. Sapasağlam duruyordu lüks lambası. 
Lambayı duvardan aldı ince tutamağı öylesine ısınmıştı ki, bir an parmaklarının yanmasından düşüreceğini sandı. O anda ayağındaki sandaletlerden biri ayağından fırladı. Çıplak tabanı tahtaların üzerinde yandı, ama hiç biracıya aldırmıyordu. Zemin yavaş yavaş tutuşmaya başlamıştı. Tam dışarıya çıkacakken gözü ufak masanın üzerindeki selofanları erimiş bisküvi paketinin yanındaki kibrite takıldı. Kibrite de ihtiyacı vardı. İnsiyaki bir hareketle kibrit kutusunu da kaptı. Artık bir an evvel burayı terk etmeliydi, şansını yeterince zorlamıştı. 

Çatıdan gürültüyle düşen ilk tutuşmuş kalası da o zaman fark etti. 
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Barakanın damı çökmeye başlamıştı.. 

Alevler içinde barakanın tam ortasına düşen kalas gözüne devasa göründü. Açılan delikten rüzgarla beraber duman ve alevler süzüldü. Biran ne yapacağını bilemeden öylece kaldı. 
Korkudan yüreği titriyordu. 

Kapıya erişebilmesi için üstünden atlaması gerekiyordu. 

Alevlerin boyu yüksekti. 

Fazla düşünemedi Belma ve yükselen alevlerin üstünden sıçradı. Fakat çıplak ayağını ve baldırlarını yalayan alevlerden kaçıramadı. Ağzından bir çığlık yükseldi, acıdan yığılacak gibi oldu bir an, ama devrilmedi ve dışarıya fırladı. Pantolonu tutuşmuştu ve canı müthiş yanıyordu. Hiç tereddüt etmeden çılgınca pantolonunu çıkarmaya çalıştı, başardı da. Eğer yarın sabah güneşin doğumunu yakalayabilirse tüm bedeninde yanık izleri bulacağını biliyordu. 

Kabarmalar, su toplamalar ve kızararak açılmış cılk yaralar. 

Açık havaya çıkınca doğru hangara koştu. Nefes nefese içeriye girdi. 

Kapı aralığından içeri dolan alevlerin kızıllığında Altan onu pantolonsuz görünce, “Ne oldu?" diye şaşkınlıkla sordu. 

Belma soruyu duymazlığa gelerek, “Lambayı buldum” diye sevinçle bağırdı. 

Altan'dan ses çıkmadı. 

Genç kız kibriti çakarak lambayı yaktı. Elleri titriyordu ama az sonra hangar ışıkla aydınlandı. Belma muzaffer bir edayla sevgilisine bakıyordu şimdi. 

“Hadi bakalım, bundan sonrası sana kalıyor” dedi. 

Altan saf saf sordu. “Bana kalan nedir?” 

“Hâlâ anlamadın mı sevgilim?” 

“Hayır, hiç bir şey anlamıyorum. 
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Belma elindeki fenerle ayağa kalktı. Gölgelerin ürkütücü şekiller yarattığı alacakaranlık arkasında duran brandalara sarılı uçağı işaret etti. 

“Bunu kastediyorum. Bizi buradan kurtaracak olan tek aracı.. 

Uçağı yani.. Şimdi anladın mı?” 

Altan aptallaşmıştı. 

“Uçağı mı?" diye kekeleyerek sordu. 

“Evet.. Zeynel Ağa'nın babasının uçağını” 

“Alay mı ediyorsun?" 

“Hayır, gayet ciddiyim. Burada böyle bir uçağı unutmuş olmaları en büyük şansımız.” 

Altan koyu gölgeler içindeki uçağa şöyle bir baktı. Sonra zoraki bir biçimde güldü. 

“O uçmaz” 

“Neden?” 

Genç adam oturduğu yerde olumsuzca başını salladı. 

“Onun adı Uğur.. Ama ne isim değil mi?” 

Belma hırçınlaşarak sordu: 

“İsmini boş ver şimdi.. Neden uçmaz onu söyle?” 

“Çünkü... Senesini tam olarak hatırlamıyorum ama 1945'lerden kalma bir tasarım ve yerli yapı. Yanılmıyorsam o yıllarda sivil havacılıkta eğitim aracı ve sonrada zirai ilaçlama da filan kullanılmıştı. Pervaneli, tek motorlu bir pırpır. Şimdi iyi 

hatırlayamıyorum ama üzerinde Pratt and Whitney Wasp motörü olmalı, yanılıyor da olabilirim. 

“Eee, ne olmuş yani?” 

“Künyesini ve geçmişini bilmiyorum. Ne kazalar geçirdiğini, kaç defa mecburi iniş yaptığını ve de neden hizmetten çıkarıldığını. Belli ki artık ıskarta. “ 

“Olsun.. Uçamaz mı yani?” 
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“Belli ki en son buraya gelirken uçmuş Belma, anlamıyor musun? Yıllardır bakım dahi görmemiş bir hurda yığını bu. Tam müzelik bir enkaz. 

Belma acı gerçeği bir türlü kabullenemiyordu. 

“Uçar mı uçmaz mı? Sen onu söyle bana.” 

Altan yutkundu. 

“Bilmiyorum.. Basit yapıda bir uçaktır.. İptidai ama." 

“Soruma cevap ver. Uçar mı?” 

“Belki.” 

“Hadi durma öyleyse, kalk ve şansımızı deneyelim” 

Altan acı acı güldü. 

“Fakat çok önemli bir noktayı unutuyorsun; bunu kim uçuracak?” 

Genç kız tuhaf tuhaf sevgilisinin yüzüne baktı. 

“Sen tabii.. Pilot değil misin?” 

“Ben pilot değil, tıpkı bu uçak gibi bir insan enkazıyım” 

Belma bağırdı. “Hayır, sen usta bir pilotsun, hem de madalyalı bir pilot. Evinde aldığın bir yığın mükafat ve takdirnameleri gördüm. Bundan çok daha komplike olanları, jet uçakları kullanmış birisin. Bu senin için çocuk oyuncağı sayılır. 

“Eskiden olsa haklısın, ama şimdi değil. Yapamam, bu imkansız.” 

Belma kulaklarına inanamıyordu. 

“Yapacaksın.. Görmüyor musun, başka şansımız kalmadı. 
Aksi halde burada kavrulup kül olacağız. Daha şimdiden bütün vücudum yanıklar içinde.” 

Altan başını salladı. 

“Yapamam.. Bunu benden isteme, lütfen Belma” 

“Biliyorum, hâlâ o geçmişteki kazanın etkisi altındasın. 
Korkuyorsun, aynı şeyleri bir daha yaşamak istemiyorsun ama buna mecbursun.” 
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“Olmaz. Beceremem. İmkanı yok” 

Belma lambayı yere koydu, dizleri üzerine çökerek genç adamın omuzlarını sıkıca kavrayarak olanca gücüyle sarstı. 

“Anlamıyor musun sevgilim, buna mecbursun. Aksi halde burada öleceğiz." 

Altan başını olumsuzca iki yana sallayarak, “Hayır hayır yapamam, ben artık uçamam” diyerek inliyordu. 

“Yapacaksın Altan. Benim için yapacaksın. Kendini düşünmesen bile sevdiğin kadının burada yanarak ölmesine izin veremezsin. Kendine gel Altan! Toparlan lütfen, yalvarırım iyi düşün. 
Zaman hep aleyhimize işliyor. 

Genç adam homurdandı sıkıntıyla. 

“Hiç bir şey anlamıyorsun Belma. Ben tek bacağı kesik bir adamım. Hiç tek bacağı olmayan bir pilotun uçak kullandığını işittin mi şimdiye kadar? Nasıl olurda tek bacakla pedalları kullanabilirim?" 

Belma irkildi. 

Uçak kullanımı hakkında hiç bilgisi yoktu. 

“Ne pedalı?” diye sordu. 

Altan ağlamaklı bir sesle: 

“Uçağın içinde iki pedal vardır. Tıpkı otomatik arabalardaki gibi. Senin anlayacağın kabaca bunlar fren ve yön tayinine yarar. 
Birine basıldığında fren vazifesi görür, diğeri ise dümenleri harekete geçirir. 

“Tek ayağınla bu işi ayarlayamaz mısın?” 

“Olmaz. Bunlar eski uçak. Pedalların tam ortalarında lövye vardır, yani uzun bir çubuk. Bacağımı aşıramam. Hem kimse tek ayakla uçağı istenilen yönde tutamaz. 

Belma'nın aklı karışmıştı. 

“Bir çaresi olmalı” diye söylendi. 
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“Hiç çaresi yok. Senin düşündüğün gerçekleşmesi imkansız bir hayal. 

Genç kız yerinde duramıyordu. Uçağın bu cehennemden kurtuluş için tek yol olduğuna inanmıştı. Kendi kendine, “Bir yolu olmalı, mutlaka olmalı" diye söylenip duruyordu. Sonra birden aklına gelen fikirle bağırdı. 

“Buldum! Protez yerine bacağının kesik yerine bir sopa ya da tahta gibi bir şey bağlıyamaz mıyız? Onunla pedallara erişemez misin?” 

“Yapma Belma, komik bir şey bu, olmaz.” 

Ama olmaz diyen Altan'ın sesi biraz kuşkulu çıkmıştı. Genç kız bunu hemen sezinledi. 

“Yalan söyleme. Galiba olur. Bunu sesinin tonundan anlıyorum. 

Altan başını önüne eğdi. 

“Çok zor.. Becerebileceğimi hiç sanmıyorum. Ayrıca yıllardır bir uçağın yanından bile geçmedim. Bütün melekelerim kaybolmuş durumdadır. 

“Olsun, denersek ne kaybederiz ki?" 

Altan karşısında titreyen kıza baktı. 

Lav ateşi altında ölmekle yeniden çakılıp ölmek arasında bir tercih gibiydi bu. Ayrıca bu köhne uçağın havalanacağından da çok şüpheliydi. 

Belma yerinden fırlayıp lambayı kaptığı gibi hangarın karanlıklarına daldı. İşe yarar kalın bir sopa veya düz bir tahta bulmalıydı. 

Lambanın titrek ışığında çevreyi şöyle bir gözden geçirdi. 

İçinden, “Tanrım sen bize yardım et” diye dualar ediyordu. 
Tanrının onları gözetip kolladığına inanmıştı artık. Buradan kurtulacaklardı ve buna kesinkes inanmaya başlamıştı. Nitekim hangarın dip tarafında sıra sıra dizilmiş bir yığın tahtalar buldu. 
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Ne amaçla kesildiğini ve ne için orada istiflendiğini bilmiyordu ama şu anda işine yarayacağı muhakkaktı. Göz kararı ile içlerinden en düzgün olanını seçerek çıkardı. Tahta düzgün ve sertti. Kaptığı gibi sevgilisinin yanına koştu. 

“İşte buldum” dedi. “Nasıl, işine yarar mı?” 

Altan inanmaz nazarlarla sevgilisine baktı. İşe yarayacağını hiç sanmıyordu. 

Umutsuzca kıza sordu: 

“Peki bunu bacağımın kesik yerine neyle bağlıyacağız?” 

Belma bunu hiç düşünmemişti. 

Gerçekten de tahtayı kesik bacağa sıkıca raptetmek sorunu vardı, aksi halde bulduğu tahtalar bir işe yaramayacaktı, önce karamsarlığa kapılır gibi oldu, sonra can havliyle bağırdı. 

“Kayışlar!” dedi. “Engin'in ellerimizi bağladığı kayışlar.” 

“Unut onları. Kayışlar küllü pistin üzerinde kaldı. Gecenin karanlığında onları bulamayız. Hem belki de düşen korlarla kavrulup gitmişlerdir. 

“Gidip bakarım. 

Altan ümitsizce, “Yararı yok hayatım, zaten becerebileceğimi hiç sanmıyorum. diye inledi yeniden. 

“Deneyeceğiz Altan. Mutlaka denemeliyiz. Burada ölmek istemiyorum. Anlıyor musun beni?”Kızın sesi gittikçe hırçınlaşıyordu. 

Altan bunu anlayışla karşılamak istiyordu; kız haklı, diye düşündü. Kimse bu yaşta ölmek istemezdi ve Belma'da hayatta kalmak için elinden geleni yapıyordu. 

Kız hangardan fırlayıp ikinci kere dışarıdaki cehenneme çıkarken utancından ve çaresizliğinden kahroldu. Ona hiç 

yardım edemediği gibi içindeki umutları yıkıyor, adeta köstekliyordu. Oturduğu yerde titremeye başladı. Nazarlarını lüks lambasının ışığında dev gibi duran eski uçağa çevirdi. Aslında ona 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bakmak bile istemiyordu. O müthiş korku, zaman zaman rüyalarına bir kâbus gibi çöken o meşum kaza anını hatırladı yeniden. 
Uçağın düşüşünü, yere çakılışını anımsadı birden. Kaza tüm ayrıntıları ile gözünün önünde canlandı. 

O baş döndürücü sürati, mesafelerin azalışını duyumsadı. 
Sonra bayılışını ve hasta hanede gözünü açtığında vücudundaki eksikliği hatırladı. Çok korkunçtu.. 

Düşünmek bile istemiyordu. 

O pilot kabinine geçemezdi bir daha.. 

Dışarıdaki müthiş kavurucu sıcak Belma'nın bedenini yaladı. 
Çevre kıpkızıl olmuştu. Havadaki hararet dayanılmaz boyutlara varmıştı. Yüzüne çarpan ısı karşısında Belma şaşkına döndü. 
Başını kuzey batı yönüne çevirerek lav tehlikesini araştırdı. 
Akıntı nihayet kendisini göstermişti. Korkunç kızıllıktaki akışkan magma çıktısı ağır ağır Mor Kayalara doğru yaklaşıyordu. 
Lavların buraya gelmesine daha çok vakit olduğunu bilmesine rağmen paniğe kapıldı genç kız. Fakat kurtuluş umudunun verdiği irade gücüyle çiftlik evinin enkazına doğru koşmaya başladı. 
Ellerini bağlıyan kayışı enkazın önünde bir yere çıkarıp atmışlardı. 

Sandaletin biri barakada kaldığı için, şimdi öteki tekini de ayağından çıkarıp atmıştı. Çıplak tabanları ile kızgın küllere basmak tam bir işkenceydi. Alevlerin aydınlattığı açık arazide deli gibi koşuyordu. 

Şansı yaver gitmişti. 

Kayışı bıraktıkları yerde buldu. O kesif dumanlar arasında fazla aramak zorunda kalmamıştı. Kayışı kaptığı gibi aynı hızla hangara döndü. Üzerinde barakadan bulup çıkardığı gömlekle bikini külotu vardı. Bacakları ısıdan kıpkırmızı kesilmişti. 

Dışarıdaki durumu özellikle Altan'a söylemekten kaçındı. 


368 


Sevgilisinin moralini daha da bozmak istemiyordu. Artık her şey olacağına varacaktı. Ama o hayatta kalmak için varını yoğunu kullanıyordu. 

Nefes nefese Altan'ın karşısına dikildi. 

“Hadi, ben tahtayı bacağına bağlamaya hazırım” dedi. 

Genç adam, sevgilisinin gösterdiği azim karşısında biraz da utanarak fakat isteksizce yerinde doğrulmaya çalıştı. 

“Dur, o kadar acele etme” diye mırıldandı, “Önce uçağı bir kontrol etmemiz lazım.” 

“Ne kontrolü?” 

Attan ilk defa kendini kaybederek sertçe bağırdı. 

“Sen bu mereti ne sanıyorsun, hemen uçmaya hazır bir uçak mı? Allah bilir ne haldedir? Belki yerinden bile kımıldatama-yacağız. 

Belma hemen alttan aldı. 

“Ben uçacağına inanıyorum” diyerek sustu. Şimdi tek korkusu Altan'ın pist diye düşündükleri cehennem tarlasını görüp teşebbüsünden vazgeçmesiydi. 

Ağlamaklı gibi olan genç adam: 

“Uçağın üstündeki brandayı çekebilecek misin?" diye sordu. 

“Branda uçağa bağlı mıdır?” 

"Bilmiyorum, olabilir. Belli ki yıllardır kullanılmıyor bu meret. 

Belma lambayı kaparak uçağa yaklaştı. Gövdeye doğru eğilerek baktı. 

“Burada bağ filan yok.. Sadece branda serilmiş üstüne.” 

“Çek öyleyse” 

Belma söyleneni yapmaya çalıştı. Bu ameliye hiç de kolay gelmemişti kıza. Geniş branda sandığından da ağırdı. Bir iki kere asıldı, sonunda branda kayarak yere düştü. Acele ile brandayı toplayıp hangarın karanlık bir köşesine çekti. 
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“Tamam" dedi. 

Kız merakla ortaya çıkan uçağa baktı. Tek kanatlı ufacık bir şeydi. Modelinin eskiliği pek belliydi. Gövde üstünde üzeri açık iki pilot kabini vardı. 

Bir an dehşete kapılır gibi oldu. Çok eski bir şeydi. 

Altan'ın söylediği gibi belki de bir hurda yığınıydı. 

Ve muhtemelen hiç uçamayacaktı. 

Sinirleri müthiş gergin olan kız yeniden ağlama raddelerine geldi. Bununla nereye gidebilirlerdi? En yakın hava alanı Van- 
'daydı. Bu hurda yığınının oraya kadar uçamayacağını düşünmeye başladı. Gittikçe içini kötümserlik kaplamaya başlamıştı, tam o sırada aklına yakıt problemi takıldı, sahi, diye düşündü. Bu hurda neyle uçacaktı? Yanlış hatırlamıyorsa uçaklar Kerozin denilen bir benzin türü kullanıyorlardı. Kerozini nereden bulacaklardı? 

Ürkerek Altan'a baktı ve sordu: 

“Bunun yakıtı var mı acaba?” 

“Bilmiyorum henüz. Ama o husus pek dert değil. Bunlar yüksek oktanlı benzinle çalışır. Van'a kadar bize en az 20 galon benzin lazım." 

“Yirmi galon mu?” 

Belma'nın gözleri büyümüştü. O kadar benzini nereden bulacaklardı? 

“Korkma, o kadar çok değil. Bir galon dört litre eder, yani şöyle böyle 120 litre bize yeterli olabilir. 

Altan'ın konuşma tarzı ve sesinin ifadesi yüreğine biraz su serpmişti. Hemen sordu: 

“Uçağın deposunda o kadar var mıdır?” 

“Depo tamamen benzinsiz bırakılmaz. Ama hangarın duvarına dizili galonlar görüyorum, onlara bir bak, belki doludur içleri.” 
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Belma başını Altan'ın işaret ettiği yöne çevirdi. Duvara dayalı en az on galon gördü. Hızla gidip bidonları birer birer elledi. 

Sevinçle, “Bunlar dolu!” diye bağırdı. 

“Hadi öyleyse, oyalanma da onları buraya taşı” 

Genç kız sevinçle sevgilisine baktı. Nihayet idareyi eline almış bir hava subayı gibi konuşmaya başlamıştı Altan. İçindeki korkunç ezikliği ve korkuyu yenmiş gibi davranıyordu. Ona güvenmekte haklıydım, diye düşündü. Kurtulacaklardı, Altan mutlaka bu hurda yığınını uçuracaktı. Bütün kalbiyle inanıyordu buna.. 

Belma bütün galonları birer birer taşıyarak uçağın yanına getirdi. Sonra ne yapacağını bilemeyerek saf saf Altan'a baktı. 

Genç adam, “Kanatın üstüne çıkman lâzım" dedi. 

“Neden?” 

“Çünkü bu tip uçaklarda yakıt doldurma yeri kanat üstündedir de ondan. 

Belma bu işi nasıl yapacağını düşünmeye başladı. Tekrar duvar dibine koştu. Orada boş galonlar da vardı. İki tanesini kaparak uçağın yanına döndü. Üst üste koydu, galonların üstüne çıktı. Boyu yakıt deposuna yetişmeye elverişliydi şimdi. 

Altan, “Gel, şimdi bana yardım ette ayağa kalkayım” dedi. 

Bidonların üstünden atlayarak yanına gelen kıza tutunarak ayağa kalktı. Tek bacağı üzerinde zıplayarak uçağın yanına gitti ve bir eliyle uçağa dayanarak destek aldı. 

“Şimdi ben sana galonları uzatacağım sen de içindeki yakıtı depo ağzından akıtacaksın. 

“Tamam, ama bir huniye ihtiyaç yok mu? Benzini nasıl boşaltacağım?” 

“Galonların ağzını çevirince onlar tabii huni vazifesi görür 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“Oldu" diyen kız boş galonların üstüne yeniden çıkarak elini yakıt deposunun kapağına uzattı. Çevirdi, fakat kapak açılmadı. 
Tekrar bütün gücü ile denedi, yine olmadı. Yılların tahribatı ile sıkışmış kapak dönmüyordu bir türlü. 

“Açılmıyor” diye söylendi. “Kuvvetim yetmiyor, paslanıp sıkışmış galiba.” 

Altan tam bir kararlılıkla, “İn aşağıya” dedi. “Bir de ben deneyim.” 

Kız galonların üstünden atladı hemen. 

“Şimdi beni sıkıca tut” diyen Altan, Belma'nın yardımıyla boş galonların üzerine çıkarak sağlam bacağı ile dengede durmaya çalıştı. Ayakta durmakta zorluk çekiyordu ama vücudunun ağırlığını kanada yasladığından altındaki boş galonların hafifçe kaymasına rağmen dengesini sağlamayı başardı. Depo kapağını zorladı, ikinci denemesinde kapak döndü ve açıldı. Ama galonların ağırlığıyla tek bacak üzerinde yakıtı dolduramazdı. 
Tekrar yer değiştirdiler. Uçağa yaslanan Altan dolu bidonları yerden kaldırarak genç kıza uzatıyor, o da depoya boşaltıyordu. 

Bu iş ikisine de saatlerce sürmüş gibi geldi. 

Hangarın içindeki sıcaklık çok artmıştı. Altan uçuşan benzin buharının tutuşmasından ve olası bir infilaktan korkmaya başlamıştı. Aklına hep kötü şeyler geliyordu. 

Belma nihayet deponun dolduğunu ve fazlasının kanadın üstüne doğru taştığını gördü. 

“Tamam, bu doldu!” diye sevinçle bağırdı. 

“Öyleyse in aşağıya. Şimdi şu senin çılgınca fikrini deneyelim. O kalın tahta parçasını bacağıma bağla bakalım.” 

Bakıştılar. 

Altan hafifçe gülümsedi. 

Genç kıza biraz daha cesaret gelmişti. Altan toparlanmıştı ve artık ona güvenebilirdi. 
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Seçtiği tahtayı kemik uzantısının hizasında kayışla ve elinden geldiğince sıkarak bağladı. Pantolonun yırtılan parçalarını toplayarak, kayışın tahrişini önlemek için kayışın altına sıkıştırdı. Altanın komik, daha doğrusu hazin bir görünümü vardı. Eski tahta bacaklı korsanlara dönmüştü ama o an ikisi de buna aldıracak halde değildiler. Genç adam hiç olmazsa kımıldamadan ve bir yere tutunmadan ayakta durabiliyordu şimdilik.” 

“Nasılsın?” diye sordu Belma. 

“İdare etmeye çalışacağım. Şimdi işin en zor yanına geldik” 

“Nedir 0?” 

“Ne olacak, pilot mahalline geçebilmem." 

Altan'ın bacağına bağlı kalın tahta sopa ile tek kişilik kabine girmesi imkansızdı. 

Genç adam sinirli bir şekilde homurdandı. 

“Çözmeme yardım et şu maskaralığı” 

“Peki ne yapacaksın? Tek ayakla pedalları kullanabilecek misin?” 

“Hayır. Bu komediye kabine girdikten sonra devam edeceğiz. 

“Anladım” diyen Belma hemen kayışı çözdü. Güçlü kollarıyla uçağa asılan Altan, sağlam bacağıyla boş bidonların üstüne çıkıp, üstü açık pilot mahallinin yanlarına tutunarak kendini yukarıya çekti. İşin bu yanını halletmiş sayılırdı. Zar zor yerine oturdu. 

“Şimdi uzat o sopayı bana” dedi. 

Altan az evvel Belma'nın yaptığı işi tekrarladı. Tahtayı kesik kemiğinin üzerinden sıkıca bağladı. Belma kadar becerikli olamamıştı ama daha çok kalça hareketiyle kımıldattığı zaman tahta hareket ediyordu. İçinden lânetler okudu, bununla pedala hükmetmek imkansız denecek kadar zordu ama başka şansının olmadığının da bilincindeydi. 
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Koltuğa oturup önündeki iptidai göstergelere bakınca yüreği heyecanla atmaya başladı. Bu yaptıkları cinnetti. 

Eski korkusu geri gelmişti. 

Yaşadığı o kaza anı bütün dehşetiyle tekrar beynini kapladı.. 

Jet motorları susmuş, uçak düşmeye başlamıştı. Altındaki evler, insan kalabalığı gözlerinin önünde canlanıyordu. Oraya düşemezdi, yüzlerce insan ölecekti.. 

Anıları aklından savmaya gayret etti, beceremedi. 

Gözlerim yumdu, soğuk soğuk terler dökmeye başladı. 

Hangarın içindeki boğucu sıcağı hissetmiyordu artık. Titremeye başladı. Pilot mahalline yıllar sonra oturunca her şey değişmiş, iradesi dışında geçmişin korkusuyla ezilmeye başlamıştı. 

Yapamayacaktı.. 

Çalışsa bile, bu lanet uçağı kullanamazdı artık.. 

Tüm gayretleri boşa gitmişti. Bunu denemeye kalkışması bile çılgınlıktı.. 

“Altan!" diyen sevgilisinin sesini duydu. 

Gözlerini açamadı bir süre. 

“Ne oldu? Ne var? Yeni bir aksilik mi?” 

Çeneleri titriyordu genç adamın. Cevap veremedi önce. 
Alnında biriken terleri elinin tersiyle sildi. Kirpiklerini araladı. 
Yerde duran sevgilisinin karamsarlık dolu yüzünü gördü. 

"Yok bir şey” diyebildi sonunda. 

Uçmalıydı. 

Mutlaka bu hurda yığının havalandırmalıydı; bunu kendisi için değil, öncelikle Belma için yapmalıydı. Onun yaşaması, bu cehennemden kurtulması gerekiyordu.. 

“İyi misin?” 

“Evet, evet iyiyim.” 
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Aklına gelen yeni bir kuşkuyla yerine mıhlanıp kaldı Belma. 
Galiba önlerinde hiç hesaba katmadıkları çok önemli bir mesele daha vardı. Gerçi uçağın mekaniğinden hiç anlamazdı, lâkin bu meret yıllardır yatan, hiç bakım görmemiş bir araçtı. Ona uçak demeye bile dili varmıyordu. Kendi arabasını düşündü; motora hareket verecek bir elektrik donanımı olması gerekirdi, mesela akü gibi. Yıllardır hiç çalışmamış bir aküyü düşündü, beyni uyuştu. 

Bu nesne kesin uçamazdı. 

Bütün çabaların boşa gittiğini anlar gibi oldu o an.. 

Altan bunu niye akıl etmemişti acaba? Üstelik o deneyimli bir pilottu. Kanadın altından seslendi, “Şey .bu meretin ateşleme 

sistemi nasıl çalışır? Aküyle mi?” 

Altan gayet sakin karşılık vermişti. 

“Hayır, bunlar manyetoludur. Eski uçak ne olacak?" 

Genç kız tabii ki manyeto kelimesini işitmişti, daha çok eski telefonlardan anımsıyordu. 

Merakla sordu, “Yani çalışacak mı?” 

“Umarım çalışır. Şimdi bütün hüner sana kalıyor” 

Belma kulaklarına inanamamıştı. 

“Bana mı kalıyor?” 

“Evet sana. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Çok dikkatli olmalısın. Yapacağın bir hata ya sonun olur ya da bir yerin kopar. 

Belma dehşetle irkildi, ağzı açık bakakaldı. 

“Ne yapmam gerekiyor?” 

“Önce hangarın kapısını ardına kadar aç” 

“O kolay!” diyen kız kapıya koştu. Var gücünü kullanarak sürgülü kapıları her iki yana açtı. Sıcak hava içeriye dolmaya başladı, ardından da kesif duman. Dışarıda göz gözü görmüyordu. 
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Belma yüzünden fanila parçasını çıkardığı için hayıtlandı, dumandan zehirlenebilirdi ama artık bunu düşünecek zamanı yoktu, öksürerek uçağın yanına döndü. 

“Şimdi ne yapacağım?” 

Pilot mahallinde oturan Altan önünde uzanan toprağa bakınca tüyleri diken diken oldu. Altındaki uçak normal şartlar altında iki yüz metrelik bir piste inip kalkabilirdi. Pistin toprak olması önemli değildi, ne lastikleri ne de fren sistemini kontrol de etmiş değildi fakat önünde uzanan bir pist değil, sadece alevli bir yoldu. Eskiden pist olarak açılan ve tesviye edilen yol, zaman içinde uçak kullanılmadığı için bakım ve onarımı yapılmamıştı. 
Topraktan yer yer fışkıran otlar şimdi tutuşmuş öbek öbek yanan ateş tarlası yaratmıştı. Uçak o pistte her an 

ateş alabilirdi. Altan, “Aman Allahım” demekle yetindi. 

Galiba uçsalar bile çakılarak düşüp ölmek, burada cayır cayır yanmaktan daha iyiydi. 

Hiç olmazsa ani ölüm olurdu ve acı çekmezlerdi. 

Bu basit ve mantıki tercih neticesinde biraz rahatladı genç adam. 

Belma sabırsızlıkla, “Şimdi ne yapacağım?” diye soruyordu. 

Altan kendini toparladı. 

“Öndeki iki uçlu pervaneyi görüyor musun?” 

“Görüyorum tabii." 

“Pervaneler çevrilerek çalıştırılır. Ama çok dikkat etmeli, her çevirişten sonra hızla geri kaçmalısın. İyice anladın mı? Yoksa seni parçalayabilir.” 

Kız iri metal parçalarına ürkerek baktı. 

“Tamam, anladım” dedi. 

“Hazır mısın?” 

“Evet. 

“Çevir ve yana kaç.” 
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Belma aldığı komutu yerine getirdi. Uzanarak pervanenin ucuna asıldı, çevirdi ve hemen yana sıçradı. 

Fakat pervanede hiç bir hareket olmadı. 

“Bir daha dene” 

Genç kız pervaneye bir daha asıldı. Hareket yoktu. 

“Neden dönmüyor bu, bozuk mu?” diye sordu bağırarak. 

“Neden olacak, yağlama sistemindeki devri daimin yetersizliğinden. Yıllardır kimse dokunmamış. Çok bakımsız kalmış. 

Bir şey anlamadı Belma. Pervaneyi çevirmeyi denedi yeniden. Dönmüyordu.. 

Tek umutları buydu. İkisi de kan ter içinde kalmışlardı. 
Hangara devamlı duman doluyordu. İkisinin de öksürüğü arttı. 

Altıncı denemeden sonra pervanede sanki ufak bir hareket ve onu takiben de zayıf bir homurtu yükselir gibi oldu. 

Bir an ümitlendiler. 

Altan ikide bir toprak yolun kötüleşen haline bakıyordu. 

Dokuzuncu denemeden sonra yağ pompası vasıtasıyla pervaneyi çalıştıran motor pompası da harekete geçti. Altan manyeto ile ateşlemeden evvel kızı uyararak, “Yana sıçra” diye var gücüyle bağırdı. 

Pervane dönüyor, motor çalışıyordu artık.. 

Pervanenin hasıl ettiği rüzgar şerbet gibi geldi kıza. Hayatta kalışın müjdecisi olan rüzgar kurtuluşun tüm keyfini ılık ılık kızın ruhuna akıtıyordu. 

“Yaşasın, çalıştı işte!” diye avaz avaz çığlıklar attı. Ama sesi hangardaki motor homurtusu içinde kaybolup gitti. Heyecan ve mutlulukla sevgilisine bakıyordu. Altan sanki eski ve gerçek kimliğine dönmüş, geçirdiği kazadan önceki cesur ve kahraman pilot gibi ufacık ve üstü açık kabinde mağrur ve mutlu oturuyordu. Yüzünde zafer tebessümü oluşmuştu. 

Belma bir koşu arka kabinin altına geldi. 
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Motorun uğultusundan konuşurken avaz avaz bağırmak zorunda kalıyordu artık. 

“Tamam mı? Ben de bineyim mi?” diye sordu. 

“Hayır, son bir iş daha yapman gerekiyor sevgilim. Uçağın lastiklerine yerleştirilmiş takozlar var, onları kaldır. Kendine dikkat et, çok dikkat et Belma. Frenleri deneyemedik, güvenemiyorum.” 

Sevinçten deli gibiydi Belma. 

Frenlere filan aldırdığı yoktu. En zoru başarmış, yıllardır bakımsız yatan enkazı çalıştırmışlardı. Bundan sonrası için korkmuyordu artık. Altan gibi deneyimli bir pilot, onu rahatlıkla uçururdu. 

Takozları çekti sonra hızla gelip boş bidonlara basarak pilotun arkasındaki ikinci boş mahalle oturdu. Uçmaya 

hazırdılar. Elini uzatıp, ben de hazırım dercesine sevgilisinin sırtına vurdu. 

Altan gösterge paneline son bir kez göz attı. 

Yağ göstergesi çalışmıyordu. İçini çekti, inşallah bir aksilik çıkmaz, diye söylendi. Zaten bu andan sonra da elinden bir şey gelmezdi. Yakıt deposunun ibresi deponun ful olduğunu işaret ediyordu. Pusula ve yön göstergesi de çalışıyordu. Suni ufuk göstergesine baktı, uçak sembolü mavi ile kahverengiyi ayıran hattın tam üstündeydi. 

Bu kadarına da şükretti Altan. 

Son kez rölantide çalışan motorun sesini dinledi. Şimdilik her şey yolunda görünüyordu. Gaz kolunu çekmeden önce ufuk göstergesinin üzerindeki yükseklik mesafesini gösteren mavi bölümün tozunu parmaklarıyla sildi. Kaç feetde uçacağını gösteren çizgiler daha belirginleşti. 

Önünde uzanan piste baktı. 
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Bir an korkuyla irkildi. Bu toprak bir pist değil, cehennemin ateş kulvarıydı. Hayatının en zor ve en tehlikeli kalkışı olacaktı. 
Hayatta kalmayı başarırsa bu anı ömrü boyunca unutamayacaktı ve de emindi, bu havalanış yıllardır rüyalarını mahveden korkunç kabusunda sonu olacaktı.. 

Parmakları titriyordu. 

Gaz koluna asılmak için son fırsattı. 

Her geçen saniyenin kalkışı daha da imkansız hale getirdi-Binin bilinci içindeydi. 

Önünde yoğun bir duman koridoru uzanıyordu şimdi, ölüm pistinin aydınlanmasını da alevler sağlıyordu.. 

Gaz kolunu itti. 

Uçak yerinde sarsıldı, ayağını frenden çekti, kanatlar titredi ve ağır ağır ilerlemeye başladılar. Hangardan çıktılar. Altan daha çıkar çıkmaz istikamet tayin eden ve uçağı belirli bir doğrultuda tutan yön pedalına hâkim olamadığını kavradı. Uçak toprak yolda bir sağa bir sola hafif hafif kayıyordu. 

Galiba olmayacaktı. Kesik bacağa bir tahta desteğiyle bu enkazı uçurmak imkansızdı. 

Morali bozulur gibi oldu. 

Önde dikey bir kol gibi duran lövyeye sıkı sıkıya yapıştı. 
Arka dümenleri çalıştıramayacaktı. Pilot olarak bunun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyordu. “Allah kahretsin” 

diye mırıldandı içinden. Böyle olacağını biliyordu zaten, intihar girişimiydi bu. Arkada oturan Belma olmasa çoktan motoru durdurup uçaktan atlamaya hazırdı. Havalansalar bile düşmek kaçınılmazdı. Demek kaderde ikinci kez çakılmak varmış, diye söylendi. Kaderin önüne geçemeyeceğini anlamıştı artık.. 

Daha fazla düşünmek istemedi, uçağa hız verdi. Motorun devri gittikçe artıyordu. Pist mesafesini dumandan göremediğinden lövyeyi kendine doğru iyice çekti. Tekerleklerin yerden 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kesilip burnun havaya kalkması gerekiyordu. Bu işi erken yaptığının farkındaydı. 

Uçak havalanmadı. 

Altan dehşetle göstergelere baktı. Tekerlekler bir türlü yerden kesilmiyor, uçak havalanmıyordu. 

“Lanet olsun!" diye bağırdı. Niye yükselmiyordu bu uçak? 

Bacağına takılı tahtanın fren pedalına takılıp kalmış olabileceğine hatırlayarak yere baktı. Tahtanın ucu zemindeydi. 
Belma'nın icadı, o kahrolası şey işe yaramamıştı. Sağ arka flab sallanarak çırpınıyor olmalıydı. 

Gözleri irileşti. 

Durursa bir daha kalkamayacağını biliyordu. Önünde uzanan cehennemi yola baktı. Yer yer alevler yükseliyordu topraktan. Sıçrayan ateşlerin uçağa sirayeti an meselesiydi artık. 

Becerememişti.. Uçak havalanmıyordu. 

Birden dumanlar arasında Mor Kayalıkların eteklerini gördü. 
Lavların ısısından adeta dağ tutuşmuştu. Alevlerin boyu gittikçe yükseliyordu. Pist diye baktıkları yolun bitmesine ise elli metre ya var ya yoktu. Dağa çarpacağını anladı. 

Dua etmekten başka yapabileceği bir şey kalmamıştı. 

Uçağı önce bir titreme aldı, sonra da şiddetli bir sarsıntı. 
Belma ne olduğunu anlamadı ama Altan tekerleklerin yerden kesildiğini anlamıştı... 

Derin bir oh çekti. Uçuyorlardı artık.. 

A 

Üniversitenin konferans salonu akademisyenler, öğrenciler, şehrin ileri gelen üst düzey devlet memurları ve basın mensupları ile doluydu. Az sonra Profesör Altan Gürel Nemrut dağındaki indifa hakkında ilmi bir konferans verecekti. 

Büyük salona geçmesi için henüz on dakika vardı. 
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Çalışma odasındaki masasından bastonuna tutunarak ayağa kalktı. Saatine bir göz attı. 

Henüz yeterince vakti var sayılırdı. Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Neden bu kadar heyecanlı olduğunun anlayamadı. Gerçi bu kendi üniversitesine dönüşünden ve resmen profesörlük titrini aldığından beri yapacağı ilk konuşma olacaktı. 

Ama onu heyecanlandıran asıl nedenin, o korkunç geceden sonra ilk defa toplum karşısında o vakanın yeniden detaylarına inmek ya da bazı meraklı kişilerin anımsamak istemediği konularda sorularına muhatap olmak endişesiydi. 

Olayların üzerinden tam dokuz ay geçmişti. Bu süre içinde bir yığın önemli olaylar yaşamış, hayatının gidişatı yeniden değişmişti. Üniversitesi kendisine yeniden fakülteye dönmesi için teklifte bulunmuş ve Altan da bunu kabul etmişti. Nemrut dağının volkanik değişimi hakkında hazırladığı rapor ilim dünyasında büyük ilgi ve takdir toplamış, bir anda ilim dünyasının dışında da kendisinden en fazla bahsedilen adam haline getirmişti. Bazı dernek ve kuruluşlar, bir takım medya kendisini yılın adamı seçilmeye namzet göstermişlerdi. 

Altan üniversiteye döndüğüne memnundu ve işini seviyordu ama basının ilgi odağı olması ve uzun süre gündemde kalmasından dolayı da sıkılmıştı. Her zaman bir ilim adamının sahip olması gereken tevazuyu ve alçak gönüllülüğü göstermesini bilmişti. 

Elinden gelse hiç kimseyle Nemrut dağında olanları konuşmak istemezdi. Ama o gece hurda uçağı Van hava alanına indirmeyi başardıktan ve polise gerekli ihbarları yaptıktan sonra bir anda Türkiyenin en sözü edilen adamı olmuştu. Engin Yamaner ve uçağındaki suç ortakları ikmal için indikleri Adana hava meydanında yakalanmışlardı. Her şeye rağmen o adama 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nefret veya husumet duymuyor, hatta acıyordu. Yapılan muhakemenin safahatıyla bile pek ilgilenmemişti. 

Kılık kıyafetine son bir defa baktı. 

Geçen hafta terzisine diktirdiği koyu füme ince beyaz çizgili takım elbisesi çok yakışmıştı. Kendisini olduğundan da zayıf göstermiş, havalı yapmıştı. Bu sabah evden çıkarken itina ile giyinmiş, uzun yakalı beyaz gömleğine açık mavi düz bir kravat takmıştı. 

Kendini son bir defa gözden geçirdi. 

Yeterince havalıydı ve göze hoş görünüyordu. Hafifçe gülümsedi. Masanın üzerinde duran konuşma metnini ve notlarını havi dosyayı çantasına koydu. 

Artık hazırdı. Konferans salonuna gidebilirdi. 

Tam o sırada kapı açılarak içeriye asistanı Alp Dikerman girdi. Beğeni ile Altan'ı süzdü. “Hocam pek şıksınız!” diye gülümsedi. 

Altan babacan bir şekilde fısıldadı. 

“Ne yaparsın evlât, bu gün milletin karşısına çıkacağız” 

“Hazır mısınız, gidelim mi?” 

Altan odadan çıkarken birden hatırlamış gibi sordu: 

“Karım geldi mi?” 

"Evet Hocam. Az evvel Belma hanım da geldi ve salondaki yerini aldı. Reha hocanın yanında" Sonra kısa bir tereddütten sonra biraz çekinerek mırıldandı. 

“Galiba yanınıza gelmesini istememişsiniz, yanılıyor muyum?" 

“Evet, doğru” 

Asistan Alp saygısızlık yapmak istemiyordu ama dayanamayarak sordu. 
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“Hocam, merakımı bağışlayın ama neden onu odanıza istemediniz? Bir sebebi mi var? Benim bildiğim eşler böyle heyecanlı günlerde kocalarını teskin etmeyi bilirler" 

Altan gülerek asistanının sırtını okşadı. 

“Doğrudur” dedi. “Ama bu genel kural benim karım için geçerli değildir. 

“Anlayamadım?” diye sordu asistan. 

Altan kapısını kapatırken, “Anlamamakta haklısın” dedi. 
“Çünkü Belma beni daima asla beceremeyeceğime inandığım şeyleri yapmaya yönlendiren biridir. Ondan korkarım. Bırak salonda beklesin, son anda benden ne isteyeceğini bilemem. 

Alp ne diyeceğini bilemedi. 

Hocanın ne kastettiğini de anlayamadı.... 


Son 
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